
Titel Schrijver Inhoud 
(Kinder)bijbels:   

Basisbijbel  De bijbel in makkelijk Nederlands 
De BasisBijbel is gebaseerd op de Statenvertaling 

Bijbel in gewone taal voor jou  De meest duidelijke en begrijpelijke Bijbelvertaling, vertaald vanuit de brontekst. 

Dicht bij Jezus kinderbijbel Sarah Young Een compacte kinderbijbel, de illustraties zijn geweldig en heel duidelijk! De teksten zijn 
makkelijk te begrijpen voor de kinderen , hij is niet alleen mooi om voor te lezen maar ook 
leuk voor de kinderen die al kunnen . 

Het verhaal van Gods liefde Cecile Fodor In deze op rijm geschreven kinderbijbel loopt het reddingsplan van God als een rode lijn door 
de verhalen heen. De bijbel begint bij het verhaal van Genesis en eindigt bij de Hemelvaart 
van Jezus. Door het prachtig vormgegeven boek heen worden bijbelse sleutelverhalen 
uitgelicht. Zo leren kinderen het verhaal van Gods liefde kennen. Voor kinderen van 3-6 jaar. 

Luikjesbijbel Met openklapvakjes De Luikjesbijbel laat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met de Bijbel. Dertien van de 
meest geliefde verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament worden naverteld, waaronder 
het kerst- en het paasverhaal. Dankzij de vrolijke illustraties en de speelse luikjes zullen 
peuters deze kinderbijbel keer op keer willen lezen. 

Met je kind door de Bijbel Kenneth Taylor Een mooie kinderbijbel voor kinderen van 6-12 jaar die kinderen vertrouwd wil maken met 
het Woord van God. In deze kinderbijbel staan 121 verhalen die met eerbied voor Gods 
Woord en in een voor kinderen duidelijke taal geschreven zijn. 

   

   

   

   

Dagboeken:   

365 bijbelse beloften  Elke dag een bijbeltekst 

Aan de voeten van Jezus Anne Borkent 40 dagen bidden met de Bijbel. Elke dag lees je een stukje uit het Woord van God en bid je 
met de Bijbel, aan de voeten van Jezus. Je wordt stil, je luistert en ontvangt een persoonlijk 
cadeau. Van Hem. Aan zijn voeten. 

De Bijbel op tafel Joyce de Jongh Voor gezinnen met kinderen van 6-11 jaar. Ruim 170 gezinsmomenten. In een jaar tijd de 
hele Bijbel door. 
Sluit aan bij kerkelijk jaar. Korte, afgeronde verhalen. 
Met bijbelverwijzingen, doorpraatvragen en gebed. 



De 100 mooiste bijbelverzen Leo Heuvelman In dit boek zijn de honderd mooiste Bijbelverzen uitgewerkt in bemoedigende 
overdenkingen en verhalen. Dit boek is te gebruiken als dagboek voor honderd dagen, als 
naslagwerk en als overzicht van wat ongeveer de meest gelezen en geliefde Bijbelverzen zijn. 

Creatief bijbels dagboek voor 
tieners 

 Tienerdagboek - meisjesversie 

Dichtbij Jezus voor tieners Sarah Young Tienerversie van de gelijknamige bestseller voor volwassenen. 

Een jonge vrouw naar Gods hart  Elisabeth George Dagboek voor jonge meiden van 16 jr en ouder.  

Een jonge man naar Gods hart Jim George Dagboek voor jonge mannen van 16 jr en ouder. God volgen is echt een avontuur – een 
avontuur waarin het er soms heftig aan toegaat. Een jonge man naar Gods hart worden, is te 
vergelijken met het beklimmen van een berg. Op weg naar boven krijg je te maken met 
allerlei uitdagingen! 

Gods liefde elke dag Max Lucado In dit 365-dagen-dagboek vind je bijbeloverdenkingen en gebeden die je elke dag 
aanmoedigen om te leven uit Gods liefde. 

Hij ziet in gunst op die Hem 
vrezen 

Matthew Henry Matthew Henry is vooral bekend worden door zijn Bijbelverklaring. Op een heldere manier 
geeft hij bijbeluitleg én geestelijk onderwijs. 
Uit zijn geschriften zijn dagboekstukjes geselecteerd. Het zijn korte stukjes met een rijke 
inhoud. 

Iedere dag opnieuw Corrie ten Boom Voor Corrie ten Boom was iedere dag een nieuw geschenk van haar hemelse Vader. Dat 
komt tot uiting in de overdenkingen en gebeden die zij voor een heel jaar heeft 
opgeschreven, in haar kenmerkende, eenvoudige stijl. Hoe kon zij God vertrouwen en 
dienen in een concentratiekamp van de nazi's en de jaren die daarop volgden.. 

Ik ben altijd bij je Sarah Young Ik ben altijd bij je is een dagboekje voor 365 dagen. Iedere dag is een stukje waaruit blijkt dat 
Jezus altijd bij je is, of je dit nu heel sterk of minder ervaart. 

Niet te geloven Louie Gigliomeer  Onderzoek de wonderen van het universum samen met je Schepper. Dagboek voor 9-12 jaar 
In dit dagboek neemt Louie Giglio 100 voorbeelden uit de schepping - over de ruimte, de 
aarde, de dieren en ons lichaam - om jou te leren hoe bijzonder de God is die jij dient. Geniet 
en leer ervan! (En vergeet vooral niet de leuke weetjes aan anderen te vertellen!) 

Op U betrouw ik Matthew Henry Bijbels dagboek over de Psalmen. De psalmen bevatten niet alleen lessen voor het geestelijk 
leven, maar zijn ook verrassend actueel voor ons dagelijks leven. Er is onderwijs in te vinden 
voor iedereen, jong en oud, rijk en arm, ziek en gezond. Kortom, alle omstandigheden van 
ons leven komen in de psalmen aan de orde. 

Samen leven met God Arine Spierenburg Een praktisch dagboek voor gezinnen. 



Het dagboek stimuleert de teambuilding binnen het gezin. Vanuit de Bijbel ontdekken 
ouders en hun kinderen hoe God hun gezin ziet en hoe zij Hem samen kunnen volgen in het 
dagelijks leven. Hiervoor krijgen de ene dag ouders, een andere dag tieners of jongere 
kinderen concrete doetips. Het dagboek is opgebouwd rond 52 thema's. 

Stille tijd voor stellen  Dit 365-dagen-dagboek Stille tijd voor stellen geeft frisse inzichten, bemoedigende 
bijbelgedeeltes, boeiende vragen om over na te denken en inspirerende gebeden. 
Of ze nu nog maar pasgetrouwd zijn, of hun hele leven lang al bij elkaar zijn, samen tijd voor 
God maken is de beste manier voor stellen om de dag te beginnen of te eindigen. 

Stoer bijbels dagboek voor 
tieners 

 Tienerdagboek - jongensversie 

Stromen van liefde Spurgeon Korte en krachtige overdenkingen uit de klassieke werken van Charles Spurgeon. Elke dag 
bestaat uit drie elementen: een bijbeltekst, een overdenking en een gebed. Stromen van 
liefde is een mooi uitgevoerd, hardcover dagboek met 180 stukjes. 

Tof! Gerrit ten Berge Een nieuw Bijbels dagboek met overdenkingen voor tieners. 
‘TOF!’ van Gerrit ten Berge is een Bijbels dagboek met overdenkingen voor tieners. Een 
dagboek voor elke dag van het jaar 

U bent mijn schuilplaats Spurgeon Bijbels dagboek van de predikant C.H. Spurgeon (1834-1892). In dit overbekende werk geeft 
hij per psalmvers een korte verklaring. Duidelijk horen we daarin het hart van de pastor 
kloppen. Heel eenvoudig en praktisch beschrijft hij lessen voor het geestelijke leven maar 
ook voor het leven van elke dag! 

Vandaag met Jezus Sarah Young Vandaag met Jezus bevat 150 overdenkingen, voor elke dag een stukje van twee pagina’s. De 
teksten zijn, evenals in Dicht bij Jezus, in de ik-persoon geschreven. De bijbelteksten in het 
boek zijn allemaal uitgeschreven. Ook staan er verspreid door het boek 50 citaten over hoop 
van bekende, christelijke auteurs. 

Zullen we bidden Klapper met gebed voor 
elke dag 

Samen bidden met kinderen is bijzonder, belangrijk en fijn. Maar soms is het lastig om niet 
elke keer hetzelfde te bidden. Deze handige klapper zet je neer op tafel zodat je 28 dagen 
lang een nieuw gebedje hebt om samen te bidden, met steeds een ander onderwerp. 

   

Geschenkboeken:   

Je bent geliefd Max Lucado. Een mooi vormgegeven cadeauboek met inspirerende quotes, bijbelteksten en korte 
gedachten over liefde aan de hand van 1 Korintiërs 13. Daarbij gaat het over liefde als 
levensveranderende houding. De liefde die vriendschappen en huwelijken redt en die Gods 
hand in ons leven zichtbaar maakt.  



Ik zal er zijn Manuel en Elvire van 
Lifeprints 

64 pagina’s vol prachtige ontwerpen, inspiratie & bemoediging. Of het leven je nu voor de 
wind gaat of juist helemaal niet, het kan soms voelen alsof je helemaal alleen bent en 
niemand je ziet. Maar alleen ben je nooit. God ziet je en denkt aan je; je bent zelfs geen 
seconde uit zijn gedachten en Hij verliest je nooit uit het oog. Niet als het leven je toelacht 
en niet als er zorgen, pijn en verdriet in je leven zijn. Hij heeft tenslotte Zelf beloofd: Ik zal er 
zijn. 

Kleurkaarten Laura Bakker  

Nooit alleen Alette Koornneef Een geschenkboek om te delen of juist als cadeau voor jezelf. Een boek voor onderweg. 
Want we lopen allemaal ons eigen pad. Soms gaat de weg omhoog, soms omlaag. En soms 
voelt het alsof we het helemaal alleen moeten doen. Voelen we ons eenzaam in de drukte 
van de wereld. Wat is het dan mooi als 
we mogen geloven dat God dichtbij is. Dat Hij ons de juiste weg wil wijzen. Dat Hij ons 
mensen geeft die een stukje met ons mee willen lopen. 

Onderweg en zo veel moois Rozemarijn Aalpoel Dit boek neemt je mee op weg en laat je zien dat in elke stap die je zet iets moois te vinden 
is. Als je op de top van de berg staat of als je aan de voet staat. We zijn allemaal onderweg. 
De inspirerende teksten en prachtige illustraties in dit boek zijn als een goede vriend of 
vriendin: ze vergezellen je waar je ook bent in je leven en geven je moed, hoop en durf bij 
elke stap. 

Verborgen aanwezig Manuel en Elvire van 
Lifeprints 

In Verborgen aanwezig willen ze de lezer aan de hand van zeven Bijbelse symbolen iets laten 
proeven van de rijkdom van de tegenwoordigheid van Gods Geest in het leven van een kind 
van God. Met woord en beeld bieden ze de lezer een inkijkje in de veelkleurigheid van Gods 
Geest. 

Goedheid voor het oprapen Margriet van der Kooi Hoe krijg je oog voor het goede om je heen? Een positief cadeauboek voor donkere tijden. 

Wonen in verwondering Henk Helmantel en Andre 
Troost 

‘Wonen in verwondering’ is een fullcolour cadeauboek waarin kunstschilder Henk Helmantel 
en dichter André F. Troost opnieuw hun kunstwerken bijeenbrengen. Dit prachtige vervolg 
op ‘Licht dat leven doet’ bevat veertig schilderijen, gecombineerd met evenveel bijpassende 
teksten. 

   

Algemeen:   

De jongen, de mol, de vos en 
het paard 

Charlie Mackesy Een prachtig verhaal van Charlie Mackesy over vriendschap, liefde en jezelf zijn. 

De keuze Edith Eva Eger dr. Eger deelt haar oorlogsherinneringen en de opmerkelijke verhalen van hen die zij 
sindsdien heeft geholpen. Ze doet uit de doeken hoe ze als psycholoog haar cliënten al 



jarenlang helpt om zich uit hun eigen gedachten te bevrijden, en hoe iedereen uiteindelijk 
voor vrijheid kan kiezen. 
Edith Eva Eger is nu negentig en danst nog altijd. Haar indrukwekkende en belangrijke 
verhaal is een inspiratie voor iedereen. 

Het valt te doen Geert Jan Blanken Geert Jan Blanken het gedachtegoed van de Deense filosoof Kierkegaard onder de aandacht 
in verhalende vorm, ondersteund door de sprookjesachtige illustraties van Timon Both. 
Søren Kierkegaard (1813-1855) gebruikte in zijn teksten vaak korte verhalen. Wat hij wil 
zeggen met zijn – soms best ingewikkelde – betogen komt dan ineens heel dichtbij. In dit 
boek zijn tientallen verhalen verzameld en naverteld, en van een heel beknopte uitleg 
voorzien. Door Kierkegaards verhalen verander je zomaar van iemand die even iets leest in 
iemand die aangesproken wordt. Al is het goede leven lang niet altijd met je verstand te 
begrijpen: ‘Het valt te doen!’ 

Ik zocht Allah en vond Jezus Nabeel Qureshi Qureshi vertelt in dit boek over zijn bekering tot 
het christendom. Hij groeit op in een islamitisch gezin, maar dromen, vrienden en veel studie 
overtuigen hem van de historiciteit van Jezus. Dit boek biedt diepe inzichten in de islam en in 
de innerlijke strijd van een moslim die zoekt naar de waarheid. 

Theologen des Vaderlands Almatine Leene Twaalf Theologen des Vaderlands spreken zich in deze bundel uit. Hiermee krijgt de lezer 
een veelkleurig, prikkelend en speels boek in handen, waarin de beste theologen van ons 
land persoonlijk en geëngageerd schrijven over de meest actuele topics van een theologie 
die midden in de samenleving staat. 

Bidden Tim Keller In dit boek behandelt Tim Keller een kernbegrip uit het christelijk geloof: het gebed. Hoewel 
het zo belangrijk is, weten veel mensen niet goed hoe te bidden. In zijn inmiddels bekende 
heldere en aansprekende stijl en aanpak schreef Keller een boek boordevol Bijbelse wijsheid 
en praktische adviezen. 

Brieven uit de hel C.S. Lewis Lewis waarschuwt op originele wijze voor de tactieken van de duivel. Een prachtige allegorie 
die christenen van alle tijden weet te vermaken, en bemoedigen. 

Brieven van een scepticus Boyd De bejaarde, agnostische vader Edward Boyd (70) wordt door zijn zoon dr. Gregory Boyd, 
hoogleraar filosofie en theologie, uitgenodigd om al zijn bezwaren tegen het christelijk 
geloof onder woorden te brengen, wat hij onvermoeibaar doet, in dertig brieven. Zijn zoon 
beantwoordt alle vragen helder en betrokken. 
Drie jaar lang debatteerden zij over het geloof, over God, het christendom, de kerk en de 
Bijbel. 



De uitnodiging Paul Young In een wereld waar religie steeds minder betekenis lijkt te krijgen, worstelt ‘De uitnodiging’ 
met de tijdloze vraag: waar is God in deze wereld vol onbeschrijflijke pijn en verdriet? 

Een man naar Gods hart Jim George In praktische overdenkingen voor een man naar Gods hart vind je 280 korte, praktische en 
puntige overdenkingen die je zullen helpen om elke stap in je leven te laten tellen. 

Eindelijk thuis Henri Nouwen In dit boek nodigt Nouwen ons uit om Rembrandts meesterwerk, 'De terugkeer van de 
verloren zoon', dat de parabel van de onvoorwaardelijke en bevrijdende liefde van de vader 
op onnavolgbare wijze afbeeldt, op een nieuwe en directe manier te begrijpen. De 
ontdekking van dit schilderij vormde voor Henri Nouwen het begin van een lang geestelijk 
avontuur. Het bracht hem tot een nieuw begrip van zijn roeping en gaf hem nieuwe kracht. 

Getrouwd zijn is de hemel niet Annemarie van Heijningen Getrouwd zijn is de hemel niet is een huwelijksboek dat helemaal anders is. Annemarie weet 
de lezer te raken met haar korte, prikkelende teksten. Hilarisch, confronterend, kwetsbaar 
en ontroerend. Alsof je al lezend naar een cabaretvoorstelling kijkt, balancerend tussen 
schaterlach en stilte. 

Gods leiding in mijn leven Elisabeth Elliot In Gods leiding in mijn leven geeft Elisabeth Elliot geen kant-en-klare antwoorden op alle 
vragen. Ze 
geeft wel aan hoe we God om raad en leiding bij beslissingen kunnen vragen, zodat we in 
Zijn licht kunnen wandelen, vertrouwend, stap voor stap. Dit boek is een praktisch boek dat 
het geloof opbouwt en ons leert om ons vertrouwen op God te stellen in de grote en kleine 
vragen die in ons leven op ons afkomen. 

Het probleem van het lijden C.S. Lewis Lewis stelt de vraag: 'Als God goed en almachtig is, waarom staat Hij dan toe dat mensen 
moeten lijden?' In dit boek, dat leest als een spirituele pelgrimage, geeft hij een helder en 
tegelijk vertroostend uitzicht over de grens van pijn en verdriet 

In alle redelijkheid Tim Keller In zes aansprekende sessies ontmoet Tim Keller een groep mensen en bespreekt daarin hun 
twijfels en bezwaren ten opzichte van het christendom. Met behulp van literatuur, filosofie, 
levenservaring en de Bijbel onderzoeken Keller en de gespreksgroep de waarheid van het 
christelijk geloof. 

Levenslessen van een rabbijn Awraham Soetendorp Soetendorp groeide uit tot de stem van liberaal-joods Nederland en blikt terug op het leven. 
Het is een wijs en noodzakelijk boek over liefde, ankering, verzet, verzoening en een goed 
geweten. 

Leven uit genade voor moeders Max Lucado Dit prachtige boek met kleurrijk binnenwerk bevat vijftig overdenkingen, bijbelcitaten, 
inspiratiepagina’s en gebeden van Lucado voor moeders. 

Liturgie van het alledaagse Tish Warren Ingekaderd in de beschrijving van een gewone dag, verkent dit boek het dagelijks leven door 
de lens van liturgie, kleine praktijken en gewoonten die ons vormen. Elk hoofdstuk kijkt naar 



iets Op basis van de diversiteit van haar leven als Anglicaanse priester, vriend, echtgenote en 
moeder, ontwikkelt Tish Warren een praktische theologie van het alledaagse. Elke activiteit 
is verbonden met een spirituele oefening en een aspect van de zondagse kerkdienst. 

Robbedoezen Gerjanne van Lagen Als ouder heb je te maken met tal van opvoeddilemma’s en soms vraag je jezelf af: doe ik 
het wel goed? 
Gerjanne van Lagen ontdekte in een doos oude tijdschriften de opvoedadviezen van J. 
Waterink. In het destijds veelgelezen tijdschrift “Moeder” beantwoordde de pedagoog 
jarenlang vragen van moeders. Het verraste haar dat deze adviezen van bijna honderd jaar 
oud zó verfrissend waren: een verademing om te lezen. Gerjanne verzamelde in dit boek een 
veertigtal waardevolle opvoedingsadviezen en licht deze selectie per onderwerp persoonlijk 
toe. 

Scheppingsliederen 
Inspiratieboek 

Schrijvers voor 
gerechtigheid 

Dit boek biedt een prachtig kader bij de scheppingsliederen van Schrijvers voor 
Gerechtigheid. Al bladerend ontmoet je de schrijvers, onder wie Eline van Dijk, Shirma 
Rouse, Adrian Roest, Freek van der Brugge en vele anderen. En je maakt kennis met hun 
inspiratiebronnen. Met natuurliefhebbers en scheppingstheologen. En met mensen die 
ondanks klimaatverandering en chaos toch de hoop zien opbloeien. In woord en beeld staat 
de schoonheid van Gods schepping centraal. Haar kwetsbaarheid. Maar ook haar veerkracht. 
Zo biedt het boek talloze aanknopingspunten voor eerlijke en hoopvolle gesprekken over de 
schepping, onszelf en de toekomst samen met God. Een rijk boek voor in de kerk en thuis. 

Tijdschrift over Corrie ten Boom  Het magazine Corrie neemt de lezer mee op een boeiende reis door het leven van Corrie ten 
Boom. Een reis die niet eindigde bij haar dood in 1983, maar nog altijd voortduurt in haar 
boeken en films die wereldwijd worden uitgegeven. 
Met o.a. interviews met mensen die met haar gewerkt hebben en hoe nu de schoolkinderen 
de lessen van de familie Ten Boom over antisemitisme en racisme ervaren. 

Waardevol Ina van Laar Het verlangen van Ina is om jou te inspireren, te bemoedigen en aan te moedigen samen 
met God op reis te gaan. En om je aan te sporen Hem in alle aspecten van je leven toe te 
laten. Hij zal je niet dwingen te doen wat Hij zegt, maar Hij zal je leiden in de mate waarin jij 
Hem de ruimte geeft in je leven. 

Moderne profeten Kees van Ekris Ontdek het maatschappelijke onrecht dat acht moderne profeten (Martin Luther King, Frère 
Christian de Chergé, Desmond Tutu, Dorothy Day, Dietrich Bonhoeffer, Bisschop Muskens, 
Jacques Ellul en Angela Merkel) blootlegden - of nog steeds doen - én je voelt de kracht van 
hun levens en daden. 
 



Van ver gekomen Kristien Hemmerecht Naar aanleiding van het overlijden van haar zus en haar moeder probeert Kristien 
Hemmerechts haar complexe relatie met hen te ontrafelen. Hoe bepalend ook, die relatie 
heeft haar niet verhinderd om met vallen en opstaan haar eigen weg te banen, én nieuwe 
banden te smeden, onder andere met ‘vervangzussen’. Ze woont sinds drie jaar opnieuw de 
mis bij. Het was alsof iemand – God? – langdurig op haar schouder tikte. Ze mepte de hand 
weg, ze wilde zelfs niet geloven dat die hand er was. Uiteindelijk gaf ze zich gewonnen. Ze 
stond zichzelf toe de verbondenheid met God te voelen, en vond liefde, rust en kracht. 

Als kinderen andere wegen 
gaan 

Wim ter Horst In dit boek verkennen Margriet van der Kooi en Wim ter Horst valkuilen en kansen voor 
(groot)ouders. Ter Horst bespreekt de verschillende levensfasen van kinderen en legt uit hoe 
zij op hun geloofsweg begeleid kunnen worden. Hij onderstreept het belang van liefhebben 
en van het altijd openhouden van het contact. Van der Kooi verkent thema’s als loslaten, 
teleurstelling als een weg naar God, vertrouwen en identiteit. - Lees- en werkboek - Voor 
(groot)ouders en geloofsgemeenschappen 

   

 


