Orde van dienst 9 juni 2024
Voorgangers: ds. Annette Melzer-Rietveld en ds. Mendie Hofma
Orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied 632: 1, 3 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Bemoediging en Groet

Drempelgebed

Zingen: Psalm 18 (nieuwe psalmberijming)

5. Aan wie genadig zijn, geeft U genade;

met trouw beloont U alle trouwe daden.

Uw heiligheid verlicht wie heilig leeft,

maar wee degene die niets om U geeft.

U redt wie voor U staan met lege handen;

wie vol is van zichzelf, legt U aan banden.

U bent voor mij een lamp die helder schijnt,

een stralend licht, waardoor mijn nacht verdwijnt.

10. Ik zing voor ieder volk mijn vreugdepsalmen,
laat overal de naam van God weergalmen.

Het loflied moet door heel de wereld gaan:

de HEER heeft grote wonderen gedaan!

Zijn naam is groot en groot is zijn ontferming.
Hij gaf aan zijn gezalfde zijn bescherming.

De HEER is trouw; Hij zegent Davids troon.

Zijn liefde kroont voorgoed de koningszoon.

Gesprek met de kinderen

Lied: De Here zegent jou
https:/ /www.youtube.com/watch?v=PZszrNTb13E

De kinderen gaan naar de nevendienst
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Lezing Psalm 130

Lied 265 Gij waakt en draagt.

Lezing: Handelingen 6: 1-7

Lied 687: 1, 3 Wij leven van de wind

Verkondiging


https://www.youtube.com/watch?v=PZszrNTb13E

Lied 388:1, 4, 5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
Dankgebed en voorbeden

Collecte aankondiging

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Zingen: Hemelhoog 344 “ik geloof dat God mijn Vader’

Nodiging

Tafelviering

Lied 413:2

Vredegroet

Delen van brood en wijn

Daarbij zingen we:

Lied ‘spijziging’ van Jaap Zijlstra (melodie Lied 248)
Wie kent de eenvoud van het breken, de stille omgang van het brood ?
Wie hoort de wijn van liefde spreken, een liefde sterker dan de dood ?

Er staat tot ons geluk geschreven dat God zeer overvloedig is,
wij zijn geschapen om te geven, zo tonen wij zijn beeltenis

Er is een mens ons bijgebleven, bij brood en wijn hoor ik zijn stem,
als water vloeit zijn kostbaar leven, een vis is tekenend voor hem.

Een lied kan een geheim bewaren, het is een bron in de woestijn.
Een woord, soms rijpt het met de jaren en glanst als water, gloeit als wijn.

Lied:

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God : van Hem alleen mijn heil.
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem.

(Op de wijs van: Mon ame se repose)

Lied:

Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God. O,
blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.
(op de wijs van : Bleib mit deiner Gnade... )

Dankgebed

Slotlied: Lied 1014 Geef vrede door van hand tot hand

Zegen
gezongen amen



