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Er zijn psalmen die zich makkelijker laten 
zingen dan andere. Psalm 67 is een bij velen 
geliefde psalm, vanwege de inhoud en ook om 
de melodie waarop de tekst gezongen wordt. 
Wie deze psalm zingend in de mond neemt, 
wordt bijna als vanzelf vrolijk en warm van 
binnen. Het is een psalm met uitstraling. Hij 
gaat om zo te zeggen van binnen naar buiten, 
van Israël naar de volken, zoals de zon die licht 
en warmte uitstraalt.

Het is ook een echte Pinksterpsalm. De tekst 
leidt toe naar Pinksteren. In het Hebreeuws, 
de tekst waarop onze vertalingen gebaseerd 
zijn, telt deze psalm 49 woorden. Geteld na het 
opschrift in vers 1: zeven verzen met in totaal 
49 woorden. Zeven keer zeven, het getal van de 
volheid. We tellen zeven weken tussen Pasen 
en Pinksteren, 49 dagen zijn er tussenin. Op de 
50e dag van Pasen, dus op het Pinksterfeest, 
is de tijd vol en wordt Gods Geest uitgestort. 
Dan kan God – horen we in Handelingen 2 – 
zich openbaren met verschijnselen zoals op de 
berg Sinaï.

Ook inhoudelijk zijn er allerlei elementen aan 
te wijzen die met Pinksteren verband houden. 
Denk aan de oogst waarover gesproken wordt. 
Het boekje Ruth hoort als feestrol bij het joodse 
Pinksteren (Sjawoeot) en heeft als entourage 
de oogst op het veld. En over de oogst zingen 
we ook in het mooie lied ‘Kom laat ons deze dag’, 
met in het laatste couplet de zin ‘wie met ons 
vieren wil het feest der eerstelingen’ (namelijk 
‘van de oogst’!). Op Pinksteren komen ook de 
volken volop in beeld. Denk aan Handelingen 2  
en de rij volkerennamen die daar genoemd 
wordt: Parten, Meden, Elamieten, inwoners van 
Mesopotamië, enzovoort.    

En tot slot: die zeven verzen na de aanhef 
kun je ook zien als het aantal lichtjes op de 
menora, de zevenarmige kandelaar, die in de 
tempel in Jeruzalem stond. ‘Moge het licht 
van Gods gelaat over allen schijnen’, lezen we 
in vers 2. Dat is wat de menora ook wil doen.
De zeven verzen zijn zo verdeeld: de eerste 
drie verzen bestaan uit twee regels, het 
middelste vers uit drie en de laatste drie 

verzen weer uit twee regels. Precies de vorm 
van een menora!

Op Pinksteren mogen de volkeren gaan 
verstaan dat God in Israël zijn heerlijkheid 
heeft doen zien en dat de volkeren daarin 
mogen gaan delen: ‘dat alle volken U loven, 
God.’ Nog wel een lastig ding voor sommigen: 
dat kan niet zonder Israël en niet buiten Israël 
om! Godzijdank! 

Ds. Bert de Ruiter

 Dat de volken U loven, God! Psalm 67 (NBV21)

1	 Voor de koorleider. Bij snarenspel. 
	 Een psalm, een lied.

2	 Moge God ons genadig zijn en ons zegenen,
	 moge het licht van zijn gelaat over ons 
	 schijnen. sela
3	 Dan zal men op aarde uw weg kennen,
	 onder alle volken uw reddende kracht.

4	 Dat de volken U loven, God,
	 dat alle volken U loven.
5	 Laten de naties juichen van vreugde,
	 want U bestuurt de volken rechtvaardig,
	 U wijst de naties op aarde de weg. sela
6	 Dat de volken U loven, God,
	 dat alle volken U loven.

7	 De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
	 God, onze God, zegent ons.
8	 Moge God ons zegenen
	 opdat de einden der aarde
	 ontzag hebben voor Hem.



2 Kerkdiensten

Andrieskerk
Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,  
3958 CH Amerongen. 
Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG  
Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor 
noodgevallen) 
Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS 
Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl   
Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten, 
tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com 
Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag. 
Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.  
Pastoraat:  Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres: 
Elly van Donselaar, evdonselaar@familyclan.eu,  
tel. 0343 452191 
Scriba: Karin Sommer-de Vries, Koenestraat 2a, 
3958 XG Amerongen, tel. 06 17451420,  
scriba@pwamerongen.nl  
Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS 
Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:  
dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com 
Administratie Diaconie en diaconie buitenland: 
dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen, 
tel. 461500 of 06 53394576;  
Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138 
Administratie kerkrentmeesters:  
mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel. 06 50212876,  
administratie@pwamerongen.nl 
Bank: NL58 RABO 0302 1026 98 
Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.  
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg. 
Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal 
aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, 
Amerongen 
Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875, 
bank NL98 RABO 0302 1038 21 
Reserveren Andrieskerk: Contact via Kerkmeesters,  
tel. 06 30292127 
Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink, 
Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,  
tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com  
Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl, 
zondagsbriefandrieskerk@gmail.com 
Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur 
Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst, 
tel. 0318 47 99 94.   
Website: www.pwamerongen.nl

Andrieskerk

Zondag 16 juni 
10.00 uur		  ds. M.J. Kooistra uit Woudenberg
collecten		  1. TWR (Trans World Radio)
			   2. Tg. Jeugd en gezin
oppas Kerkheem	 Corrie Cornelisse en 
			   Anna-Ruth Pekkeriet
knd. onderbouw	 Willemiek van Kranenburg
knd. bovenbouw	 Inge van den Berge
tnd.		  Geralt en Gijs-Bert
koster		  Jelle Geers 06 12433852
koffie		  Elly van Donselaar en 
			   Henneke Loosman

Zondag 23 juni
10.00 uur		  mw. W. van der Kaaden- Huttinga
collecten		  1. KIA werelddiaconaat Libanon
			   2. Onderh. muziekinstallatie
oppas Kerkheem	 Marie-Loes Blokland en 
			   Nienke Cornelisse
knd. onderbouw	 Martine Wouters
knd. bovenbouw	 Arjan de Nooijer
koster 		  Ben Brinkman, 452839 of 
			   06 20531769
koffie 		  Corrie Cornelisse en 
			   Marjo van Gessel

Kerkinformatie

Zondag 26 mei  
Bevestiging ambtsdragers
10.00 uur		  ds. E.J. de Ruiter
collecten		  1. Schuldhulpmaatje 
			      Utrechtse Heuvelrug
			   2. Tg. Liturgie en Vieringen
oppas Kerkheem	 Beate van de Waal en 
			   Anna Mauritz
knd. onderbouw	 Willemiek van Kranenburg
knd. bovenbouw	 Arjan de Nooijer
koster 		  Klaas Brouwer 451426 of 
			   06 13403237
koffie 		  Koos van Zeist en Bep Ravenhorst

Zondag 2 juni
10.00 uur		  ds. mw. dr. M.C.A. Korpel 
			   uit Leusden
collecten		  1. Dabar
			   2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem	 Eline Visser en
			   Aurelia Gijsbertsen
knd. onderbouw	 Gerdien de Nooijer
knd. bovenbouw	 Ingrid Medema
tnd. 		  Geralt en Gijs-Bert
koster		  P.H. van der Stigchel, 452469
koffie		  Toos de Boer en Tristan de Jonge

Zondag 9 juni 
Maaltijd van de Heer
10.00 uur		  ds. M. Hofma & 
			   ds. Annette Melzer
collecten		  1. Hospice de Wingerd
			   2. Wg. Groene kerk
oppas Kerkheem	 Jedidja Reijnen en Maud Medema
knd. onderbouw	 Hsin-Chi Berenst
knd. bovenbouw	 Ellen Versteeg
koster		  Huib van Alfen, 454308 of 
			   06 44922744
koffie		  Elly Brunekreeft en 
			   Dicky de Greef

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of 
later te volgen via www.pwamerongen.nl. 
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan 
abramblom@ziggo.nl of 06 30440382. 
Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 
0318 471085.

Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie 
en kerkrentmeesters vindt u in het colofon 
hiernaast.
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Omzien naar elkaar 
Meeleven sectie 1 en 2
Dhr. J. Lekkerkerker, Lekdijk 13a, werd op  
16 april getroffen door een herseninfarct. 
Na een verblijf in het Diakonessenhuis in 
Utrecht ging hij op maandag 29 april naar 
De Hoogstraat om daar verder te revalideren. 
We hopen dat hij goed resultaat mag gaan 
merken van zijn inspanningen om te werken 
aan verder herstel. U kunt hem een kaartje 
ter bemoediging sturen: De Hoogstraat 
Revalidatie, t.a.v. dhr. J. Lekkerkerker (k. 214), 
Rembrandtkade 10, 3583 TM  Utrecht.

Dhr. M. van Staveren, de Spijlen 29, is in de 
voorbije weken aan een chemokuur begonnen 
maar deze moest gestaakt worden vanwege 
de bijwerkingen. Kwaliteit van leven in 
deze periode staat voor Maarten voorop. We 
wensen hem die kwaliteit toe in de liefdevolle 
nabijheid van zijn meest dierbaren en in het 
Woord dat moed en vertrouwen geeft.

Bij de diensten
Op zondag 26 mei mogen we een viertal 
gemeenteleden in het ambt van ouderling 
bevestigen. Dhr. Bert Melles die voor een 
jaar het voorzitterschap van de kerkenraad 
op zich gaat nemen. Daarin terzijde 
gestaan door Jan Willem van Dommelen, 
die van kerkrentmeester nu ouderling-
kerkrentmeester wordt. En we mogen ook 
twee ouderlingen pastoraat bevestigen: 
Jauke de Baat en Erik Pekkeriet. We zien in 
dankbaarheid en met vreugde naar deze 
zondag uit. 

Op 9 juni vieren we het Heilig Avondmaal. 
In deze dienst gaan ds. Mendie Hofma en  
ds. Annette Melzer samen voor. U weet wellicht 

Pastoraat

nog wel dat ds. Melzer vorig jaar in een 
kerkdienst een zending en zegen kreeg voor 
haar werk aan de Hogeschool in Windesheim. 
We spraken toen af dat ze vanaf dat moment 
één keer in het jaar de verkondiging zou 

Dhr. H. Thiadens, Nederstraat 9, ervaart telkens 
wat meer vermindering van krachten. Het gaat 
op het einde aan maar er is ook veel om juist in 
deze periode dankbaar voor en mee te zijn. Zoals 
de warme aandacht van mensen, bemoediging 
met woorden maar misschien wel bovenal door 
muziek! Met een gevleugelde uitspraak van 
Henk: ‘In den beginne was de muziek…!’ 

Meeleven Sectie 3
Dhr. P. Kroeze (Willem Barentszstraat 55,  
3902 DE Veenendaal) heeft gekozen voor 
kwaliteit van leven en dus zullen er geen 
ingrijpende behandelingen meer volgen om de 
tumor in zijn hoofd te bestrijden. Hij en zijn vrouw 
Truus merken dat hij de ene week meer klachten 
heeft dan de andere. Ze proberen zoveel mogelijk 
te genieten van de goede dagen die er zijn.

Mw. P. van Rhee-van der Spek (Christinastraat 37, 
3921BS Elst) krijgt nog steeds elke paar weken 

een chemokuur; de hoop is dat die de groei 
van tumoren kan remmen.

Mw. M. Henzen-van Dijk is weer thuis na de 
periode van revalidatie. Zij woont op Larekamp 30,  
3921EE Elst.

Op 1 mei heeft mw. W. van Eck (Het Engelse 
Werk 13, 3958 HA Amerongen) haar eerste 
operatie ondergaan. Die is goed verlopen. Nu 
is ze thuis om te herstellen, zodat ze op 24 juni 
klaar is voor de tweede operatie; op die dag 
zal ze één van de nieren van haar broer krijgen. 
Een ingrijpende operatie voor hen, maar ook 
spannend voor iedereen die om hen heen staat.

Mw. J. van Lit-Mulder (Molenweg 1C, 3922 GC  
Elst) heeft inmiddels twee staaroperaties 
achter de rug. Beide zijn goed verlopen; ze 
merkte al snel meer zicht te hebben!

Dhr. Hartog (Vossenhol 11, 3958 EN Amerongen)  
kreeg goed nieuws in het ziekenhuis. Zijn 
bloedwaarden zijn in orde en hij hoeft pas over 
een half jaar weer terug te komen. Nu hoopt hij 
voorzichtig zijn conditie weer wat te kunnen 
opbouwen.

Bedankt
Wij willen graag een ieder bedanken, voor al 
het meeleven in welke vorm dan ook, tijdens 
de behandelingen van de afgelopen maanden. 
Dit heeft ons goed gedaan! We zien dat de 
energie weer terug komt na de behandelingen, 
en hopen dat dit herstel zich doorzet.

Bedankt, Wanda en Jan van de Grift!

 Bij de diensten en vieringen

verzorgen in een dienst. Op deze zondag is het 
weer zover.

De Ridderhof
Ook in de maand juni wordt er weer een 
kerkdienst gehouden in de Ridderhof en wel 
op donderdag 20 juni, zoals gebruikelijk om 
15.00 uur in de Ridderzaal. Voorganger is dan 
ds. Mendie Hofma en het Heilig Avondmaal 
zal worden bediend. Bij deze willen we u van 
harte uitnodigen daarbij aanwezig te zijn, ook 
van buiten bent u zeer welkom!
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting 
bij koffie of thee. We kijken met belangstelling 
naar u uit en graag tot dan.

Met hartelijke groet, Jan van der Heiden
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Vervolg ‘Pastoraat’

dat ze na meer dan 60 jaar huwelijk vorig jaar 
gescheiden van elkaar moesten gaan wonen 
om de verzorging mogelijk te maken die zij op 
het laatst nodig had.
De begrafenis heeft overeenkomstig haar wens 
in stilte plaatsgebonden. 

Ds. Bert de Ruiter

In memoriam
Op woensdag 1 mei is overleden Margaretha 
Wilhelmina Jacqueline Maria van Schaik-
Egberts. Zij is 94 jaar geworden.
Margot Egberts werd geboren op 9 oktober 
1929 in Utrecht. Zij ontmoette Carl van Schaik 
met wie zij in 1954 trouwde. Hun huwelijk 
bleef kinderloos. Beiden waren ook enig kind, 
dus veel familie hadden ze niet. 

Na hun trouwen gingen ze wonen in het 
ouderlijk huis van Carl. Vele jaren heeft ze 
haar schoonvader in huis gehad en gedurende 
een aantal jaren ook zijn verzorging op zich 
genomen. 

Rond 1990 verhuisden ze naar Amerongen en 
gingen wonen in de Postmeester op nummer 
10. Zij had een rooms-katholieke achtergrond 
maar vond hier de weg naar de protestantse 
Andrieskerk.

In 2009 overleed Carl. Ook hem heeft ze in 
zijn periode van ziekte tot het laatst verzorgd. 
Iemand typeerde haar met twee woorden: 
zelfstandigheid en voor anderen klaar staan.

Vorig jaar brak ze bij een val haar heup, verbleef 
in het Zonnehuis en vervolgens in hospice 
de Wingerd omdat – naar men dacht – haar 
levenseinde nabij zou zijn. Maar vanuit het 
hospice ging ze na een aantal weken naar de 
Ridderhof en was nog een jaar in ons midden. In 
diezelfde Ridderhof heeft ze ook vele jaren en 
tot op hoge leeftijd vrijwilligerswerk gedaan. 
Woensdag 8 mei was de uitvaartdienst in deze 
kerk. Daarna hebben we Margot van Schaik-
Egberts begraven op de Nieuwe Algemene 
Begraafplaats.

Ds. Bert de Ruiter

Taakgroep Pastoraat

Een groep mensen die zelden of nooit 
genoemd wordt in de Klokkenluider, is die 
van de chronisch zieken. Mensen die eigenlijk 
altijd te kampen hebben met klachten; 
van vermoeidheid, van jeuk, van pijn, van 
verminderd zicht, of steeds minder kracht in 
armen of benen. Er is bij hen geen sprake van 
een ziekenhuisopname, en ook niet van echt 
nieuws… Het blijft immers ongeveer gelijk 
gaan, jaren lang, of het gaat heel langzaam iets 
beter of slechter. 

Misschien kent u mensen in uw omgeving die 
hiermee te kampen hebben. Vergeet dan niet 
ook met hen mee te leven. Misschien bent 
u zelf zo iemand en zou u het fijn vinden 
wanneer er eens een gesprek georganiseerd 
zou worden met andere ervaringsdeskundigen. 
Laat dat dan weten (bijv. aan één van beide 
predikanten). Bij voldoende belangstelling 
gaan we dat organiseren.

Een tweede groep die hier zelden genoemd 
wordt, bestaat uit mensen die worstelen 
met psychische klachten (met ook vaak een 
lichamelijke component): die lijden aan een 
depressie, een stoornis, een burn out… Dat zijn 
vaak heel moeilijke diagnoses, allereerst om 
zelf te accepteren, maar daarnaast ook om het 
te delen met anderen, erover te praten. Weet u 
van iemand die hieronder lijdt, kom dan af en 

toe met een klein hart onder de riem: 
een groet op een kaart kan al heel belangrijk 
zijn. Worstelt u hier zelf mee en zou u er graag 
over willen praten? Neem dan contact op met 
iemand van de Taakgroep Pastoraat.

Word ik gemist?
Vroeger was er soms strenge sociale controle 
op de kerkgang. Als je op zondag niet in de kerk 
was, kon je in sommige gemeenten diezelfde 
week nog bezoek verwachten van iemand uit 
de kerkenraad. Wat er gezegd werd tijdens zo’n 
bezoek had dan meer weg van een vermaning 
dan van belangstelling. Daar wil vast niemand 
naar terug.
Maar nu lijkt het soms wel of we in een ander 
uiterste zijn aangekomen. Mensen die om wat 
voor reden dan ook een tijdje niet in de kerk 
komen, vragen zich af of ze wel gemist worden. 
Vrijwel niemand spreekt hen erover aan. Dat kan 

In memoriam
Op 9 april is Gerda Jacoba Muilwijk-van den 
Berg overleden. Samen met haar man woonde 
zij in de Molenstraat 24 voordat zij vorig jaar 
moest verhuizen naar de Ridderhof. Haar man 
bezocht haar daar dagelijks. Op dinsdag 9 
april werd zij, toen hij bij haar op bezoek was, 
getroffen door een hartstilstand. Twee dagen 
eerder waren ze 62 jaar getrouwd. Gerda 
Muilwijk is 87 jaar geworden.

Zij was een Amerongse van geboorte. Ze 
ontmoette op bezoek in Zwijndrecht op een 
jeugdbijeenkomst van de kerk aldaar de man 
met wie ze op 7 april 1962 trouwde: Dick 
Muilwijk. Een week later vertrok hij als militair 
naar Nieuw-Guinea. Uit hun huwelijk werden 
twee kinderen geboren. Ze hadden lange tijd 
een manufacturenwinkel in de Overstraat, hoek 
Molenstraat. Ze woonden boven de winkel en 
na de vervroegde pensionering en het sluiten 
van de winkel op de Kersweg. Daarna vonden 
ze hun plek in de Molenstraat. De laatste jaren 
had ze veel zorg nodig. Dit maakte noodzakelijk 

je beschouwen als ‘leven en laten leven; het gaat 
mij niet aan’, een manier om mensen hun vrijheid 
te gunnen. Maar het wordt soms ervaren als 
onverschilligheid en gebrek aan belangstelling.

Ik heb van een paar mensen gehoord over deze 
pijnlijke ervaring. Niet altijd kunnen of willen 
ze uit zichzelf vertellen waarom ze niet komen, 
maar een belangstellende vraag kan goed doen.
Probeer het eens, wanneer u mensen mist. Een 
telefoontje, een appje, even een gesprekje in 
de supermarkt; het kan goed doen.

En mocht u juist onaangenaam getroffen 
worden wanneer iemand u aanspreekt op 
het feit dat u al een tijdje niet in de kerk was, 
onthoud: het is geen sociale controle, het is 
belangstelling. En ze durven het alleen maar 
omdat in de Klokkenluider stond dat dit een 
goed idee zou zijn…
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Giften
12 apr.	 Diaconie  
	 via mw. v.h. Loo sectie 2	 €	 10,00
17 apr.	 Bloemenpot  
	 via mw. v.h. Loo sectie 2	 €	 10,00
april	 Diaconie  
	 via mw. Cornelisse sectie 2	 €	 20,00
april	 Stille hulp 
	 via mw. Cornelisse sectie 2	 €	 10,00
mei	 Stille hulp  
	 via mw van Barneveld  sectie 3	€	 10,00
18 apr.	 Opbrengst R’hofdst. voor  
	 het Dovenpastoraat	 €	 92,65

Namens de Diaconie
Zondag 26 mei worden er vier ambtsdragers 
bevestigd. Daarom is er (in goed overleg) 
besloten om de avondmaalsviering te 
verschuiven naar zondag 9 juni.

Ook hebben we besloten om de actie 
Vakantietas dit jaar niet te doen. In plaats 
daarvan willen we de collecte voor Camping 
Boaz (op 30 juni) van harte aanbevelen.

Deze camping is voor gezinnen met een 
minimum aan inkomen die de afgelopen drie 
jaar niet met vakantie zijn geweest. Verblijf is 
gratis en de koelkast is gevuld.

Hartelijke Groet, Janny Ravenhorst

Kerkrentmeesters

Vervolg op de avond over rouw en verlies
In februari hadden we een mooie avond, 
waarop we spraken met elkaar over ervaringen 
van rouw en verlies. Eén avond bleek niet 
genoeg; veel mensen wilden graag verder 
doorpraten met elkaar.

Dat gaat gebeuren op donderdag 27 juni. U bent 
die dag welkom vanaf 17.00 voor een drankje. 
Om 17.30 gaan we met elkaar aan tafel. Na de 
maaltijd gaan we in kleine groepjes met elkaar 
in gesprek aan de hand van een aantal vragen. 
We hopen de avond af te ronden om ongeveer 
21.30.

Deze avond wordt georganiseerd door de 
Taakgroep Pastoraat, maar het zou niet 
mogelijk zijn zonder de hulp van een aantal 
vrijwilligers van de Open Maaltijd (immers…
die hebben ervaring met een flinke groep 
gasten). Financieel wordt het mogelijk gemaakt 
door de Stichting Francine van der Meer. Die 
stichting heeft flinke bedragen toegezegd aan 

onze gemeente, o.a. voor pastoraat. We zijn blij 
dat we daardoor dit soort activiteiten kunnen 
organiseren.

Deze avond is bedoeld voor mensen die te 
maken hebben met rouw en verlies en die 
het fijn vinden om daar met anderen over te 

Vervolg ‘Taakgroep Pastoraat’

praten. Ook wanneer u er in februari niet bij 
was, kunt u hieraan meedoen!

Opgave vooraf is deze keer verplicht, want de 
catering hangt af van het aantal deelnemers, 
natuurlijk. U kunt zich opgeven bij ds. Hofma. Dat 
kan telefonisch, via WhatsApp (06-81203227)  
of mail: mendiehofma@gmail.com Geeft u 
zich op vóór 6 juni; dan kunnen wij de avond 
verder gaan organiseren.

Vriendelijke groeten, Taakgroep Pastoraat

Vakantie Bert de Ruiter
Mijn zomervakantie beslaat dit jaar de 
hele maand juni (1 tot en met 30 juni). Mijn 
collega, ds. Mendie Hofma, neemt in dringende 
situaties waar gedurende deze periode. Later 
deze zomer, gedurende haar vakantie, is dat 
dan weer andersom. Op maandag 1 juli hoop 
ik mijn werkzaamheden weer met frisse zin te 
hervatten.

Diaconie

Koffieochtend in de Ark
Dinsdagmorgen 28 mei is er weer een koffie-
ochtend in de Ark. 
Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom om 
elkaar, onder het genot van een kopje koffie of 
thee, te ontmoeten.

Hartelijke groet namens  
de PCOB en de Diaconie

Collecten
Datum	 Bank	 App	 Kerk	
2/3	 TG Andries door de Week	
	 € 54,00	 € 108,00	 € 81,95
9/3	 Werk v.d. Kerk
	 € 71,00	 € 96,25	 € 72,50
16/3	 Taakgroep Pastoraat
	 € 37,00	 € 90,00	 € 62,65
23/3	 TG Jeugd en Gezin
	 € 77,00	 € 137,00	 € 115,65
28/3	 Taakgroep Liturgie en Viering
	 € 76,00	 € 42,50	 € 36,25
30/3	 Werk v.d. Kerk
	 € 35,00	 € 165,50	
6/4	 Werkgroep Missionair
	 € 64,00	 € 131,00	 € 72,20
13/4	 Onderhoud muziekinstallatie
	 € 72,00	 € 103,00	 € 83,50
20/4	 TG Andries door de Week
	 € 57,00	 € 151,00	 € 69,75
27/4	 Werk v.d. Kerk
	 € 66,00	 € 121,00	 € 91,50
4/5	 Werkgroep Groene kerk
	 € 68,00	 € 108,00	 niet bekend
8/8	 Taakgroep Pastoraat
	 € 76,00	 € 17,50	 niet bekend

Giften
Via mevr. De Boer			   € 20,00
Via mevr. Van de Lagemaat		  € 20,00
Via mevr. B. Ravenhorst			  € 10,00
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Vervolg ‘Kerkrentmeesters’

De nieuwe pastorie,  
de bouwvoorbereiding kan beginnen!
Het heeft veel tijd gekost, maar inmiddels is 
de bouwvergunning voor de nieuwe pastorie 
onherroepelijk verklaard, zijn de tekeningen 
technisch uitgewerkt en is het bestek 
geschreven. 

Op dit moment is een aantal bouwbedrijven 
aan het rekenen wat het gaat kosten en hoe 
lang de bouw zal duren.

Omdat we duurzaam willen bouwen, wordt 
er gestreefd  om zoveel mogelijk materiaal 
her te gebruiken dat bij de sloop (of beter 
gezegd: demontage) vrijkomt. Er moet dus 
veel uitgezocht worden door de verschillende 
bouwers.

Het plan is om in de maand juli de 
verschillende aanbiedingen te beoordelen 
en de kerkrentmeesters streven ernaar om 
voor de bouwvakvakantie opdracht voor de 
bouw te kunnen verlenen. Ook de planning 
van de gedeeltelijke sloop en aansluitende 
bouw zal pas gemaakt kunnen worden als de 
aannemerskeuze definitief is.

In de volgende klokkenluider zullen we meer 
kunnen vertellen en dat gaan we zeker doen.

Namens de kerkrentmeesters,  
Anton Bronsvoort

Taakgroep Jeugd en Gezin

Save the date: 8 juni 14.00 uur tot ongeveer 19.00 uur
Na de geslaagde activiteit van 1 maart, staat 
er alweer een topper op ons programma als 
afsluiting van dit seizoen: naar het klimbos!

De tieners kunnen zich in de appgroepen 
aanmelden.

Kerkenraad

Van de Kerkenraad
In de maand mei was er geen vergadering van 
de kerkenraad. Juni staat alweer de laatste 
vergadering van het seizoen gepland, deze keer 
met een nieuwe voorzitter a.i.: Bert Melles. In 
de vergadering van april hebben we afscheid 
genomen van Alexandra Lourens, de voorzitter 
van de kerkenraad. De vier nieuwe ambtsdragers 
- Bert Melles, Jan Willem van Dommelen, Jauke 
de Baat en Erik Pekkeriet - zullen in de dienst van  
26 mei bevestigd worden.
De vrijwilligersmiddag die gepland stond op  
24 mei wordt uitgesteld. U hoort er in een 
volgende Klokkenluider meer over.
Wij wensen de jongeren die examen doen in 
deze tijd veel succes! Hopelijk hangt straks op 
12 juni bij iedereen de vlag uit.

U leest de Klokkenluider na Pinksteren. Dit deel 
van een gebed uit het Petrus-gebedenboek 
willen we met u delen:

Vuur ons aan,  
wees de waakvlam in ons hart 
die heilig vuur doet ontbranden.
Dat ik mij niet verwijder van U 
maar in verbinding blijf met U, 
als een rank aan de wijnstok.
Leer mij luisteren, 
liefhebben en dienen. 
Amen

(Charlotte Inkelaar-De Mos)

Hartelijke groet,  
Karin Sommer en Alexandra Lourens
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Overige berichten

Meerstemmige liederen meezingen?
Een paar liederen in het nieuwe Liedboek staan 
meerstemmig weergegeven. De Taizéliederen, 
maar ook bijvoorbeeld Lied 416 (Ga met God). 
Meestal zingen we in diensten met z’n allen de 
sopraanpartij, maar het zou natuurlijk mooi zijn 
wanneer we ook meerstemmig kunnen zingen 
als gemeente. Dat vraagt wel wat oefening…

Zo kwam het idee op, om op een cantorijrepetitie 
ons deze melodieën eigen te maken. Hierbij 
zijn alle gemeenteleden, die wel eens een 
tegenstem willen proberen, van harte welkom. 
We willen zo’n avond in het voorjaar van 2025 
organiseren, maar polsen nu alvast even of er 
belangstelling is voor zo’n open repetitie.

Vindt u het leuk om een avondje op die 
melodieën te oefenen? Meld u dan bij Ad Verhage  
(06-49333230 of averhage@xmsnet.nl). Hoe  
meer mensen mee komen doen, des te 

Red je het wel?
Heb jij geldzorgen? Wacht niet langer en 
vraag om hulp. Je hoeft het niet alleen 
te doen. Onze maatjes helpen jou met 
aandacht en respect. 
Gratis en professioneel, ongeacht leeftijd 
of achtergrond. Wij zijn er voor jou.

Bel (anoniem)
06 - 145 290 69

Stichting Open Monumentendag Amerongen

Het thema voor Open Monumentendag 
2024 is… ‘Erfgoed van routes, netwerken en 
verbindingen’.
Onder het motto: ‘Onderweg’ schenken wij 
bijzondere aandacht aan de historische 
doorgangsroute door de Burg. Jhr. H. v.d. 
Boschstraat.
Het themaboekje verschijnt eind augustus 
en is gewijd aan deze route waar ooit een 
stoomtram reed.

Het programma op zaterdag 14 september 
concentreert zich op deze straat:
•	 ca. 10 monumenten zijn opengesteld, 

enthousiaste eigenaren verwelkomen u als 
belangstellende;

•	 een tentoonstelling van de Heemkundige 
Stichting in de Napoleonschuur;

•	 onder het motto Kunst als Monument 
is er een expositie in de Rijnkapel van 
schilderijen van een voormalig bewoner 
van de straat;

•	 een fotopresentatie van molen Maallust bij 
de molen.

•	 duik in de geschiedenis op de Oude 
Begraafplaats;

•	 activiteiten op landgoed Zuylestein;
•	 torenbeklimming Andrieskerk.

Reserveert u zaterdag 14 september in uw agenda?

Hartelijke groet,  
comité Open Monumentendag Amerongen

11e Generatie lezing: ‘Oude Lijnen, Nieuwe Waarden’

Deze lezing vindt plaats op vrijdagavond  
6 september in de Andrieskerk.
Drie jaar geleden hebben het Nederlandse 
deel van de Romeinse Limes en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie de status van 
Werelderfgoed gekregen. Die erkenning heeft 
nogal wat voeten in de aarde gehad vanwege 
het feit dat we voor het cultureel erfgoed in ons 
land gedurende de laatste decennia een meer 
dynamisch perspectief hebben ontwikkeld. 
Deze benadering verhoudt zich niet gemakkelijk 
tot de strikte conserveringspraktijk die door 

Unesco wordt uitgedragen. In “Oude Lijnen, 
Nieuwe Waarden” zal landschapsarchitect Eric 
Luiten uiteenzetten hoe door een mix van 
maatregelen de Limes en de Linie beide nieuwe 
betekenis hebben gekregen voor het landschap 
in de Provincie Utrecht. Aanmelden kan vanaf 
augustus via onze nieuwsbrief en website: 
www.openmonumentendagamerongen.nl.

Hartelijke groet,  
comité Open Monumentendag Amerongen

Regio Nieuws

makkelijker kunnen de alten, tenoren en 
bassen toon houden…

Weet u dus welkom!
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Klokkenluider ontvangen?

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage: €22,50

per post

€12,50

per mail

Aanmelden via kbamerongen@gmail.com

www.pwamerongen.nl

Regio Nieuws

Kopij volgend nummer aanleveren  
op onderstaande adres tot 

maandag 17 juni 2024, 17.00 uur

Amerongen/Elst 
klokkenluider.amerongen@
gmail.com

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 
uur een programma uitgezonden van kerk- en 
koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst 
uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:
•	 op 26 mei vanuit de Baptistengemeente  

De Haven te Wijk bij Duurstede (10.00 uur)
•	 op 2 juni vanuit de Protestante Gemeente 

te Maarn (10.00 uur)
•	 op 9 juni vanuit de Ned. Gereformeerde 

Kerk te Doorn (9.30 uur)
•	 op 16 juni vanuit de PKN Michaëlkerk te 

Leersum (10.00 uur)
•	 op 23 juni vanuit de Brandpuntkapel te 

Doorn (10.00 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz 
en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op  
102.4 FM en via www.regio90.nl. Ook wordt via 
dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 
22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws 
uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken 
worden aangekondigd, omlijst met muziek.

Radio-uitzendingen

       Bijbelrooster
zo 26 mei	 Deuteronomium 6:1-9
ma 27 mei	 Deuteronomium 6:10-25
di 28 mei	 Handelingen 3:1-10
wo 29 mei	 Handelingen 3:11-26
do 30 mei	 Handelingen 4:1-12
vr 31 mei	 Handelingen 4:13-22
za 1 juni	 Handelingen 4:23-31
zo 2 juni	 Marcus 2:23-3:6
ma 3 juni	 Marcus 3:7-19
di 4 juni	 Marcus 3:20-35
wo 5 juni	 Handelingen 4:32–5:11
do 6 juni	 Handelingen 5:12-21a
vr 7 juni	 Handelingen 5:21b-32
za 8 juni	 Handelingen 5:33-42
zo 9 juni	 Handelingen 6:1-15
ma 10 juni	 Handelingen 7:1-16
di 11 juni	 Handelingen 7:17-34
wo 12 juni	 Handelingen 7:35-43
do 13 juni	 Handelingen 7:44–8:1a
vr 14 juni	 Marcus 4:1-12
za 15 juni	 Marcus 4:13-23
zo 16 juni	 Marcus 4:24-34
ma 17 juni	 Jesaja 30:1-8

di 18 juni	 Jesaja 30:9-18
wo 19 juni	 Jesaja 30:19-26
do 20 juni	 Jesaja 30:27-33
vr 21 juni	 Jesaja 31:1-9
za 22 juni	 Psalm 43
zo 23 juni	 Marcus 4:35-41
ma 24 juni	 Psalm 85
di 25 juni	 Handelingen 8:1b-13
wo 26 juni	 Handelingen 8:14-25
do 27 juni	 Handelingen 8:26-40
vr 28 juni	 Psalm 30
za 29 juni	 Marcus 5:1-20	

In het leesrooster 2024 van het Bijbelgenoot-
schap zijn de bijbelgedeelten voorzien van een 
toelichting. Deze vindt u terug via 
https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-
bijbel/bijbelleesrooster.

Bekijk ook https://www.debijbel.nl/leesplannen.
Zoals in onze kerk-app staat, is het ook 
mogelijk iedere dag een bericht te ontvangen 
over het leesgedeelte van die dag.

Donderdagavond 30 mei is er in de Michaëlkerk 
in Leersum een workshop over geloofsopvoeding.  
Door schrijfster en spreekster Willemijn de 
Weerd. De avond start om 20.00 uur.

Als gelovige ouder wil je graag je geloof 
overdragen op je kinderen. Maar hoe doe je 
dat? Bij een baby, peuter, kinderen en tieners? 
Hoe zorg je ervoor dat het geen sleur wordt, 
maar dat het leuk en inspirerend is en blijft? 
Daar willen we met elkaar over nadenken in 
deze workshop. We willen kijken naar (geloofs-)  
ontwikkeling van baby tot adolescent 
(0-24 jaar) en hoe je daar op in kan spelen met 
geloofsoverdracht. Tijdens deze workshop gaan 
we ook kijken naar verschillende geloofstalen 
die we in de Bijbel tegenkomen. En hoe inzicht 
in deze geloofstalen ons kan helpen bij de 
geloofsopvoeding. 

Wil je meedoen? Meld je dan aan bij Annelien 
Ouwerkerk: lientjeouwerkerk@gmail.com

Workshop Geloofsopvoeding


