
 
Bij de dienst 

Vandaag gaat het over een van de zeven ‘Ik ben’-woorden in het 

Johannesevangelie. In hoofdstuk 15 horen we Jezus zeggen: ‘Ik ben de 

wijnstok, de betrouwbare (ware).’ Als we Jezus in het evangelie ‘Ik ben’ 

horen zeggen dan horen we ook een verwijzing naar de Naam (JHWH): ‘Ik 

zal er zijn’. Jezus is de betrouwbare wijnstok omdat Hij zich in zijn leven 

helemaal door de Naam van de Vader (de wijnbouwer) laat leiden. En dan is 

het voor ons zaak en eigenlijk van beslissend belang om met deze wijnstok 

toch vooral verbonden te willen blijven. Als van hieruit de levenssappen niet 

meer door ons – de ranken – heen stromen dan hangen we er op enig 

moment verdroogd en verdord bij. En dan komt het niet meer tot vrucht 

dragen. Daar waar het hier uiteindelijk allemaal om begonnen is: dat we 

vrucht zullen dragen! Daarom van harte uitgenodigd om in gebeden, 

liederen, lezingen en verkondiging weer wat waarachtig levenssap door u 

heen te laten gaan. En dan is het ook nog zondag ‘cantate’ (zingt!). Dat is 

zeker te merken aan de liederen waarmee deze dienst begint en eindigt! 

De kinderen zijn al drie weken met het verhaal over de profeet Jona bezig 

geweest., Vandaag komt het tot een afronding als op de kindernevendienst 

het vierde en laatste hoofdstuk van het profetenboekje voor kinderoren 

verteld wordt. Vooral ook komen dus om te horen hoe het afloopt, met 

Nineve  en ook met Jona. We zingen voor de vierde en laatste keer het 

kinderlied dat er nu toch wel in zal zitten bij oud en jong? 
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ORDE VAN DIENST voor zondag 28 april 2024 | 5e van Pasen 

in de Andrieskerk te Amerongen 

 

INTREDE 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied (staande): Psalm 98: 1, 2 | Zing een nieuw lied voor God de 

Here 

Bemoediging en groet 

Zingen (staande): Psalm 98: 3, 4 

Leefregel uit de boeken van Mozes 

Zingen: Lied 310: 1, 2, 3, 4, 5 | Eén is de Heer, de God der goden 

Met de kinderen 

Kinderlied: Hemelhoog 691: 1, 2 | Vertel het aan de mensen 

DE HEILIGE SCHRIFT 

Gebed om de opening van het Woord 

Lezing uit de Profeten: Jesaja 5:1-7 NBV21 

Lezing uit het Evangelie: Johannes 15:1-8 NBV21 

Zingen: Lied 653: 1, 5, 7 | U kennen, uit en tot U leven 

Preek 

Zingen: Lied 422: 1, 2, 3 | Laat de woorden die we hoorden 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dank- en voorbeden – Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied (staande): Lied 655: 1, 2, 3, 4, 5 | Zing voor de Heer een nieuw 

gezang 

Wegzending en zegen (met gezongen ‘amen’) 

Orgelspel 

 

 

Jesaja 5:1-7 NBV21 

 
1   Voor mijn geliefde wil ik zingen 

het lied van mijn lief en zijn wijngaard. 

Mijn geliefde had een wijngaard, 

op een vruchtbare helling gelegen. 
2 Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit 

en plantte een edele druivensoort. 

Hij bouwde er een wachttoren, 



hakte ook een perskuip uit. 

Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, 

maar die bracht slechts wrange druiven voort. 
3 ‘Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, 

spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. 
4 Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, 

wat heb ik te weinig gedaan? 

Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard, 

waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? 
5  Luister, ik zal jullie vertellen 

wat ik met mijn wijngaard ga doen: 

Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, 

zodat hij vertrapt en geplunderd kan worden. 
6  Ik zal hem laten verwilderen, 

er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied, 

dorens en distels schieten er op. 

De wolken zal ik opdragen 

geen regen op hem te laten vallen.’ 
7 Israe l is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten, 

de gekoesterde planten zijn de inwoners van Juda. 

Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht, 

Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. 

 

Johannes 15:1-8 NBV21 

 
1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan 

Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht 

draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. 3  Jullie zijn al 

rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. 4  Blijf in Mij, dan blijf Ik in 

jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht 

dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. 5 Ik 

ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, 

zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. 6 Wie 

niet in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort; hij 

wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7  Als 

jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en 

het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden 

wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. 


