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Op woensdagmorgen 9 mei 1945 werd er in 
de Nieuwe Kerk in Amsterdam een dankdienst 
gehouden voor de bevrijding van ons land. 
Voorganger in deze dienst was de Amsterdamse 
predikant dr. K.H. Miskotte. Enkele maanden 
later werd hij benoemd tot hoogleraar in Leiden. 
Miskotte had al ruim voor de oorlog, in de vroege 
dertiger jaren, het gevaar van het nazisme 
onderkend en er in boeken en publicaties tegen 
gewaarschuwd. 
Miskotte preekte in de Nieuwe Kerk op de Dam 
over Psalm 92. In vers 10 van deze psalm staan de 
woorden (in de Statenvertaling): ‘Want zie, Uwe 
vijanden, o HEERE, want zie, Uwe vijanden zullen 
vergaan’. 

Distantie in de tijd is er natuurlijk nog niet als 
Miskotte deze preek houdt. Zijn woorden zijn 
heet van de naald. Het gevaar is dan groot dat de 
euforie van de bevrijding de predikant te veel op 
sleeptouw neemt. Maar wie de preek nu terugleest 
(www.miskottestichting.nl/media/content/gods_
vijanden_vergaan.pdf) wordt hopelijk getroffen 
door het nog steeds hoogst actuele karakter van 
zijn woorden, ook voor ons bijna 80 jaar nadien. 

Ik citeer uit die preek: ‘Het ongeluk is, dat wij 
niet recht begrijpen wat er met ons gebeurd is. 
Wij werden de afgelopen tijd zo teruggeworpen 
op onszelf, op ons hachje, dat we geen oog meer 
hadden voor de ruimere verbanden: het ging in 
deze oorlog immers om Europa en de wereld en 
haar toekomst. (…) Maar nu, in de kerk, komen 

wij voor God en trachten we te staan in de klare 
waarheid van het evangelie. Zie, Gods vijanden 
zijn vergaan…
Mogen we dit zeggen? Om onze vijanden zomaar 
te bestempelen als Gods vijanden is goedkoop, 
het kan zelfs godslasterlijk worden. Toch zeg ik 
nu vrijmoedig: het was zo. (…) Ditmaal slopen 
de stoottroepen van de anti-christ om ons heen. 
Als iemand vindt, dat dit te ver gaat, dan heeft 
hij nog niet begrepen wat er gebeurd is. (…) 
Gods vijand was deze macht, omdat zij in alle 
ernst en letterlijk Israël heeft willen uitroeien. 
(…) Jodenhaat en mensenverachting komen uit 
dezelfde bron: de haat tegen de God van Israël. 
(…) Achter dit regime zat de haat tegen de joden-
God die ook de God der christelijke kerk is. (…) 
Instinctief heeft het nationaal-socialisme beseft, 
dat een christen inderdaad een door de joden-
God bedorven heiden is. Deze vijand is vergaan. 
Hij zal niet de laatste zijn die opstaat en te 
gronde gaat…’ Einde citaat.

Ik raad u aan om de moeite te nemen de hele 
preek te lezen. Wie dat doet merkt dat Miskotte 
het aandurft om vrijmoedig te spreken over 
Gods oordeel in de geschiedenis van zijn dagen. 
Natuurlijk is voorzichtigheid geboden om 
over Gods vijanden te spreken. Daarom maakt 
Miskotte ook onderscheid tussen de Duitsers als 
volk en het nationaal-socialisme als systeem. 
Zoals er ook onderscheid is tussen bevrijding 
door de geallieerden en bevrijding als teken van 
Gods overwinning. 

Heel actueel – nog steeds! - in deze preek uit 1945, 
is Israël als teken van Gods lijfelijke presentie in 
de wereld. De vraag is waar we vandaag als Kerk 
staan in deze geestelijke strijd, die nu vooral 
tegen een ander front dan destijds gevoerd wordt. 
Nu moeten we durven zeggen: Gods vijanden zijn 
vandaag vooral te vinden bij de radicale islam 
– denk aan Iran, Taliban, IS, Hezbolla en Hamas 
(en hun aanhangers en ‘nuttige idioten’ in heel 
Europa, ook in ons land!). Daarom: Kerk, ‘let op uw 
saeck!’ (uit Valerius’ Gedenckclanck)

Ds. Bert de Ruiter

 Gods vijanden vergaan
Een meditatie in de nabijheid van 4 en 5 mei

Nooit lichter ving de 
lente aan
Nooit lichter ving de lente aan
dan toen uw hand ons volk bevrijdde.
Hoe hebben w’in dat schoon getijde
verheugd maar huiverend verstaan:
Gods vijanden vergaan.

De winter leek voorgoed voorbij
en voor ons lag de volle zomer;
de macht was eindlijk aan de dromer,
de nieuwe mens, zo droomden wij,
verbrak de slavernij.

Maar winters werd het in dit land;
‘t is kil rondom en in ons midden,
in onze mond verstart het bidden,
doodskou gaat uit van onze hand
naar mens en dier en plant.

O God, wat zijn wij dwaas geweest,
dat w’aan de vrijheid zo gewenden,
dat wij de vijand niet herkenden,
in opstand tegen U, het meest
in eigen hart en geest.

Vergeef het ons, raak ons weer aan
met levensadem, lente-tijding,
en doe met krachten ter bevrijding
ons hier in Christus’ vrijheid staan.
God, laat ons niet vergaan.

Lied 709 | Liedboek –  
Zingen en bidden in huis en kerk

Tekst: Ad den Besten 
Melodie: Willem Vogel



2 Kerkdiensten

Andrieskerk
Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,  
3958 CH Amerongen. 
Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG  
Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor 
noodgevallen) 
Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS 
Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl   
Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten, 
tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com 
Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag. 
Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.  
Pastoraat:  Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres: 
Elly van Donselaar, evdonselaar@familyclan.eu,  
tel. 0343 452191 
Scriba: Karin Sommer-de Vries, Koenestraat 2a, 
3958 XG Amerongen, tel. 06 17451420,  
scriba@pwamerongen.nl  
Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS 
Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:  
dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com 
Administratie Diaconie en diaconie buitenland: 
dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen, 
tel. 461500 of 06 53394576;  
Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138 
Administratie kerkrentmeesters:  
mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel. 06 50212876,  
administratie@pwamerongen.nl 
Bank: NL58 RABO 0302 1026 98 
Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.  
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg. 
Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal 
aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, 
Amerongen 
Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875, 
bank NL98 RABO 0302 1038 21 
Reserveren Andrieskerk: Contact via Kerkmeesters,  
tel. 06 30292127 
Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink, 
Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,  
tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com  
Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl, 
zondagsbriefandrieskerk@gmail.com 
Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur 
Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst, 
tel. 0318 47 99 94.   
Website: www.pwamerongen.nl

Andrieskerk

Zondag 12 mei
10.00 uur  ds. E.J. de Ruiter
collecten  1. Feest van de Geest
   2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem Marja Pak en 
   Marilène van Reenen
knd. onderbouw Meta Clarijs
knd. bovenbouw Ingrid Medema
tnd.   Geralt en Gijs-Bert
koster  Anton Nieuwschepen, 
   453227 of 06 22706399
koffie  Sina Brinkman en 
   Alice van Barneveld

Zondag 19 mei 
Pinksteren
10.00 uur  ds. M. Hofma
collecten  1. KIA Zending (Bangladesh)
   2. Wg. Missionair
oppas Kerkheem Marjolein en Sven Berkhof
knd. onderbouw Martine Wouters
knd. bovenbouw Lisanne Heemskerk, 
   groep 7+8 in de kerk
koster  Geralt Joren, 451426 of 
   06 13403237
koffie  Aartje van Vliet en 
   Teuni Nieuwhoff

Kerkinformatie

Zondag 28 april
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. KIA Noodhulp Oekraïne
   2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem Marjet Pellegrom en 
   Anne-Sophie van Reenen
knd. onderbouw Willemiek van Kranenburg
knd. bovenbouw Alice de Ruiter
koster   Ben Brinkman, 452839 of 
   06 20531769
koffie   Nel den Hartog en 
   Janneke Verbaan

Zondag 5 mei
10.00 uur  ds. E.J. de Ruiter
collecten  1. Kerk Online
   2. Wg. Groene kerk
oppas Kerkheem Dita Haze en Levi Mauritz
knd. onderbouw Hsin-Chi Berenst 
knd. bovenbouw Inge van den Berge
koster   Ton de Jong, 0318 472688
koffie  Conny Roomer en Hester Klein

Donderdag 9 mei 
Hemelvaartsdag
10.00 uur  ds. C. Hoogerwerf, Doorn
collecten  1. KIA Binnenlands Diaconaat
   2. Tg. Pastoraat
koster  Stoffel Dicou, 454272 of 
   06 20710591

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via www.pwamerongen.nl. 
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan abramblom@ziggo.nl of 06 30440382. 
Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 0318 471085.

Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie en kerkrentmeesters vindt u in het colofon hiernaast.

       Bijbelrooster
zo. 28 apr. Psalm 22:23-32
ma. 29 apr. Deuteronomium 4:21-31
di. 30 apr. Deuteronomium 4:32-40
wo. 1 mei Psalm 107:1-9 
do. 2 mei Psalm 107:10-22 
vr. 3 mei Psalm 107:23-32 
za. 4 mei Psalm 107:33-43  
  Dodenherdenking
zo. 5 mei 1 Johannes 4:1-10  
  Bevrijdingsdag
ma. 6 mei 1 Johannes 4:11-21 
di. 7 mei 1 Johannes 5:1-12 
wo. 8 mei 1 Johannes 5:13-21 
do. 9 mei Psalm 47 
  Hemelvaartsdag
vr. 10 mei Handelingen 1:1-14 
za. 11 mei Handelingen 1:15-26 
zo. 12 mei Leviticus 23:1-14 
ma. 13 mei Leviticus 23:15-22 
di. 14 mei Leviticus 23:23-36 
wo. 15 mei Leviticus 23:37-44 
do. 16 mei Leviticus 24:1-9 

vr. 17 mei Psalm 104:1-23 
za. 18 mei Psalm 104:24-35 
zo. 19 mei Handelingen 2:1-13 
  Pinksteren
ma. 20 mei Handelingen 2:14-24 
di. 21 mei Handelingen 2:25-36 
wo. 22 mei Handelingen 2:37-47 
do. 23 mei Deuteronomium 4:41–5:5a 
vr. 24 mei Deuteronomium 5:5b-21 
za. 25 mei Deuteronomium 5:22-33 

In het nieuwe leesrooster 2024 van het 
Bijbelgenootschap zijn de bijbelgedeelten 
voorzien van een toelichting. Deze vindt u 
terug via https://www.bijbelgenootschap.nl/
lees-de-bijbel/bijbelleesrooster.

Bekijk ook https://www.debijbel.nl/leesplannen.
Zoals in onze kerk-app staat, is het ook 
mogelijk iedere dag een bericht te ontvangen 
over het leesgedeelte van die dag.
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Omzien naar elkaar 
Meeleven sectie 1 en 2
Dhr. De Feijter mocht na een verblijf van vele 
weken elders, het laatst in het Zonnehuis 
in Doorn, weer terugkeren naar huis. Thuis 
vordert de revalidatie hopelijk des te beter!

Mevr. Bos-Onderstal werd begin april geopereerd 
en herstelt thuis.

Meeleven Sectie 3
Piet Kroeze (Willem Barentszstraat 55, 3902 DE 
Veenendaal) zou in maart geopereerd worden 
aan de tumor in zijn hoofd, maar helaas bleek vlak 
voor de geplande datum dat opereren niet meer 
mogelijk is, omdat de tumor gegroeid is. Verdere 
behandelingen zouden heel zware bijwerkingen 
kunnen geven, dus heeft Piet besloten die niet 
te ondergaan, maar te kiezen voor kwaliteit van 
leven. Gelukkig worden Truus en hij omringd door 
veel familie en vrienden; zij verhogen mede die 
kwaliteit van leven. We wensen hen langs deze 
weg Gods dragende kracht toe.

Bij de diensten
Op donderdag 9 mei is het Hemelvaartsdag. 
We vieren dat de opgestane Jezus plaats heeft 
genomen aan de rechterhand van God. Wat dat 
zeggen wil, kunnen we nog het best ons te 
binnen zingen in mooie hemelvaartsliederen.

Op 19 mei vieren we Pinksteren. Dit jaar is 
ook weer het Feest van de Geest, waaraan 
veel kerken in de omgeving meewerken. In de 
Andrieskerk zullen kunstwerken te zien zijn 
van twee kunstenaars: Jeanette Wouters en 
Klaas Leene. Het thema is ‘Troost’. We hopen 
dat er in deze dienst, net als in de Paasdienst, 
weer bloemen uitgedeeld kunnen worden. Dit 
keer zijn die bedoeld om weg te geven aan 

Pastoraat

iemand, die wel wat troost kan gebruiken. 
Kom dus naar deze dienst, of kom achteraf 

Floris Wouters (de Klamp 23, 3921 EL Elst) is 
weer thuis na een heel spannend en ingrijpend 
verblijf in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. 
Hij is deels hersteld, maar het is nog onbekend 
wat de blijvende gevolgen zullen zijn van 
het syndroom van Lemierre, dat hij heeft 
opgelopen. 

Petra van Rhee-van der Spek (Christinastraat 37,  
3921 BS Elst) krijgt nog steeds elke paar 
weken chemokuren. De vorige kuur maakte 
haar erg ziek, dus intussen is ze overgestapt op 
een ander soort chemo. Hopelijk weet die de 
groei van tumoren te remmen.

Mevr. Pak-Rietveld (De Spijlen14, 3921EK Elst) 
is weer thuis na haar operatie. Alles is goed 
verlopen en er is geen nabehandeling nodig.

Mevr. van Verseveld-van der Land (De 
Postmeester 91, 3958DC Amerongen) brak 
in maart haar heup bij een val in huis. Na de 
operatie ging ze voor revalidatie naar het 
Zonnehuis. Intussen is ze weer thuis.

Mevr. Henzen-van Dijk heeft ook haar heup 
gebroken. Ze is daaraan geopereerd en verblijft 
waarschijnlijk tot 25 april in Charim Revalidatie, 
‘t Holle Goed 2, 3901 HB Veenendaal.

Willeke van Eck-Hooijer (Het Engelse 
Werk 13, 3958 HA, Amerongen) moet een 
niertransplantatie ondergaan. Dat gaat in 
twee stappen gebeuren. Op 1 mei zal haar 
nier verwijderd worden, waarna ze weer naar 
huis gaat om te herstellen. Op 24 juni wordt 
ze tegelijk met haar broer opgenomen en zal 
ze één van zijn nieren krijgen. Een ingrijpende 
operatie voor hen, maar ook spannend voor 
iedereen die om hen heen staat.

Joukje van Lit-Mulder (Molenweg 1C, 3922 GC 
Elst) ondergaat op 23 april een staaroperatie 
aan één van haar ogen; een paar weken later 
volgt, als alles goed verloopt, de operatie aan 
het andere oog.

Vakantie Bert de Ruiter
Misschien is het al voorbij als u dit leest, maar 
ik geef door dat ik een week vakantie op wil 
nemen van 18 t/m 25 april. Een week waarin 
een voor mij vrije zondag valt. Hier vrij en elders 
niets aangenomen. Dat biedt ruimte om er even 
een week tussenuit te zijn. 

Ds. Bert de Ruiter

Vakantie Mendie Hofma
Van zaterdag 27 april t/m zondag 5 mei 
vieren we meivakantie met onze kinderen. In 
voorkomende gevallen kunt u contact opnemen 
met Bert de Ruiter. 

Ds. Mendie Hofma

 Bij de diensten en vieringen

een bloemetje halen voor iemand die verdriet 
heeft. De Heilige Geest wordt ook wel de 
Trooster genoemd; we hopen en bidden dat die 
steun voelbaar zal zijn, dit pinksterweekend.

De Ridderhof
Donderdag 16 mei is er weer een kerkdienst 
in De Ridderhof. Ds. Bert de Ruiter gaat ons 
voor. We beginnen om 15.00 uur. Meestal 
zijn we met zo`n 25 mensen bij elkaar in een 
gemoedelijke sfeer. U bent daarbij van harte 
welkom, ook van buiten De Ridderhof. Koffie en 
thee na de viering met een gezellige babbel.

Hartelijke groet Jan v.d. Heiden
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Diaconie

Giften
7 mrt  Bloemen en zondagsdienst 
 via dhr. Nieuwhoff  €   50,00
8 mrt  Kerk  
 via mevr. de Greef sectie 3 €   10,00
22 mrt Gift paasattenties  
 via mevr. Cornelisse sectie 2  €  20,00
22 mrt Bloemenpot
 via mevr. B. Ravenhorst sectie 2  €   10,00
22 mrt  Diaconie 
 via mevr. v.h. Loo sectie 2  €   10,00
22 mrt Bloemenpot 
 via mevr. v.h. Loo sectie 2 €  20,00
22 mrt Stille hulp  
 via mevr. van Zeist sectie  3  € 20,00
22 mrt Stille hulp  
 via mevr. Van Gessel sectie 1  € 20,00
24 mrt Kerk 
 via mevr. De Boer €   20,00
24 mrt Diaconie 
 via mevr. Blokpoel sectie 1  €  20,00
26 mrt Paasaktie 
 via mevr. De Boer €   18,00
29 mrt Bloemengroet 
 via mevr. Van Zeist sectie 3  €   50,00
Mrt Kerk  
 via mevr. v.d. Lagemaat  
 sectie 3, 2 x €  10,00
Mrt Giften stille hulp 
 via mevr. v.h. Loo sectie 2, 2 x  €  30,00
 Opbrengst zendingsbussen  
 1e kwartaal  €   11,55
April Bloemenpot 
 via mevr. Blokpoel  sectie 1 €   20,00
April 40 dagen spaarproject  
 voor A Rocha v.d. Knd. €   22,85

Koffieochtend in de Ark
Dinsdagmorgen 23 april is er weer een 
koffieochtend in de Ark.
Vanaf 10.00 uur bent u weer van harte welkom 
om elkaar, onder het genot van een kopje 
koffie of thee, te ontmoeten.

Hartelijke groet namens  
de PCOB en de Diaconie

Namens de Diaconie
In 2024 is het diaconaal project bestemd voor 
Rwanda. Wij collecteren een aantal keer voor 
de inzet van zusters, maar ook Kerk in Actie 
werkt in Rwanda. Op 21 april collecteren wij 
voor KIA, met name voor: 
Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Het trauma van de genocide in 1994 in Rwanda 
drukt nog steeds op overlevenden, daders, jong 

en oud. Veel daders zijn berecht. Sommigen zijn 
teruggekeerd naar hun dorp. Maar hoe kunnen 
buren en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? 
Rwandese kerken trainen hun pastors in 
traumahulp en verzoeningswerk. Ook bieden 
kerken vaktrainingen aan jongeren. Zij zijn de 
hoopvolle toekomst van dit land in ontwikkeling.

De last verlichten
Pastor Elie merkte dat sommige gemeenteleden 
nooit meer in de kerk kwamen. Hij zocht 
hen thuis op en luisterde naar de pijn van 
overlevenden en de schaamte van daders. Nu 
komen ze regelmatig in de kerk bij elkaar. Ze 
bidden, zingen, praten samen en luisteren naar 
elkaars verdriet, pijn en schaamte. Pastor Elie 
zet twee deelnemers met hun ruggen tegen 
elkaar midden in de kring. Om beurten dragen 
ze de ander op hun rug. Zo laat hij letterlijk 
zien hoe ze elkaar door haat en verdriet als last 
meetorsen. Hoeveel lichter wordt het leven als 
ze elkaar weer in de ogen durven kijken.

Groet, Jeannet Drost

Werkgroep Missionair

Van de werkgroep missionair, even terugkijken 
en vooruit.
Iedere tweede woensdagochtend van de maand 
stonden, vanaf september tot en met april, de 
deuren van de Andrieskerk open om te luisteren 
naar een prachtig koffieconcert, door Wouter 
Harbers met elke keer wisselende thema’s en 
medewerkers.
Veel mensen uit de regio en ons dorp hebben 
deze ochtenden de Andrieskerk dan ook weten te 
vinden en iedere keer was het een vol huis. Wat 
was het een succes en wat fijn dat we voor zoveel 
mensen een open kerk konden zijn.  Ook wij als 
vrijwilligers hebben genoten van deze concerten.
We zijn dan ook blij dat we volgend seizoen 
doorgaan! Samen met iedereen die hieraan 
mee werkt en dit mogelijk maakt, zal er vanaf 
september opnieuw op iedere tweede woensdag 
van de maand, een reeks van acht koffieconcerten 
starten in onze mooie Andrieskerk.

U kunt uw kaarten voor het hele seizoen al 
reserveren op www.koffieconcerten.nl, mocht 
het niet lukken, neem dan even contact op met 
Alice van Barneveld. 

Maar de werkgroep missionair organiseert niet 
alleen de koffieconcerten.
We hebben in de veertigdagentijd een prachtige 
Taizé-viering gehouden, waar weer veel mensen 
zich bemoedigd voelden en in stilte, rust hebben 
ervaren. Met dank aan de medewerkers.

In de adventsperiode zal er opnieuw een Taizé-
viering zijn. De datum stellen we binnenkort 
vast en dat hoort u van ons.

In de maanden juni tot en met september 
willen we de Andrieskerk op woensdagmiddag 
en zaterdagmiddag openstellen van 15.00 uur 
tot en met 16.30 uur. Dat kunnen we natuurlijk 
niet alleen. Er is al een mail uit gegaan naar 
de vrijwilligers van vorig jaar, met de vraag of 
zij opnieuw gastvrouw of gastheer willen zijn. 
Als u deze niet hebt ontvangen, maar u wilt 
toch graag een keer deelnemen aan de Open 
kerk als gastvrouw/heer, dan kunt u een mail  
sturen naar Wijavanderkaaden@xs4all.nl of 
thonny.oosterlee@gmail.com  (geef het gerust 
bij ons aan, wij horen dit graag van u).

Wij zullen u daar natuurlijk via de kerkapp, website 
en in de Klokkenluider van op de hoogte houden.

Hartelijke groet van de Werkgroep Missionair: 
Ds. Mendie Hofma, Thonny Oosterlee,  

Wija v.d. Kaaden, Linda Koornneef,  
Jolande v.d. Kieft en Alice van Barneveld
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Taakgroep Jeugd en Gezin

Bijdrage Klokkenluider
Als u de Klokkenluider op papier ontvangt 
vindt u in dit nummer ingesloten een brief met 
de vraag om € 22,50 over te maken. Ontvangt 
u de Klokkenluider digitaal, dan vragen wij u in 
een aparte mail om een bijdrage van € 12,50. 
Als iedereen deze bijdrage overmaakt, zijn we 
ook in 2024 in staat om de uitgave van de 
Klokkenluider kostenneutraal te houden.

Namens de wijkraad van Kerkrentmeesters, 
Sonja Rinsma

Zondagsbrief
Enige tijd geleden is door de Kerkenraad het 
besluit genomen de papieren zondagsbrief af 
te schaffen. Aan de kerkrentmeesters is het 
verzoek gedaan dit besluit uit te voeren.
Wij hebben daar met elkaar over nagedacht 
en besloten zowel de papieren als de digitale 
zondagsbrief op te heffen.
Enige toelichting hierbij willen wij delen 
met u. Alle onderdelen uit de zondagsbrief 
worden al langer, ook via andere wegen, met u 
gedeeld. Om te voorkomen dat die informatie 
twee of drie keer gedeeld wordt, halen wij de 
zondagsbrief er dan nu tussen uit. 

Het onderdeel “orde van dienst” zullen de 
predikanten zelf delen binnen de gemeente-
app, voorafgaand aan de dienst. Zo blijft deze 
informatieverstrekking gecontinueerd en krijgt 
u op vrijdag een inkijkje in wat er zondag volgt. 
De orde van dienst is op zondag natuurlijk voor 
u binnen de beamerpresentatie te volgen.

De “collectedoelen” worden gedeeld binnen 
de Klokkenluider en natuurlijk ook binnen de 
gemeente-app. 
Het onderdeel “bloemengroet” wordt benoemd 
binnen de afkondiging voorafgaand aan de dienst.

“Omzien naar elkaar” heeft een hele mooie 
plaats binnen de klokkenluider en tussentijdse 
berichten worden ook steeds meer binnen de 
gemeenteapp gedeeld. Op die manier kunnen 
wij met elkaar mee blijven leven en kan deze 
vorm van gemeentezijn voortgezet worden.

Het onderdeel “activiteiten” heeft ook zijn plek 
binnen de Klokkenluider en de gemeente-app.

Daarmee heeft, verwachten wij, alles een goede 
plek om onder de aandacht te zijn.  Met de 
fijne toevoeging van de gemeente-app mag de 
voorziening zondagsbrief dan nu gestopt worden. 

Met vriendelijke groet,  
Conny Roomer, secretaris kerkrentmeesters

Save the date: 8 juni 14.00 uur tot ongeveer 19.00 uur

Kerkrentmeesters

Na de geslaagde activiteit van 1 maart, staat 
er alweer een topper op ons programma als 
afsluiting van dit seizoen: naar het klimbos!

De tieners kunnen zich in de appgroepen 
aanmelden.

Werkgroep Groene Kerk Andries

Groen rondom de Andries
Ook tijdens het tweede inleverdagdeel werden 
er weer planten aangeleverd voor de Andrieshof, 
waaronder vlinderstruiken. Dank voor deze 
donaties! 
De kastanjeboom heeft zelf al voor een 
nakomeling gezorgd. Het streven is, dat er in 
iedere maand wat te beleven valt aan groei en 
bloei. Inmiddels zijn ook de bankjes geplaatst. 
Heel uitnodigend om even te gaan zitten, met 
deze of gene bij te praten of zomaar wat te 
mijmeren.

De tuin langs de Nederstraat heeft al die 
inspanningen niet nodig. De akkergeelster, 

de narcissen, het speenkruid en de blauwe 
druifjes zijn inmiddels uitgebloeid. Talloze 
andere soorten grijpen nu hun kans, zoals 
boterbloemen, madeliefjes, reigersbek, 
ooievaarsbek en witte dovenetel. 
Een eerste inventarisatie toont aan, dat er 
nu al zo’n 35 verschillende wilde planten te 
vinden zijn uit 13 plantenfamilies. Zoveel 
variatie trekt weer allerlei insecten aan, die op 
hun beurt voedsel vormen voor (jonge) vogels. 

Zo kunnen we als kerk een klein beetje 
bijdragen aan het behoud van de schepping.

Namens de Werkgroep Groene Kerk Andries, 
Gerdien van der Heiden

Witte dovenetel

Met plezier zijn we in de tuin bezig geweest 
met de aangeleverde plantjes. Op naar een 
seizoen vol kleur.
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Vervolg ‘Kerkrentmeesters’

Toelichting op de jaarrekening 2023
Zoals reeds bekend middels eerdere 
verslaglegging, hebben wij tot 2027 een te 
hoge bezetting fte predikanten. Dit is ontstaan 
na de fusie tussen Hervormde Gemeente en 
Gereformeerde kerk. 
Na het emeritaat van Ds. de Ruiter begin 2027 
streven wij naar de norm die past bij onze 
inkomsten levend geld.

Van het tekort 2023 dekken wij € 20.000,00 
af uit het pastoraal fonds, aangezien het hier 
extra pastorale zorg betreft, verzorgd door een 
overschot aan fte predikanten. Het resterende 
tekort wordt van de Algemene Reserve geboekt.

De energiekosten in 2023 komen uit op  
€ 58.000,00 dit ondanks zuiniger stoken. Wij 
hadden begroot € 30.000,00. De jaren ervoor 
kwamen wij gemiddeld uit op € 15.000,00. Op het 
moment van het verlengen van ons jaarcontract 
eind 2022 waren de prijzen voor energie absurd 
hoog i.v.m. de oorlog in Oekraïne. Gelukkig zijn de 
prijzen in 2023 weer gedaald en hebben wij een 
bedrag begroot van € 30.000,00. Wij verwachten 
uiteindelijk een lager bedrag.

Nadat we in 2022 slecht hadden geboerd met de 
inkomsten uit hoofde van onze effectenportefeuille, 
hebben we in 2023 weer een mooie koerswinst 
behaald ter grootte van € 43.000,00. Dit 
bedrag reserveren wij ter voorkoming van grote 
schommelingen in ons resultaat. Ook worden er 

Jaarrekening 2023

2023 2022 2023 2022
Activa Passiva
Vaste Activa Eigen Vermogen
Onroerende zaken en inventaris 1.520.000€         1.536.000€        Algemene Reserve 693.613€              741.670€        
Financiële vaste activa 379.393€             381.239€           Herwaardering Onroerende zaken 1.520.000€          1.536.000€     

1.899.393€         1.917.239€        Pastoraal Fonds 82.225€                102.225€        
Bestemmingsfonds 25.586€                10.348€          

Vlottende Activa Onderhoudsreserve uit legaat 26.942€                26.942€          
Kortlopende vorderingen en overlopende activa 5.751€                 3.533€                Subsidie Andrieskerk Waterschap 2.400€                  -€                 
Geldmiddelen 815.856€             808.310€           Reserve Koersverschillen 42.977€                -€                 

821.607€             811.843€           2.393.743€          2.417.185€     

Voorzieningen 317.785€              303.054€        

Kortlopende Schulden 9.472€                  8.843€             

Totaal-Generaal 2.721.000€         2.729.082€        Totaal Generaal 2.721.000€          2.729.082€    

Staat van Baten en Lasten over 2023
Baten: Incidentele Baten minus Lasten
Baten onroerend goed 18.817€               Koersresultaat aandelen 42.977€                
Rente baten 1.774€                 Legaat 15.000€                
Bijdragen Levend Geld 206.182€             Divers 2.000€                  
Subsidies en Bijdragen 46.668€               Herwaardering Onroerende zaken -16.000€              
Totale baten 273.441€             Overige -204€                    

Totaal 43.773€                

Lasten:
Lasten onroerende zaken 121.197€             Resultaat voor mut. Reserves -23.442€              
Pastoraatskosten 161.745€             Toevoeging reserves -69.977€              
Lasten kerkdiensten en beheer 57.714€               Onttrekking reserves 45.362€                
Totale lasten 340.656€             Totaal Resultaat -48.057€              

Saldo operationele baten minus lasten -67.215€              

Indien gewenst kunt u overeenkomstig de kerkorde de jaarrekening bij de penningmeester inzien. 
Hiertoe kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 06-13197743. Deze afspraak kan plaatsvinden in week 20.
Penningmeester Sander Bouman

weer opbrengsten verwacht uit hoofde van rente-
inkomsten bij de banken.
De kosten van onderhoud van de Andrieskerk 
worden grotendeels gedekt door bijdragen door 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de 
Vrienden van de Andrieskerk. 
Doordat in 2022 de WOZ-waarden van de pastorie 
en Kerkheem zijn verlaagd met € 16.000,00 is 
ook de Herwaardering Onroerende Zaken met  
€ 16.000,00 verlaagd.

2024/2027 Wij zijn doende voor te sorteren op het 
leeg komen van onze pastorie aan de Nederstraat 
uiterlijk maart 2027, of zoveel eerder als onze 
predikant verhuist. Gezien de monumentale 
waarde van dit pand zal het huurtechnisch 
niet meer geschikt zijn voor een toekomstige 
predikant. Ons voornemen is dan ook alsdan de 
pastorie te verkopen. Er zijn reeds vergevorderde 
plannen de kerkzaal van de Ark om te bouwen 
naar een pastorie. De vergunningen hiertoe zijn 
verleend. De achtergelegen zalen kunnen dan 
behouden worden als Kerkelijk Centrum. Het 
perceel wordt dan opgesplitst in 2 percelen. 

Uit de opbrengst van de pastorie verwachten wij 
rond € 700.000,00 over te houden.

Al met al komt ons resultaat negatief uit 
op € 48.000,00 waarbij wij hadden begroot 
een negatief resultaat van € 38.000,00. Het 
verschil is met name ontstaan door veel hogere 
energielasten.

Teneinde ons resultaat te verbeteren trachten wij 
de baten te verhogen middels:

1. Huuropbrengsten verhogen. 
 Andrieskerk aantrekkelijker maken en zo 

ook het zalencentrum van de Ark.

2. Vrijwillige Bijdragen verhogen. 
 Afgelopen 3 jaar is de trend van daling 

omgekeerd naar meer bijdragen. Meer 
betrokken kerkleden middels app en te 
organiseren zaken. Ook voor 2024 blijven 
de vrijwillige bijdragen op peil gezien de 
toezeggingen.

3. Collecte-opbrengsten verder verhogen. 
 Er wordt meer gegeven via de app en QR- 

code en bankoverschrijvingen dan via de 
collectezak.

4. In 2023 heeft er weer een snuffelmarkt 
plaatsgevonden. De opbrengst hiervan 
zal voor de helft bestemd worden voor 
investeringen in het kerkelijk centrum. 
De andere helft is gedoneerd aan 
de voedselbank. In 2024 is er geen 
snuffelmarkt. Eens in de twee jaar wordt dit 
georganiseerd.

Amerongen, 30 maart 2024,  
Sander Bouman, Penningmeester

Geloofsopvoeding
Donderdagavond 30 mei is er in de Michaëlkerk 
in Leersum een workshop over geloofsopvoeding.  
Door schrijfster en spreekster Willemijn de 
Weerd. De avond start om 20.00 uur.

Als gelovige ouder wil je graag je geloof 
overdragen op je kinderen. Maar hoe doe je 
dat? Bij een baby, peuter, kinderen en tieners? 
Hoe zorg je ervoor dat het geen sleur wordt, 
maar dat het leuk en inspirerend is en blijft? 
Daar willen we met elkaar over nadenken in 
deze workshop. We willen kijken naar (geloofs-)  
ontwikkeling van baby tot adolescent 
(0-24 jaar) en hoe je daar op in kan spelen met 
geloofsoverdracht. Tijdens deze workshop gaan 
we ook kijken naar verschillende geloofstalen 
die we in de Bijbel tegenkomen. En hoe inzicht 
in deze geloofstalen ons kan helpen bij de 
geloofsopvoeding. 

Wil je meedoen? Meld je dan aan bij Annelien 
Ouwerkerk: lientjeouwerkerk@gmail.com

Overige berichten
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Kerkenraad

Kunstproject Feest van de Geest 
Van Hemelvaartsdag (9 mei) tot en met  
2e Pinksterdag (20 mei) wordt in 11 kerken 
op de Heuvelrug en in Woudenberg voor de 
10e keer het kunstproject Feest van de Geest 
georganiseerd. In dit kunstproject gaat het om 
mensen kennis te laten maken met de verbinding 
tussen kunstwerken, architectuur kerkgebouw en 
het feest van Pinksteren. Achttien kunstenaars 
zullen uiteenlopende kunstwerken tonen in 
verschillende kerken in Amerongen, Driebergen, 
Doorn, Leersum, Maarn, Maarsbergen en 
Woudenberg. Het thema van dit jaar is “Troost”. 

Troost wordt vaak in verband gebracht met het 
verzachten van lichamelijke en of geestelijke 
pijn. Diep verborgen in het woord troost zit het 
woord ‘trouw’. Je troost iemand door hem of haar 
niet in de steek te laten. Ook in de bijbel is ‘troost’ 
een sleutelwoord. Het komt veelvuldig voor bij 
de profeet Jesaja en de evangelist Johannes. Bij 
Johannes worden ‘troosten’ en ‘troost’ bovenal 
verbonden met het komen van de Heilige Geest 
(HG) met Pinksteren. De HG is de Trooster bij 
uitstek, die borg voor je staat en je een gevoel 
van geborgenheid geeft. 
Mensen zijn op veel verschillende manieren op 
zoek naar troost. De Belgische psychiater Dirk 
de Wachter schreef zelfs een boek over troost. 
Hij vindt dat er veel pseudo en valse troost is. 
In De Wachter’s optiek vinden we troost in de 

aanwezigheid van de ander. In kunst kunnen we 
de (A)ander ontdekken en ons ermee verbinden. 
Een troostrijke gedachte….

Deze verschillende facetten van ‘troost’ hebben 
de kunstenaars verbeeld en tot leven gebracht in 
hun kunstwerken. We hopen dat de verschillende 
kunstwerken de bezoekers weten te boeien, te 
grijpen, te inspireren en te troosten. Bovenal 
hopen we dat de kunstwerken de bezoekers tot 
nadenken en inspiratie zullen stemmen. Dat ze 
iets zullen proeven van het Feest van de Geest 
dat Pinksteren wil zijn……

De openingsavond van Feest van de Geest is op 
woensdag 8 mei in de Johanneskerk In Leersum. 
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Er is 
een leuk en inspirerend programma vastgesteld. 

De deelnemende kerken zijn geopend op 
donderdag 9 mei, zaterdag 11, zondag 12, 
zaterdag 18, zondag 19 en maandag 20 mei. 

De openingstijden van de kerken voor de 
bezichtiging van de kunst zijn van 13.00 tot 
17.00 uur met uitzondering van de tijden 
waarin kerkdiensten plaatsvinden. 

Neem ook eens een kijkje op de site:
www.feestvandegeest.nl/heu/

Vanuit de kerkenraad
In de afgelopen maanden is er gezocht naar 
nieuwe ambtsdragers, u heeft de oproepen 
gezien. Het is dan ook heel mooi dat in de 
vergadering van april we mochten horen dat 
Jauke de Baat en Erik Pekkeriet zich voor de 
periode van 4 jaar willen inzetten in het ambt 
van ouderling-pastoraat en dat Jan Willem 
van Dommelen dit voor de periode van  
1 jaar wil doen in het ambt van ouderling-
kerkrentmeester en vicevoorzitter en Bert 
Melles voor de periode van 1 jaar in het ambt 
van ouderling en voorzitter. Het gaat hier bij 
Bert Melles en Jan Willem van Dommelen om 
een interim-periode. 

Bert en Jan Willem willen in de komende 
periode zich richten op het toekomstgericht 
kerkelijk bestuur, wat ook bemenst kan blijven 
worden. Daarnaast is het belangrijk om in dat 
jaar te zoeken naar een voorzitter voor de 
komende jaren.
Fijn dat deze vier gemeenteleden de 

kerkenraad komen versterken en we wensen 
hun Gods zegen bij hun werk.
In de vergadering van de kerkenraad werd 
ook gekeken naar het eigen functioneren. We 
concludeerden dat er in de kerkenraad een 
goede sfeer is en dat dit er ook voor zorgt dat 
de gesprekken stevig en goed kunnen worden 
gevoerd. 
Ook is er vooruit gekeken naar de activiteiten 
in de komende maanden. Op vrijdag 24 mei is 
iedereen die vrijwilliger is in de kerk van harte 
welkom voor een kop koffie. Meer informatie 
volgt. In september start het nieuwe seizoen 
en ook hierover zijn de eerste ideeën gedeeld.

Alexandra Lourens en Karin Sommer

Hemelvaart
Jezus is naar de hemel teruggegaan, 
En liet de deur voor ons op een kier staan.  
Soms kan ik dit bijna niet geloven, 
maar dan kijk ik even naar boven
Hierin zie ik een knipoog van de Heer, 
dit bemoedigt mij steeds weer.

Vervolg ‘Overige berichten’
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Klokkenluider ontvangen?

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage: €22,50

per post

€12,50

per mail

Aanmelden via kbamerongen@gmail.com

www.pwamerongen.nl

Regio Nieuws

Kopij volgend nummer aanleveren  
op onderstaande adres tot 

maandag 13 mei 2024, 17.00 uur

Amerongen/Elst 
klokkenluider.amerongen@
gmail.com

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 
uur een programma uitgezonden van kerk- en 
koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst 
uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:
• op 28 april vanuit de PKN Johanneskerk te 

Leersum (10.00 uur)
• op 5 mei vanuit de RK-Kerk te Leersum 

(9.30 uur)
• op 12 mei vanuit de Hervormde Gemeente 

Overlangbroek te Overlangbroek (10.00 uur)
• op 19 mei vanuit de Chr. Gereformeerde 

Kerk te Driebergen (10.00 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz 
en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op  
102.4 FM en via www.regio90.nl. Ook wordt via 
dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 
22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws 
uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken 
worden aangekondigd, omlijst met muziek.

Dorpsakker de Parel

Radio-uitzendingen

Op de Dorpsakker de Parel zijn we begonnen 
met het oogsten van de asperges. Unieke 
kans om deze heerlijke voorjaarsgroente uit 
eigen dorp te eten. We zijn open voor verkoop: 
dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 uur – 
12.00 uur. Welkom!

Red je het wel?
Heb jij geldzorgen? Wacht niet langer en 
vraag om hulp. Je hoeft het niet alleen 
te doen. Onze maatjes helpen jou met 
aandacht en respect. 
Gratis en professioneel, ongeacht leeftijd 
of achtergrond. Wij zijn er voor jou.

Bel (anoniem)
06 - 145 290 69


