
ORDE VAN DIENST voor zondag 7 april 2024 | 2e van Pasen  

 

 

 
Bovenstaande afbeelding is afkomstig uit de synagoge in Dura Europos, een stad aan de Eufraat, 

in het oosten van het huidige Syrie . Het lag op de grens van het Romeinse rijk. Toen de stad in de 

jaren ’30 van de vorige eeuw werd opgegraven ontdekte men de synagoge met op zijn wanden 

een groot aantal goed bewaard gebleven fresco’s met bijbelse taferelen. Ee n daarvan verbeeldt 

als in een soort stripverhaal het visioen uit Ezechie l 37. 

Links ziet men de profeet. Hij staat niet met zijn voeten op de grond, want hij wordt opgetild. Een 

hand uit de hoogte (de hand van God, volgens Ez. 37:1) zet hem neer in een dal met menselijke 

lichaamsdelen: handen, voeten en hoofden. Eenmaal met beide benen op de grond wijst hij met 

e e n hand naar de ledematen en met de andere omhoog. Hij legt het antwoord op de vraag van 
God of deze beenderen weer tot leven kunnen komen bij God zelf: ‘U weet het’ (vers 3).  

We staan op de tweede zondag van Pasen stil bij dit visioen uit Ezechie l 37 en luisteren naar het 

evangelie van deze zondag: de opgestane Jezus blaast over de discipelen – en geeft hen zijn 

levensadem – en zegt ‘ontvangt de heilige Geest!’ 

 

Voorganger: ds. Bert de Ruiter 

Organist/pianist: Jan Willem Mauritz 

 

INTREDE 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied (staande): Lied 645: 1, 2, 6 

Bemoediging en groet 

Zingen: Psalm 81: 7, 8, 9 

Gebed om ontferming 

Zingen: Lied 630: 4 

Met de kinderen 



Kinderlied: Vertel het aan de mensen | Hemelhoog 691: 1, 2 

 

DE HEILIGE SCHRIFT 

Gebed om de opening van het Woord 

Lezing uit de Profeten: Ezechie l 37: 1-14  

Zingen: Lied 610: 1, 3, 4 

Lezing uit het Evangelie: Johannes 20: 19-23  

Zingen: Vrede zij U | Opwekking, 58 

Preek 

Zingen: Een toekomst vol van hoop | Sela 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dank- en voorbeden – Onze Vader 

Inzameling van de gaven met toelichting door Eline Visser + filmpje  

1. Leefgemeenschap Bethanie   2. Werkgroep Missionair 

Slotlied (staande): Jezus leeft in eeuwigheid | Hemelhoog 728 

Wegzending en zegen (met driemaal gezongen ‘amen’) 

Orgelspel 



 


