
         
 

  

6e zondag in de veertigdagen 

(Palmzondag) 

Openbare belijdenis van het geloof 
 

INTREDE 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied (staande): De aarde en haar 
volheid zijn | Psalm 24: 2, 3 
Bemoediging en groet 
Zingen (staande): Psalm 24: 5 
Gebed van verootmoediging 
Zingen: Tienduizend redenen | 
Hemelhoog 617a  
Met de kinderen: ‘Op weg naar Jeruzalem’ 
Projectlied: Veertig dagen duurt de reis 
DE HEILIGE SCHRIFT 
Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing: Marcus 14:26-42  
Zingen: Bleibet hier und wachet mit mir | 
Hemelhoog, 164:1 (Duits, 3x), 2 (Ned. 3x) 
Preek 
Zingen: Alles wat over ons geschreven is 
| Lied 556: 1, 2, 3, 4, 5 
Intocht van de kinderen met hun 
palmpaasstokken. Zij maken daarmee een 
rondgang door de kerk… 
OPENBARE BELIJDENIS VAN HET 
GELOOF 
Inleidende woorden  
Een persoonlijk getuigenis  
Zingen (staande): Ik geloof dat God mijn 
Vader | Hemelhoog 344: 1, 2, 3 
Belijdenisvragen  
Handoplegging 
Verwelkoming  
Zingen (staande): Father, we love you | 

Lied 875: 1, 2, 3 
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Bloemengroet 
 
 

 

Orde van dienst 
 
 

       

  Welkom in de Andrieskerk 

Onze bloemen gaan deze zondag met een  
hartelijke groet van de gemeente naar 
 Dhr. M.de Feijter, tijdelijk verblijvend in het 
Zonnehuis te Doorn. 
Het wegbrengen is geregeld. 

 
Voorganger:  .  Ds.  Bert de Ruiter 
Ouderling :       Sonja Rinsma 
Diaken :            Jeannet Drost 
Lector :   Bart Bogaard en Ellen Versteeg 
Muziek :            Ad Verhage 
Koster : :           Klaas Brouwer 
Beamer :           Kees Brink 
                           William Kroesbergen                            
                                
Nevendiensten  :   
Onderbouw :  Hsin-Chi Berenst 
Bovenbouw :  Lisanne Heemskerk 
Oppasdienst : Eline Visser en  
                         Aurelia Gijsbersen   
 
 

 

Omzien naar elkaar 

 

 
Zonnehuis:  
(Afdeling Revalidatie,  
Het Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn, eerste etage, kamer 15)  
Mw. van Verseveld 
Zonnehuis, Zonnehuis 3, 3941 RB  Doorn 

Dhr. M. de Feijter kamer B1.04 
Floris Wouters is weer thuis: de Klamp 23, 3921 EL Elst 

 
 
 
 
 

o.v.v. Diaconie 24 maart 
t.n.v. Diaconie PG Amerongen 
NL63 RABO 0158 7841 3825 

o.v.v. Kerk 24 maart 
t.n.v. PG Amerongen 
NL58 RABO 0302 1026 98 
 

 

Collecte bestemming  

Activiteiten  

1e  collecte : Rudolph Stichting / Jeugddorp de Glind  
Rudolphstichting en De Glind – die horen bij elkaar Het dorp De Glind 
is onlosmakelijk verbonden aan de Rudolphstichting. 
Al vanaf haar ontstaan zet de Rudolphstichting zich in voor de opvang 
van kinderen in een gezin en in een dorpsgemeenschap.  
In 1914 begon dominee Rudolph op het platteland met de opvang 
van voogdij kinderen uit de steden. Zijn werk groeide uit tot de 
Rudolphstichting en Jeugddorp De Glind. 
Anno nu biedt De Glind de combinatie van het gewone dorpsleven 
met woonopvang in gezinshuizen; de ‘kracht van het gewone leven’. 
Kinderen kunnen in deze kleine, hechte dorpsgemeenschap weer 
gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. 
Omdat er zoveel kinderen in De Glind wonen zijn onderwijs, vrijetijd 
en (speel)voorzieningen afgestemd op hun behoeften. 
2e  collecte : Taakgroep Jeugd en Gezin                                     
 

                                                  

Koffieochtend in de Ark 
 
Dinsdagmorgen 26 maart is er weer een koffieochtend in de Ark. 
Vanaf 10.00 uur bent u weer van harte welkom om elkaar, onder het 
genot van een kopje koffie of thee, te ontmoeten. 
Hartelijke groet namens de PCOB en de Diaconie. 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

GEBEDEN EN GAVEN 
Dank- en voorbeden – Onze Vader 
Aankondiging van de inzameling van de 
gaven 
Slotlied (staande): De ware kerk des 
Heren | Lied 968: 1, 2, 5 
Wegzending en zegen  
Orgelspel 
 

 

https://www.rudolphstichting.nl/organisatie/ontstaan/

