
         

 

  

 
1e zondag in de veertigdagen 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Zingen: Lied 536: 1, 2 
Bemoediging en groet 
Zingen: Lied 536: 3, 4 
Een apostolische leefregel uit I Petrus 
Zingen: Lied 547: 1, 2, 3, 6  
Met de kinderen 
Projectlied: ‘Veertig dagen duurt de reis’  
Over de liturgische schikking 
Gebed om de opening van het Woord 
Lezing uit de Profeten: Jeremia 1:4-12 
Lezing uit het Evangelie: Marcus 1:12-15 
Zingen: Lied 91a 
Preek 
Zingen: Lied 538 
Gedachtenis overledene 
Dank- en voorbeden – Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 799: 2, 5, 6 
Wegzending en zegen  
Orgelspel 
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Bloemengroet 
 
 

 

Orde van dienst 
 
 

       

  Welkom in de Andrieskerk 

Onze bloemen gaan deze zondag met een  
hartelijke groet van de gemeente naar 
Rob Hortensius, Oranjestraat 6, Elst 
Wie wil de bloemen wegbrengen? 
 

 
Voorganger:  .  Ds.  Bert de Ruiter 
Ouderling :       Wim Klein 
Diaken :            Janny Ravenhorst 
Lector :   Emma Versteeg 
Muziek :            Ad Verhage                           

Koster : :           Hans Weijman 

Beamer :           Kees Brink 
                           William Kroesbergen                             
                                
Nevendiensten  :   
Onderbouw :  Gerdien de Nooijer 
Bovenbouw :  Alice de Ruiter 
Oppasdienst : Marjet Pellegrom en 
                         Maud Medema 
                          
 
 
 
              
              
 
 
  
 
                          
                          
 
 
  

Omzien naar elkaar 

 

 
UMC, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht 
Dhr. T. Fijan 
Na een operatie weer thuis: dhr. Rob Hortensius, 
Oranjestraat 6, 3921 BC Elst Ut 
Ook thuisgekomen: Mw.P.A. van Altena-van den Bergh 
 
 
 

o.v.v. Diaconie 18 februari 
t.n.v. Diaconie PG Amerongen 
NL63 RABO 0158 7841 38 

o.v.v. Kerk 18 februari 
t.n.v. PG Amerongen 
NL58 RABO 0302 1026 98 
 

 

 

Activiteiten  

 

Bestemming collecten   
 
1e  collecte : Open Doors 
Geef voor vervolgde christenen                                                 
Hoe kom je aan een Bijbel als dat een verboden boek is in het 
land waar je woont? Waar word je opgebouwd in geloof als je op 
zondag niet naar de kerk kunt? Wie helpt je als je kampt met je 
trauma’s en gevoelens van angst en onzekerheid na een aanslag 
of bedreiging door vervolging?   
Open Doors helpt vervolgde christenen met Bijbels, training en 
praktische hulp. Om die hulp te kunnen bieden, is geld nodig. 
Jouw financiële steun maakt een groot verschil in de levens van 
vervolgde christenen.   

2e  collecte : Werkgroep Missionair                                                  
Als leden van de Missionaire Werkgroep stellen we ons ten doel 
om de gemeente te helpen betrokken te raken bij het feit dat de 
boodschap van Gods heil, het evangelie van Gods koninkrijk, niet 
beperkt is voor de eigen gemeenschap of voor de kerk in het 
algemeen    
'Wij willen er voor staan om de waarheid te spreken over Gods 
liefde.' We willen proberen om ieder mens te bereiken, omdat wij 
er ons niet voor schamen God te kennen. Ons streven is om Zijn 
boodschap en Zijn licht te verspreiden aan de bewoners en de 
bezoekers van Amerongen e.o. 
 

Het thema van deze 40 dagentijd is: GA MEE! 
Samen willen we sparen voor het schoolproject van A Rocha Kenya. 
Info daarover is te lezen in de Klokkenluider. 
De Spaardoosjes waren ook dit jaar niet te leveren, daarom vragen 
we u om gebruik te maken van een eigen potje.  
Dit kan dan weer op eerste Paasdag ingeleverd worden. 
Het is ook mogelijk om via de app te sparen, daar wordt deze collecte 
ook aangemaakt. 
 

 
 
 
 
 
 
     
 

 


