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Dagboek van een Bijbel
Januari: een drukke tijd voor mij. De meeste 
gezinsleden hebben als een goed voornemen 
het besluit genomen mij vaker te lezen. De 
eerste twee weken ben ik aardig gebruikt, maar 
daarna zijn ze me vergeten.

Februari: schoonmaak. Gisteren ben ik afgestoft 
en weer op mijn plaats teruggezet. Mijn 
eigenaar heeft me vorige week drie minuten 
gebruikt. Hij had een meningsverschil met 
iemand en heeft een paar teksten opgezocht 
waarmee hij zijn gelijk wilde bewijzen.

Maart: op de eerste van de maand heb ik het 
druk gehad. Mijn eigenaar werd tot voorzitter 
van het bestuur van de Vereniging voor 
Protestants Christelijk Basisonderwijs benoemd 
en hij gebruikte mij om een opening voor te 
bereiden.

April: opa en oma hebben ons deze maand maar 
liefst twee keer bezocht. Beide keren kwam ik 
na het avondeten ineens op tafel te liggen en 

werd er uit mij voorgelezen. De kinderen waren 
vooraf duidelijk door hun ouders geïnstrueerd 
om vooral geen opmerking te maken als: ‘dat 
doen we anders bijna nooit.’

Mei: ik heb enkele groene vlekken op mijn 
bladzijden. Ze zijn afkomstig van een paar 
voorjaarsbloemen die tussen mijn bladen 
gedroogd moesten worden.

Juni: ik zie eruit als een verzamelalbum. Men 
heeft mij volgestopt met krantenknipsels. In de 
krant hadden een paar artikelen gestaan over 
het al dan niet bestaan van de hel. 

Juli: vandaag stopten ze me in de koffer. Ik 
denk dat ze op vakantie gaan. Hoe graag zou 
ik thuisblijven. Ik weet namelijk dat ik minstens 
twee weken lang in dit ding opgesloten blijf.

Augustus: nog altijd in de koffer.

September: eindelijk thuis op mijn oude plek! 
Ik heb veel gezelschap. Twee vrouwenbladen en 

een sporttijdschrift liggen bovenop me. Ik zou 
willen dat ik evenveel aftrek vond als zij.

Oktober: vandaag werd ik even ingezien. Een van 
de gezinsleden is ernstig ziek. Op dit moment 
lig ik midden op tafel. Ook opengeslagen in 
ongeveer het midden, bij Psalm 23. Ik denk dat 
de dominee straks langskomt. 

November: ben weer op mijn oude plaats 
teruggezet. Iemand vroeg vandaag wat voor 
‘vertaling’ ik ben. Daar is het bij gebleven.

December: het gezin is volop bezig met de 
voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerstmis. Ik 
zal wel weer net als vorig jaar onder de cadeaus 
en de cadeauverpakking bedolven worden.

Ds. Bert de Ruiter

P.S. Ik trof bovenstaande – zonder vermelding van 
de naam van de schrijver – aan in een map met 
bewaarde knipsels. Ik heb het op onderdelen wat 
herschreven.

 Als de Bijbel een keer 
hardop spreken zou



2 Kerkdiensten

Andrieskerk
Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,  
3958 CH Amerongen. 
Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG  
Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor 
noodgevallen) 
Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS 
Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl   
Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten, 
tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com 
Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag. 
Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.  
Pastoraat:  Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres: 
Elly van Donselaar, evdonselaar@familyclan.eu,  
tel. 0343 452191 
Scriba: Karin Sommer-de Vries, Koenestraat 2a, 
3958 XG Amerongen, tel. 06 17451420,  
scriba@pwamerongen.nl  
Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS 
Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:  
dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com 
Administratie Diaconie en diaconie buitenland: 
dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen, 
tel. 461500 of 06 53394576;  
Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138 
Administratie kerkrentmeesters:  
mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel. 06 50212876,  
administratie@pwamerongen.nl 
Bank: NL58 RABO 0302 1026 98 
Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.  
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg. 
Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal 
aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, 
Amerongen 
Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875, 
bank NL98 RABO 0302 1038 21 
Reserveren Andrieskerk: Contact via Kerkmeesters,  
tel. 06 30292127 
Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink, 
Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,  
tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com  
Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl, 
zondagsbriefandrieskerk@gmail.com 
Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur 
Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst, 
tel. 0318 47 99 94.   
Website: www.pwamerongen.nl

Andrieskerk

Zondag 4 februari  
Cantorij
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Help kinderen naar school 
      samen met A Rocha Kenya
   2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem Marie-Loes Blokland en 
   Nienke Cornelisse
knd. onderbouw Meta
knd. bovenbouw Ingrid
tnd.   Geralt en Gijs-Bert
koster   Jelle Geers, 06 12433852
koffie Nel den Hartog en José van Zanten

Zondag 11 februari  
Maaltijd van de Heer
10.00 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. KIA Noodhulp Griekenland, 
      opvang gestr. vluchtelingen
   2. Tg. Liturgie en Vieringen
oppas Kerkheem Carolien Lumenta en Per Pekkeriet
knd. onderbouw Gerdien
knd. bovenbouw Arjan
koster   Huib van Alfen, 454308 of
   06 44922744
koffie  Conny Roomer en Hester Klein

Woensdag 14 februari  
Aswoensdag vesper
19.15 uur   ds. E.J. de Ruiter
koster   Ben Brinkman, 452839 of 
   06 20531769

Kerkinformatie

Zondag 21 januari  
CYA-jeugddienst
10.00 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. Kennis over pionieren
   2. JOP landelijk
oppas Kerkheem Jedidja Reijnen en 
   Anne-Sophie van Reenen
knd. onderbouw Willemiek
knd. bovenbouw Inge (7+8 in de kerk)
koster   Geralt Joren, 451426 of
   06 13403237
koffie  Maaike Verschoor en 
   Joukje van Lit

Zondag 28 januari 
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten  1.  KIA Werelddiaconaat 
       (Bangladesh)
   2. Tg. Pastoraat
oppas Kerkheem Corrie Cornelisse en 
   Anna-Ruth Pekkeriet
knd. onderbouw Martine
knd. bovenbouw Lisanne
koster   P.H. van der Stigchel, 452469
koffie   Ineke van Altena en 
   Hiske Weijman

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via www.pwamerongen.nl. 
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan abramblom@ziggo.nl of 06 30440382. 
Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 0318 471085.

Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie en kerkrentmeesters vindt u in het colofon hiernaast.

       Bijbelrooster
zo 21 jan. Marcus 1:14-20 
ma 22 jan. 1 Samuel 4:1b-11 
di 23 jan. 1 Samuel 4:12-22 
wo 24 jan. 1 Samuel 5:1-12 
do 25 jan. 1 Samuel 6:1-12 
vr 26 jan. 1 Samuel 6:13–7:1 
za 27 jan. 1 Samuel 7:2-17 
zo 28 jan. Psalm 111 
ma 29 jan. Maleachi 3:13-18 
di 30 jan. Maleachi 3:19-24 
wo 31 jan. Psalm 18:1-25 
do 1 feb. Psalm 18:26-51 
vr 2 feb. Leviticus 12:1-8 
za 3 feb. Marcus 1:21-28 
zo 4 feb. Marcus 1:29-38 
ma 5 feb. Psalm 31 
di 6 feb. Leviticus 13:1-11 
wo 7 feb. Leviticus 13:12-23 
do 8 feb. Leviticus 13:24-37 

vr 9 feb. Leviticus 13:38-46 
za 10 feb. Psalm 32
zo 11 feb. Marcus 1:39-45
ma 12 feb. Marcus 2:1-12 
di 13 feb. Marcus 2:13-22
wo 14 feb. Jeremia 14:1-10
do 15 feb. Jeremia 14:11-16
vr 16 feb. Jeremia 14:17-22
za 17 feb. Psalm 130 

In het nieuwe leesrooster 2024 van het 
Bijbelgenootschap zijn de bijbelgedeelten 
voorzien van een toelichting. Deze vindt u 
terug via https://www.bijbelgenootschap.nl/
lees-de-bijbel/bijbelleesrooster.
Bekijk ook https://www.debijbel.nl/leesplannen.
Zoals in onze kerk-app staat, is het ook 
mogelijk iedere dag een bericht te ontvangen 
over het leesgedeelte van die dag.
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Van de redactietafel

Omzien naar elkaar 
Meeleven sectie 1 en 2
Vlak voor de jaarwisseling werd dhr. Tom Fijan, 
Kersweg 3, in zeer zorgwekkende toestand 
opgenomen in het UMC te Utrecht. Hij verbleef 
langdurig op de afdeling IC. Hij zou eigenlijk 
geopereerd moeten worden, maar zijn toestand 
is nog niet van dien aard dat een operatie 
verantwoord is. We wachten gespannen af en 
bidden hem al het goede toe.

Mevr. Alie van Eck-Bolt, Utrechtsestraatweg 13,  
werd opgenomen in Ziekenhuis Gelderse 
Vallei te Ede. Hopelijk heeft zij baat bij de 
behandeling in het ziekenhuis. 

Mevr. Wanda van de Grift-van Eck, Tabakslaan 21,  
heeft in de maand januari te maken met een 
intensief traject van chemobehandelingen. 
Vervolgens is het weer spannend om te 
vernemen wat daarvan de uitwerking is 
geweest.

Dhr. Henk van Altena, Burg. Spruytlaan 44, 
heeft enige tijd geleden te horen gekregen 
dat hij ernstig en ongeneeslijk ziek is. Alles 
in overweging genomen hebbend, heeft hij 
besloten om van verdere behandeling af te zien. 

De krachten van mevr. Korten-Scheffer, Burg 
Spruytlaan 37, nemen steeds wat verder af. Met 
hulp en steun van anderen probeert ze zich 
met haar beperkte zicht zo goed mogelijk in 
haar eigen geliefde woning te kunnen blijven 
redden. Op 9 februari hoopt ze de respectabele 
leeftijd van 93 jaar te mogen bereiken.

Bij de diensten
Op 21 januari is er een CYA-jeugddienst. We 
zullen die ochtend een bijzondere gastmuzikant 
in ons midden hebben: één van de bandleden 
van ‘Schrijvers voor Gerechtigheid’! Er zal 
dus vast wel iets van hun nieuwe cd worden 
gezongen, maar daarnaast ook liederen die u 
al kent. We zullen het hebben over het thema: 
‘Zondag, balansdag!’

Op 11 februari vieren we weer het Heilig 
Avondmaal samen. Ook zullen in die dienst 
een paar ambtsdragers (her-)bevestigd worden 
en afscheid nemen. Houd de afkondigingen in 
de gaten om te weten om wie het precies gaat.

Pastoraat

Woensdag 14 februari, Aswoensdag, vieren 
we in een korte vesperviering het begin van 
de Veertigdagentijd. Wie wil kan met een 
askruisje op het voorhoofd weer naar buiten. 
Deze viering begint om 19.15 uur. 

Meedenkdienst
De kerkdienst op 18 februari, de eerste zondag 
in de Veertigdagen, staat ingepland als een 
meedenkdienst. Bij voldoende belangstelling 
is er gelegenheid om vooraf met elkaar in 
gesprek te gaan over de Schriftgedeelten, die 
op die zondag gelezen worden. De bijeenkomst 
staat gepland voor donderdag 8 februari in 
Kerkheem. Aanvang 19.30 uur. Aanmelden kan 
tot uiterlijk maandag 5 februari 17.00 uur, bij 
voorkeur via e-mail (bderuit@xs4all.nl). Bij 
aanmelding van minimaal 8 deelnemers gaat 
het door.

De Ridderhof
Ook dit jaar worden er weer kerkdiensten 
gehouden in De Ridderhof, meestal op de 
derde donderdag in de maand. Op 18 januari 
zal ds. Mendie Hofma voorgaan. We beginnen 
zoals gebruikelijk om 15.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd erbij te zijn in 
deze intieme kleine kring van ouderen. Leuk als 
u iemand anders meeneemt! Er is gelegenheid 
tot gesprek na afloop, onder het genot van 
koffie of thee.

Jan vd Heiden

 Bij de diensten en vieringen

Lieve mensen,
Wat hebben we vaak tegen elkaar gezegd in 
december: dit zijn de donkere dagen voor 
Kerst. En dat was zeer terecht…

Maar ook daarna was het licht vaak ver te 
zoeken en bleef er sprake van donkere dagen. 
Ook de situatie in de wereld geeft veel reden 
tot somberheid.

Daarom… strooi ik met wat lichtpuntjes. Wij 
zijn als kerk(gemeenschap) toch leverancier 
van het Licht?! Zeker zo kort na Kerst?!

Laten we elkaar daarop wijzen en helpen, als ’t 
moeilijk is of spannend. 

Iedereen een Gelukkig Nieuwjaar en … we 
mogen weer een jaar lang via dit blad bij u 
binnenkomen … hopelijk met licht(puntjes).

Soms zijn ze groot
soms zijn ze klein.
Je hoeft ze niet te zoeken,
je kunt er ook één zijn!

Tot ziens! Met een hartelijke groet, namens de 
redactie.

Marga van de Weerd

Vervolg op pagina 4
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Vervolg ‘Pastoraat’

Ziekte en alles wat het met zich meebrengt, kan 
iemands leven en dat van zijn of haar directe 
omgeving verregaand beheersen. Meeleven 
van anderen is dan welkom. Misschien weet je 
ook niet goed wat je zeggen moet, maar een 
bemoedigend kaartje, waarmee je laat weten 
dat je aan iemand denkt, doet altijd goed.

Meeleven sectie 3
Piet Kroeze (Willem Barentszstraat 55, 3902 DE  
Veenendaal) ondergaat chemokuren. Tot nu toe 
lijken die hun werk goed te doen.

Ook Petra van Rhee (Christinastraat 37, 3921 BS 
Elst) krijgt nog steeds elke paar weken haar 
chemokuren.

Marja van der Spek-Littel (De Spijlen 18, 
3921 EK Elst) verblijft voor revalidatie na 
een heupoperatie in Charim Revalidatie 
Veenendaal, ‘t Holle Goed 2, 3901 HB 
Veenendaal, kamer 144.

Arja Bijleveld (Cliftwijck 12, 3958 DG 
Amerongen) is nog aan het revalideren na een 
knie-operatie.

Betty Berendsen-Wolters (Kerkeland 7, 3958 EV  
Amerongen) is op 8 januari aan haar knie 
geopereerd. De verwachting is dat ze na 
een paar dagen weer naar huis mag om te 
revalideren.

Alie Koedoot-van Oostenbrugge (Holleweg 5a,  
3958 EA Amerongen) heeft op 9 januari een 
operatie aan haar hart ondergaan. Ook zij 
verwacht snel weer naar huis te gaan.

Wilt u voor alle genoemde mensen bidden? En 
ook voor anderen van wie u weet dat ze door 
een moeilijke tijd gaan? En vergeet ook niet 
hen dat te laten weten, middels een kaartje of 
een digitaal berichtje. Het doet goed, wanneer 
je weet dat mensen aan je denken!

Dank
Hartelijk dank voor het prachtige boeket 
bloemen, die ik na de kerkdienst van 24 
december heb mogen ontvangen. Hierbij de 
beste wensen voor een ieder in 2024!

Hartelijke groet, Nel van Hattem 

In Memoriam
Op vrijdag 8 december is Johanna Bianca 
Lammers overleden. Zij bewoonde een 
appartement in Elim en is 89 jaar geworden.

Joly Lammers is op 28 april 1934 geboren in 
Rotterdam. Ze was 6 jaar toen in 1940 de oorlog 
uitbrak. Het bombardement van Rotterdam 
maakte op haar een enorme indruk. Ook de 
ontberingen die nog volgden, bijvoorbeeld het 
gebrek aan voedsel in de hongerwinter, bleef 
onuitwisbaar in haar geheugen gegrift.

Ze deed de meisjes-HBS, volgde een jaar 
huishoudschool en deed daarna ook nog 
de Schoeversopleiding. Vervolgens ging 
ze aan de slag als secretaresse in het 
Groothandelsgebouw naast het Centraal 
Station in Rotterdam.

In 1956 trouwde ze en werden er vier kinderen 
geboren, twee dochters en twee zoons. Het 
gezin woonde toen in Gouda.

Door het werk van haar man kwamen ze in 
Amerongen te wonen. Ze genoot van de prachtige 
natuur en het bosrijke landschap hier.
Ze genoot ook van haar kinderen. Zij was 
een warme, zorgzame vrouw. Er werd ook 
veel samen ondernomen. Van dagjes uit tot 
vakanties naar het buitenland.

Begin jaren 90 strandde haar huwelijk. Ze ging 
niet bij de pakken neerzitten en was en bleef heel 
actief. Zo werkte ze jarenlang bij de bibliotheek 
en zong bij het Andrieskerkkoor. Ook had ze veel 
creatieve hobby’s en hield van muziek.
Joly deed haar naam eer aan: ze hield van 
gezelligheid, was bijna altijd opgewekt en 
positief gestemd. In Elim had ze een mooie 
levensavond.

Op 8 december is ze overleden en op 
dinsdag 19 december heeft de crematie 
plaatsgevonden in Den en Rust te Bilthoven. 
Dat haar nagedachtenis velen – en in het 
bijzonder haar familie – tot zegen mag zijn.

Ds. Bert de Ruiter

Dank en hulde!
Veel van wat de taakgroepen, commissies 
en afzonderlijke gemeenteleden in onze 
gemeente doen, blijft vaak onzichtbaar. De 
kerk-app helpt al goed met die zichtbaarheid, 
doordat er oproepjes voor activiteiten in 
staan, of verslagen van bijeenkomsten. Maar 
dat zou nog wel meer kunnen. Leuk om te 
weten wat andere gespreksgroepen voor 
onderwerpen behandelen, of wat er voor 
andere leeftijdsgroepen wordt georganiseerd. 
Deel het gerust!

Onze gemeente kan alleen maar groeien en 
bloeien, wanneer mensen bereid zijn hun 
steentje bij te dragen. Mooi dat steeds weer 
blijkt dat velen dat ook willen doen.

Graag wil ik langs deze weg in het bijzonder 
alle mensen bedanken die zich rond de 
feestdagen hebben ingezet voor de diensten 
en andere activiteiten. Het versieren van de 
kerk, het regelen van de chocolademelk, een 
lunch in de Ark op Tweede Kerstdag… geweldig 
dat er mensen zijn die hun tijd en talenten 
hiervoor inzetten!

Vervolg van pagina 3
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Kerkenraad

Vervolg ‘Pastoraat’

Bezinning in de Veertigdagentijd
Veel gemeenteleden hebben van de diakenen 
de Bijbelse scheurkalender gekregen, anderen 
hebben een dagboekje in huis, luisteren naar de 
podcast ‘Eerst Dit’ of ‘De Ongeloofelijke Podcast’. 
Allemaal manieren om dagelijks tijd te nemen 
voor een stukje uit de Bijbel, gebed en bezinning.

Voor wie dat nog niet dagelijks doet, is de 
tijd voor Pasen een mooie periode om ermee 
te beginnen. Zelf hoorde ik een paar jaar 
geleden over de website ignatiaansbidden.org  
en sindsdien doe ik mee met de retraites in de 
Veertigdagentijd en de Adventstijd. Die retraites 
hebben als doel: mensen helpen in hun gebed 
tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar, 
om zich meer bewust te worden van Gods 
aanwezigheid in hun leven.
“De steen is weggerold” is de titel van de komende 
40-dagenretraite; die gaat op Aswoensdag (14 
februari) van start en eindigt op Paaszondag. De 
retraite is geschreven door Rita Loyens. Over de 
retraite zegt ze: “Ons leven ondervindt wel eens 
last van de overdaad aan activiteiten. Er is geen 
tijd en ruimte meer voor stilte. Het lijkt wel alsof 
er niets meer is wat vreugde schenkt. Er ligt 
een steen voor onze deur, die belet dat we naar 
buiten treden, of ook maar een glimp van het licht 
kunnen zien. Diep in ons leeft een verlangen naar 
eenvoud en rust, maar het is niet gemakkelijk 
om te onderscheiden wat overtollige ballast is 
en hoe we die dan kunnen afleggen. Mogen we 
Aswoensdag aangrijpen om een eerste stap te 
zetten in het overboord gooien van ballast en om 
kleine rustpuntjes toe te laten.”

De digitale retraitanten krijgen dagelijks een 
gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve 
vragen, citaten en gebedstips. Je kunt je voor 
deze gratis digitale retraite inschrijven via 
www.40dagenretraite.org. Deelnemers ontvangen 
gedurende de periode van 40-dagentijd dagelijks 
een gebedsmail. Wie zich eerder al inschreef hoeft 
zich niet opnieuw aan te melden.
Is het niets voor u? Dan kunt u zich ook weer 
afmelden, natuurlijk!

Weer gestart
Na een weekje vakantie start ik meteen 
met het schrijven van mijn teksten voor de 

Klokkenluider. Ik zit nu dus nog helemaal 
in de start-modus: vol goede voornemens 
en goede moed. Maar op het moment dat 
de Klokkenluider uitkomt (toch een kleine 
week later), ben ik van die beide wellicht 
alweer wat minder vol geworden, want zo 
kan het gaan. Bij u misschien ook wel. Goed 
om elkaar een heel jaar lang bij de goede 
moed en de goede voornemens te bepalen. 
Niet om onszelf of elkaar de maat te nemen, 
maar om te voorkomen, dat we ons neerleggen 
bij ‘hoe het nu eenmaal is’ en ontmoedigd 
raken door slecht nieuws via de media of in 
onze naaste omgeving, of doordat het wéér 
niet is gelukt om….    In de kerkdiensten, in 
gespreksgroepen en bij elkaar op de koffie, 
kunnen we steeds weer het goede nieuws (in 
het Grieks: evangelie) met elkaar delen, dat 
God ons niet vastzet op fouten in ons verleden, 
maar ons een nieuwe kans geeft. En Hij belooft 
ons dat zijn goede toekomst op ons wacht, wat 
je ook aan narigheid hoort en meemaakt. Met 
die boodschap kunnen we onze goede moed 
telkens weer aanvullen.

Mendie Hofma

Sluit je aan bij een gespreksgroep!
Veel mensen hebben moeite om doordeweeks 
‘iets’ met hun geloof te doen. Op zondagmorgen 
naar de kerk lukt nog wel, maar dan…. Hoe houd 
je je overtuiging en opgedane inspiratie levend, 
in de drukte of juist de stilte van elke dag? 

Wat kan helpen is aanschuiven bij een 
gesprekskring. Op onze website vindt u onder 
het kopje ‘Verbinden’ een opsomming van 
de gesprekskringen, die onze gemeente rijk 
is. Er zijn grote en kleine kringen, kringen 
die over een preek napraten of kringen die 
een boek bespreken. Bij elke kring staat een 
contactpersoon bij wie u om meer informatie 
kan vragen.

Bent u al lid van zo’n kring, maar staat uw kring 
er nog niet bij, dan horen we dat graag!

We willen dan weten:
• Hoe groot is jullie kring?
• Hoe vaak en wanneer komen jullie samen?
• Hoe gaan jullie te werk (een preek 

bespreken, een boek lezen, etc.)?
• Is er ruimte voor nieuwe groepsleden?
• Wie is de contactpersoon?

We ontvangen deze informatie graag zo snel 
mogelijk, zodat de tekst over gesprekskringen op 
onze website weer actueel is. Het kan gemaild 
worden naar mendiehofma@gmail.com.

Voor zover wij weten zijn er alleen kringen die 
’s avonds samenkomen, maar er kan natuurlijk 
ook een kring opgezet worden voor mensen 
die liever ’s middags bij elkaar komen. Zou u 
dat liever willen, meld u dan ook even aan bij 
ds. Hofma. Bij voldoende deelnemers kan er 
dan een nieuwe kring van start gaan!

Van de kerkenraad
Voor u ligt de eerste Klokkenluider van het 
nieuwe jaar. De feestdagen liggen weer 
achter ons, met alle vieringen met hun eigen 
karakter en invulling. Wij hopen dat u goede 
dagen heeft gehad. Namens de kerkenraad 
wensen wij u een gezegend en bovenal 
gezond nieuwjaar.

Zondag 11 februari nemen we in de viering 
afscheid van Pieter Oostlander als ouderling-
kerkrentmeester en Alexandra Lourens als 
ouderling en voorzitter van de Kerkenraad. 
Wij danken hen voor het werk wat zij 
hebben gedaan. Pieter Oostlander blijft 
kerkrentmeester. 
Toos de Boer zal herbevestigd worden als 
diaken voor 1 jaar en Janny Ravenhorst zal 
herbevestigd worden voor een periode van 4 
jaar. Wij zijn dankbaar dat zij deze taak willen 
voortzetten.

Dan willen we hier toch ook even al die andere 
vrijwilligers in onze gemeente, die zich op 
allerlei vlakken inzetten, onder de aandacht 
brengen. Zonder hen zijn al die activiteiten 
niet mogelijk. Dank daarvoor. 
Tijdens de eerste kerkenraadsvergadering van 
dit jaar zullen we zaken vanuit de taakgroepen 
bespreken.

Het is fijn te zien dat van de diverse activiteiten 
die in onze gemeente plaatsvinden mooie 
verslagen met foto’s in de Klokkenluider en via 
de app te lezen zijn. Blijft u dit vooral doen, zo 
houden we elkaar als gemeente op de hoogte 
en blijven we met elkaar verbonden. Laten we 
ook dit nieuwe jaar als gemeente naar elkaar 
om blijven kijken, zodat niemand ongezien blijft 
en vragen om God Geest voor de weg die we dit 
jaar als kerkelijke gemeente gaan.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet, 
Karin Sommer en Alexandra Lourens
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Diaconie

Koffieochtend in de Ark
Dinsdagmorgen 23 januari is er weer een 
koffieochtend in de Ark. Vanaf 10.00 uur bent 
u weer van harte welkom om elkaar onder 
het genot van een kopje koffie of thee te 
ontmoeten.

Hartelijke groet namens  
de PCOB en de Diaconie

10 Jaar Open Maaltijd
Op donderdag 11 januari vieren we het 
10-jarig bestaan van de ‘Open Maaltijd’ 
samen met onze gasten, oud-medewerkers 
en genodigden. Dit is dus een mooi moment 
om even terug te kijken naar het begin van dit 
succesvolle project.

In 2013 ontstond het idee voor de Open Maaltijd 
vanuit de Diaconie. Om eenzaamheid onder 
ouderen en alleenstaanden tegen te gaan, 
wilden wij maandelijks een maaltijdproject 
organiseren voor mensen in Amerongen en 
omgeving. Het starten van dit maaltijdproject 
vergde een aantal maanden aan voorbereiding. 
Zo zijn Lammy Faber en ik, vanuit de Diaconie, 
bij verschillende maaltijdprojecten op de 
heuvelrug te gast geweest, om kennis op te 
doen en concrete plannen te maken voor de 
vormgeving van de ‘Open Maaltijd’. Daarna 
vormden we, samen met Marlies Blom, de 
eerste werkgroep.

Door de trouwe inzet van vele vrijwilligers, 
een gift van de Diaconie en subsidie van de 
gemeente, konden we alle benodigdheden 
aanschaffen en echt van start gaan! We gingen 
in zee met slagerij Marlet uit Driebergen en 
deze levert al 10 jaar het hoofdgerecht, waar 
we elke keer weer van genieten. Om de maaltijd 
voor iedereen toegankelijk te maken, wordt 
de eigen bijdrage zo laag mogelijk gehouden. 
Iedere tweede donderdag komen er ongeveer 45 
gasten bij ons aan tafel. Een gezellig samenzijn, 
meeleven met elkaar, tijdens het nuttigen van 

een lekkere maaltijd, is iets waar onze gasten 
elke maand weer naar uitkijken.

Dit alles is natuurlijk niet mogelijk zonder 
de inzet van onze enthousiaste groep 
vrijwilligers, waarvan sommigen al sinds het 
begin meehelpen! Ook wanneer er vrijwilligers 
uitvallen, zijn er altijd weer nieuwe mensen om 
hun plek in te nemen. Door alle mensen die de 
tafels dekken, het voor- en nagerecht bereiden 
en de gasten bedienen, mensen halen en 
brengen, is de Open Maaltijd elke maand weer 
een succes. Ook de keukenbrigade die achter 
de schermen zorgt dat de afwas van wel 55 
couverts gedaan wordt, verdient veel lof.

In deze 10 jaar is de Open Maaltijd  een begrip 
geworden in Amerongen en omgeving en is 
dit ook een mooi moment om mijn taak als 
coördinator over te dragen aan Alice. Met veel 
plezier en energie heb ik het werk voor de 
maaltijd samen met alle anderen mogen doen. 

Ik wil iedereen bedanken die op enige wijze 
heeft bijgedragen om alles rondom de ‘Open 
Maaltijd’ goed te laten verlopen. Ik hoop dat de 
‘Open Maaltijd’ in de Ark nog lang een plaats 
van ontmoeting zal blijven. Onder leiding van  
de werkgroep bestaande uit Astrid Hortensius, 
Lies Moerman, Ditta Haze, en Alice van 
Barneveld zal dit zeker lukken.

Hartelijke groet 
Rinske van Doorn

P.S. Wij merken dat het voor steeds meer 
ouderen moeilijk wordt om zelfstandig naar 
de maaltijd te komen. Daarom zoeken we nog 
chauffeurs die vast of incidenteel mensen 
willen halen en brengen. Onze dank is groot!

Van de Diaconie
Allereerst wens ik iedereen namens de 
Diaconie de beste wensen voor 2024.
In november 2023 ben ik vergeten te melden 
dat de spontane collecte van ‘Liny van Holland’ 
tijdens de seniorenmiddag het mooie bedrag 
van 112 euro heeft opgebracht, waarvoor 
hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,  
Elly Brunekreeft

Giften december
1 dec.  stille hulp via 
 mevr. Van Gessel sectie 1 € 20,00
dec.  stiĺle hulp via 
 mevr. Den Hartog sectie 1  € 20,00
dec.  stille hulp via 
 dhr. Nieuwhoff  € 50,00
7 dec.  stille hulp via 
 mevr. Van Zeist sectie 3  € 20,00
dec.  kerk via. 
 mevr. De Greef sectie 3  € 10,00
dec.  bloemenpot via 
 mevr. Van het Loo, sectie 2  € 15,00
14 dec.  bezoekwerk/pastoraat via 
 ds. Hofma  sectie 3  €  50,00
28 dec.  bezoekwerk/pastoraat via 
 ds. Hofma sectie 3  €  20,00
31 dec.  bloemenpot via 
 mevr. De Boer € 50,00
dec. giften jaarkalender via 
 dhr. Nieuwhoff
 1 x € 10,00, 1 x € 8,00 en 1 x € 1,00

Collecten
17 dec. Christmas Carols € 730,40
21 dec.  KIA (Ridderhofdienst) €   73,90
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Interactieve lezing: “En dus bestaat 
God” door Emanuel Rutten
Woensdag 14 februari, 20.15 uur, Andrieskerk 
te Amerongen.
Voorafgaand aan de lezing is er een viering 
vanaf 19.15 uur (Aswoensdag). De inloop van 
de lezing is vanaf 20.00 uur.

Is het onlogisch, onredelijk of achterhaald om 
in God te geloven? 

Veel mensen denken van wel en willen het ook 
anderen doen geloven. Er zouden geen goede 
argumenten zijn voor het bestaan van God en 
oude argumenten die er waren, zijn allang 
door filosofen onderuit gehaald. 

Maar de vraag is, klopt deze redenatie wel? 
Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw is 
er in de filosofie juist weer hard nagedacht over 
de klassieke godsargumenten en er is weer 
een levendige discussie over. De argumenten 
zijn sterk verbeterd, zodat ze niet meer vatbaar 
zijn voor de eerdere bezwaren. Bovendien zijn 
er nieuwe argumenten bijgekomen! 

Emanuel Rutten is een Nederlandse filosoof 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam,  
Wiskundige en auteur van verschillende 

Werkgroep Andries door de week

boeken. Hij promoveerde op een onderwerp 
voor redelijke argumenten voor het bestaan 
van God, waarvoor hij ook een nieuw argument 
ontwikkelde. Hij treedt regelmatig op in 
publieke debatten met atheïsten als Herman 
Philipse, Bas Haring en Maarten Boudry. 

Deze interactieve en inspirerende lezing 
is voor iedereen die nieuwsgierig is naar 
redelijke argumenten voor het bestaan van 
God. Ook zeer interessant voor scholieren en 
studenten. De entree is gratis, maar graag wel 
even opgeven bij: j.k.debaat@gmail.com.

Wees er snel bij want vol is vol!

Pubquiz in de Andries
Ook dit jaar wordt er 
op 19 januari ’s avonds  
een gezellige pubquiz 
in de Andries gehouden. 
Er kunnen maximaal 
20 teams, bestaande 
uit 5 personen deelnemen. Aanmelden kan 
per team, maar ook individueel. Men wordt 
dan ingedeeld in een team waar plaats is. 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar René 
Cornelisse naar lourens.cornelisse@planet.nl.  
De kosten bedragen 5 euro per persoon voor een 
hapje en een drankje. In de kerk-app kunt u zien of 
er nog plaats is.

Met vriendelijke groet, René Cornelisse

Werkgroep Missionair

Koffieconcerten Wouter Harbers
Beste gemeenteleden,
Wat is het fijn om onze mooie Andrieskerk 
zo voor de regio open te stellen, want de 
bezoekers komen ook uit de hele regio.

Het is een geweldig succes: de koffieconcerten 
in de Andrieskerk. Ook in het nieuwe jaar zijn 
er nog vier koffieconcerten.

Als de Klokkenluider uitkomt is het concert 
van 10 januari net geweest. 

Maar voor de volgende concerten kunt u zich 
nog aanmelden. 

Bijvoorbeeld 14 februari, Valentijnsdag, is er 
een bariton, die zijn medewerking verleent en 
het passieconcert op 13 maart is een concert 
met meerdere zangers. 

Dit seizoen sluit Wouter Harbers de concertreeks 
af, samen met een violist, op woensdag 10 april  
met Vivaldi’s vier jaargetijden.  

Kortom, genoeg om naar uit te kijken. De koffie 
staat klaar om 10.00 uur en kost 1 euro. Het 
concert begint om 10.30 uur.

Meldt u zich aan via www.koffieconcerten.nl, 
of als het niet lukt, geef dan even een belletje 
naar Alice van Barneveld. Dan doe ik het voor u.

Namens de Werkgroep Missionair,  
Alice van Barneveld, 0623319074

De Andrieshof krijgt vorm
Eind oktober is de oude beplanting gerooid. Door 
de aanwezigheid van zevenblad, een prachtige 
maar ook explosief groeiend kruid, bleef de 
belangstelling voor vrijkomende struiken beperkt. 
Een klein deel van de rododendrons is herplant 
in Elst. Groot was onze schrik toen de met zorg 
gespaarde vlier (onze kerstboom uit 2022) op 
2 november door stormwind geveld werd. Van 
de nood een deugd makend hebben we begin 
december een vitale nieuwe (kerst)boom geplant. 
We hebben de afgelopen weken al volop kunnen 
genieten van deze feestelijk verlichte boom!
Na het rooien van de oude beplanting zijn 
in december de grove lijnen uitgezet. Het 
grondwerk; de wadi en contouren van het 
wandelpad zijn uitgezet. Ook is aan twee zijden 
van de hof een gemengde haag geplant en is het 
hekwerk gerealiseerd. Al met al mooie stappen, 
waar we heel blij mee zijn. 
De komende weken staan in het teken van 
het verder inrichten van de tuin. Aanplanten 
van vaste planten en struiken, aanleg van de 
verharding etc. We verwachten dat de tuin 
medio april in gebruik genomen kan worden.
Voor die tijd moet er nog heel wat gebeuren. 
Diverse mensen hebben aangegeven een boom 
of plant te kunnen leveren voor de kerktuin. 
Dank voor het gehoor geven aan onze oproep! 
Om enigszins structuur in de Andrieshof aan te 
brengen kunnen we helaas niet alles aannemen. Er 
hangt daarom tot half februari in de hal onder de 
toren een lijst van soorten die in de tuin een plekje 
kunnen krijgen. Op zaterdag 17 februari kunt u de 
planten in een grote kist bij de kerktuin inleveren. 

Hebt u vragen of suggesties? Neem dan contact 
op met Anton Bronsvoort of Jaap Gijsbertsen.

Overige berichten
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Klokkenluider ontvangen?

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage: €22,50

per post

€12,50

per mail

Aanmelden via kbamerongen@gmail.com

www.pwamerongen.nl
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Actie Kerkbalans  
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Herinneringsoproep
De jaarlijkse actie KERKBALANS wordt dit jaar 
gehouden van 13 tot 27 januari 2024.

Tijdens deze actie vragen wij u om uw Vaste 
Vrijwillige Bijdrage voor 2024 voor onze kerk 
op te geven. Eén en ander zoals in de oproep 
van december al verwoord.
Deze VVB is het hoofdbestanddeel van het 
levend geld in de inkomsten van onze kerk.

Willen wij samen kerk zijn, dan zullen wij 
daar een financiële bijdrage voor over moeten 
hebben.
Daarom een beroep op uw verantwoordelijkheid 
als lid van onze kerk. Draag bij naar wat voor u 
mogelijk en verantwoord is.

Wij hopen dat u uw bijdrage uit 2023 ten 
minste wilt en kunt continueren voor 2024.

In de week van 15 januari worden de 
enveloppen bij u bezorgd/afgegeven. De 
week daarop wordt het antwoord weer bij u 
opgehaald. Het zou fijn zijn voor de lopers als  
u het antwoord dan klaar hebt liggen. Elegant 
ook, dan hoeven ze niet nog eens terug te 
komen.

Vrijdag 26 januari maken wij de stand op.

Wij rekenen graag op uw medewerking tijdens 
deze actie en op uw financiële hart in de 
toezegging, die u doet voor 2024.

Namens de Kerkrentmeesters,  
Hans Weijman (coördinator)

Kopij volgend nummer aanleveren  
op onderstaande adres tot 

maandag 5 februari 2024 17.00 uur

Amerongen/Elst 
klokkenluider.amerongen@
gmail.com

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 
uur een programma uitgezonden van kerk- en 
koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst 
uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:
• op 21 januari vanuit de Hervormde 

Gemeente Nederlangbroek te Langbroek 
(10.00 uur)

• op 28 januari vanuit de Hervormde 
Gemeente Overlangbroek te Overlangbroek 
(10.00 uur)

• op 4 februari vanuit de RK kerk te 
Leersum(9.30 uur)

• op 11 februari vanuit de Chr. Gereformeerde 
kerk te Driebergen (10.00 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz 
en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op  
102.4 FM en via www.regio90.nl. Ook wordt via 
dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 
22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws 
uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken 
worden aangekondigd, omlijst met muziek.

Radio-uitzendingen

Regio Nieuws

Kerkrentmeesters

50 jaar | kerkbal
an

s.n
l


