
Kerkberichten Protestantse wijkgemeente Amerongen 18 december 2023no. 11

Er is een chassidisch verhaal over kinderen 
die verstoppertje speelden. Eentje had 
zich blijkbaar zo goed verstopt, dat hij niet 
gevonden werd. Na een tijdje kwam hij zelf, 
verdrietig en hevig teleurgesteld, maar uit z’n 
schuilplaats tevoorschijn. De andere kinderen 
waren inmiddels allemaal al naar huis gegaan 
en hij stond daar heel alleen. Er kwam een 
Joodse rebbe langs en hij zag dat het jongetje 
huilde. Hij vroeg: “Waarom huil je?”

De jongen antwoordde: “We waren verstoppertje 
aan het spelen, maar ze zoeken me niet.”
Daarop zei de rebbe: “Zo voelt God zich ook. Hij 
heeft zich verstopt, opdat wij naar Hem op zoek 
zouden gaan, maar niemand zoekt Hem.”

We zoeken allemaal wel eens wat op dat 
moment kwijt is: een bril, een boek, een ring. 
Kinderen kunnen vaak heel goed zoeken. 
Volwassenen daarentegen kunnen het verwijt 
krijgen, dat ze weer eens met hun neus gekeken 
hebben. Ze hebben gezocht naar iets en niet 
kunnen vinden wat toch heel dichtbij was en 
bij goed kijken ook voor ogen was. 
God is ook misschien vaak dichterbij dan we 
(willen) denken. En Hij wil zich ook door ons 

laten vinden. Maar wij kunnen niet zoeken of 
we zoeken God op de verkeerde plekken. 

In bijbels licht komt het er dan ook eigenlijk op 
neer, dat het met dat zoeken van ons nergens 
op uitloopt, als God niet zelf op zoek gegaan 
was naar ons. ‘God zoekt de mens’, is de titel 
van een diepzinnig boek van de Joodse denker 
Abraham Joshua Heschel. Ons menselijk zoeken 
en streven naar God is een hopeloze zaak als 
dát er niet aan vooraf zou gaan, namelijk dat 
God de mens zoekt!

Vieren we dat ook juist niet met Kerstmis?! God 
zoekt de mens! Als er Iemand is die met recht 
kan zeggen: ‘Niemand zoekt Mij!’, dan is het de 
God van Israël wel. Daarom is Hij zelf menselijk 
in ons midden verschenen. 

Waar moeten we Hem zoeken? In het Evangelie 
worden we op het goede spoor gezet. Niet in 
een paleisachtig huis in Jeruzalem, maar in 
het geringe Bethlehem. Niet in een verguld 
wiegje, maar in een kribbe, een voederbak voor 
de dieren. Met andere woorden: we moeten 
in deze wereld op zoek naar God vooral ook 
omlaag durven kijken, letten op wie of wat voor 

gering doorgaat in onze wereld en weerloos en 
kwetsbaar zijn. 

In diepe nacht is ons ter ore gekomen, dat 
de morgenster is opgegaan. Een mensenkind 
voor ons geboren, ‘God zal ons redden’ is zijn 
naam. U herkent de tekst van het lied van Huub 
Oosterhuis, denk ik wel. Het gaat verder met: 
‘Open uw hart, geloof uw ogen, vertrouw u toe 
aan wat gij ziet: hoe ’t woord van God van alzo 
hoge hier menselijk aan ons geschiedt.’

In Hem vooral, Jezus Christus, mogen en moeten 
we God zoeken. Hij heeft zich verstopt, lijkt 
het wel, in ‘het vlees’, in een pasgeboren kind, 
geboren op een achteraf plekje. Herders op 
het veld en wijzen uit het oosten werden door 
de hemel op het goede spoor gezet en wisten 
Hem zo te vinden en brachten het de wereld 
in als Evangelie, Groot Nieuws. God heeft ons 
in Hem allang gevonden, Hij heeft in Christus 
ons menszijn aangedaan. Nu wij nog om zelf op 
zoek te gaan en Hem te willen vinden… Zalig 
kerstfeest!

Ds. Bert de Ruiter

 Zoeken en vinden



2 Kerkdiensten

Andrieskerk
Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,  

3958 CH Amerongen. 

Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG  

Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor 

noodgevallen) 

Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS 

Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl   

Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten, 

tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com 

Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag. 

Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.  

Pastoraat:  Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres: 

Elly van Donselaar, evdonselaar@familyclan.eu,  

tel. 0343 452191 

Scriba: Karin Sommer-de Vries, Koenestraat 2a, 

3958 XG Amerongen, tel. 06 17451420,  

scriba@pwamerongen.nl  

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS 

Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:  

dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com 

Administratie Diaconie en diaconie buitenland: 

dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen, 

tel. 461500 of 06 53394576;  

Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138 

Administratie kerkrentmeesters:  

mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel. 06 50212876,  

administratie@pwamerongen.nl 

Bank: NL58 RABO 0302 1026 98 

Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.  

Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg. 

Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal 

aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, 

Amerongen 

Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875, 

bank NL98 RABO 0302 1038 21 

Reserveren Andrieskerk: Contact via Kerkmeesters,  

tel. 06 30292127 

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink, 

Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,  

tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com  

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl, 

zondagsbriefandrieskerk@gmail.com 

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur 

Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst, 

tel. 0318 47 99 94.   

Website: www.pwamerongen.nl

Andrieskerk

Zondag 31 december  
Oudjaar

10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Stille hulp 
   2. Onderhoud orgel
oppas Kerkheem  Marjolein en Sven Berkhof 
knd. onderbouw  Meta
knd. bovenbouw  Ingrid
koster   Ben Brinkman, 
   452839 of 06-20531769
koffie   Hanneke van Staveren en 
   Elly van Donselaar

Zondag 7 januari
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Kerk on line 
   2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem  Beate van de Waal en 
   Anna Mauritz
knd. onderbouw  Gerdien
knd. bovenbouw  Alice
koster   Anton Nieuwschepen, 
   453227 of 06 22706399
koffie   Corrie Cornelisse en 
   Marjo van Gessel

Zondag 14 januari
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Diaconaal project 2024, 
      Rwanda 
   2. Taakgroep Andries door de week
oppas Kerkheem Eline Visser en Aurelia Gijsbertsen
knd. onderbouw Hsin-Chi
knd. bovenbouw Arjan
koster   Klaas Brouwer, 06 41556724
koffie   Riek de Graaf en Anja Drost

Kerkinformatie

Zondag 24 december  
4e Adventszondag

10.00 uur   ds. M.C.A. Korpel, Leusden
collecten   1. Adventscollecte, 
      kinderen en jongeren 
   2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem Marie-Loes Blokland en 
   Nienke Cornelisse
knd. onderbouw  Martine
knd. bovenbouw  Inge
koster   Geralt Joren, 
   451426 of 06 13403237
koffie   Elly Brunekreeft en Dicky de Greef

Zondag 24 december 
Kinderkerstnachtdienst

19.00 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. KIA, Kinderen in de knel 
   2. Werk van de kerk
koster   P.H. van der Stigchel, 452469

Zondag 24 december  
Kerstnachtdienst

22.30 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. KIA, Kinderen in de knel 
   2. Werk van de kerk
koster   Geralt Joren, 
   451426 of 06 13403237

Kerstmis 25 december 
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. KIA, Kinderen in de knel 
   2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem Marja Pak en 
   Marilène van Reenen
knd. onderbouw  Lisanne
knd. bovenbouw  Arjan, groep 7/8 in de kerk
koster   Jelle Geers, 06 12433852

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via www.pwamerongen.nl. 

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan abramblom@ziggo.nl of 06 30440382. 

Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 0318 471085.

Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie en kerkrentmeesters vindt u in het colofon hiernaast.
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 Bij de diensten en vieringen

Meeleven sectie 1 en 2

In deze tijd waarin menigeen een kaart naar 
iemand anders stuurt, is het goed om ook 
hen niet te vergeten, die permanent in een 
zorginstelling wonen. 

In De Meent, Grote Beer 10, 3902 HK 
Veenendaal verblijven mevr. C.J. Koole-van 
Duijn (Frisia, 16)  en dhr. W. Koole (Eem &  
Grift, 13). 
In De Kleine Meent, Ruiterpad 2, 3927 GZ  
Renswoude woont mevr. R. Blankestijn-
Nellestijn. 

Meeleven Sectie 3

Piet Kroeze (Willem Barentszstraat 55, 
3902 DE Veenendaal) is bezig met een 
reeks chemokuren. Tot nu toe lijken die hun 
werk goed te doen en valt het mee met de 
bijwerkingen. Maar spannend blijft het. Uw 
meeleven is welkom.

Ook Petra van Rhee (Christinastraat 37, 3921 BS 
Elst) ondergaat nog steeds chemokuren. Een 
zwaardere kuur bleek nodig te zijn, die eerst 
heftige bijwerkingen had. Deels kunnen die 

Bij de diensten

Wie de Klokkenluider snel bezorgd krijgt, 
krijgt nog mee dat we op zondag 17 december 
de Maaltijd van de Heer vieren. Heel mooi 
op de meest vreugdevolle van de vier 
adventszondagen, waarin het ‘verheugt u’ in 
de evangelie- en brieflezing doorklinkt. Met de 
woorden van een mooi adventslied (440): ‘Er is 
weer nieuwe hoop: Hij noemt u zijn beminden, 
in ’t woord laat Hij zich vinden, in avondmaal 
en doop.’ Wie zich hierdoor in het hart laat 
gezeggen, kan en wil dan op die zondag niet 
ontbreken.

In de morgendienst van de vierde advent 
op 24 december hoopt dr. Marjo M.C. Korpel 
uit Leusden voor te gaan. Zij is universitair 
hoofddocent voor Oude Testament in het 
bijzonder in de context van het oude Nabije 
Oosten aan de Protestantse Theologische 
Universiteit (PThU) in Amsterdam. 

Op 24 december is er om 19.00 uur een 
kerstavonddienst. Ineke Bouman en Ellen 
Versteeg zorgden weer voor een kerstverhaal-
met-prenten, dat we lezen nadat we het 
kerstverhaal uit de Bijbel hebben gehoord. 

Pastoraat

Deze dienst is geschikt voor kinderen en voor 
iedereen die wél graag kerstliederen zingt, 
maar geen preek wil horen.

Om 22.30 uur is de kerstnachtdienst. Daarin 
zingt niet alleen het Kamerkoor Amerongen 
onder leiding van Polien Fijan, maar is er ook 
muzikale begeleiding van pianiste/organiste 
Jacoline de Baat-van Vuuren, violiste Marie-
Loes Blokland en hoboïste Jessica Snetselaar-
Schenk. U zult veel mogen meezingen; allemaal 
bekende kerstmelodieën. O, en hier zit wél een 
preek in, waarschijnlijk over het thema: ‘Geen 
plaats? Maak plaats!’

Op 25 december, Kerstmis, vieren we 
de geboorte van de Heer, het Woord is 
vleesgeworden, horen we bij Johannes. Orgel 
en blaasinstrumenten zetten de toon om 
samen vele mooie kerstliederen te kunnen 
zingen. En de kinderen ronden hun project af 
en komen aan het begin van de dienst voor de 
laatste keer samen rond de klok om te zien en 
te horen ‘hoe laat het is’ op kerstmorgen. 

Oudejaarsdag valt dit jaar op zondag. Dat 
heeft de kerkenraad doen besluiten om geen 

oudejaarsavonddienst, maar eerder zoiets als 
een oudejaarsmorgendienst te houden. Velen 
vinden het immers bezwaarlijk om op die 
avond in het donker, omringd door knallend 
vuurwerk, naar de kerk te gaan. Nu kunnen 
we hopelijk met velen, en met jong en oud 
op zondagmorgen 31 december stilstaan bij 
het verstrijken van de tijd in het licht van de 
eeuwigheid.

De Ridderhof
Donderdag 21 december om 15.00 uur is 
er een kerstviering in De Ridderzaal van 
De Ridderhof. Ds. Bert de Ruiter zal hierin 
voorgaan. Tristan de Jonge is gevraagd een 
paar liederen te zingen. Dat doet hij graag! En 
zoals gebruikelijk bespeelt Marga vd Weerd de 
piano.
U bent van harte welkom, ook als u ‘van buiten‘ 
komt. De dienst duurt ongeveer drie kwartier. 
Het is fijn voor de bewoners wanneer er ook 
andere mensen bij zijn. Hoop u te zien.

Hartelijke groet voor u allen,  
Jan vd Heiden

tegengegaan worden, maar niet helemaal. 
Gelukkig gebeuren er tegelijk ook mooie dingen 
in de familie: er werd een gezonde kleindochter 
geboren, dus Petra en haar man Wendo zijn voor 
de tweede keer grootouders geworden!

Maar de moeder van Petra, Marja van der 
Spek-Littel (De Spijlen 18, 3921 EK Elst) kwam 
ten val en brak haar heup. Voor revalidatie 
na de operatie is zij opgenomen in: Charim 
Revalidatie Veenendaal, ‘t Holle Goed 2, 3901 HB  
Veenendaal, kamer 144.

Arja Bijleveld-van Houwelingen (Cliftwijk 12, 
3958 DG Amerongen) heeft een knie-operatie 
gehad. Eerder dit jaar had ze ook al zo’n 
operatie ondergaan en de revalidatie daarvan 
valt hard tegen. Hopelijk zal het nu iets 
voorspoediger verlopen. Zij plaatste op de 
kerk-app een oproepje, dat ik ook graag langs 
deze weg met u deel: zij maakt zelf kaarten 
en heeft er intussen meer dan ze zelf kan 
versturen, dus ze geeft ze graag weg aan u, 
medegemeenteleden, zodat u die weer kunt 
sturen naar mensen die een bemoediging wel 
kunnen gebruiken. Heeft u belangstelling? 
Neem dan contact op met Arja.

Jan Bogaard (Holleweg 40, 3958 EB 
Amerongen) had klachten in zijn rechterhand 
(o.a. het carpaal tunnelsyndroom) en moest 
daarvoor naar het ziekenhuis. Daar heette het 
een ‘kleine ingreep’ aan zijn hand, maar wel 
één, waarop een lang traject van herstel en 
revalidatie volgt, dat tot een jaar kan duren.

Nel Schouwenaar is weer thuis (Korenland 27,  
3958 EX Amerongen) na een ziekenhuisopname 
en aansluitend een revalidatieperiode in het 
Zonnehuis. Een virus zorgde voor ernstige 
benauwdheidsklachten, maar gelukkig hebben 
medicijnen en oefeningen haar goed gedaan 
en kon ze de zondag na thuiskomst alweer 
naar de kerk. 

Wilt u voor alle genoemde mensen bidden? En 
ook voor anderen van wie u weet dat ze door 
een moeilijke tijd gaan? En vergeet ook niet 
hen dat te laten weten, middels een kaartje of 
een digitaal berichtje. Het doet goed, wanneer 
je weet dat mensen aan je denken!
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Vervolg ‘Pastoraat’

In Memoriam

Wij gedenken Cornelia Swagerman-van 
Ellenberg. Zij overleed zondag 26 november, 
in de vroege morgen van die dag, op de 
leeftijd van 88 jaar. Volgend jaar zal haar 
naam de eerste zijn die genoemd wordt op 
Eeuwigheidszondag.

Corry van Ellenberg werd geboren op 17 december 
1934 in Eindhoven. Haar vader werkte bij Philips. 
Zij bleef enig kind en werd grootgebracht in 
een gelovig, kerkelijk meelevend gezin. Ze was 
oud genoeg om als kind eigen herinneringen te 
kunnen hebben aan de oorlogsjaren. Haar vader 
zat in het verzet en het gezin herbergde ook 
joodse onderduikers. 
Ze ontmoette op een christelijk jeugdkamp de 
liefde van haar leven, ook afkomstig uit Eindhoven, 
Adrie (of Ad) Swagerman, met wie zij in 1959 
trouwde. Uiteindelijk vormden ze een gezin met 
drie kinderen: een dochter en twee zoons. 

Haar man Ad, die in het onderwijs werkzaam 
was, kwam op een school in Doorn te werken en 
daarom verhuisden ze in 1973 vanuit het zuiden 
van het land naar Amerongen en gingen wonen 
op Stenderland. Ze ging vrijwilligerswerk doen, 
nam deel aan het kerkelijk leven in de Ark en 
ging zingen in het Andrieskerkkoor. 
Haar moeder woonde nog een aantal jaren bij 
het gezin in, voordat zij in Elim ging wonen.
In 2003 overleed haar man, die al jaren 
longpatiënt was. Enkele jaren geleden betrok 
zij een appartement in Elim. De gevolgen van 
dementie beheersten uiteindelijk steeds meer 
haar leven, zodat zij moest verhuizen naar een 
gesloten afdeling. 

Op zaterdag 2 december is in de Ark in een 
afscheidsdienst stilgestaan bij haar leven. 
In woord en lied hebben we ons de hoop en 
verwachting te binnen mogen laten brengen, 
waarin zij al die tijd leefde en waarin ze ook 
gestorven is. 

Ds. Bert de Ruiter

In Memoriam

Op 5 december 2023 is Uilke Zijlstra overleden 
op de leeftijd van 85 jaar.
Hij werd geboren op 24 maart 1938 in 
Leeuwarden, als oudste van uiteindelijk 
vier kinderen. In Dokkum ging Uilke naar de 
Ambachtsschool en vanaf zijn 15e begon hij 
te werken in een autogarage. Na zijn diensttijd 
werkte hij bij de ANWB, bij de wegenwacht, 
gestationeerd in Rhenen. In die plaats was hij 
actief bij de Gereformeerde Jeugdvereniging; 

later zou hij daar ook in de kerkenraad gaan. 
In 1962 ging hij mee met een busreis van 
gereformeerde jongeren en zo ontmoette 
hij Nel Schering. In 1965 trouwden ze en 
gingen in Elst wonen, aan de Schoolweg. Ze 
kregen drie kinderen: Marja, Age en Dirk Jan. 
Uilke bleef actief bij de ANWB en na zijn 
pensionering was hij nog steeds vaak op de 
weg te vinden: nu voor tafeltje-dekje, de 55+-
bus, maar ook voor de reizen naar Roemenië 
en Oost-Duitsland, waar de kerk contacten had 
en hulp bood. Uilke zong graag (38 jaar was hij 
lid bij COV Euphonia) en hield ervan klokken 
te repareren. Door de jaren heen kwamen er 
schoonkinderen bij de familie en werden drie 
kleinkinderen geboren.

Uilke heeft veel gezondheidsproblemen 
gekend vanaf 2009. Door zijn hartklachten 
nam de benauwdheid en vermoeidheid steeds 
meer toe.
In maart 2020 verhuisden Uilke en Nel in het 
weekend dat Nederland in lockdown ging, naar 
hun nieuwe huis op de Klamp. Ze hadden daar 
nog een goede tijd, maar de conditie van Uilke 
ging steeds meer achteruit. Begin december 
gaf hij in het ziekenhuis aan dat hij graag naar 
de Wingerd wilde. Hij is daar op 5 december 
gekomen en kort daarna overleden. 

Op zaterdag 9 december was de dankdienst 
voor zijn leven in de Ark en op maandag 11 
december heeft de naaste familie zijn lichaam 
naar Natuurbegraafplaats Heidepol begeleid. 
Uw medeleven en gebed voor wie achterbleven 
worden zeer op prijs gesteld.

Ds. Mendie Hofma

In Memoriam

Op donderdag 7 december is Rein van Ee 
overleden. Sinds enige tijd woonde hij in het 
Gouden Hart in Leersum, na daarvoor samen 
met zijn vrouw op de Utrechtsestraatweg 48 
gewoond te hebben. Hij is 89 jaar geworden.

Reinardus Jan van Ee is op 18 april 1934 
geboren in Woudenberg. Hij was de oudste in 
een gezin met zes kinderen. Zijn grootouders 
hadden in Woudenberg een kruidenierszaak, 
die werd overgenomen door Reins ouders. 
Hij was dus ‘de oudste zoon van een 
dorpskruidenier’, zoals de titel luidt van een 
boek waarin hij zijn familiegeschiedenis en 
levensverhaal op papier zette. Hij ging na 
de lagere school naar de Handelsschool in 
Amersfoort. Na zijn militaire dienst, waarbij 
hij het bracht tot commando en daarvoor de 
Groene baret ontving, ging hij werken in de 
marketing voor Unilever.

In 1957 trouwde hij met Riek van den Brink 
en kort daarna gingen ze wonen aan de 
Utrechtsestraatweg. Er werden vier kinderen 
geboren: drie dochters en een zoon.
Rein was tot het einde ondernemend, altijd 
vol ideeën. Zijn lijfspreuk was dan ook: 
‘begerig naar wat nieuws!’ (Rerum novarum 
cupido) Hij heeft naast zijn werk ook heel veel 
vrijwilligerswerk gedaan, te veel om op te 
noemen, in de kerk maar ook in het dorp. 

In de zomer van dit jaar werd hij heel ziek 
en het herstel vorderde maar niet. Hij moest 
steeds meer van zijn krachten inleveren en na 
een wekenlang verblijf in het Diakonessenhuis 
in Zeist en een poging tot revalidatie in het 
Zonnehuis in Doorn, ging hij tenslotte wonen 
in het Gouden Hart te Leersum. Daar is hij in 
de vroege morgen van 7 december overleden.

Op donderdag 14 december vond de 
uitvaartdienst plaats in de Andrieskerk, waarna 
we zijn lichaam ter aarde hebben besteld op de 
Nieuwe Algemene Begraafplaats. ‘Bevorderd tot 
Heerlijkheid’, zoals op de kaart staat en dat het 
geloof en de hoop op Gods eeuwige liefdevolle 
ontferming verwoordt, waarin Rein ontslapen is.

Ds. Bert de Ruiter

Diamanten huwelijksjubileum

Gelukkig staat in een kerkblad ook wat 
vrolijker nieuws. Zo ontvingen we een kaart 
van Jan en Wijntje Lekkerkerker, dat het op  
8 januari 2024 60 jaar geleden is dat ze elkaar 
het jawoord gaven. Ze hopen dat kort daarna 
te mogen vieren met kinderen, kleinkinderen, 
familie en vrienden. Wij wensen hen van 
harte geluk met deze heugelijke gebeurtenis 
in het vooruitzicht en delen graag in hun 
dankbaarheid voor al hun jaren van samenzijn 
in liefde en trouw en bidden hen ook op hun 
verdere levensweg Gods zegen toe. 
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Diaconie

Kerstlunch  
Tweede kerstdag 26 december

Voor mensen die op deze dag gezellig met 
anderen samen willen zijn, is er een lunch op 
2e kerstdag. 
Waar:  de Ark,  Imminkstraat 11
Tijd:  inloop vanaf 11.30 uur; u bent van 
 harte welkom. 
Om 12.00 uur begint de lunch. 
Om 14.00 uur sluiten we af.
Misschien kunt u iemand meevragen, waarvan u 
weet dat diegene alleen is. Iedereen is welkom!

Als het nodig is, kunt u gehaald en gebracht 
worden. Wilt u dit wel even aangeven bij 
het aanmelden. Opgeven vóór donderdag 
22 december, op het telefoonnummer van de 
Open Maaltijd  06 83437291. U krijgt dan een 
antwoordapparaat en kunt inspreken, of meldt u 
zich aan via e-mail naar rdb@dodebo.nl.

Van de Diaconie

De diaconie mocht zaterdag 9 december een 
cheque van € 1000,00 in ontvangst nemen 
vanuit Stichting Goed Zo! Dankzij deze 
bijdrage vanuit het kringloopcentrum kan de 
diaconie financieel hulp bieden waar dat nodig 
is. Veel dank daarvoor!

De diaconie werkt momenteel samen met 
Stichting Diacones Francine van der Meer 
en diaconieën uit Leersum en Overberg aan 
een Kerkelijk Noodfonds voor inwoners van 
Amerongen, Leersum en Overberg. We zoeken 
daarmee nog verder de samenwerking met 
elkaar, maar ook met Schuldhulpmaatje en het 
Sociaal Dorpsteam van de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug. Samen weten we meer en kunnen 
we meer. Als dit Noodfonds operationeel 
wordt, zullen we daar wat uitgebreider over 
informeren in de Klokkenluider.

Giften november

Nov. Stille hulp via 
 mevr. v.d. Lagemaat sectie 3  € 40,00
Nov.  Bloemenpot via 
 mevr. J. Ravenhorst sectie 3  € 20,00
16 nov. Opbrengst Ridderhofdienst voor
 Voedselbank UH.   € 66,10

verzorgt samen met Peter Kits en de 
Commissie Missionair een kerstzangavond.
De Andrieskerk zal in kerstsfeer verlicht zijn 
en zet haar deuren voor u open!

• En dan nodigen wij u ook van harte uit voor 
de vieringen op kerstavond en op eerste 
kerstdag: 

24 december om 19.00 uur  
kinderkerstnachtdienst
24 december om 22.30 uur  
kerstnachtdienst,  zang begint 10 minuten 
voorafgaand aan de dienst, dus kom op tijd.
25 december om 10.00 uur  
kerstdienst

Commissie Missionair

Decemberactiviteiten in de 
Andrieskerk

In de decembermaand staan de kerkdeuren 
van de Andrieskerk voor u open tijdens 
verschillende activiteiten. Wij heten u hierbij 
van harte welkom!

• Zondag 17 december om 17.00 uur vindt er 
‘a ceremony of lessons and carols’ plaats, 
uitgevoerd door de cantorij o.l.v. Ad Verhage. 
Deze vesper is opgebouwd rondom advents- 
en kerstlezingen, afgewisseld met Engelse 
carols en hymnen. 

• Houdt u ook zo van het zingen van de 
bekende kerstliederen? Dan bent u van 
harte welkom op 21 december om 19.30 uur  
in de Andrieskerk. Jan-Willem Mauritz 

Werkgroep Missionair

Kerkenraad

Terugblik op 6 december:  
gebed en gesprek

Op 7 oktober was de verschrikkelijke aanslag 
van Hamas op Israël. Nog steeds komen er 
nieuwe berichten binnen over de wreedheden, 
die die dag zijn gepleegd en nog steeds wordt 
er een grote groep gijzelaars vastgehouden, 
waarbij onduidelijk is hoe ze behandeld 
worden en wie er nog in leven zijn.

In de dagen erna begon de tegenaanval 
van Israël en die is (na een paar dagen 
wapenstilstand) nog steeds gaande. Ook Hamas 
voert nog steeds aanvallen uit met raketten. 
Hoeveel slachtoffers er intussen gevallen zijn, 
is niet precies bekend, maar wel is duidelijk 
dat hier vele, vele mensen door getroffen zijn: 
zowel Palestijnen als Israëli’s, zowel soldaten 
als burgers, zowel heel oude, als heel jonge 
mensen. Het verdriet en de woede zijn niet te 
benoemen, zo groot.

En dat conflict raakt ons ook, als kerk. Op de 
kerk-app gingen er berichten over en weer 
en bleek al snel dat we op heel verschillende 
manieren hierbij betrokken zijn. Het is niet 
eenduidig hoe je hier als christen op zou 
‘moeten’ reageren. We zijn het sneller eens 
over de situatie in Oekraïne, vermoed ik. 

Hoe dan te werk gaan? Het ‘er maar niet 
meer over hebben?’ of net zo lang proberen 
elkaar te overtuigen (met Bijbelteksten of 
nieuwsberichten) totdat het tot conflicten 
leidt? Het leek ons als kerkenraad beide niet 
wenselijk. Uiteindelijk hebben we besloten om 

de mogelijkheid te geven tot gebed en gesprek 
en op 6 december was het zover: met een 
groepje van bijna twintig mensen begonnen 
we ermee één voor één een kaars aan te steken 
en in stilte of hardop te bidden voor wat of wie 
ons het meeste aan het hart ging. Het was een 
emotionele ronde, waarin we veel van onze 
zorgen konden delen met God en met elkaar.

De meeste mensen bleven voor het gesprek erna 
en ook dat ging in goede sfeer, al is wel duidelijk 
dat we het in veel opzichten niet eens worden 
met elkaar. Maar te proberen naar elkaar te 
luisteren en elkaar te begrijpen, deed al goed.
Aan het einde van de avond kwamen we op 
de gedachte om de oproep tot gebed ook in 
de Klokkenluider te plaatsen voor een ieder 
die niet aanwezig was op deze avond. Wellicht 
weet niet iedereen direct wat zij zouden 
kunnen bidden en daarom noem ik hieronder 
een paar gebedspunten, ter inspiratie:

Wij bidden:

• Voor alle mensen, die vrede zoeken: in Israël, 
de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever, 
maar ook alle landen daaromheen. Mensen, 
die de strijd willen staken en een oplossing 
zoeken, waarbij er voor iedereen een plaats 
en een kans om te leven is.

• Voor alle mensen met macht en invloed in 
dat gebied: regeringsleiders en legerleiders 
ter plekke, maar ook mensen in andere 
landen, die de gang van zaken kunnen 
beïnvloeden.

Vervolg op pagina 6
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Vervolg ‘Kerkenraad’

• Voor alle kinderen, die opgroeien in angst en 
haat, omdat ze al jong te maken krijgen met 
geweld en verlies.

• Voor alle mensen, die in onzekerheid 
verkeren over het lot van hun familie of 
vrienden.

• Voor de media: dat ze eerlijk en volledig 
informeren.

• Voor de kerken: dat ze blijven bidden en 
hulp bieden waar ze kunnen (en zich niet 
verliezen in te makkelijk oordelen).

… maar laat deze suggesties gerust liggen, als 
er in uw hart een ander gebed op komt.

Belangrijk is vooral dat we in gesprek blijven 
met God en met elkaar.

Mendie Hofma

Van de kerkenraad

Het is Advent, we zijn samen onderweg naar 
Kerst. Mooie en bijzondere vieringen en 
ontmoetingen wijzen ons naar het Licht van 
deze wereld, dat ons tegemoetkomt. We mogen 
daar blij en dankbaar voor zijn en er hoop uit 
putten. De verschillende werk- en taakgroepen 
willen u als gemeente, maar ook mensen 
buiten de kerk, hierbij betrekken en met elkaar 
verbinden door vele activiteiten, die in deze 
tijd georganiseerd worden. 

Op 16 november vond de gemeenteavond 
plaats. De begrotingen van de Diaconie 
en Kerkrentmeesters zijn daar besproken. 
Sander Bouman en Jeannet Drost hebben een 
toelichting gegeven en antwoord gegeven op 
een aantal vragen.

De kerkenraad is ook in november bij elkaar 
geweest. We hebben met elkaar afgesproken dat 
zondag 11 februari de herbevestiging plaatsvindt 
van Toos de Boer en Janny Ravenhorst. Dan ook 
wordt afscheid genomen van Pieter Oostlander 
als ouderling-kerkrentmeester en Alexandra 
Lourens als ouderling en voorzitter van de 
kerkenraad.  
Tijdens deze vergadering spraken we opnieuw 
over het thema “toekomstgericht kerk-zijn”. In 
het kader van het herijken van het beleidsplan 
en data die de Kerkrentmeesters eerder dit 
jaar presenteerden, willen we onderzoeken 
waar onze focus als gemeente moet liggen 
de komende 5 jaar. Daarbij gaan we gebruik 
maken van het onderzoeksinstrument Nieuw 
Kerkelijk Peil van de PKN. Het idee is om ons 
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te laten bijstaan door een procesbegeleider en 
de gemeente hier ook breed bij te betrekken.

Op 6 december heeft een gebeds- en 
gespreksavond plaatsgevonden, waar het 
conflict in Israël en de Gazastrook centraal 
stond. Vanuit de kerkenraad heeft Mendie 
Hofma deze avond geleid. Rond de 20 mensen 
kwamen samen in de Ark voor gebed en het 
aansteken van een kaarsje. Daarna was er de 
mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan 
en te luisteren naar elkaar en de verschillende 
beelden te delen, om zo elkaar ook beter te 
gaan begrijpen.
De werkgroep Missionair heeft in deze 
periode ook een aantal mooie initiatieven 
vormgegeven, zoals bijvoorbeeld de 
Taizéviering op woensdag 13 december en de 
openstelling van de kerk tijdens de Winterfair 
in Amerongen. Veel mensen die de Winterfair 
bezochten, zijn ook de kerk binnengegaan om 
een kaarsje aan te steken, te luisteren naar 
muziek, de kerk te bekijken of een moment van 
bezinning te ervaren. 

Diezelfde avond was de Andries Top 2000, 
georganiseerd vanuit Taakgroep Andries door 
de Week. Een prachtige muzikale avond door 
muzikanten en artiesten uit de regio, waarbij de 
opbrengst van € 2.500,00 naar de Voedselbank 
is gegaan. Veel mensen uit het dorp kwamen 
de drempel over om hiervan te genieten.

De voorbereidingen voor de Kerstvieringen 
zijn in volle gang. Laten we omkijken naar hen 
die niet zoveel geliefden om hen heen hebben 
en soms alleen zijn. 

Deze keer delen we met u het volgende 
gedicht:

Antwoord
Soms ben ik bang dat u niet blijft,
dat uw voeten leegbloeden op lege
wegen, dat uw zachtmoedige handen tegen
zoveel verraad, zoveel weerspannigheid
in mensen en dingen niet bestand
zijn, dat u zeggen zult: ik had beter
moeten weten, mensen waarheid leren
is waanzin, leugen hun vaderland.
Moet ik dan nu, in de kribbe, 
waarschuwen? Zeggen: doe het niet,
doe het anders, laat uw moeder vergeten
wat de engel sprak? Uw eigen stilte
- nacht, sterren, adem – zingt uw lied
van antwoord: zelfs op aarde vrede. 

Gabriel Smit

Wij wensen U namens de gehele Kerkenraad 
een gezegende Kerst en een goede 
jaarwisseling, 

Met groet,  
Alexandra Lourens en Karin Sommer
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Overige berichten

Ter inzage: De begroting 2024

Afgelopen maand zijn de begrotingen van 
onze wijkgemeenten Amerongen en Overberg 
behandeld in de Algemene Kerkenraad van 
onze Gemeente. De begroting (geconsolideerd) 
is goedgekeurd en inmiddels ter goedkeuring 
ingediend bij het Centrale College.
Ook tijdens de gemeenteavonden van onze 
wijken is de begroting behandeld en besproken.

Overeenkomstig de kerkorde ligt de begroting 
ter inzage bij onze penningmeester.
Wilt u de begroting inzien, dan kunt u een 
afspraak maken met onze penningmeester 
Sander Bouman, telefoon 06-13197743.

College van Kerkrentmeesters  
Protestantse Gemeente Amerongen-Overberg

Periodieke schenking

Nu het jaar 2023 bijna ten einde is en er 
een nieuw jaar voor de deur staat, zijn er 
wellicht een aantal goede voornemens in uw 
gedachten. Eén daarvan kan zijn, dat u de kerk 
wilt steunen met een periodieke gift. Dit kan 
belastingvoordeel opleveren. Wij verwijzen 
u ook naar de site van de belastingdienst  
www.belastingdienst.nl/giften. Ook kunnen wij 
u daarbij helpen. 

Wilt u hiervan gebruik maken of nadere 
informatie ontvangen, neem dan contact op 
met onze penningmeester Sander Bouman.  
Telefoon: 06 13197743 of per email: 
penningmeester@pwamerongen.nl.

Enkele voorwaarden voor periodieke schenking 
zijn:  

• Vaste en gelijkmatige periodieke 
uitkeringen

De gift moet bestaan uit een recht op vaste 
en gelijkmatige periodieke uitkeringen. 
Dit spreken wij af in een onderhandse 
overeenkomst tussen u en de kerk.
Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar 
tenminste hetzelfde bedrag aan de kerk te 
betalen. U mag zelf bepalen of u dat jaarlijkse 
bedrag opsplitst in meerdere bedragen, 
bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal een 
deel van het toegezegde bedrag, of dat u het 
jaarlijkse bedrag in één keer betaalt.

• Overlijden van u of van een ander

In de overeenkomst moet zijn bepaald dat de 
uitkeringen eindigen bij het overlijden van 
uzelf of van iemand anders. De ander kan 

Kerkrentmeesters

iedereen zijn, bijvoorbeeld uw broer, zus of uw 
partner. U moet wel een keuze maken of u de 
uitkeringen laat eindigen bij uw overlijden of 
bij het overlijden van een ander. 

• Looptijd van de gift

U moet minimaal vijf jaar lang een gift doen. 
Wilt u langer dan vijf jaar een gift doen? 
Dan vult u het afgesproken aantal jaren in, 
bijvoorbeeld acht of tien jaar. Spreekt u af 
dat u een gift doet, totdat u zelf aangeeft dit 
niet meer te willen, dan kunt u de gift voor 
‘onbepaalde tijd’ regelen. Wel geldt altijd het 
minimum van 5 jaar.

Het zou fijn zijn als u ons op deze wijze wilt 
ondersteunen.
Overigens… heeft u er ook al eens over 
nagedacht onze kerk te noemen in uw 
testament als goed doel? 

Sander Bouman,  
Penningmeester Kerkrentmeesters Amerongen

Actie Kerkbalans - Geef vandaag  
voor de kerk van morgen

De jaarlijkse actie KERKBALANS wordt dit jaar 
gehouden van 13 tot 27 januari 2024.

Tijdens deze actie vragen wij u om uw Vaste 
Vrijwillige Bijdrage voor 2024 voor onze kerk 
op te geven. Eén en ander zoals in de eerdere 
oproep al verwoord.
Deze VVB is het hoofdbestanddeel van het 
levend geld in de inkomsten van onze kerk.
Willen wij samen kerk zijn, dan zullen wij 
daar een financiële bijdrage voor over 
moeten hebben. Daarom een beroep op uw 
verantwoordelijkheid als lid van onze kerk.

Draag bij naar wat voor u mogelijk en 
verantwoord is. Wij hopen dat u uw bijdrage 

uit 2023 ten minste wilt en kunt continueren 
voor 2024.

In de week van 15 januari 2024, worden de 
enveloppen bij u bezorgd/afgegeven. De 
week daarop wordt het antwoord weer bij u 
opgehaald. Het zou fijn zijn voor de lopers als u 
het antwoord dan klaar hebt liggen. Elegant ook, 
dan hoeven ze niet nog eens terug te komen.

Vrijdag 26 januari 2024 maken wij de stand op.

Wij rekenen graag op uw medewerking tijdens 
deze actie en op uw financiële hart in de 
toezegging, die u doet voor 2024.

Namens de Kerkrentmeesters,  
Hans Weijman (coördinator)

Collecten    

 Bank App Kerk 

5 nov Werk van de Kerk   
 € 67,00 € 132,50 € 64,60
12 nov Onderhoud muziekinstallatie 
 € 46,50 € 95,50 € 69,15
19 nov TG jeugd en Gezin
 € 33,50 € 138,00 € 58,15
26 nov Taakgroep Pastoraat
 € 78,50 - € 123,35
1 dec Werkgroep Missionair
 € 119,50 € 144,00 € 21,20

Giften

via Hiske Weijman  € 50,00 
 met als bestemming “de Klokkenluider” 
via ds. Bert de Ruiter  € 80,00 
  en  € 200,00

Belangrijk!
Heeft u nog iets te declareren, graag voor  
25 december per mail aanleveren, dan kunnen 
we het dit jaar nog verwerken.
Ik wens iedereen fijne dagen.

Hartelijke groet, Sandra Ruitenbeek

Week vakantie

Van 1 t/m 7 januari heb ik een week vakantie. 
In voorkomende gevallen kunt u dan terecht 
bij collega Bert de Ruiter.

Inspirerende kerstdagen gewenst, een gezellige 
jaarwisseling en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

Mendie Hofma
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Bezorging en verzending
AMERONGEN: Piet en Ineke van de Pol 

Kersweg 26, 3958 BC Amerongen

tel. 0343-451309 of 06-23061742

mts.vandepol@gmail.com

ELST: Ton de Jong 

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of  

06 23488312, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie
Vragen en informatie over alle abonnementen 

kunt u sturen naar: 

Kerkelijk Bureau: kbamerongen@gmail.com

Klokkenluider kopij
Vragen en informatie kunt u sturen naar: 

klokkenluider.amerongen@gmail.com

Druk
Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

Vormgeving
Wim Klein info@digitalprojects.nl

8 Colofon

Klokkenluider ontvangen?

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage: €22,50

per post

€12,50

per mail

Aanmelden via kbamerongen@gmail.com

www.pwamerongen.nl

Regio Nieuws

Zorggroep Charim, locatie Elim in Amerongen, 
zoekt naar nieuwe vrijwilligers voor de kerkdienst 
en de weeksluiting. Hierbij zijn ca. 25 bewoners 
aanwezig. Op de 2e en 4e zondagmiddag van 
de maand wordt om 16.00 uur een kerkdienst 
gehouden. Elke vrijdagavond is er een 
weeksluiting om 19.00 uur.

Wat zijn je werkzaamheden?
• ruimte gereed maken voor de kerkdienst/

weeksluiting
• bewoners ophalen van hun appartement of 

verpleegunit
• begeleiden tijdens de kerkdienst/

weeksluiting
• na de weeksluiting koffie of thee schenken 

voor de bewoners
• na afloop breng je de bewoners weer terug 

naar hun appartement of verpleegunit
• ruimte weer terug brengen naar de 

oorspronkelijke opstelling.

Organist - pianist
We zijn ook op zoek naar een organist of pianist 
voor de volgende activiteiten:
• begeleiding bij de weeksluiting op 

vrijdagavond
• invallen bij de kerkdiensten op zondag

Heb je affiniteit met de oudere medemens, ben 
je sociaal, hulpvaardig en vind je het fijn om onze 
bewoners te ondersteunen tijdens de kerkdienst 
en weeksluiting? Hierbij speelt leeftijd geen 
enkele rol, dus ook jongeren zijn van harte 
welkom.

Interesse? Dan kom ik heel graag in contact 
met jou om een afspraak te maken voor een 
kennismakingsgesprek. Je kunt mij bereiken via 
de mail: jolandadegast@zorggroepcharim.nl of 
tel.: 06 30718915.

Ook als je ander vrijwilligerswerk bij ons wil doen, 
nodig ik je graag uit om contact op te nemen.

Jolanda de Gast, Vrijwilligerscoördinator Elim, 
Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen 

Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag

Kopij volgend nummer aanleveren  

op onderstaande adres tot 

maandag 8 januari 2024 17.00 uur

Amerongen/Elst 

klokkenluider.amerongen@

gmail.com

Zorggroep Charim, locatie Elim, zoekt nieuwe vrijwilligers

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 
uur een programma uitgezonden van kerk- en 
koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst 
uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:
• op 24 december vanuit de Baptistengemeente 

de Wijnrank te Leersum (10.00 uur)
• op 25 december vanuit de RK Kerk te Doorn 

(9.30 uur)
• op 31 december vanuit de PKN Andrieskerk te 

Amerongen (10.00 uur)

• op 7 januari vanuit de Johanneskerk te  
Leersum (10.00 uur)

• op 14 januari vanuit de Hervormde Gemeente 
Nederlangbroek te Langbroek (10.00 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz 
en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op  
102.4 FM en via www.regio90.nl. Ook wordt via 
dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 
22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws 
uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken 
worden aangekondigd, omlijst met muziek.

Radio-uitzendingen

       Bijbelrooster

zo 24 dec. 2 Samuël 7:1-16
ma 25 dec. 2 Samuël 7:17-29
di 26 dec. Psalm 96
wo 27 dec.  Openbaring 21:1-8
do 28 dec. Openbaring 21:9-27
vr 29 dec. Openbaring 22:1-11
za 30 dec. Openbaring 22:12-21
zo 31 dec. Psalm 45
ma 1 jan. Psalm 99 
di 2 jan. Maleachi 3:1-5
wo 3 jan. Maleachi 3:6-12 
do 4 jan. Psalm 72 
vr 5 jan. Jesaja 60:1-9 
za 6 jan. Jesaja 60:10-22
zo 7 jan. Marcus 1:1-13 
ma 8 jan. Jesaja 61:1-11
di 9 jan. Jesaja 62:1-12

wo 10 jan. Romeinen 12:1-8
do 11 jan. Romeinen 12:9-21
vr 12 jan. Romeinen 13:1-10
za 13 jan. 1 Samuel 1:1-8
zo 14 jan. 1 Samuel 1:9-18
ma 15 jan. 1 Samuel 1:19-28
di 16 jan. 1 Samuel 2:1-11
wo 17 jan. 1 Samuel 2:12-26
do 18 jan. 1 Samuel 2:27-36
vr 19 jan. 1 Samuel 3:1-10
za 20 jan. 1 Samuel 3:11–4:1a

In het nieuwe leesrooster 2024 van het 
Bijbelgenootschap zijn de bijbelgedeelten 
voorzien van een toelichting. Deze vindt u 
terug via https://www.bijbelgenootschap.nl/
lees-de-bijbel/bijbelleesrooster.


