De brieven van Paulus gaan over geloofsinhoud
(wat we geloven) en daarnaast over
geloofspraktijk (hoe we leven vanuit dat
geloof). Paulus weet vaak in een korte tekst
heel verschillende onderwerpen te behandelen.
Ook in de eerste brief aan Timotheus komt veel
aan de orde, maar hier wil ik me concentreren
op wat hij schrijft over rijkdom.

We lezen in twee verzen opvallend vaak het
woord Tijk’:

“ Verkondig aan de rijken in de eeuw van nu dat
ze niet hooghartig moeten zijn, en hun hoop niet
gevestigd moeten houden op een rijkdom die
onzeker is, maar op een God die ons alle dingen
rijkelijk verschaft om van te genieten; *® laat ze
goede dingen bewerken, rijk zijn in goede werken,
waardoor zij voor zich als schat verzamelen
een goed fundament voor de toekomst om het
werkelijke leven te mogen aannemen’

Het gaat hier over de rijken in financiéle zin,
maar Paulus roept hen op oog te krijgen voor de
rijkdom die God geeft, de gaven van de Geest, de
zegeningen in het leven. En hij spoort hen aan
om daarvan dan weer rijkelijk te delen. Zodat ze
bouwen aan een schat, niet van aardse rijkdom,
maar als basis voor werkelijk leven.

Paulus roept op tot uitdelen, maar het woord
dat daar staat, is verwant met het woord

Rijkelijk delen

N.a.v. 1 Timotheus 6: 11-19

\

‘gemeenschap. Dus je geeft niet even een fooi,
maar het is mededeelzaamheid’: je schenkt als
naaste, die een ander in de gemeenschap van
mensen het leven gunt; je laat je raken door
hen.Als je zo deelt, word je rijk in goede werken,
zegt Paulus. Maar wanneer je krampachtig
vasthoudt aan je eigen bezit en voorrechten,
desnoods ten koste van anderen, loop je risico
om het belangrijkste te verliezen.

Paulus waarschuwt Timotheds dat ook iemand
die Zn hart aan God gegeven heeft, last houdt
van de trekkracht van aardse rijkdom. Om daar
weerstand aan te bieden, moet je niet alleen
bewust wégvluchten van die verleiding, maar
ook actief je toevlucht nemen bij gerechtigheid,
godsvrucht, geloof, liefde, volharding en
zachtzinnigheid, gaven van God én opdracht
voor het leven. Als gelovigen hebben we vaak
onze voorkeuren voor één van deze gaven (en
dan vergeten we de andere), maar het is juist
belangrijk om daar balans in te houden en ze
alle hoog te houden en na te streven. Dit is de
weg naar het werkelijke leven dat God ons wil
geven, zegt Paulus.

En als je dat leven wilt aanpakken, met beide
handen, dan moet je je handen eerst leeg
maken. Als je allemaal andere zekerheden en
bezittingen probeert vast te houden, kan je dit
niet in ontvangst nemen.
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Lied: Ionov 45

1. De hemel wacht niet
tot armen aan hun eind zijn,

verachten lachen,

verschopten vinden een vriend.

Jezus is Heer;

Hij stond pal voor ongewensten

in Hem is onrecht volkomen uitgediend.

2. De hemel wacht niet
tot rijken zullen delen,
elite buigt voor eenvoudigen van geest.
Jezus is Heer;

Hij betoonde zich de meester

die wast zijn knechten

de voeten voor het feest.

3. De hemel wacht niet

tot prachtige gedachten

leiden tot meegevoel,

sterk en goed doorwrocht.

Jezus is Heer;

woord en daden worden eenheid:
kijk naar het kruis

en 't gezelschap dat Hij zocht.

4. De hemel wacht niet

tot onder halleluja’s

de aarde wijkt

de bestemming is bereikt.
Jezus is Heer

in dit onvolmaakte heden.
Zijn macht, zijn liefde geldt nu
-en ook in eeuwigheid.

Aan de andere kant: als je in het wilde weg gaat
uitdelen, zonder zelf eerst te ontvangen, dan
raak je op (blut, om in de beeldspraak van de
rijkdom te blijven). Delen begint dus met dit
ontvangen van wat God wil geven, net zoals ons
geloven een antwoord is op Gods beloven.

Dat we van Gods belofte van genade en liefde
hebben gehoord en daarop kunnen vertrouwen,
dat maakt ons werkelijk rijk.

Ds. Mendie Hofma



Kerkdiensten

Kerkinformatie

Zondag 26 november
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter

collecten 1. Protestantse Kerk/Pastoraat
2.Tg. Pastoraat

oppas Kerkheem Corrie Cornelisse en
Anna-Ruth Pekkeriet

knd. onderbouw Martine

knd. bovenbouw Lisanne

koster Ben Brinkman, 452839 of
06-20531769

koffie Sina Brinkman en
Alice van Barneveld

Zondag 3 december

1e Adventszondag
10.00 uur ds. M. Hofma
collecten 1. Kerk in Actie,

Kinderen in de knel Oeganda
2.Wg. Missionair
oppas Kerkheem Eline Visser en Aurelia Gijsbertsen
knd. onderbouw Gerdien
knd. bovenbouw Inge

tnd. Geralt en Gijs-Bert
koster Stoffel Dicou, 454272 of
06 20710591
koffie Aartje van Vliet en
Teuni Nieuwhoff

Zondag 10 december
2e Adventszondag

10.00 uur ds. M. Hofma
collecten 1. Kerk in Actie,
Kinderen in de knel, Myanmar
2. Kinder- en Tienernevendienst
oppas Kerkheem Caroline Lumenta en
Anne-Sophie van Reenen
knd. onderbouw Meta
knd. bovenbouw Arjan

koster Anton Nieuwschepen, 453227 of
06 22706399

koffie Koos van Zeist en Bep Ravenhorst

Zondag 17 december

3e Adventszondag

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter

collecten 1. Binnenlands Diaconaat,

Adventscollecte KIA
2.Tg. Liturgie en Vieringen
oppas Kerkheem Marjet Pellegrom en Per Pekkeriet
knd. onderbouw Willemiek
knd. bovenbouw Alice

koster Huib van Alfen, 454308 of
06 44922744
koffie Toos de Boer en Tristan de Jonge

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via www.pwamerongen.nl.
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan abramblom@ziggo.nl of 06 30440382.

Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 0318 471085.
Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie en kerkrentmeesters vindt u in het colofon hiernaast.

[T\ Bijbelrooster
20 26 nov.  Matthelis 25:31-46 z0 10 dec. ~ Psalm 35:1-10
ma 27 nov. Openbaring 15:1-8 ma 11 dec. Psalm 35:11-28
di 28 nov.  Openbaring 16:1-11 di 12 dec. ~ Openbaring 20:1-10
wo 29 nov. Openbaring 16:12-21 wo 13 dec. Openbaring 20:11-15
do 30 nov. Jesaja 63:1-6 do 14 dec.  Psalm 123
vr1dec.  Jesaja 63:7-14 vr 15 dec.  Jesaja 65:1-7
za2dec.  Jesaja 63:15-64:2 za 16 dec.  Jesaja 65:8-16
z0 3dec.  Jesaja 64:3-11 z0 17 dec.  Jesaja 65:17-25
ma 4 dec. ~ Openbaring 17:1-8 ma 18 dec. Psalm 80
di 5 dec. Openbaring 17:9-18 di 19 dec. 2 Samuél 5:1-5
wo 6 dec.  Openbaring 18:1-8 wo 20 dec. 2 Samuél 5:6-16
do 7dec.  Openbaring 18:9-24 do 21 dec. 2 Samuél 5:17-25
vr 8 dec. Openbaring 19:1-10 vr22 dec. 2 Samuél 6:1-11
za 9dec.  Openbaring 19:11-21 za 23 dec. 2 Samuél 6:12-23
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Andrieskerk

Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,

3958 CH Amerongen.

Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11,3958 CG
Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor
noodgevallen)

Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13,3958 CS
Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl

Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52,3992 JW Houten,
tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com
Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag.
Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.
Pastoraat: Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres:
Elly van Donselaar, evdonselaar@familyclan.eu,

tel. 0343 452191

Scriba: Karin Sommer-de Vries, Koenestraat 2a,
3958 XG Amerongen, tel. 06 17451420,
scriba@pwamerongen.nl

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a,3958 (S
Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:
dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com
Administratie Diaconie en diaconie buitenland:
dhr.J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen,
tel. 461500 of 06 53394576;

Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138
Administratie kerkrentmeesters:

mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel. 06 50212876,
administratie@pwamerongen.nl

Bank: NL58 RABO 0302 1026 98

Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal
aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53,
Amerongen

Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875,
bank NL98 RABO 0302 1038 21

Reserveren Andrieskerk: Contact via Kerkmeesters,
tel. 06 30292127

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink,
Royenstein 14,3958 HL Amerongen,

tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com
Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl,
zondagsbriefandrieskerk@gmail.com

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur
Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst,
tel.0318 47 99 94.

Website: www.pwamerongen.nl
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Bij de diensten

Op zondag 26 november is er op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar aandacht voor

de namen van hen die ons in het afgelopen
jaar ontvallen zijn. We brengen hun namen
in gedachtenis en omlijsten dat met gebed,
lezingen en liederen die de hoop en
verwachting mogen wekken dat bij de HERE
God de dood toch niet het laatste woord zal en
mag hebben. Familieleden van de overledenen
van wie de naam op deze zondag genoemd
wordt, hebben als het goed is inmiddels een
uitnodiging ontvangen om de dienst bij te
wonen. Vaak komen ze van verre en soms zijn
ze vreemd met de gang van zaken bij ons in de
dienst. Ontvang hen in ieder geval hartelijk en
gastvrij! Bij deze bent u overigens natuurlijk
allemaal uitgenodigd om er te zijn. ledereen
draagt verlieservaringen met zich mee, die
nog steeds diep in kunnen snijden. Voor een
ieder van ons is er dan ook gelegenheid om
voor de dienst een lichtje aan te steken en
daarbij iemand in gedachten te nemen. Zo
gedenken we de namen in een zee van licht!
De Andriescantorij verleent medewerking.

Zondag 3 december is de eerste zondag van
advent. De adventstijd duurt dit jaar wat
korter: 24 december is de vierde en laatste
adventszondag en tussen de eerste en de
laatste liggen slechts drie weken. De (drie)
weken van advent dus ndg intenser maar
proberen te vieren en beleven dit jaar!

Op 10 december vervolgen we onze
weg naar Kerst en sluiten aan bij het
kindernevendienstproject met de lezing uit
Johannes 1: 18-28. 0ok staan we in deze dienst
stil bij het heuglijke feit dat Ad Verhage al
25 jaar organist in de Andrieskerk is.

Op woensdag 13 december is er weer een
Taizéviering. Die begint om 20.00 uur in de

Andrieskerk. Een Taizéviering is een kerkdienst

Omzien naar elkaar -
Meeleven sectie 1 en 2

Mevr. A.C. Ravenhorst-Bos moest een operatie
ondergaan in het ziekenhuis in Ede. We wensen
haar een voorspoedig herstel toe.

De dagen zijn voorbij dat je als predikant
regelmatig in het ziekenhuis op bezoek ging.
Soms meerdere ziekenhuizen op een morgen
(vaak 's morgens, buiten de vaste bezoektijden
om). Dat gebeurt alleen nog in heel kritieke

Bij de diensten en vieringen

waarin veel verstilling wordt gezocht. Met
ingetogen liederen, zonder preek, maar mét
een meditatief moment en het aansteken van
kaarsjes, zijn we samen in gebed. Ronald Naar
verzorgt de muzikale begeleiding.

Voor wie wil, is er aansluitend koffie of thee en
de gelegenheid om na te praten.

Kindernevendienstproject:
“Weet jij hoe laat het is?”

Elke zondag is bijzonder, maar de zondagen
in de Adventstijd zijn nog een beetje extra
bijzonder. Dan leven we toe naar Kerst, het
feest van de geboorte van Jezus.

Advent is een periode van verwachten, van
reikhalzend uitkijken naar wat komt. Bij
verwachting speelt tijd een belangrijke rol:
hoe lang duurt het nog?

Je kunt op je horloge of op de kalender kijken
om te zien hoe ver de tijd gevorderd is. Maar
soms kun je ook aan andere dingen zien of je
verwachting al bijna vervuld wordt.

De bijbelverhalen van deze periode laten

Pastoraat

situaties en bij een langdurige opname. De
tijd ligt nog niet zo ver achter ons, dat je voor
een beetje operatie al gauw 7 tot 10 dagen in
het ziekenhuis verbleef. Tegenwoordig heet
een opname van drie dagen al een langdurig
verblijf. Dit zal wel de achtergrond ervan zijn
dat mensen een ziekenhuisopname of geplande
operatie niet meer melden: de predikant komt
immers niet meer op bezoek in het ziekenhuis...
Om in deze situatie als kerkelijke gemeente
enigszins te kunnen meeleven is een melding

zien hoe mensen met een ‘vooruit-ziende’ blik
hebben uitgekeken naar de komst van de Heer.

Wil jij weten hoe laat het is? Vanaf zondag
3 december, le Adventszondag, verschijnen er
verhalen op de wijzerplaat van een klok die in de
kerk staat. Deze verhalen laten zien hoe laat het
is; ze maken duidelijk dat de Heer niet ver weg is.
Op deze zondag gaan we ook iets moois voor
thuis maken, om ook daar af te tellen naar Kerst!

Tot 3 december, we zien jullie graag!
Groetjes, Kindernevendienstleiding

De Ridderhof

Ook in december wordt in de Ridderzaal van
de Ridderhof weer een dienst gehouden en wel
op donderdag 21 december. We nodigen u van
harte uit voor deze Kerstviering, waarin ds. Bert
de Ruiter onze voorganger zal zijn. De dienst
begint zoals gebruikelijk om 15.00 uur.

Wees welkom, dat geldt ook voor mensen van
buiten.

Met hartelijke groet, Jan van der Heiden

misschien bij nader inzien het overwegen
waard. Zo kan er toch een vorm van contact en
meeleven zijn in een vaak spannende situatie
en onzekere periode in iemands leven. Wie
deze melding alleen bij de predikant wil laten
kan dat er dan even bij vermelden; dan komt
het niet in Klokkenluider en/of Zondagsbrief en
blijft het onder ons.

Ds. Bert de Ruiter
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Meeleven Sectie 3

Piet Kroeze (Willem Barentszstraat 55,3902 DE
Veenendaal) ondergaat al maanden lang
chemokuren. De meest recente scan wees uit
dat die hun werk goed doen. Gelukkig valt
het ook mee met de bijwerkingen, dus hij kan
ermee verder gaan, de komende tijd.

Ook Petra van Rhee (Christinastraat 37,3921 BS
Elst) heeft nog steeds regelmatig een
chemokuur. Helaas bleek na onderzoek dat
een zwaardere kuur nodig is. Hopelijk kunnen
ernstige bijwerkingen tegengegaan worden.

Mevr. Roesink-Garsen uit Elst is na een lang
verblijf in verpleeghuis Oranje Nassau’s
Oord (als gevolg van een herseninfarct) weer
thuisgekomen (Schoolweg 14,3921 CE Elst).

Marlies Blom-van den Ham heeft helaas wéér
een ziekenhuisopname achter de rug. Het
was een belastende tijd voor haar en haar
man Bram, maar gelukkig is ze nu weer thuis
(Vissersweg 9,3921 DA ELST)!

Lia Hoogeweg heeft een ingrijpende operatie
(borstreconstructie) ondergaan in Maastricht.
Het is hopelijk de laatste operatie van een hele
reeks die ze heeft ondergaan. De operatie is
goed gelukt. Nu is ze weer thuis (Kerkeland 25,
3958 EV Amerongen) om te herstellen.

Laten we bovenstaande mensen gedenken in
ons persoonlijk gebed.

Wist u dat het ook mogelijk is om gebed in
de zondagmorgendienst aan te vragen, voor
uzelf of voor een ander? Wanneer u dat voor
een ander doet, vraag dan altijd eerst even of
diegene dat prettig vindt.

Wanneer er in de dienst gedankt of
gebeden wordt voor wat er in het leven van
gemeenteleden speelt, kan dat een grote
verbondenheid geven met elkaar. Schroom dus
niet om ook uw zorgen en vreugde te delen
met de rest van de gemeente.

In Memoriam

Op 4 november ging van ons heen Elisabeth
Antje (Bets) Los, op de leeftijd van 96 jaar. Zij was
sinds 6 oktober 2009 weduwe van Willem Mol.

Bets werd geboren op 1 juni 1927, aan de Rijn
bij Hazerswoude, als 2e dochter in een gezin
van § kinderen. Haar ouders kwamen allebei
van de boerderij, haar vader was handelaar in
veevoeders.

Voor de oorlog verhuisde het gezin naar
Voorschoten, waar haar vader een stuk land kon
huren om er ook bij te boeren. In de oorlogsjaren
deed ze haar MULO-examen en kwam na de
oorlog op de administratie van een fabriek in
kunststoffen terecht.

In het kerkelijk leven in de Gereformeerde kerk
van Voorschoten leerde ze Wim Mol kennen, met
wie ze in 1951 trouwde, nadat Wim teruggekeerd
was uit de dienst in voormalig Ned. Indié. In
Leiden begon Wim een zaak in manufacturen en
Bets sprong geregeld bij. Maar er kwamen ook
kinderen, zes in getal, vier jongens, twee meisjes.
Een druk maar gezellig gezin. Halverwege de
jaren’70 verhuisde het gezin naar Wassenaar, een
huis met een bedrijfsruimte erbij, terwijl ook een
zaak in Katwijk werd geopend. Ook in Wassenaar
waren Bets en Wim actief bij de kerk betrokken.

Nadat de kinderen waren uitgevlogen en ze
het wat rustiger aan wilden gaan doen, zijn ze
de Randstad ontvlucht en kwamen in 1986 in
Amerongen terecht, op de Kievit. Ze voelden zich
er al gauw thuis, mede doordat ze veel contacten
kregen in en om de Andrieskerk. Bets zette zich
o.a. in voor de PCOB, de bijbelkring en deed
ouderenbezoek. Ze genoten ondertussen van
kinderen en kleinkinderen, bij wie ze op bezoek
gingen of die kwamen. Ook hebben ze vele reizen
gemaakt, o.a. naar familie in Canada en Zuid-
Afrika.

Een groot verdriet was het overlijden in 2007 van
zoon Willem, op 51-jarige leeftijd.

Toen ook haar man in 2009 kwam te overlijden,
verhuisde Bets, na enkele jaren, in 2015 naar
een kamer in Elim (k.233). Daar beleefde ze nog
goede jaren en deed mee aan allerlei activiteiten.
Ze kreeg veel bezoek. Ook genoot ze van de
komst van achterkleinkinderen. Ze leefde trouw
mee met de online kerkdiensten en bezocht de
huissamenkomsten in de Elimkapel. Ook al was
voor haar het leven al ‘klaar’ bij het bereiken van
haar 90ste verjaardag, ze bereikte zelfs nog de 96
en was tot voor enkele maanden nog behoorlijk
helder. Dankbaar keek ze op haar lange leven
terug.

De afscheidsbijeenkomst in de kapel van Hebron
stond ook in dat teken. De tekst boven de
rouwkaart (uit Ps.133) vat haar leven, met allen
die haar lief waren, samen en getuigt van de hoop
die in haar was.

‘Waar liefde woont, gebied de HEER zijn zegen,
daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.

Ds. Bert de Ruiter

Belijdeniscatechese

Met vier belijdeniscatechisanten - de jongste is
begin twintig, de oudste midden vijftig - komen
we om de paar weken in de studeerkamer van de
pastorie bij elkaar voor een goed gesprek over
‘de dingen van het geloof’ Die ‘dingen’ bespreken
we aan de hand van het boek Thuis - Over de
betekenis van de kerk’ van prof. dr. Bram van de
Beek. Het levert boeiende gespreksstof op. De
eerstvolgende data zijn maandag 27 november
en 11 december om 19.30 uur. Zo hopen we dat
er uiteindelijk gaandeweg de gesprekken ook
vrijmoedigheid mag groeien om ergens in het
voorjaar te komen tot daadwerkelijk openbare
belijdenis doen van het geloof.

Gespreksgroepen

Zou u wel eens willen deelnemen aan een
gesprekskring? Dat kan! Op onze website vindt
u onder het kopje ‘Verbinden’ een opsomming
van de gesprekskringen die onze gemeente
rijk is. Er zijn grote en kleine kringen, kringen
die over een preek napraten of kringen die
een boek bespreken. Bij elke kring staat een
contactpersoon bij wie u om meer informatie
kan vragen.

Staat jullie kring er nog niet bij, dan horen we

dat graag! We willen dan weten:

¢ Hoe groot is jullie kring?

¢ Hoe vaak en wanneer komen jullie samen?

* Hoe gaan jullie te werk (een preek
bespreken, een boek lezen, etc.)?

o s er ruimte voor nieuwe groepsleden?

 Wie is de contactpersoon?

We ontvangen deze informatie graag zo snel
mogelijk zodat de tekst over gesprekskringen op
onze website weer actueel is. Het kan gemaild

worden naar mendiehofma@gmail.com.

Voor zover wij weten zijn er alleen kringen die
's avonds samenkomen, maar er kan natuurlijk
ook een kring opgezet worden voor mensen
die liever 's middags bij elkaar komen. Zou u
dat liever willen, meld u dan ook even aan bij
ds. Hofma. Bij voldoende deelnemers kan er
dan een nieuwe kring van start gaan!
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Dagboekjes vervangen door
dagkalenders

De dagboekjes die we normaal aan het eind van
het jaar uitdelen, worden nu vervangen door
dagkalenders. U kunt een kalender ophalen
bij Martien Nieuwhoff, Prins Hendriklaan 2,
rond de klok van 1700 uur. Als u niet in de
gelegenheid bent om er één op te halen kan hij
na een telefoontje ook gebracht worden. Het
telefoonnummer van Martien is 06 53329653.

Hartelijke groet, Elly Brunekreeft

Toch weer koffieochtenden!

De PCOB en de Diaconie gaan de
koffieochtenden weer samen organiseren, op

elke 4e dinsdagmorgen van de maand om
10.00 uur.

Op dinsdag 28 november bent u weer van
harte welkom in de Ark. Daarna wordt het in
het nieuwe jaar voortgezet.

De ochtenden zijn voor iedereen te bezoeken.
Wij zien u dan graag.

Open Maaltijd

Hierbij nodigen we u uit voor de Open maaltijd
van donderdag 14 december.

We zullen deze maaltijd proberen een feestelijk
tintje mee te geven en vinden het fijn als we u
mogen verwelkomen, vanaf 17.00 uurin de Ark.

Ukuntzich opgevenvanaf maandag 4 december
op het telefoonnummer 06 83437291. Wijj
hebben er zin in en we hopen u ook.

Tot dan, Groet namens alle vrijwilligers,
Alice van Barneveld

Oproep vrijwilligers Open Maaltijd

Komtu ook helpen 1 x per maand (2e donderdag
van de maand) in de Ark, bij de Open maaltijd,
met veel gezelligheid en veel dankbare gasten
die een gezellige maaltijd krijgen, onder het
genot van een drankje en een gesprek met de
medetafelgenoten.

Om de druk op de groep vrijwilligers, die
kleiner aan het worden is, te verlichten zoeken
we mensen die willen helpen met het serveren
van het eten aan de gasten. We beginnen met
het voorbereiden rond de klok van 16.00 uur
en de gasten komen binnen vanaf 17.00 uur.
Als de mensen naar huis zijn, om ongeveer
19.00 uur, zijn wij voor 20.00 uur klaar met de
afwas en het opruimen van de zaal.

Ook als u maar een deel van de middag

aanwezig kunt zijn om te helpen, welkom,
alle handjes helpen. Natuurlijk kunt u als
vrijwilliger lekker mee eten voor een kleine
vergoeding.

Laat van u horen en neem even contact met ons op.
Rinske van Doorn 06 41253255
Alice van Barneveld 06 23319074

Geslaagde seniorenmiddag

Woensdag 1 november was er weer een
seniorenmiddag georganiseerd in de Ark.
ledereen werd na het welkom voorzien van thee
of koffie met cake (gebakken door Hanneke van
Staveren). Ds. Bert de Ruiter opende de middag
met gebed, waarna Lettus van Eck een serie foto’s
en dia’s liet zien over oud-Amerongen, erg leuk.
Daarna was er gelegenheid voor een drankje en
een hapje - bijna massaal gingen de dames aan
de advocaat met slagroom. Toen kregen we een
geweldige uitleg van Zuster Dorien en Alice van
Barneveld over hun Rwandareis. Geweldig, wat is
dat een fantastische reis geweest en wat hebben
ze ontzettend veel gezien. Daarna kwam er een
spontane actie van Linie van Holland om te
collecteren voor Rwanda en dat bracht het mooie
bedrag op van 50 euro.We kunnen terugkijken op
een hele geslaagde middag.

Hartelijke groet, Elly Brunekreeft

Van de Diaconie

Tijdens één van de zomerdiensten (6 augustus)
werd gecollecteerd voor Stichting Aroon.
Mariléne en Ingeborg van Reenen konden uit
eigen ervaring toelichten wat zij in Thailand
gezien hadden en waarom deze collecte zon
verschil kan maken
voor de kinderen. De
collecte bracht het
mooie bedrag op van
€ 591,15. Vanuit de
Diaconie wordt dit
aangevuld tot een
bedrag van € 1000;.

S T 1 C H T 1 N G

AROON

Stichting Aroon geeft jongeren in Zuidoost-
Azié een hoopvolle toekomst. De collecte werd
besteed aan patloms (plafondventilatoren), zodat
de jongeren beter in staat zijn in hun hostel te
kunnen slapen en in de hitte hun schoolwerk te
kunnen maken. (€ 50, excl. monteren per patlom).
Daarnaast wordt de opbrengst gebruikt voor
het kindertehuis in Baan Mai om dagelijks de
verplichte schoolmaaltijden te kunnen betalen
(€ 25; per kind per maand).

Ingeborg deelde al met ons dat de eerste
ventilatoren konden worden aangeschaft en
ook al zijn geinstalleerd! We hopen dat met de
extra bijdrage de slaapkamers kunnen worden
aangepakt en dat we kunnen bijdragen aan
schoolmaaltijden voor de kinderen.

Giften en bijzondere collecten oktober

okt. Kerk via dhr. Hortensius € 20,00
3 okt. Stille hulp via

mevr. van Zeist sectie 3 € 20,00
okt. Zendingsbussen

3e kwartaal € 53,30
17 okt.  Stille hulp via

mevr. Van Zeist sectie 3 € 50,00
19 okt.  St.Timoteo

(H.A.Ridderhof) € 51,60

Giften november

29 okt.  Jeugdwerk via
mevr.V.h. Loo sectie 2 € 10,00
1 nov. Seniorenmiddag via
mevr. J. Ravenhorst € 50,00
nov. Giften bloemenpot via
mevr. Blokpoel sectie 1 € 20,00
€ 10,00
€ 5,00
6 nov. Diaconie via
ds. Hofma sectie 3 € 20,00
nov. Gift kaars via
mevr. Cornelisse sectie 2 € 20,00
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Vervolg ‘Diaconie’

Bedankje namens de Voedselbank
Utrechtse Heuvelrug

Namens het Bestuur, alle vrijwilligers en
natuurlijkonze klantenwilikalle gemeenteleden
van de Andrieskerk in Amerongen heel hartelijk
bedanken voor de mooie initiatieven in de
vorm van collecte, snuffelmarkt en de Top
2000. Natuurlijk zijn we ook heel blij met
de ingezamelde producten; we kunnen daar
gezinnen blij mee maken.

Van de geweldige bedragen die we ontvingen
hebben we iedere week producten kunnen
kopen. Zuivel (melk, kaas, yoghurt e.d.), maar
ook verse producten en extraatjes voor
gezinnen, die meer aandacht nodig hadden
door de geboorte van een kind of ziekte.

Wij vinden het een voorrecht dat onze
organisatie zoveel aandacht heeft gekregen.

Als u het leuk/interessant vindt om ons een
keer te bezoeken: we zijn graag bereid om een
rondleiding te organiseren.

Voedselbank Utrechtse Heuvelrug,
Magda Roestenburg

OP 14 JANUARI IS ER EEN INTERACTIEVE
THEATERVOORSTELLING OVER NOACH

IN ONZE ANDRIESKERK! BEN JiJ ERBIJ?

Voor in je agenda! Zit jij op de basisschool,
kom jij dan ook? Neem lekker een vriendje
of vriendinnetje mee. Ook u bent meer dan
welkom met of zonder neefje, kleinkind,
buurmeisje, etc. Dus nodig uit en houdt de
datum vrij!

Het zou zeer mooi zijn als we er met een grote
groep van mogen genieten!

Namens werkgroep Jeugd & Gezin, Jan-Willem,
Mendie, Gijs-Bert, Marjolein, Inge en Ingeborg

Kees Posthumus.

GELOO

eneen hoop
( zonnepanelen

Geloof en een hoop zonnepanelen -
Kees Posthumus en Henk Glabbeek

Op donderdag 23 november spelen Kees
Posthumus en Henk Glabbeek de voorstelling

Geloof en een hoop zonnepanelen. Kees
Posthumus heeft al eerder voorstellingen
verzorgd in de Andrieskerk. Wie gelooft dat de
schepping een geschenk van God is, is geroepen
daar goed voor te zorgen.

Kees  Posthumus  (verhalenverteller en
kerkjournalist) schreef het boek ‘Geloof en
een hoop zonnepanelen’ in opdracht van
GroeneKerken. Henk Glabbeek bespeelt diverse
oosterse instrumenten, zoals tar, ney en duduk.

Voor meer informatie:
www.keesposthumus.nl/volop-verhalen
Datum: Donderdag 23 november, 20.00 uur
Locatie: Andrieskerk, Amerongen

Heuvelrug Top 2000, popsongs met
een verhaal op zaterdag 25 november

Misschien herinnert u zich ‘Symfonica in Andries’
of de Andries top 2000’ nog, allebei fantastische
evenementen in onze oude Andries. Ook dit
jaar wordt er weer zon geweldig evenement
georganiseerd en wel op zaterdag 25 november,
de Heuvelrug Top 2000.

In een sfeervolle Andrieskerk spelen artiesten uit
de Heuvelrug prachtige, betekenisvolle nummers
uit de Top 2000. De presentatie van deze avond
wordt verzorgd door de radiostem van Nederland
Jan Willem Roodbeen (NPO Radio2).

Met deze geweldige avond proberen we zo veel
mogelijk geld op te halen voor de Voedselbank
van de Utrechtse Heuvelrug.

Kaarten zijn te bestellen via www.pwamerongen.nl.
Tot 18 jaar kost een kaartje 10 euro, ben je ouder
dan kost een kaartje 15 euro. Wees er snel bij,
want vol is vol.

Tot de 25ste november in de Andries, be there.

Werkgroep Andries door de Week

Groen in december

Waar:  in De Ark

Wanneer: donderdag 7 december

Aanvang: 20.00 uur

Onder leiding van Geralt Joren gaan we een
mooi item maken voor in de kersttijd.Vorig jaar
was dat een prachtige krans.

De kosten voor deze avond bedragen € 10-
voor de materialen.

Opgeven kan via het mailadres addw@xs4all.nl.

Groet, Marianne Olthof

Van de kerkenraad

Er zijn mooie activiteiten georganiseerd in de
afgelopen weken en er staan er nog veel op
stapel de komende tijd. U leest het in de app en
tijdens de diensten op het scherm en natuurlijk
ook in de Klokkenluider. Veel vrijwilligers zetten
zich in voor de verschillende activiteiten en daar
zijn we erg blij mee. Een mooie manier van samen
gemeente zijn.

De kerkenraad vroeg in de vorige Klokkenluider
of er mensen zich geroepen voelen tot het ambt
van ouderling of ouderling-kerkrentmeester. Het
klinkt altijd heel plechtstatig, maar het is met een
groep betrokken mensen die verschillende taken
hebben fijn, kritisch opbouwend en ook gezellig.
In november bespreken we op welke manier we
het instrument van de PKN willen inzetten om
een goed beeld te krijgen van onze prioriteiten
om een toekomstbestendige gemeente te zijn en
te blijven.

En we kijken ook vooruit naar Advent en de
kerstvieringen. Op verschillende momenten
staan we stil bij de komst van de Zoon van God
en denken we over het wonder van de geboorte.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Wij leven er
met elkaar naar toe: De nacht loopt ten einde, de
dag komt naderbij.

Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn heiland is.
Onverwacht komt van heinde en ver
de mensenzoon, de morgenster.
De nacht loopt ten einde,
de dag komt naderbij.

Lied 460 Huub Oosterhuis

Met groet, Alexandra Lourens en Karin Sommer
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Decemberactiviteiten in de Andrieskerk

In de decembermaand staan de kerkdeuren van
de Andrieskerk voor u open tijdens verschillende
activiteiten. Wij heten u hierbij van harte welkom!

Op 13 december nodigen wij u uit voor een
Kerstkoffieconcert. Pianist Wouter Harbers
verzorgt met 3 tenoren een prachtig kerst-
concert. Vanaf 10.00 uur staan de deuren van
de Andrieskerk voor u open. Voor dit
koffieconcert kunt u tickets reserveren op:
www.koffieconcerten.nl.

Ook op 13 december is er om 20.00 uur een
Taizéviering. Ds. Mendie Hofma verzorgt samen
met musicus Ronald Naar teksten en muziek
rondom het thema ‘Uitzien naar wat komt’. Het
belooft een bijeenkomst te worden met veel
stilte, mooie meditatieve teksten, liederen en
muziek.

Zondag 17 december om 1700 uur vindt er
a ceremony of lessons and carols plaats,
uitgevoerd door de Andriescantorij o.Lv. Ad
Verhage. Deze vesper is opgebouwd rondom
advents- en kerstlezingen, afgewisseld met
Engelse Carols en Hymnen.

Houdt u ook zo van het zingen van de bekende
kerstliederen?

Dan bent u van harte welkom op 21 december
om 19.30 uur in de Andrieskerk. Jan-Willem
Mauritz verzorgt samen met Peter Kits en de
commissie missionair een kerstzangavond.

De Andrieskerk zal in kerstsfeer verlicht zijn en
zet haar deuren voor u open!

En dan nodigen wij u ook van harte uit voor de
vieringen op kerstavond en op eerste kerstdag:

24 december om 19.00 uur
kinderkerstnachtdienst

24 december om 22.30 uur
kerstnachtdienst: zang begint 10 minuten
voorafgaand aan de dienst, dus kom op tijd.

25 december om 10.00 uur
kerstdienst

Commissie Missionair

<l

Hoe maken we van de Kerk-app een fijne
ontmoetingsplaats voor de Protestantse
Wijkgemeente Amerongen?

In maart 2021 hebben we de app van Donkey
Mobile beschikbaar gemaakt voor PW
Amerongen.

Graag willen wij kerkrentmeesters de
gebruiksregels opnieuw onder de aandacht
brengen.

De app is een beschermde omgeving waarin
gemeenteleden met elkaar over geloof en
praktische zaken kunnen spreken. De toelating
tot de app is uitsluitend voor:

¢ Leden van de gemeente (belijdende leden
en doopleden) en

o Degenen die zeer nauw met de gemeente
verbonden zijn en wensen deel te nemen.
Zij dienen te worden gesteund door ten
minste twee leden van de gemeente
en ingeschreven te zijn (of worden na
toetreding) in het ledenregister als ‘vriend.

De app wordt beheerd door app-beheerders. Dat
waren bij aanvang Luc de Ruiter, Erik Pekkeriet,
Sander van Barneveld en Sonja Rinsma.
Toelating tot de app wordt geregeld door het
kerkelijk bureau die een check doet met het
ledenregister van PW Amerongen in LRP.

De app kent ‘open’ groepen en ‘besloten’
groepen. De open groepen zijn toegankelijk
voor alle leden, en de besloten groepen alleen
voor leden die daar door een app-beheerder of
groepsbeheerder zijn toegelaten.

Wanneer je aan de app deelneemt, denk dan aan
de volgende zaken:

¢ Deelname aan de app is persoonlijk en
individueel.

¢ Bij het aanmaken (of later aanpassen) van je
profiel, denk er dan aan:

- Dat een foto van jezelf leuker is dan
een bloem of abstracte voorstelling. De
deelname is immers persoonlijk. En de
inhoud is niet toegankelijk van buiten de
app, dus je hoeft geen zorgen te hebben
dat het over de hele wereld zichtbaar is,
zoals bij Facebook etc.

- Om dezelfde reden: voeg je adres en
je telefoonnummer toe. Dan kunnen
andere gemeenteleden je eventueel ook
rechtstreeks bereiken.

¢ Ga ervan uit dat elk bericht of commentaar
door iedereen gelezen kan worden. De
besloten groepen zijn weliswaar beperkt
toegankelijk, maar de app-beheerders
kunnen alle berichten lezen.

¢ Informatie of een mededeling kan worden
gedeeld met de gemeente via een ‘Bericht’

o Een reactie op een Bericht plaatsen kan
met behulp van de link ‘Reageer / Reactie’
die direct onder het betreffende bericht
staat. Door je reactie als Teactie’ te geven
blijven het oorspronkelijke bericht en het
commentaar met elkaar verbonden en blijft
het overzichtelijk voor iedereen.

* Houdt een bericht en een reactie compact,
en informatief of vragend. De app is geen
geschikte plek om inhoudelijke discussies
te voeren. Gebruik van de app is niet
bedoeld om tegenstellingen toe te spitsen
of spanningen op te roepen.

* Als je een persoonlijke uitwisseling met
iemand wilt, doe dat dan buiten de app.
Onder ‘Gemeente’kun je van alle deelnemers
tenminste een e-mailadres vinden, en dat
rechtstreeks vanuit (maar wel buiten) de app
aanschrijven.

* Berichten of commentaren die als ongepast
gezien kunnen worden (in strijd met de
waarden die we als gemeente uitdragen),
kunnen door de app-beheerders verwijderd
worden. Indien dit meerdere keren door
dezelfde persoon voorkomt, kan deze door
de app-beheerder uitgesloten worden van
deelname aan de app.

De app is ontwikkeld om ons als gemeente te
verbinden. Om met elkaar te delen dat wat er
binnen of buiten onze gemeente aangeboden
wordt aan activiteiten. Laten we de app daar
vooral voor gebruiken en laat het een vriendelijke
plaats van ontmoeting op afstand zijn.

Hartelijke groet, Kerkrentmeesters

Collecten

Bank App Kerk
7-10  Werkgroep Groene kerk

€41,00 €77,00 €95,40
14-10 Werkgroep Missionair

€63,50 €81,00 €72,00
21-10 Werk van de Kerk

€99,50 €112,00 €65,60
28-10 Onderhoud Orgel

€112,00 €111,00 €131,50
31-10 Werkgroep Groene kerk

€5,00 €29,00 €22,95
4-11  Werk van de Kerk

€62,00 €132,50 onbekend
Giften
via dhr. Hortensius €20,00
via Greet Verhoeven €10,00
via Kindernevendienst €82,25

Hartelijke groet, Sandra Ruitenbeek
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Actie Kerkbalans

- Geef vandaag voor de kerk van morgen.

De jaarlijkse actie KERKBALANS wordt dit jaar
gehouden van 13 tot 27 januari 2024. Middels
deze actie vragen wij u om uw Vaste Vrijwillige
Bijdrage voor 2024 voor onze kerk op te geven.
Deze VVB is het hoofdbestanddeel van het
levend geld in de inkomsten van onze kerk. Ze is
noodzakelijk om de uitgaven te kunnen dekken.

Een groot deel gaat naar het pastoraat - onze
beide predikanten - maar ook het jeugd- en
ouderenpastoraat. Er zijn kosten voor de
kerkdiensten en het gebouwen-onderhoud.
Donderdag 16 november werd de begroting
voor de komende jaren toegelicht door
onze penningmeester. Hier en daar zorgelijk,
bijvoorbeeld alleen al in verband met de sterk
gestegen energiekosten.

Willen wij samen kerk zijn, dan zullen wij daar
een financiéle bijdrage voor over moeten hebben.
Daarom een beroep op uw verantwoordelijkheid
als lid van onze kerk.

- Draag bij naar wat voor u mogelijk en
verantwoord is.

Wij hopen dat u uw bijdrage uit 2023 ten
minste wilt en kunt continueren voor 2024.
Het zou mooi zijn als u wilt overwegen of een
kleine verhoging van bijvoorbeeld vijf euro per
maand mogelijk is.

In de week van 15 januari 2024, worden de
enveloppen bij u bezorgd/afgegeven. De week
daarop wordt het antwoord weer bij u opgehaald.
Het zou fijn zijn voor de lopers als u het
antwoord dan klaar hebt liggen. Elegant ook,
dan hoeven ze niet nog eens terug te komen.

Vrijdag 26 januari 2024 maken wij de stand op.
Om een goed beeld te krijgen en u op zondag 28
januari 2024 daarover te informeren is het goed
om alle antwoorden op vrijdag retour te hebben.

Wij rekenen graag op uw medewerking tijdens
deze actie en op uw financiéle hart in de
toezegging, die u doet voor 2024.

Namens de Kerkrentmeesters,
Hans Weijman (codrdinator)
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Regio Nieuws

Vrijdag 15 december kunt u in de kerk een
optreden van het ABC Gospel Choir in kerstsfeer
mee beleven! Het ABC Gospel Choir is er ‘voor
iedereen, wel of niet religieus, én voor elk
moment. Ze zingen traditionals & moderne feel-
good black gospel songs, Motown-soul klassiekers,
kerstliedjes en meezingers. De gospel dames
sound - energie, prachtige en soulvolle stemmen
en ritmegevoel - neemt iedereen mee naar een
andere wereld. Ver weg van de waan van de dag.

Het gospelkoor it Amsterdam n
is opgericht in 2019 en

bestaat uit 5 professionals
van Nederlandse, Surinaamse, oy
Molukse en Jamaicaanse
afkomst.

De kerk is open vanaf half acht. De entree kost
€ 17,50. Kinderen en studenten hebben gratis
toegang! Komt u ook? Vrienden van de Andries
kaartverkoop: www.andrieskerk.nl.

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00

uur een programma uitgezonden van kerk- en

koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst

uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

e 0p 26 november vanuit de Ned.
Gereformeerde Kerk te Doorn (9.30 uur)

e op 3 december vanuit de Protestantse
Gemeente te Maarn (10.00 uur)

¢ op 10 december vanuit de PKN Michaélkerk

te Leersum (10.00 uur)

o op 17 december vanuit de PKN Efrathakerk
te Overberg (10.00 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz
en op de kabel op 1070 FM, in Leersum op
1024 FM en via www.regio90.nl. Ook wordt via
dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot
22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws
uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken
worden aangekondigd, omlijst met muziek.

Eindredactie
Marga van de Weerd, Tabakslaan 7, Amerongen
tel. 0343 451858, mvandeweerd@ziggo.nl

Redactie

Jan van de Grift

Marti Blokpoel
Marijke van der Vloed

Bezorging en verzending
AMERONGEN: Piet en Ineke van de Pol
Kersweg 26,3958 BC Amerongen

tel. 0343-451309 of 06-23061742
mts.vandepol@gmail.com

ELST: Ton de Jong
Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of
06 23488312, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie

Vragen en informatie over alle abonnementen
kunt u sturen naar:

Kerkelijk Bureau: kbamerongen@gmail.com

Klokkenluider kopij
Vragen en informatie kunt u sturen naar:
klokkenluider.amerongen@gmail.com

Druk

Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl
Vormgeving

Wim Klein info@digitalprojects.nl

Kopij volgend nummer aanleveren
op onderstaande adres tot

maandag 11 december 17.00 uur

Amerongen/Elst
klokkenluider.amerongen@

gmail.com

Klokkenluider ontvangen?

per post  per mail

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage: €22,50 €12,50

Aanmelden via kbamerongen@gmail.com

www.pwamerongen.nl




