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De meditatie in de vorige Klokkenluider ging 
in de kern over de kracht van bijbelse verhalen, 
die ons leven en samenleven tot op de dag van 
vandaag nog steeds richting mogen geven. Bij 
veel mensen staan één of meerdere (in totaal 
zijn er zes) delen van Het verhaal gaat van Nico 
ter Linden in de kast. Bij de voorbereiding van 
mijn preken kijk ik ze bewust zelden of nooit in, 
omdat ik bang ben dat ik anders verkocht ben en 
er zelf mee aan de haal ga. Nico kon het namelijk 
mooi zeggen en ook heel mooi opschrijven. Velen 
kennen ook nog wel zijn stukjes van destijds in 
Trouw, waarin hij een pastoraal gesprek wist te 
verbinden met een bijbels verhaal. Ook deze zijn 
in boekjes gebundeld.

‘Waarom heeft God de mensen geschapen?’
‘Omdat hij van verhalen houdt.’

[Wie is hier trouwens die ‘hij’? God, de mens 
of misschien wel allebei? Vinden ze elkaar 
misschien in verhalen?]
Bovenstaande is een oud joods gezegde. In mijn 
boekenkast staat veel literatuur afkomstig van 
Joodse schrijvers: Meir Shalev, Isaac Bashevis 
Singer, Amos Oz, Saul Bellow, Bernard Malamud, 
Philip Roth, Joseph Roth, Arnon Grunberg, om er 

slechts een aantal te noemen. Op zo’n geringe 
populatie wereldwijd zijn er relatief ongekend 
veel joodse schrijvers, die deel uitmaken van de 
wereldliteratuur!

Steve Zeitlin verzamelde joodse verhalen onder 
de titel Because God Loves Stories (1997).Zoals 
deze: ‘Ik had een oudtante die door de tsaar 
naar Siberië werd verbannen, omdat zij thuis 
de sabbat vierde. Zij heeft zich toen als man 
vermomd, haar spulletjes op haar rug geladen, 
tot en met een aantal zeer zware koperen 
potten; ze liep dwars door Rusland en nam in 
Turkije een boot naar Amerika. Wij hebben die 
potten en onze kinderen hebben dit verhaal.’

Ter Linden schrijft dan: ‘Wat wordt dat 
intrigerend fraai verwoord: ‘Wij hebben die 
potten en onze kinderen hebben dit verhaal.’ 
Wat heb je als je zo’n verhaal hebt? Ik denk zo 
ongeveer dit: je behoort tot een volk, je stamt 
uit een godvrezende familie, je heiligt de 
sabbat. Wanneer je door de farao naar Siberië 
verbannen wordt, trek je op uit het slavenhuis, 
de vrijheid tegemoet. Je bent moedig, sterk en 
slim. Je hebt weet van je herkomst en je hebt 
ook gedachten over je bestemming. Wie zo’n 

verhaal in z’n bagage heeft, is een gezegend 
mens. En je bent eveneens gezegend wanneer 
je zo’n verhaal met anderen kunt delen.’

Op bezoek bij mensen worden er ook bijna 
altijd verhalen verteld. Verhalen van vroeger, 
familiegeschiedenissen, die veelzeggend 
kunnen zijn over hoe mensen nu zelf in het 
leven staan. Verhalen over wat hen onderweg 
geïnspireerd of juist gehinderd heeft. Soms 
kun je die levensechte verhalen proberen 
te verbinden met een bijbelverhaal om zo 
misschien nog meer naar de diepte af te steken. 
Dan gaat zo’n bijbelverhaal ineens voor iemand 
leven als wellicht nog nooit eerder.

Ter Linden zegt: ‘Je kunt in de kerk en in de 
hulpverlening niet genoeg aandacht schenken 
aan de levensgeschiedenissen van mensen, aan 
de lotgevallen van hun geloof en aan bijbelse en 
buiten-bijbelse verhalen en gestalten, die voor 
hen van significante betekenis zijn of kunnen 
worden.’ Laten we elkaar dus onze verhalen 
blijven vertellen en vooral ook blijven luisteren 
naar het Verhaal dat gaat… 

E.J. de Ruiter

 Op verhaal komen



2 Kerkdiensten

Andrieskerk
Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,  

3958 CH Amerongen. 

Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG  

Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor 

noodgevallen) 

Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS 

Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl   

Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten, 

tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com 

Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag. 

Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.  

Pastoraat:  Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres: 

Elly van Donselaar, evdonselaar@familyclan.eu,  

tel. 0343 452191 

Scriba: Karin Sommer-de Vries, Koenestraat 2a, 

3958 XG Amerongen, tel. 06 17451420,  

scriba@pwamerongen.nl  

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS 

Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:  

dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com 

Administratie Diaconie en diaconie buitenland: 

dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen, 

telefoon 461500 of 06 53394576;  

Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138 

Administratie kerkrentmeesters:  

mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06 50212876,  

administratie@pwamerongen.nl 

Bank: NL58 RABO 0302 1026 98 

Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.  

Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg. 

Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal 

aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, 

Amerongen 

Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875, 

bank NL98 RABO 0302 1038 21 

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink, 

Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,  

tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com  

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl, 

zondagsbriefandrieskerk@gmail.com 

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur 

Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst, 

tel. 0318 47 99 94.   

Website: www.pwamerongen.nl

Andrieskerk

tnd.   Geralt en Gijs-Bert
koster   Jelle Geers, 06 12433852
koffie   Ineke van Altena en Hiske Weijman

Zondag 12 november  
Kerk, School, Gezinsdienst onderbouw
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Pioniersplekken
   2. Werkgroep Groene kerk
oppas Kerkheem Dita Haze en Levi Mauritz
knd. onderbouw geen
knd. bovenbouw geen
koster   Ben Brinkman, 452839 of 
   06 20531769
koffie  Nel den Hartog en José van Zanten

Zondag 19 november  
CYA-jeugddienst
10.00 uur   Leonie van den Berg uit Emmeloord
collecten   1. Stichting Timoteo
   2. Werkgroep Missionair
oppas Kerkheem Jeanet Drost en Femke Cornelisse
knd. onderbouw Meta
knd. bovenbouw Ingrid
koster  Hans Weijman, 452875 of 
   06 53734808
koffie   Ingeborg van Reenen en 
   Conny Roomer

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later 

te volgen via www.pwamerongen.nl. 

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan abramblom@

ziggo.nl of 06 30440382. 

Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 

0318 471085.

Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie en 

kerkrentmeesters vindt u in het colofon hiernaast.

Kerkinformatie

Zondag 22 oktober
10.00 uur   ds. J.W. Breunese uit Leersum
collecten   1. KIA Werelddiaconaat Indonesië 
   2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem Marja Pak en Marilène van Reenen
knd. onderbouw Martine
knd. bovenbouw Inge
koster   Klaas Brouwer, 06 41556724
koffie   Riek de Graaf en Anja Drost

Zondag 29 oktober
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. KIA Werelddiaconaat Kansen  
       voor Libanon 
   2. Onderhoud orgel
oppas Kerkheem Marjolein en Sven Berkhof
knd. onderbouw Willemiek
knd. bovenbouw Arjan
koster  P. H. van der Stigchel, 452469
koffie   Maaike Verschoor en 
   Joukje van Lit

Woensdag 1 november  
Dankdag
19.30 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Dankdagcollecte KIA Zending 
   2. Werkgroep Groene Kerk
koster   Geralt Joren, 451426 of 
   06 13403237

Zondag 5 november 
Meedenkdienst
10.00 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. KIA Najaarszending Colombia
   2. Werk van de Kerk
oppas Kerkheem Beate van de Waal en 
   Anna Mauritz
knd. onderbouw Gerdien
knd. bovenbouw Alice

       Bijbelrooster

zo 22 okt. Mattheüs 22:15-22
ma 23 okt. Mattheüs 22:23-33
di 24 okt. Mattheüs 22:34-46
wo 25 okt. Psalm 109:1-20
do 26 okt. Psalm 109:21-31
vr 27 okt. Openbaring 4:1-11
za 28 okt. Openbaring 5:1-14
zo 29 okt. Openbaring 6:1-8
ma 30 okt. Openbaring 6:9-17
di 31 okt. Psalm 10
wo 1 nov. Openbaring 7:1-17
do 2 nov. Openbaring 8:1-13
vr 3 nov. Openbaring 9:1-12
za 4 nov. Openbaring 9:13-21
zo 5 nov. Mattheüs 23:1-15
ma 6 nov. Mattheüs 23:16-28
di 7 nov. Mattheüs 23:29-39
wo 8 nov. Psalm 11

do 9 nov. Openbaring 10:1-11
vr 10 nov. Openbaring 11:1-14
za 11 nov. Openbaring 11:15-19
zo 12 nov. Mattheüs 24:1-14
ma 13 nov. Mattheüs 24:15-28
di 14 nov. Mattheüs 24:29-35
wo 15 nov. Mattheüs 24:36-44
do 16 nov. Mattheüs 24:45-51
vr 17 nov. Openbaring 12:1-12
za 18 nov. Openbaring 12:13-18
zo 19 nov. Openbaring 13:1-10
ma 20 nov. Openbaring 13:11-18
di 21 nov. Openbaring 14:1-13
wo 22 nov. Openbaring 14:14-20
do 23 nov. Psalm 12
vr 24 nov. Mattheüs 25:1-13
za 25 nov. Mattheüs 25:14-30
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 Bij de diensten en vieringen

Meeleven sectie 1 en 2

Dhr. Tom Fijan werd op zondag 17 september 
getroffen door een hartinfarct. Hij verbleef 
enkele dagen in het ziekenhuis in Utrecht, 
waar hij ook gedotterd is, en mocht daarna 
naar huis terugkeren. Net voor zijn 50-jarig 
huwelijksjubileum dat hij met zijn vrouw Polien 
zo toch nog thuis kon vieren. Al was dat vieren 
natuurlijk in heel bescheiden vorm maar met des 
te meer dankbaarheid.

Wanda van de Grift-van Eck is nog steeds bezig met 
periodieke chemokuren. Over het geheel genomen 
voelt zij zich gelukkig nog steeds redelijk goed 
daaronder, al speelt vermoeidheid haar soms wel 
sterk parten. Binnenkort is ze op de helft van het 
aantal kuren en kan ze aftellen naar de laatste…

Mevr. Muilwijk-van den Berg verhuisde korte 
tijd geleden naar een gesloten afdeling in de 
Ridderhof. Een ingrijpende verandering in het 
leven van haar en haar man. De laatste bezoekt 
haar trouw iedere dag.

Ds. Bert de Ruiter

Omzien naar elkaar sectie 3

Piet Kroeze (Willem Barentszstraat 55, 3902 DE 
Veenendaal) ondergaat chemokuren. Tot nu 
verloopt het allemaal goed, maar het wordt 
spannend welk effect het zal hebben.

Petra van Rhee (Christinastraat 37, 3921BS Elst) 
heeft nog steeds tweewekelijks een chemokuur. 
Door de medicatie die ze erbij krijgt, heeft ze 
minder last van alle bijwerkingen. 

Mw. Roesink-Garsen uit Elst mag binnenkort weer 
naar huis (Schoolweg 14, 3921CE Elst) na een 
lang verblijf in verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord, 
als gevolg van een herseninfarct. Ze is voldoende 
gerevalideerd om weer thuis te kunnen wonen.

Marlies Blom-van den Ham is de afgelopen tijd 
verschillende keren opgenomen en geopereerd, 
aangezien er hardnekkige bacteriën zitten in de 
wonden van de heupoperatie in augustus. Het 
is een moeizaam proces om deze te bestrijden: 
de opnames zijn heel belastend voor Marlies en 
haar man Bram. Hopelijk zal de behandeling nu 
het gewenste effect hebben, zodat Marlies snel 
weer naar huis (Vissersweg 9, 3921DA Elst) kan.

Voor de genoemde mensen kunt u bidden 
om kracht en zo zijn er nog heel veel meer 
gemeenteleden, die door een moeilijke tijd 
gaan: door verlies van iemand die hen lief 
was, doordat ze ziek zijn, of afhankelijk geraakt 

Bij de diensten

Op 5 november is er weer een meedenkdienst. In 
deze dienst zal het Kleinkoor Amerongen onder 
leiding van Polien weer zingen én zullen we 
aandacht besteden aan alle mantelzorgers in ons 
midden. Ook zal de Taakgroep Pastoraat u iets 
vertellen over haar werk.

Op zondag 12 november is er een kerk-school-
gezinsdienst. We rekenen in ieder geval op 
kinderen en hun ouders uit de onderbouw van 
de Wilhelminaschool en de Regenboog. Maar 
natuurlijk zijn ook kinderen uit de bovenbouw 
en die van andere basisscholen uit de omgeving 
hartelijk welkom. Net als u allemaal. De kinderen 
zijn de voorgaande week bezig geweest met het 
thema ‘helden’, in het bijzonder toegespitst op 
de richter Gideon. Een dienst voor wie jong is, 
maar ook voor wie zich nog jong genoeg van 
geest voelt.

Meedenken over de dienst van  
5 november?

Geen meedenkdienst zonder… meedenkers!

Op 23 oktober bent u vanaf 19.15 uur welkom 
voor koffie of thee in de Ark. Om 19.30 zullen 
we beginnen met het lezen en bespreken van 
de bijbeltekst die op 5 november centraal staat: 
1 Tessalonicenzen 3. Ook denken we dan na 
over liederen die bij de lezing passen. Wilt u zich 
opgeven van tevoren bij ds. Hofma? Dat kan via 
mail, WhatsApp of door te bellen.

Ds. M. Hofma

De Ridderhof

Donderdag 19 oktober vieren we een kerkdienst 
met de Maaltijd van de Heer, in de Ridderzaal 
van De Ridderhof. Ds Mendie Hofma zal deze 
dienst leiden.
We beginnen om 15.00 uur.
Ook maken we hier vast melding van de 
dienst in november en wel op donderdag 
16 november, eveneens om 15.00 uur. Onze 
voorganger is dan ds. Wija van der Kaaden.
Weet u welkom, ook als u ‘van buiten’ komt.

Jan v.d. Heiden

Pastoraat

door een handicap. Door zorgen om kinderen 
of andere familieleden… Laten we proberen 
onze ogen en ons hart open te houden voor 
anderen. En… mocht u steun of gesprek nodig 
hebben: laat het alstublieft weten!! Wees niet 
terughoudend. Er zijn mensen die u graag 
willen bezoeken en bijstaan, maar dan is een 
seintje wel nodig. Alvast dank voor uw bericht!

Ds. M. Hofma

In Memoriam

Op donderdag 7 september is Pietronella Antonia 
van Doornspeek-Niessen overleden. Zij is 88 
jaar geworden. Zij woonde in de Nassaulaan en 
verbleef de laatste maanden van haar leven in 
hospice de Wingerd. 

Nel Niessen is geboren in Amerongen. Haar 
vader overleed toen ze nog maar vier jaar was. Ze 
trouwde in 1958 met Gerrit van Doornspeek met 
wie ze bijna 50 jaar getrouwd geweest mocht zijn. 
Hij overleed in 2008. Uit hun huwelijk werden 
vier kinderen geboren: drie zoons, Hijmen, Eelco, 
Jan Willem en een dochtertje Wilma, dat na tien 
maanden overleed. Dit grote verlies was een 
blijvend, groot verdriet in haar leven.
Vele jaren hadden ze een kruidenierszaak in de 
Overstraat. Ook na sluitingstijd kwamen er vaak 
nog mensen langs. En toen de winkel helemaal 
sloot, was er ook echt tijd voor andere dingen. 
Jarenlang hadden ze een vaste standplaats op 
een camping in o.a. Garderen. 
In 2018 is ze met haar kinderen nog naar 
Oostenrijk geweest, een belevenis voor haar, als 
ook de reis naar Canada met het Andrieskerkkoor, 
waarvan ze jaren lid is geweest. 
Ze was heel betrokken op de dorps- en kerkelijke 
gemeenschap. De laatste jaren, toen ze niet meer 
naar de kerk kon, volgde ze de diensten op haar 
tablet en was ze er toch bij! 

De laatste jaren verminderde haar gezondheid 
zienderogen. In 2014 had ze al eens een 
hartoperatie gehad en ook dit voorjaar speelde 
haar hart weer op. Na een ziekenhuisopname 
was ze nog even in haar eigen huis in de 
Nassaulaan tot een opname in het hospice half 
juni noodzakelijk werd. 
Twee dagen voor haar overlijden ging het 
ineens hard achteruit en op donderdagmiddag 
7 september overleed ze. Op de kaart staan de 
woorden: Achter tranen van verdriet, schuilt 
de glimlach van herinnering. Haar kinderen 
en kleinkinderen wensen we toe dat ze zich in 
deze herinneringen mogen koesteren en zo 
gaandeweg het verlies kunnen aanvaarden.

E.J. de Ruiter
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Vervolg ‘Pastoraat’

In Memoriam

Nil desperandum Deo Duce 
It don’t mean a thing if it ain’t got that swing

Mr. Johan Gerhard Willem Faber is overleden, 
op de leeftijd van 93 jaar. Sinds 1995 was hij 
lid van deze kerkgemeenschap de Ark en na 
de fusie, van de Andrieskerk. Joop Faber werd 
in Hoogeveen geboren op 25 februari 1930, 
als zoon van ds. Willem Faber en Netty Faber-
Meynen, die schrijfster van kinderboeken was. 
Hij had een zusje dat heel jong overleed, en 
twee halfbroers, die ook al eerder zijn overleden.

Na zijn rechtenstudie werkte Joop van 1958 tot 
1995 als Nederlands diplomaat. Hij trouwde met 
Elisabeth en zij kregen twee zoons: Gijs en Floris.

Samen met zijn gezin woonde en werkte Joop 
van 1960–1962 in het Verenigd Koninkrijk, 
van 1962–1965 in Nieuw-Zeeland, van 
1965–1969 in Noorwegen, van 1969–1974 
in Canada, van 1975–1977 in Nigeria, van  
1978–1982 in Zweden, van 1982–1986 in 
Bulgarije, van 1986–1990 in Zimbabwe, en 
van 1991–1995 in Luxemburg. 

Na hun pensionering vestigden Joop en zijn 
lieve echtgenote Elisabeth zich in Amerongen: 
er werden drie kleinkinderen geboren; Anna 
en Sophie in Nieuw-Zeeland, Max in Brussel. 
Joop en Elisabeth kerkten in de Ark, waar 
zij zich beiden omarmd en op bijzondere 
wijze gesteund voelden. In 2015 overleed 
Elisabeth. In zijn laatste levensjaren kreeg 
Joop veel gezondheidsproblemen, waar hij niet 
doorheen was gekomen zonder de steun van 
vrienden en medegemeenteleden. In 2020, de 
dag na zijn 90e verjaardag, is Joop verhuisd 
naar Villa Pavia in Zeist, waar hij professioneel 
en met liefde is verzorgd. Ook daar ervoer 
hij de liefde van zijn Amerongse vrienden. 
Joop is op zaterdag 23 september vreedzaam 
heengegaan in de nabijheid van zijn twee 
liefhebbende zoons.

Hij heeft, net als zijn vrouw indertijd, zijn 
lichaam ter beschikking gesteld aan de 
wetenschap. Een uitvaartdienst kort na zijn 
overlijden was dus niet nodig. De herdenking 
van zijn leven volgt nog wel: die wordt 
waarschijnlijk in december georganiseerd, 
wanneer alle familieleden uit het buitenland 
erbij aanwezig kunnen zijn.

M. Hofma

In Memoriam

In de avond van 4 oktober ging Hendrika 
Johanna Cozijnsen-van Beek over van dit aardse 
leven naar het leven bij God.
Henny van Beek werd geboren op 24 maart 1930 
in Ede, daar groeide ze op en maakte daar de 
oorlogsjaren mee. Haar vader moest ze lange tijd 
missen omdat hij ondergedoken zat.

Ze trouwde op 30 december 1953 met Arend de 
Kruijf en samen gingen ze in Driebergen wonen. 
Hen werden drie kinderen geboren, Cees, Henk 
en Lia. Op een decemberdag in 1964 kwam Arend 
niet thuis van zijn werk. Haar wijkpredikant 
ds. Glashouwer kwam vertellen, dat hij in de 
bus op weg naar huis onwel geworden was en 
overleden. Een enorme schok voor haar en haar 
kinderen.
Ze moesten zonder man en vader verder. Dankzij 
haar geloof kreeg ze de kracht om verder te gaan 
en de draad van het leven weer op te pakken.

In Driebergen was ze betrokken bij het werk van 
de Nederlands Christelijke Gemeenschapsbond 
(NCGB), en actief betrokken bij vakantieweken 
en kinderwerk.

Ze leerde Gerard Cozijnsen kennen en trouwde 
met hem op 27-02-1975. In Scherpenzeel maakte 
ze een nieuw begin. In het midden van de jaren 
tachtig werd Scherpenzeel verruild voor een huis 
aan de Burg. Martenslaan in Amerongen.
Ze betekende veel voor meneer en mevrouw van 
Oostveen, leefde mee met de zustergemeenschap 
en bezocht trouw de maandagsamenkomsten en 
de bijeenkomsten van de NCGB in Kerkheem.

1 februari 1990 overleed haar man Gerard, 
plotseling en moest ze weer alleen verder. 
Opnieuw werd verdriet haar niet bespaard toen 
in 2001 haar dochter Lia plotseling overleed. 
Intens leefde ze mee met Lia’s dochter Bianca.

Henny was een vrouw van gebed. Met twee 
vriendinnen kwamen ze om de twee weken 
bij elkaar om samen te bidden voor hun eigen 
woonplaats en levensomstandigheden en vooral 
voor vervolgde christenen op andere plaatsen in 
de wereld. Trouw en meeleven waren voor haar 
heel belangrijk. Intens leefde ze mee met het 
wel en wee van kinderen en kleinkinderen.

In 2018 verruilde ze haar woning aan de 
Martenslaan voor een appartement op de Hoge 
Eng. Toen werd zoon Henk levensbedreigend 
ziek. Dat was heel zwaar, ook voor zijn moeder. 
Hij overleed op haar verjaardag.
Henny’s geheugen werd minder en er kwam in 
2021 gelukkig een plaatsje in Elim.

Haar gezondheid nam langzaam af, maar haar 
vertrouwen op haar hemelse Vader bleef. 
Kees, Ineke en Hilda hebben zich enorm ingezet 
als mantelzorgers. 

Woensdag, 11 oktober, is in besloten kring 
afscheid genomen in een dankdienst voor 
haar leven. Psalm 23 stond hierbij centraal; de 
Heer die ze als haar Herder mocht kennen en 
belijden. Aansluitend is ze begraven in het graf 
bij haar Arend op de Algemene begraafplaats in 
Driebergen.
Dat ze door haar naastbestaanden nog lang mag 
worden herinnerd als een vrouw die uit Gods 
liefde wilde leven en die geloof en hoop wilde 
delen met de mensen om haar heen.

Piet Hopman

Vakantie ds. De Ruiter

Ds. Bert de Ruiter heeft vakantie tot en met 
zondag 22 oktober. In dringende pastorale 
situaties kunt u contact opnemen met ds. 
Mendie Hofma.

Diaconie

Seniorenmiddag!

Op 1 november organiseert de Diaconie weer 
een seniorenmiddag. Die middag bent u weer 
van harte welkom in de Ark en we beginnen 
om 14.30 uur.
De koffie en thee staat vanaf 14.00 uur voor u 
klaar. We eindigen om ongeveer 17.00 uur.

We hebben weer een leuk programma, gezellig 
met een hapje en een drankje. 
U kunt zich weer opgeven bij Martien 
Nieuwhoff (06 53329653) of bij Elly Brunekreeft  
(06 46552163)

Open Maaltijd 

Beste mensen, op donderdag 9 november is 
de volgende Open Maaltijd, in de Ark aan de 
Imminkstraat in Amerongen. De kerk is open 
vanaf 17.00 uur en we gaan eten om 17.30 uur.
U bent van harte welkom en u kunt zich 
opgeven vanaf maandag 30 oktober op het 
telefoonnummer 06-83437291.
Wat we eten? Verrassing.

Tot dan en een hartelijke groet  
namens de werkgroep,  

Alice van Barneveld 
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Werkgroep Missionair

De week van de Mantelzorg 2023

Deze is dit jaar van 6 tot en met 12 november. 
Daar willen wij op zondag 5 november weer 
aandacht aan geven. Deze zondag staan er 
weer rozen klaar.
Als u iemand in het zonnetje wilt zetten, vragen 
wij om dit op te geven bij Mevr. Toos de Boer, 
tel 0343 453849 of per mail toos.deboer@
kpnmail.nl en graag voor 1 november.

Het is fijn om onze mantelzorgers,  
op deze manier, weer te bedanken!

Collecte

28 sept.  H.A. Elim 
 bestemd voor KIA Syrië €   56,00

Giften 

6 sept. Voedselbank via 
 ds. M. Hofma sectie 3   € 20,00
8 sept.  Bloemenpot via mevr. 
 B. Ravenhorst sectie 2  € 20,00
21 sept.  Stille hulp via mevr. 
 R. van Barneveld sectie 3 €   50,00
29 sept. Stille hulp via mevr. 
 Van Gessel sectie 1 €   20,00
 Via ds. E.J. de Ruiter €   50,00
 Via ds. E.J. de Ruiter €   30,00

Vervolg ‘Diaconie’

Bericht vanuit de Werkgroep 
Missionair

De komende tijd heeft onze werkgroep de 
volgende activiteiten op het programma staan, 
waar we u van harte voor uitnodigen.

Allerzielen

Op donderdag 2 november is de Andrieskerk 
open tussen 15.00 en 16.00 uur en tussen 
20.00 en 21.00 uur. Dan kunt u voor iemand die 
u ontvallen is, of voor iemand die u dierbaar is 
en het nodig heeft, of zomaar vanwege alles 
wat er in de wereld om ons heen gebeurt, een 
kaarsje aansteken. Weet u welkom!

Winterfair

Tijdens de Winterfair op zaterdag 25 november, 
aan het begin van de adventsperiode,  willen 
we de kerk openstellen. Vorig jaar is dit 
bijzonder gewaardeerd en hebben we veel 
mensen mogen begroeten.
Sommigen kwamen gewoon even zitten en 
luisteren naar de muziek, anderen keken 
rond, en met weer andere mensen hebben 
we bijzondere gesprekken gehad. Ook dit jaar 
willen we van 14.00 tot 19.00 uur de kerk 
openen. We zijn nog op zoek naar mensen, 
die ons hierbij willen helpen als gastvrouw/of 
gastheer. Meldt u aan voor een uurtje of langer! 
Dit kan bij Thonny Oosterlee 06 40764284 of 
Alice van Barneveld 06 23319074. 

Taizéviering

In deze adventsperiode houden we op woensdag 
13 december een Taizéviering in de Andrieskerk, om 
20.00 uur! Een moment van zang, stilte, bezinning 
en het aansteken van een kaarsje. Ronald Naar zal 
muzikale ondersteuning verzorgen. Ook hier bent 
u uiteraard van harte welkom. We kijken naar u uit!

Kerstzangavond

Samen met Jan-Willem Mauritz en Peter Kits 
willen we een kerstzangavond organiseren op 21 
december. We zijn met elkaar in gesprek hoe we 
dit gaan invullen. In de volgende Klokkenluider 
zullen we u hier meer over laten weten. Maar zet 
hem vast in de agenda en bedenk eens wie u mee 
zou kunnen vragen naar deze avond…

Koffie en pianoklanken in de 
Andrieskerk

Beste gemeenteleden, het is een geweldig 
succes de koffieconcerten in de Andrieskerk. 
Wat fijn om onze mooie Andries zo voor de 
regio open te stellen, want de bezoekers 
komen ook uit de hele regio.
Het concert van 11 oktober was ook al snel 
helemaal volgeboekt. Woensdag 8 november 
is het volgende concert met een accordeonist 
uit Oekraïne. In november is het twee jaar 
geleden dat deze oorlog begon. Schrijf u 
snel in, want de concerten van november 
en december zijn al voor meer dan de helft 
volgeboekt.

Namens de Werkgroep Missionair,  
Alice van Barneveld

Hallo VO-ers, op vrijdag 10 november ben je welkom 

op ons Andries Running Dinner! Eet gezamenlijk met 

andere tieners en geniet van een driegangendiner op 

een bijzondere locatie; bij mensen thuis! Of eigenlijk 

moeten we zeggen locaties, want elke gang eet je op 

een andere locatie bij én met andere tieners. Tijdens 

het Running Dinner weet je per gang niet met wie je 

eet, waar je eet en wat je eet en “ren” je van adres 

naar adres door Amerongen. De avond wordt samen 

afgesloten, waar ervaringen en gerechten kunnen 

worden uitgewisseld. Je bent om 17.45 uur welkom 

voor de Andrieskerk om je eerste adres te horen. Op 

tijd opgeven is deze keer wel belangrijk! Dat kan bij 

Gijs-Bert of Ingeborg t/m 3 november. Ben jij erbij, dat 

zouden we echt heel super vinden!
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Taakgroep Andries door de Week

“Er is meer”… een voorstelling van Stef 
Bos en Rob Crispijn in de Andrieskerk 

De eerste activiteit van de Taakgroep Andries door 
de Week in samenwerking met Stichting Vrienden 
van de Andrieskerk is inmiddels al weer achter 
de rug. Op dinsdagavond 26 september konden 
bezoekers in een uitverkochte Andrieskerk in 
Amerongen genieten van een voorstelling van 
Stef Bos en Rob Crispijn getiteld “Er is meer”.
Stef en Rob vertelden verhalen over de rol van 
het toeval, het ontstaan van een lied en de kracht 
van stilte. Stef zong bekende nummers van 
eigen hand, zoals “Papa” en “Het roer moet om”, 
maar ook nummers uit het grote tekstrepertoire 
van Rob Chrispijn: nummers die bekend zijn 
geworden door Herman van Veen en die Stef ooit 
inspireerden om zelf te gaan schrijven.

We leven in een lastige tijd met veel problemen 
en conflicten. Deze beide mannen vinden elkaar 
in het besef dat er meer is dan winstbejag, 
grensoverschrijdend gedrag of burenruzies. En 
dat als we iets verder kijken, iets dieper graven, 
de wereld een wonderbaarlijke plek is, zo 
spannend en divers dat je er nooit op uitgekeken 
raakt. Want er is meer, altijd meer.
Een boeiende, afwisselende voorstelling van 
twee theatermakers, die zich ook in de setting 

van een kerk heel goed op hun gemak voelden en 
het publiek meenamen in hun gedachten...

Over wat we niet waar kunnen nemen
Onder de grond

Boven de wolken
Voorbij de snelheid van het licht

En in ons

Groet, Alexandra Lourens

Kerkenraad

Vanuit de Kerkenraad

Wat zijn we het nieuwe kerkelijk seizoen prachtig 
met elkaar gestart tijdens het startweekend. 
Als kerkenraad begonnen we met een middag 
van verbinden en elkaar ontmoeten en op een 
andere manier bezig zijn met elkaar. Een groep 
is bezig geweest met liturgisch bloemschikken 
en een groep is aan de slag gegaan met de 

schilderkwast. Tijdens de startzondag was het 
resultaat te bewonderen, een prachtig tweeluik 
en een geweldig bloemstuk.

De jeugd had een super startweekend; een 
nachtje kamperen bij Jaap en Ester in de tuin, 
lekker eten, spel en kampvuur. En Wija van der 
Kaaden zorgde voor het bezinningsmoment.

Groen in december

Waar : in De Ark
Wanneer : donderdag 7 december
Aanvang : 20.00 uur
Onder leiding van Geralt Joren gaan we een 
mooi item maken voor in de kersttijd. Vorig jaar 
was dat een prachtige krans.
De kosten voor deze avond bedragen € 10,- 
voor de materialen.

Opgeven kan via het mailadres addw@xs4all.nl.

Groet, Marianne Olthof

Op zondagmorgen was de kerk goed gevuld 
en we zagen dat we deel uitmaken van een 
levendige gemeente, die ook zichtbaar is in het 
dorp. Tal van activiteiten worden het komende 
jaar georganiseerd. Na de dienst was er koffie met 
wat lekkers, stond het springkussen klaar voor de 
kinderen en was er een fantastisch verzorgde 
lunch geregeld door een aantal mensen van de 
Taakgroep Andries door de Week. Zo starten met 
elkaar is iets om dankbaar voor te zijn.

De eerste activiteit van de Taakgroep Andries door 
de Week in samenwerking met Stichting Vrienden 
van de Andrieskerk is inmiddels alweer achter 
de rug. Op dinsdagavond 26 september konden 
bezoekers in een uitverkochte Andrieskerk 
genieten van een voorstelling van Stef Bos en 
Rob Crispijn getiteld “Er is meer”.

Als kerkenraad hebben we onze eerste 
vergadering gehad en mochten we onze 
classispredikant Trinette Verhoeven ontvangen. 
We stonden stil bij hoe het onze gemeente 
vergaat en hoe we naar de toekomst kijken. 
Tijdens deze vergadering reflecteerden we ook 
op onze eigen rol als kerkenraad.
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Kerkrentmeesters

Collecten    

 Bank App Kerk 

  2/9 TG Jeugd en Gezin
 € 24,50 € 127,00 € 93,50
  9/9 Werk v.d. Kerk 
 € 63,50 € 112,00 € 82,70
16/9 TG Andries door de week
 € 56,00 € 173,50 € 140,95
23/9 Onderhoud muziekinstallatie 
 € 87,00 € 111,50 € 80,20
30/9 TG Pastoraat
 € 105,00 € 123,00 onbekend

Hartelijke groet, Sandra Ruitenbeek

Bijdrage aan de Solidariteitskas

We vragen u om een bijdrage van € 20. Voor 
al onze (doop)leden dienen wij € 5 per lid af 
te dragen aan de Solidariteitskas van onze 
landelijke PKN. Ook voor degenen die niet zelf 
bijdragen aan de Solidariteitskas dienen wij  
€ 5 te betalen. Het restant van het bedrag van 
€ 20 is bestemd voor de pastoraatskosten van 
onze eigen gemeente.
We hopen van harte dat u allen aan het verzoek 
om een bijdrage zult willen voldoen.

Namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters  
PW Amerongen, Sonja Rinsma

In oktober behandelen we de begroting 2024 van 
de diaconie en de kerkrentmeesters. Ook staat er 
een notitie op de agenda over “Wijdekerk” en staan 
we stil bij de notitie van de PKN “Toekomstgericht 
gemeente-zijn” en hoe we dit vorm willen geven 
binnen onze eigen gemeente.

Ook spreken we over de vacatures die er zijn 
binnen de kerkenraad. Aan het begin van 2024 
zijn de volgende ambtsdragers aftredend.
1. Alexandra Lourens  
Ouderling en voorzitter van de kerkenraad, zij is 
niet herkiesbaar.
2. Janny Ravenhorst  
Diaken. Zij is herkiesbaar voor een periode van 
vier jaar.
3. Toos de Boer 
Diaken. Zij is voor één jaar herkiesbaar.
4. Pieter Oostlander
Ouderling kerkrentmeester, hij is niet herkiesbaar.

Ook is er nog steeds een vacature voor een 
ouderling Pastoraat.
Dit houdt in dat we op zoek zijn naar een nieuwe 
voorzitter, een ouderling kerkrentmeester en een 
ouderling pastoraat.

Vervolg ‘Kerkenraad’

Overige berichten

Uit de pastorie

Als ik aan mijn bureau zit kijkt iemand met een 
vriendelijk gezicht met daarop een innemende 
glimlach mij aan. Het is een foto met daaronder 
de woorden ‘In memoriam’ en de naam ‘Pieter 
Bartholomeüs van Reenen (28 januari 1954 –  
23 oktober 2022)’. 
Nu een jaar geleden overleed heel onverwacht 
en plotseling Piet van Reenen, predikant in 
Amerongen (in de Ark) van 1992 tot 2005. We 
waren op herfstvakantie in Zeeuws-Vlaanderen 
toen zijn broer mij belde. Ook nu hopen we daar 
weer te zijn en zullen we op het duin met zicht op 
zee weer denken aan de gebeurtenis van precies 
een jaar geleden.

Op zondagmiddag 1 oktober jl. stond zijn zoon 
Roel – sprekend z’n vader – op de stoep van de 
pastorie met een boekje in zijn hand. Uitgegeven in 
eigen beheer onder de titel ‘Cursiefjes geschreven 
en verzameld door de cursivist Piet van Reenen’.
Het is een leuk bladerboekje (niet verkrijgbaar 
in de boekhandel) met ‘stukjes’ of ‘cursiefjes’, van 
dingen die Piet getroffen hadden en waarover hij 
kort, bondig en heel puntig iets schreef. Soms was 
het ook een foto die hij uitgekozen had om iets 
mee of over te zeggen. Bijvoorbeeld deze foto die 
afgebeeld staat, van een soort reclamebord voor 
een kerkdienst – een foto die ik meteen herkende 
omdat hij die mij ooit eens via de mail toegestuurd 

had – en waarop in het Engels staat: ‘Worship  
10:00 AM Come hear our pastor | He’s not very good 
| But he’s short’ (kom naar onze dominee luisteren, 
hij is niet erg goed, maar wel kort van stof). Zulk 
soort humor deelden wij graag (en misschien 
bevatte het destijds ook wel een verborgen hint 
aan mijn adres met dat ‘kort van stof’!)

Op p. 83 staan de volgende woorden van zijn hand, 
teruggaand op de jaren toen hij predikant was in 
de St. Jan aan het Vrijthof in Maastricht:
‘Het levenseinde kwam nu dichterbij. “Ik zal voor je 
bidden”, zei ik. 
”Ja, maar steek ook een bougie aan, steek ook een 
bougie aan.” 
Een bougie, een kaars: het is de geloofstaal van 
Mestreech, waarin het licht van de kaars de nabijheid 
van het goddelijke verbeeldt en tastbaar maakt.

Waar woorden stuk vallen op het donker
steken mensen zwijgend een kaarsje aan  
en wordt in donker verbondenheid gedaan  
vasthoudend in bevend geflonker

Een bougie aansteken… Is dat niet een mooi gebed?’

Op donderdag 2 november, Allerzielen, is van 
15.00-16.00 uur en van 19.30-20.30 uur de 
Andrieskerk open om een bougie ofwel een kaarsje 
aan te steken. Ik hoop er dan één te ontsteken voor 
mijn vriend Piet.

Hartelijke groet, Ds. Bert de Ruiter

Graag laten we iedereen hierin meedenken. Met 
elkaar zijn we immers gemeente. Mocht u/jij 
interesse hebben of u/jij denkt dat een persoon 
geschikt is voor één van bovengenoemde 
ambten, dan kan dit binnen 14 dagen gemeld 
worden bij de scriba Karin Sommer. Wij hopen 
dat er nieuwe mensen willen opstaan om zo 
verder met elkaar op weg te gaan. 

Hartelijke groet, 

Karin Sommer en Alexandra Lourens

Gemeenteavond 16 november 

Op donderdag 16 november is de tweede 
gemeenteavond van dit jaar.
Tijdens deze avond worden de begrotingen 
van de colleges van Kerkrentmeesters en 
Diaconie gepresenteerd.
De avond begint om 20.00 uur in de Ark. U bent 
van harte welkom vanaf 19.45 uur. De koffie en 
thee staan klaar.

Regio Nieuws: Radio-uitzendingen

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 
uur een programma uitgezonden van kerk- en 
koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst 
uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:
• 22 oktober vanuit de Brandpuntkapel te 

Doorn (10.00 uur)
• 29 oktober vanuit de Hervormde Gemeente 

Nederlangbroek te Langbroek (9.30 uur)
• 5 november vanuit de RK Kerk te Wijk bij 

Duurstede (9.30 uur) 

• 12 november vanuit de Chr. Gereformeerde 
Kerk te Driebergen (10.00 uur)

• 19 november vanuit de Baptistengemeente 
De Haven te Wijk bij Duurstede (10.00 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz 
en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op  
102.4 FM en via www.regio90.nl. Ook wordt via 
dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 
22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws 
uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken 
worden aangekondigd, omlijst met muziek.
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Voor velen is de leefgemeenschap inmiddels een 
begrip, maar we merken dat het niet voor iedereen 
duidelijk is wat we zoal doen, daarom hierbij een 
overzicht van onze activiteiten en een hartelijke 
uitnodiging om gewoon eens te komen kijken!

Op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen 
zijn we van 10.00 – 10.30 uur bij elkaar om koffie 
te drinken en een moment van gebed te hebben.
Alle avonden van 19.00 tot 19.30 uur, behalve 
woensdag en in het weekend, sluiten we de 
dag af in de gebedsruimte, met zingen, lezen 
en bidden. De vrijdagavond wordt door/met de 
kinderen ingevuld.
Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur staat de deur van de huiskamer open en 
kan iedereen binnenlopen voor een stukje 
gezelligheid en een praatje.
De derde zondag in de maand zingen we van 
19.00 tot 20.00 uur met de hele leefgemeenschap 
en ieder die van zingen houdt.
Op de laatste donderdag van de maand is er 
Nice2Meet voor de tieners.

Verder zijn er tal van activiteiten, zoals taallessen, 
vrouwenochtenden, een kledingruilbeurs, een 
speelgoedruilbeurs, rugzakwandelingen, soep 
op de stoep, oliebollen eten op Oudejaarsdag, 
buiten zingen met Kerst en Pasen, maaltijden met 
dorpsgenoten enz. Wees welkom!

U kunt alle activiteiten vinden op de website:  
www.leefgemeenschapbethanie.nl. Daar kunt u 
zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Namens Leefgemeenschap Bethanië,  
Dorien Peet

Kopij volgend nummer aanleveren  

op onderstaande adres tot 

maandag 13 november 17.00 uur

Amerongen/Elst 

klokkenluider.amerongen@

gmail.com

Leefgemeenschap Bethanië

Lid worden van een senioren-organisatie? Waarom niet?

Vraag aan een willekeurig ouder kerklid van 
60 of begin 70 jaar om lid te worden van een 
senioren-organisatie als bijvoorbeeld de PCOB, 
dan krijg je als antwoord: “Daarvoor ben ik nog 
niet oud genoeg” of “dan voel ik me zo oud”. 

Eigenlijk is zo’n antwoord in deze tijd wel 
logisch, want de huidige 60/70-jarige voelt zich 
als de vroegere 50-jarige. Pas met 80 jaar, -zo 
is de gedachte- ga je jezelf oud noemen en ga 
je je oud voelen . . . En dan gaat het hard met 
die ouderdom! Niet alleen omdat vanaf die 
leeftijd velen de kwetsbaarheid van het lichaam 
ervaren, maar ook vanwege het wegvallen van 
liefhebbende naasten en vrienden. Eenzaamheid 
slaat toe. Wensen veranderen, onzekerheid over 
de toekomst wordt groter. 

Wat is het dan fijn dat er senioren-organisaties 
zijn, zoals bijvoorbeeld de PCOB (Protestants 
Christelijke Ouderenbond) die zich landelijk 
inzetten voor de belangen en het welzijn 
van senioren. Die de stem van senioren laten 
horen richting de politiek en beleidsbepalende 
organisaties. Alleen al vanwege deze landelijke 
belangenbehartiging is het raadzaam lid te 
worden van een senioren-organisatie. Hoe meer 
leden, hoe meer invloed. Ook in Den Haag. Deze 
invloed is niet altijd direct zichtbaar, maar wel 
op termijn. Daarom onze oproep: wordt ook als 
jonge senior lid van -in dit geval- PCOB. 

Met een landelijk lidmaatschap van de PCOB 
wordt u automatisch lid van de plaatselijk 

afdeling van de PCOB, afdeling Amerongen-Elst.  
Maandelijks organiseert deze afdeling 
informatieve bijeenkomsten en gezellige 
koffieochtenden in De Ark. Ontmoeting staat 
daarin centraal. 

Maar hoe lang kan de PCOB-afdeling Amerongen-
Elst dit nog volhouden, nu de ‘jonge senior’ het 
laat afweten, terwijl wel vanwege verhuizing en 
sterfgevallen oudere leden afvallen? 
Wij roepen daarom alle jonge, maar ook oudere 
senioren op lid te worden van de PCOB. Natuurlijk 
vanwege de landelijk belangenbehartiging, 
maar ook vanwege het voortbestaan van de 
plaatselijke afdeling. Nieuwe leden zijn voor 
PCOB Amerongen-Elst van levensbelang, zowel 
financieel maar ook voor nieuwe initiatieven en 
leuke activiteiten.

Voor informatie en/of aanmelden als lid van de 
PCOB kunt u zich melden bij ondergetekenden.

Leo Faber, voorzitter PCOB Amerongen-Elst 
(tel. 0343-452089)

Anton Nieuwschepen, secretaris PCOB 
Amerongen-Elst (tel. 0343-453227)


