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Bij deze onthul ik dat ik graag afstem op 
Vandaag Inside bij SBS 6. Als in de uitzending 
politici ter sprake komen die hun inspiratie voor 
politiek handelen aan Bijbelse waarden willen 
ontlenen, moet Johan Derksen doorgaans laten 
weten dat de Bijbel voor hem niets anders dan 
een ‘gedateerd sprookjesboek’ is. Anders dan 
veel andere mensen in de huidige tijd voel ik 
mij niet zo gauw gekwetst door uitspraken 
van anderen. Ook nu niet. Het valt echter te 
begrijpen dat iemand als ik, die zo schatplichtig 
aan de Bijbel is, zijn opvatting niet deelt. 

Op mijn studeerkamer staan Bijbels in de 
grondtalen en in diverse vertalingen. Ook 
uitgaven met daarin afbeeldingen van 
Rembrandt en Chagall. De Bijbel heeft onze 
(beeld)cultuur in belangrijke mate gestempeld 
en vormgegeven. Ook voor wat betreft onze 
normen en waarden en dus ons ethisch denken. 
De hele westerse filosofie van de afgelopen 
twintig eeuwen met grote, belangrijke denkers 
als Kant, Kierkegaard, Nietzsche en Levinas, 
verhoudt zich tot de Bijbel. Dit te bedenken 
alleen al maakt de opmerking de Bijbel als 
‘sprookjesboek’ te betitelen dubieus.
Van Okke Jager is de uitspraak “Velen die 

zeggen: zo staat het toch in de Bijbel!, 
bedoelen alleen maar: zo is het ons verteld 
op de zondagschool.’ Johan Derksen heeft een 
christelijke opvoeding gehad waardoor hij naar 
eigen zeggen is ‘gehersenspoeld’; misschien is 
hij vroeger ook wel op zondagschool geweest. 
Geen kwaad woord wat mij betreft over 
zondagschool of kindernevendienst. Daar begint 
buitenshuis de kennismaking met de Bijbel. 
Zoals wiskunde- en muziekonderwijs ook altijd 
op een bepaald basaal niveau begint. Maar daar 
kun je natuurlijk niet je leven lang bij blijven 
staan. Niet iedereen hoeft theoloog te worden, 
maar om te weten waar je het over hebt, zul 
je toch aan het zondagschoolonderwijs een 
vervolg moeten geven om enigszins op niveau 
met de Bijbel in gesprek te gaan en te blijven. 
Of je verstandelijke vermogens moeten dat niet 
toelaten, maar daar twijfel ik bij Derksen niet 
aan, want hij zegt vaak verstandige dingen.    

We gaan met elkaar een nieuw winterseizoen in. 
Ik weet bijvoorbeeld dat er een gesprekskring 
is die met elkaar aan de hand van een boekje 
Jezus’ Bergrede gaat bespreken. ‘Lernen’ wordt 
dat ook wel genoemd, dat wil zeggen in het 
buigen over (en voor?!) de tekst leer je ook aan 

en van elkaar. Hetzelfde gebeurt in andere vorm 
als op zondagmorgen de Schrift opengaat en 
erover gepreekt wordt. Weliswaar kent de Bijbel 
tal van literaire genres, waaronder inderdaad 
ook sprookjesachtige verhalen, maar altijd 
weer wordt een beroep op ons gedaan met die 
allereerste vraag aan de mens in dat – als je dat 
zo wilt zeggen – ‘sprookjesachtige’ begin van de 
Bijbel: ‘Mens, waar ben je?’ 
In confronterende verhalen en in 
wijsheidsliteratuur wordt die vraag verder 
uitgewerkt. En van die vraag kun je je niet 
zomaar afmaken met de term ‘sprookjesboek’. 

‘De dichter Eliot zei: A poem can communicate 
before it is understood. (Een gedicht kan 
communiceren voordat het wordt begrepen). 
En dat geldt wel heel zeker voor de Bijbel.’ 
(Willem Barnard)  
Mijn dringend advies daarom: blijf je leven lang 
communiceren met de Bijbel. Laat je erdoor 
bevragen en stel ook gerust je eigen vragen. Leg 
hem niet te gauw aan de kant en probeer hem 
vooral uit te laten spreken. Breng hem in ieder 
geval niet tot zwijgen met een vooroordeel. 

Ds. Bert de Ruiter

 De Bijbel: een sprookjesboek?



2 Kerkdiensten

Andrieskerk
Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,  

3958 CH Amerongen. 

Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG  

Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor 

noodgevallen) 

Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS 

Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl   

Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten, 

tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com 

Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag. 

Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.  

Pastoraat:  Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres: 

Elly van Donselaar, evdonselaar@familyclan.eu,  

tel. 0343 452191 

Scriba: Karin Sommer-de Vries, Koenestraat 2a, 

3958 XG Amerongen, tel. 06 17451420,  

scriba@pwamerongen.nl  

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS 

Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:  

dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com 

Administratie Diaconie en diaconie buitenland: 

dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen, 

telefoon 461500 of 06 53394576;  

Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138 

Administratie kerkrentmeesters:  

mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06 50212876,  

administratie@pwamerongen.nl 

Bank: NL58 RABO 0302 1026 98 

Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.  

Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg. 

Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal 

aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, 

Amerongen 

Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875, 

bank NL98 RABO 0302 1038 21 

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink, 

Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,  

tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com  

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl, 

zondagsbriefandrieskerk@gmail.com 

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur 

Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst, 

tel. 0318 47 99 94.   

Website: www.pwamerongen.nl

Andrieskerk

Zondag 8 oktober  
Maaltijd van de Heer

10.00 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. Pioniersplekken 
   2. Werkgroep Groene kerk
oppas Kerkheem Marjet Pellegrom en Per Pekkeriet
knd. onderbouw  Gerdien
knd. bovenbouw  Alice
koster   Huib van Alfen, 
   4543087 of 06 44922744
koffie   Hanneke van Staveren en 
   Elly van Donselaar

Zondag 15 oktober
10.00 uur   ds. A. Altena uit Leersum
collecten   1. Stichting Timoteo 
   2. Werkgroep Missionair
oppas Kerkheem Marie-Loes Blokland en 
   Nienke Cornelisse
knd. onderbouw  Lisanne
knd. bovenbouw  Hsin-Chi
koster   Anton Nieuwschepen, 
   453227 of 06 22706399
koffie   Corrie Cornelisse en 
   Marjo van Gessel

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later 

te volgen via www.pwamerongen.nl. 

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan abramblom@

ziggo.nl of 06 30440382. 

Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 

0318 471085.

Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie en 

kerkrentmeesters vindt u in het colofon hiernaast.

Kerkinformatie

Zondag 17 september  
Startdienst

10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Kinderen en jongeren / goed
      voorbereid op weg 
   2. Taakgroep Andries door de week
oppas Kerkheem  Corrie Cornelisse en 
   Anna-Ruth Pekkeriet
knd. onderbouw  Martine
knd. bovenbouw  Lisanne
koster   Hans Weijman, 
   458275 of 06 53734808
koffie   Toos de Boer en Tristan de Jonge

Zondag 24 september
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Vredesweek collecte Kia
      Zending Syrië 
   2. Onderhoud muziekinstallatie
oppas Kerkheem  Eline Visser
knd. onderbouw  Willemiek
knd. bovenbouw  Ingrid
koster   Ton de Jong, 0318 472688
koffie   Sina Brinkman en 
   Alice van Barneveld

Zondag 1 oktober  
Meedenkdienst

10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Kerk en Israël 
   2. Taakgroep Pastoraat
oppas Kerkheem  Carolina Lumenta en 
   Anne-Sophie van Reenen
knd. onderbouw  Meta
knd. bovenbouw  Arjan
koster   Stoffel Dicou, 454272
koffie   Ellie Brunekreeft en Dicky de Greef

       Bijbelrooster

zo 17 sept. Jona 1:1-16
ma 18 sept. Jona 2:1-11
di 19 sept. Jona 3:1-10
wo 20 sept. Jona 4:1-11
do 21 sept. Psalm 7
vr 22 sept. Matteüs 19:1-15
za 23 sept. Matteüs 19:16-30
zo 24 sept. Matteüs 20:1-16
ma 25 sept. Matteüs 20:17-28
di 26 sept. Matteüs 20:29-34
do 28 sept. 2 Koningen 22:14-20
vr 29 sept. 2 Koningen 23:1-14
za 30 sept. 2 Koningen 23:15-30
zo 1 okt. 2 Koningen 23:31-24:7
ma 2 okt. 2 Koningen 24:8-17
di 3 okt. 2 Koningen 24:18-25:7
wo 4 okt. 2 Koningen 25:8-17
do 5 okt. 2 Koningen 25:18-30
vr 6 okt. Matteüs 21:18-22
za 7 okt. Matteüs 21:23-32
zo 8 okt. Matteüs 21:33-46

ma 9 okt. Psalm 21
di 10 okt. Openbaring 1:1-8
wo 11 okt. Openbaring 1:9-20
do 12 okt. Psalm 16
vr 13 okt. Openbaring 2:1-7
za 14 okt. Openbaring 2:8-11
zo 15 okt. Openbaring 2:12-17
ma 16 okt. Openbaring 2:18-29
di 17 okt. Openbaring 3:1-6
wo 18 okt. Openbaring 3:7-13
do 19 okt. Openbaring 3:14-22
vr 20 okt. Psalm 73
za 21 okt. Matteüs 22:1-14
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 Bij de diensten en vieringen

Meeleven sectie 1 en 2

Mevr. Wanda van de Grift-van Eck, Tabakslaan 
21, is begonnen aan een reeks van chemokuren. 
Hopelijk met een positief bericht aan het eind 
ervan, namelijk dat het ook een gewenste 
uitwerking heeft gehad. We wensen haar voor 
de komende maanden goede moed toe. 

Mevr. Corrie Cornelisse-de With, Boslaan 
1, kwam enkele weken geleden op straat 
ongelukkig ten val en brak haar kuitbeen. 
Inmiddels is ze weer uit het gips en kan ze 
voorzichtig weer wat stappen doen. Een 
voorspoedig verder herstel gewenst!

Mevr. P.A. van Doornspeek-Niessen, die de 
afgelopen maanden in hospice de Wingerd 
verbleef, wacht nu op een plaats in de 
Ridderhof. Voor de meest actuele informatie: 
zie de Zondagsbrief.

Dhr. R. van Ee werd in de zomer opgenomen 
in het Diakonessenhuis in Zeist en verbleef 

Bij de diensten

Op 17 september staat de startdienst gepland. 
Vrijwel iedere kerkelijke gemeente heeft in de 
loop van de maand september wel een zondag 
onder die naam ingeroosterd. Daarmee wordt 
aangegeven dat tal van activiteiten zoals catechese 
en kringwerk weer opstarten. Kortom het begin 
van een nieuw winterseizoen vol activiteiten. Een 
tipje van de sluier van wat u verwachten kunt 
wordt deze 17e september alvast opgelicht! En 
even verderop in deze Klokkenluider vindt u nog 
wat praktische informatie over 17 september. Kom 
ook en doe mee!

De eerste zondag van oktober, die dit jaar ook 
valt op de eerste dag van oktober, 1 oktober 
dus, heet Israëlzondag. Mei 1949. Vier jaar na 
de Grote Nacht die over het Joodse volk was 
gevallen. Het besef daalde neer dat we niet 
op de oude voet verder konden. De hervormde 
synode introduceert de Israëlzondag, elk najaar 
te houden in de buurt van de Grote Verzoendag 
(Jom Kippoer). Onze Protestantse Kerk belijdt in 
de kerkorde ‘de onopgeefbare verbondenheid 
met het volk Israël’. De kerk is een loot geënt op 
een oude olijfboom, en zonder de Joodse stam 
en wortels zullen nieuwe loten niet overleven… 
De Andriescantorij werkt mee aan deze dienst.

Op 8 oktober vieren we weer het avondmaal. In 
deze dienst zal zangeres Wanda Peters enkele 

liederen ten gehore brengen. Wanda woont en 
werkt in Elst en heeft een keer – tijdens één 
van de openstellingen van de kerk – spontaan 
gezongen. Ze bood aan dat ook eens in een 
zondagmorgendienst te doen en deze zondag 
is het zover!

Startzondag

Zondag 17 september is het startzondag. Wie 
vieren dan met elkaar de start van het nieuwe 
kerkelijke seizoen.
En wat staat er veel op stapel. Geweldige 
jeugdactiviteiten, een prachtig programma van 
‘Andries door de week’, de kringen starten weer, 
al het muzikale talent laat zich weer horen, de 
commissie missionair treedt weer naar buiten 
enzovoort. Genoeg reden om zondag de 17de 
naar de Andries te komen.
Het wordt een viering waarin u kunt ervaren 
wat er het komende seizoen allemaal te doen 
is in en rond de Andries. 

En bij zoveel reuring past een bomvolle kerk. 
Na afloop van de dienst staan koffie, thee, 
limonade en het springkussen klaar. 
Vanaf 12 uur kunt u aanschuiven voor een 
heerlijke lunch. Voor deze lunch is echter 
opgave wel nodig. Opgeven kan via een reactie 
op dit bericht of een mailtje te sturen naar 
Rene Cornelisse:  lourens.cornelisse@planet.nl. 

Pastoraat

er een aantal weken. Daarna volgde een 
revalidatieperiode in het Zonnehuis te Doorn. 
Inmiddels woont hij in het Gouden Hart in 
Leersum(Rijksstraatweg 46, 3956 CR). 

Dhr. W. Meerwijk, Industrieweg Zuid 9, die 
in april weduwnaar werd na het overlijden 
van zijn vrouw Ria, werd getroffen door het 
plotseling en onverwacht overlijden van zijn 
zoon Bas op 11 augustus. Bas werd 43 jaar 
en woonde in de Kon. Julianalaan. Een grote, 
gevoelige slag voor de hele familie. We willen 
met ons meeleven om hen heen staan.

Wilt u iets melden, delen of doorgeven: bel of 
mail gerust!

Ds. Bert de Ruiter

Omzien naar elkaar sectie 3

Mevr. van Schaik-Egberts is verhuisd vanuit 
Hospice De Wingerd naar De Ridderhof (kamer 
372). Het is moeilijk dat deze verhuizing nodig was, 

maar hopelijk wordt het mogelijk om daar weer te 
wennen en aan activiteiten te gaan deelnemen.

Piet Kroeze (Willem Barentszstraat 55, 3902 
DE Veenendaal) hoorde na zijn operatie aan 
een hersentumor dat verdere behandeling 
nodig is; tot nu toe verloopt die goed, maar 
het is afwachten welk effect het zal hebben.

Petra van Rhee (Christinastraat 37 3921BS Elst) 
hoorde bij een controle dat de chemotherapie 
die ze ondergaat (en ook moet blijven 
ondergaan) effect heeft. Door de medicatie 
die ze erbij krijgt, heeft ze minder last van 
alle bijwerkingen. Positief nieuws dat de moed 
geeft om verder te gaan.

Mevr. Roesink-Garsen uit Elst is na een 
herseninfarct opgenomen in verpleeghuis Oranje 
Nassau’s Oord, afd. Wilhelminahof, kamer 6,  
Kortenburg 4, 6704 AV Wageningen. Op dit 
moment wordt onderzocht wanneer ze weer 
thuis zou kunnen komen bij haar echtgenoot of 
dat een langere opname nodig is.

Graag aangeven met hoeveel personen u komt! 
Tot de 17de, we rekenen op u. 

De commissie 
Gert, Bert en Rene

Meedenkdienst

Zondag 1 oktober, de Israëlzondag, staat genoteerd 
als meedenkdienst. Vrijwel altijd valt deze samen 
met een van de Joodse najaarsfeesten, dit jaar 
met Soekot of het Loofhuttenfeest (29 september 
t/m 6 oktober). Bij voldoende belangstelling 
is er gelegenheid om over de verhouding Kerk 
& Israël met elkaar in gesprek te gaan. De 
toespitsing kan dan liggen op de betekenis van 
het Loofhuttenfeest en de lezingen die daarbij 
voorliggen. De bijeenkomst staat gepland voor 
maandag 25 september in Kerkheem. Aanvang 
19.30 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 
22 september 18.00 uur, bij voorkeur via e-mail 
(bderuit@xs4all.nl). Bij aanmelding van minimaal 
8 deelnemers gaat het door.

De Ridderhof

Donderdag 21 september houden we weer een 
kerkdienst in De Ridderzaal van De Ridderhof. 
Om 15.00 uur beginnen we. Ruth Penning 
zal deze dienst leiden. Hartelijk welkom voor 
mensen van binnen en van buiten.

Jan v.d. Heiden
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Vervolg ‘Pastoraat’

Dhr. Hoogendoorn (Hazeleger 14 3958EM 
Amerongen) brengt u in zijn eigen woorden op 
de hoogte:

Afgelopen december werd bij mij 
endeldarmkanker vastgesteld. Na een traject 
van bestralingen en chemopillen, is de tumor 
verdwenen, maar de pijn bleef en ook zijn er 
nog andere klachten, waardoor ik nu nog niet 
naar de kerkdiensten kan en er wellicht nog 
een operatie nodig is. Toch ben ik dankbaar 

voor het resultaat dat er nu al is.
Wij volgen de diensten voorlopig nog online. 

Blij verrast was ik met de bloemen uit 
Andrieskerk van zondag 20 augustus! Dank 
daarvoor en voor de belangstelling die er is.

Met een hartelijke groet vanuit het Hazeleger, 
Jan Hoogendoorn

Stoppen pastoraal werk

Maarten en Hanneke van Staveren hebben 
onlangs te kennen gegeven dat zij na elf 
jaar trouwe dienst willen stoppen met hun 
pastorale werk in sectie 2. In al die jaren 
hebben ze heel wat contacten mogen leggen, 
gesprekken kunnen voeren, kortom namens 
onze gemeente aandacht voor mensen willen 
hebben. Ongetwijfeld blijft er betrokkenheid 
en aandacht, immers pastorale aandacht is hen 
op het lijf geschreven, maar met ingang van 
1 september dus niet meer in gestructureerde 
vorm vanuit de Taakgroep Pastoraat maar 
wel vanuit de opdracht die ons allen geldt, 
namelijk naar elkaar om te zien. We bedanken 
hen beiden voor hun inzet en betrokkenheid 
al die jaren!

In Memoriam

Op zondag 13 augustus is Jannie Dirkje 
Keiman-van den Hatert overleden. Tot een jaar 
geleden woonde zij samen met haar zoon John 
op de Schapendrift Zuid 15.
Op 20 juli 2022 werd zij getroffen door een 
herseninfarct. Na een ziekenhuisopname 
en een revalidatieperiode in Utrecht, kwam 
zij eind vorig jaar terecht in het Ewoud & 
Elisabeth Gasthuis in Wijk bij Duurstede. Janny 
Keiman is 87 jaar geworden.
Zij is in 1936 geboren in IJzendoorn, gemeente 
Echteld. Ze kwam uit een gezin van zeven 
kinderen, van wie zij de jongste was.

Bij de bouw van de brug over de Rijn bij 
Rhenen ontmoette ze Gijs Keiman. Zij kwam 
van de Betuwse kant kijken, hij van deze kant. 
Tussen hen beiden ontstond ook een band en 
in 1962 trouwden ze. Ze gingen inwonen bij 

de ouders van Gijs aan de Achterweg of Burg. 
v.d. Boschstraat. Janny heeft veel voor haar 
ouders en schoonouders gedaan. Ze vond het 
vanzelfsprekend om te helpen en ze deed het 
met liefde. Gijs en Janny Keiman kregen één 
kind, een zoon, John. In 2007 overleed haar 
man Gijs, kort nadat hij opgenomen was in 
het Zonnehuis in Doorn. Janny Keiman is altijd 
heel huiselijk geweest, wat teruggetrokken; 
ze zocht bewust een traditioneel, rustig leven. 
Daar voelde ze zich gelukkig bij.

In de afscheidsdienst in de aula op de 
begraafplaats stonden we op dinsdag 22 augustus 
stil bij de woorden van Psalm 23: ‘De Heer is 
mijn herder’. Woorden die ze in geborduurde 
vorm boven haar bed had hangen, en die veel 
voor haar betekenden. Daar viel ze telkens 
weer op terug als haar houvast. Ze heeft veel 
lichamelijk ongemak gekend in haar leven, 
veel ziekenhuisopnames en operaties. En dat 
laatste jaar was heel moeilijk. Haar zoon John 
week daarin geen moment van haar zijde. 
Hij was iedere dag, soms hele dagen bij zijn 
moeder. Wij herdenken haar met dankbaarheid 
en vertrouwen haar toe aan Gods eeuwige 
ontferming.

E.J. de Ruiter

Hartelijk dank!

Zondag 27 augustus is voor ons een prachtige 
dag geworden: Een afscheid (als koster) dat 
nog lang in onze herinnering zal blijven.

Te midden van onze kinderen, kleinkinderen 
en verdere familie mochten we genieten van 
een mooie en persoonlijke dienst, die door 
ds. Bert de Ruiter op een voortreffelijke een 
aansprekende manier is ingevuld.

Ook het leuke filmpje, waarin een oude en de 
nieuwe kerkmeesters zich lieten zien, sprak tot 
de verbeelding en was leuk om naar te kijken…

Zo wordt het stokje met een gerust hart 
overgedragen.

Dan waren er nog de waarderende woorden 
van Hans Weijman, namens het college van 
kerkrentmeesters, alsmede de envelop en 
prachtige bloemen. 

Het meest waren we verrast door de inbreng 
van de kindernevendienst: een bijzonder, eigen 
gemaakt schilderij en een ring met een grote 
sleutelbos. Mooi gedaan, jongelui (en leiding)!  
Prachtig, en ze hebben een mooi plekje in onze 
serre gevonden. 

Mede door de belangstelling vanuit de 
gemeente is het afscheid ‘meegevallen’ en 
we zijn zeer content met de aandacht voor 
dit bijzondere moment. We houden er een 
dierbare herinnering aan over.

Nogmaals… iedereen heel hartelijk dank!!

Huib en Gerrie van Alfen

Dank

Lieve mensen van onze Andries-gemeenschap,
We hebben de laatste maanden veel verdriet 
gekend. Op 1 mei overleed een zus van 
PieterHein en op 18 juni onze oudste zoon Piet 
Hein. Wij mochten voor hem een steen en kaarsje 
op de Jacobsladder plaatsen en dat gaf ons het 
gevoel dat we er niet alleen voor stonden. Ook 
kregen we heel veel bemoedigende en lieve 
kaarten vanuit de gemeente.

Wij willen jullie heel erg bedanken voor jullie 
betrokkenheid en steun.

Familie Van der Stigchel

Vakantie ds. De Ruiter

Van zaterdag 7 t/m zondag 22 oktober neem 
ik mijn laatste vakantieweken van dit jaar op. 
Ds. M. Hofma zorgt gedurende deze periode in 
dringende situaties voor waarneming.
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Werkgroep Missionair

Open maaltijd               

Beste mensen, donderdag 14 september zullen 
we een volgende “Open Maaltijd” organiseren 
in de Ark aan de Imminkstraat. U bent welkom 
vanaf 17.00 uur en we starten met het eten om 
17.30 uur.
U kunt zich vanaf maandag 4 september weer 
opgeven op het bekende nummer: 06-83437291.

Ook in de maanden oktober, november en 
december zullen we een Open Maaltijd houden.
Daarnaast gaan we weer nadenken of het 
zal lukken om tweede kerstdag een lunch te 
organiseren, maar daar houden we u van op de 
hoogte.
In 2024 bestaan we 10 jaar, daar zullen we 
in januari aandacht aan besteden en er een 
bijzondere maaltijd van maken.
U ziet het… plannen genoeg voor de komende 
maanden om naar uit te zien.

U komt toch ook?! Geef u op tijd op en weet u 
welkom! We kijken uit naar uw komst.

Namens de werkgroep, hartelijke groet  
Alice van Barneveld     

Giften 

18/7 Voor de kerk via mevr. 
 Van Mastrigt sectie 3  €  50,00
3/8 Bloemenpot via mevr. 
 Van het Loo sectie 2  €  10,00
3/8 Stille hulp via mevr. 
 Van  het Loo sectie 2  €  10,00
6/8 Orgel via dhr. Nieuwhoff  €  50,00
6/8 Bloemenpot via mevr. 
 Ravenhorst sectie 3 €  10,00
9/8  Stille hulp via mevr. 
 Van het Loo sectie 2 €  10,00
aug. Kerk via mevr. Van de 
 Lagemaat sectie 3  € 10,00
aug. Kerk via mevr. Van de 
 Lagemaat sectie 3 €  20,00
21/8 Jeugdwerk via 
 ds. Hofma sectie 3  €  20,00
aug. Orgelfonds via 
 ds. De Ruiter €  50,00

Collecten Ridderhofdiensten

13/7 St. Gave  € 10,00
17/8 Zomerzending KIA Ghana € 52,05

Diaconie

Koffie en pianoklanken in  
Andrieskerk Amerongen

Een geurend bakje koffie, een uur prachtige 
muziek en vrolijke, verrassende toelichtingen.
Dat zijn de Koffieconcerten van pianist Wouter 
Harbers! Vanaf september elke maand in 
Amerongen.
Wouter en strijkkwartet ‘Romance’ nemen 
u op woensdagochtend 13 september mee 
door drie eeuwen romantische muziek, van de 
ontroerende Air van Bach tot een opzwepende 
compositie van Ludovico Einaudi. De sfeer 
tijdens koffieconcerten is ronduit gezellig en 
dankzij de achtergrondverhalen hoort u de 
muziek zoals u die nog nooit gehoord hebt.
Wouter en het strijkkwartet zijn volkomen op 
elkaar ingespeeld en traden onder andere live 
op voor Radio 4 vanuit het Concertgebouw in 
Amsterdam.
Kom kennismaken met dit unieke concept op  
13 september in de Andrieskerk in Amerongen.

Vanaf 10:00 uur staat de koffie klaar en om 
10:30 uur begint de muziek. De entree is gratis,
aan het einde van het concert is er een collecte. 
Wilt u zeker zijn van een plekje? Reserveer dan 
tijdig via www.koffieconcerten.nl.
‘Muziek toegankelijk maken voor iedereen.’ 
Dat is de missie van Wouter Harbers. Zeven 
jaar geleden begon hij met de eerste serie 
koffieconcerten in Zeist. In een paar jaar tijd 
groeide dit initiatief uit tot een landelijke 
stichting met ruim honderd concerten per jaar. 
Om de muziek écht toegankelijk te maken voor 
iedereen is de toegang gratis.
Waar woorden stoppen, gaat de muziek verder. 
Kom het zelf ervaren!

De koffie kost 1 euro en er kan contant maar 
ook met QR-code betaald worden.
Voor informatie bellen of mailen: Alice van 
Barneveld, 06-23319074, alice.vanbarneveld@
gmail.com
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Vervolg ‘Werkgroep Missionair’

Sterk voor de Dorpskerk –  
resultaat enquête

De taakgroep Missionair heeft op 4 juni in de 
kerkdienst gevraagd naar uw antwoord op de 
volgende vragen:
1. Hoe kunnen we de drempel verlagen voor 

mensen om zich thuis te gaan voelen in 
onze gemeente? 

2. Welke indruk hebben mensen van ons als 
christenen, waar we dringend iets aan 
moeten veranderen? 

3. Hoe kunnen wij als gemeente meer zichtbaar 
aanwezig zijn in het dorp om ons heen? 

De eerste keer dat we deze vragen stelden, hadden 
maar twee mensen gereageerd, maar deze keer 
waren er meer mensen die antwoordden. Wat we 
terugkregen was dat we als kerkelijke gemeente 
voor buitenstaanders best raadselachtig zijn: 
‘wat doen jullie daarbinnen?’ en ‘waar staan 
jullie voor?’ kwam een aantal keer terug. Maar 
ook juist ‘wat leuk dat jullie zo actief zijn en 
dingen organiseren!’ Een kritisch antwoord was: 
‘kerkmensen zijn doordeweeks heel anders dan 
op zondag’… De openstellingen van de kerk 
worden door veel mensen (dorpsbewoners en 
voorbijgangers) zeer gewaardeerd.

Drempelverlagend zou het volgens sommigen 
zijn wanneer we vaker na de dienst buiten 
koffiedrinken of in elk geval midden in de 
kerk, in plaats van binnen, achter de kansel. 
Sowieso moet de kerk vaker open, schreven 
verschillende mensen (dit betekent wel dat er 
dan ook meer vrijwilligers nodig zijn!).
Ook was er de vraag om meer activiteiten te 
organiseren, die ook aantrekkelijk zijn voor niet-
kerkelijken (de taakgroep Andries door de Week 
timmert wat dat betreft heel goed aan de weg!). 
Daarbij moet het inhoudelijke altijd vergezeld 
gaan van het sociale: dus wat lekkers te eten 
en drinken. 

Als gemeente worden we beter zichtbaar 
wanneer we aansluiten bij wat er in het dorp 
georganiseerd wordt en leeft. Dat we op 
momenten van bijv. een Winterfair aanwezig 
zijn en actief ons steentje bijdragen. 
Maar daarnaast vraagt het ook inhoudelijke 
bezinning op de vraag hoe we kunnen 
communiceren wat we geloven, op zo’n manier 
dat we niet de ergernis, maar nieuwsgierigheid 
van mensen wekken. Dat vraagt oefening, 
onderling geloofsgesprek en gebed.

We willen graag iedereen bedanken die de 
moeite heeft genomen om onze kleine enquête 
in te vullen. Mocht bovenstaande u misschien 
nog op ideeën brengen, vertel ze dan aan één van 

ons. Zeker praktische initiatieven die de drempel 
tussen dorp en kerk verlagen, zijn welkom.

Voorlopig staat het volgende bij ons op de 
planning: 
Over de koffieconcerten heeft u al eerder 
gehoord; een paar honderd mensen hebben 
zich al opgegeven voor het eerste concert in 
september!. De volgende concerten zijn ook 
steeds op de tweede woensdag in de maand. U 
kunt zich opgeven via www.koffieconcerten.nl. 
De toegang is gratis.

Op 2 november zorgen we dat ‘s middags en  
’s avonds de kerk een uurtje open is voor hen 
die een kaarsje willen aansteken voor iemand 
uit hun omgeving die is overleden.

Op 25 november is de Winterfair. Vorig jaar 
kwam vele mensen vanaf de Fair even zitten 
in de kerk, genietend van de stilte of juist 
de muziek. Hun vragen over de kerk en de 
verhalen die ze meenamen leverde zinvolle 
gesprekken op. Als we ook dit jaar gedurende 
de hele winterfair (van 14.00 uur tot 19.00 
uur) de kerk open willen houden, zijn er veel 

gastheren en -dames nodig. Meld u zich aan 
bij één van ons, wanneer u ook een uurtje (of 
langer) wilt helpen.

Op 13 december is er weer een advents-
Taizéviering in de Andrieskerk. Voor alle 
activiteiten geldt: breng ze onder de aandacht bij 
dorpsgenoten, of bied aan om zelf mee te gaan, 
als u denkt dat dat drempelverlagend werkt.

En in het algemeen geldt dat we ons als christen 
gastvrij en vriendelijk moeten opstellen: op 
zondagmorgen tegenover iemand die u (nog) 
niet kent, maar net zo goed doordeweeks, 
zomaar op straat. Er is wel eens gezegd: “God 
is goed, maar zijn grondpersoneel laat nog 
wat te wensen over…” Hoe mensen over de 
kerk denken, hangt voor het grootste deel af 
van ons eigen gedrag jegens hen! Kortom, ons 
missionair-zijn hangt niet aan één commissie, 
maar is een taak van ons allemaal. Toch, als 
commissie zijn we hier graag dienstbaar in.

Alice van Barneveld, Mendie Hofma,  
Wija van der Kaaden, Jolande van de Kieft, 

Linda Koornneef en Thonny Oosterlee

Kerkenraad

Vanuit de Kerkenraad

Voor de meeste mensen is de zomervakantie 
achter de rug, al is het met het schrijven van dit 
stukje nog volop zomer en kunnen we genieten 
van veel zonneschijn.
We hopen dat iedereen een fijne tijd heeft gehad 
en voor degenen die de komende maand nog 
gaan genieten van een vakantie, heel veel plezier 
gewenst!

Langzaam aan start alles weer op; de scholen 
zijn begonnen en ook wij starten weer met een 
nieuw kerkelijk seizoen. De eerste vrijwilligers 
binnen onze gemeente zijn al weer druk met 
voorbereidingen. Zo wordt er hard gewerkt aan 
de invulling van de startzondag, wordt er voor 
de jeugd weer een mooie start gemaakt met een 
kamp en starten de eerste vergaderingen ook 
weer, zo ook binnen de Kerkenraad.
Maar eerst start de kerkenraad met een 
“kerkenraadsuitje”. We willen dit seizoen beginnen 
vanuit ontmoeting en verbinding. Wat we gaan 
doen, daar ziet u tijdens de startdienst iets van 
terug. Het staat allemaal in het teken van het 
nieuwe jaarthema “Ga mee”.
Het komend kerkelijk seizoen zijn er weer tal van 
mooie activiteiten, deze worden gepresenteerd 
tijdens de startdienst. U/jij gaat toch ook met ons 
mee?

We starten in september met onze eerste 
kerkenraadsvergadering. Daar staan we stil bij 
de vacatures voor ambtsdragers, die eind dit jaar 
gaan ontstaan. Ook staan we stil bij onze eigen 
rol als kerkenraad en evalueren we hoe we dit het 
afgelopen kerkelijk jaar gedaan hebben. Wat ging 
hierin goed en wat kan anders, om vervolgens vol 
vertrouwen met elkaar verder te gaan dit nieuwe 
seizoen.

Namens de Kerkenraad een hartelijke groet, 
Karin Sommer en Alexandra Lourens

Dit lied delen we, omdat het mooi aansluit bij 
het jaarthema:

Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in ’t verborgen zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind – 
broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht, 
vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,

En met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

Iona
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Overige berichten

Vrouwenkring

Inmiddels heeft onze vrouwenkring de cursus 
‘Verdiep je Bijbellezen’ gevolgd rond het bijbelboek 
Marcus. Het was een zeer leerzame cursus, vooral 
doordat de docent twee keer op locatie bij ons 
was om ons te laten oefenen met bijbeltekstuitleg. 
We hebben voor het voorjaar van 2024 een 
vervolgcursus gepland over het bijbelboek 
Psalmen met dezelfde opzet en dezelfde docent. 

We nodigen alle vrouwen uit om mee te doen 
aan deze cursus.  Voor een korte kennismaking:
www.weetwatjegelooft.nl/seminars/
verdiepjebijbellezen-psalmen
Voor het komend najaar hebben we gekozen 
om zes avonden online colleges te bekijken en 
aansluitend te bespreken. Onze eerste avond is op 
13 september over “Mijn God geneest – wonderen 
van genezing en christelijk geloof” door Margriet 
van der Kooi. Je kunt het college alvast zien op: 
www.weetwatjegelooft.nl/les/gods-leiding-
en-zorg-in-het-ongewone-gewone/

Wil je komen om te kijken of het wat voor je 
is, dan ben je van harte welkom op woensdag  
13 september van 19.30 uur – 21.30 uur op 
Burg. v.d. Boschstraat 108, Amerongen.
Natuurlijk kun je ook ervoor kiezen om alleen 
de bijbelcursus te volgen in het voorjaar 2024. 
Laat je het ons weten als je interesse hebt?
svandergaast08@gmail.com of 
miekevandommelen@outlook.com

Hartelijke groeten,  
Sieta van Aalderen (06 19939070) en 
Mieke van Dommelen (06 83564843)

Beste gemeenteleden, 

“Wat je voor de minsten doet, doe jij voor Mij!” 
Liefde komt tot uiting in wat je doet voor de 
hongerige, de dorstige, de naakte, de zieke, 
de gevangene, de gebrokene, degene die lijdt, 
degene die alleen is, zoals de Bijbel ons in 
Matteüs 25:35-40 vertelt.

Zoals eerder aangegeven mochten wij als gezin 
een onvergetelijke reis naarThailand maken. 
Tijdens onze reis hebben wij o.a. de projecten 
van stichting Aroon mogen bezoeken. We hebben 
als gezin een aantal nachten in het kindertehuis 
Baan Mob Rak in Baan Mai (Huis van liefde) 
verbleven. Ook hebben we het hostel van de 
tieners van de bergstam Hmong bezocht. We 
hebben naar aanleiding hier van met u gedeeld 
dat het hostel van de tieners van dominee 
Montrea patloms (plafondventilatoren) nodig 
had. Dit zodat de tieners rust konden gaan vinden 
om te slapen in de hitte en hun schoolwerk beter 

Collecten    

 Bank App Kerk 

10-06 Onderhoud gebouwen

 81,50 126,00 37,30

17-06 Werk v.d. Kerk 

 52,00 82,00 50,25

24-06 Jeugd en Gezin   

 88,00 149,50 73,60

01-07 Werkgroep Missionair 

 72,00 85,50 65,20

08-07 Werk vd Kerk

 62,00 105,00 102,60

15-07 Onderhoud Orgel   

 180,00 76,00 139,65

22-07 Kinder/tienernevendienst

 94,00 79,00 62,20

29-07 Werk v.d. Kerk 

 211,00 56,50 62,90

05-08 TG Andries door de week

 54,00 113,50 59,00

12-08 Onderhoud gebouwen

 60,00 55,00 61,70

19-08 TG Liturgie en vieringen

 48,00 80,50 76,00

26-08 Werk v.d. Kerk 

 97,50 112,00 128,30

Giften
Via dhr. Nieuwhoff   € 50,00

Via mevr. Mastrigt   € 50,00

Via dhr. Nieuwhoff   € 50,00

Via mevr. Van Donselaar  € 10,00

Via H. van Staveren   € 25,00

Via ds. De Ruiter   € 50,00

Via mevr. Van de Lagemaat  € 10,00

Via mevr. Van de Lagemaat  € 20,00

te doen. Ook hebben we met u gedeeld dat het 
kindertehuis in Baan Mai ondersteuning vroeg 
in het betalen van de dagelijkse verplichte 
schoolmaaltijden. Dit omdat dat op dit moment 
een uitdaging is. Wat was het intens bijzonder 
om in Thailand al uw reactie op de hulpvraag van 
dominee Montree te mogen ervaren. We waren 
hier alle vijf door geraakt! We konden daardoor 
hem daar al groen licht geven, in vertrouwen dat 
de rest van het geld ook kwam. En dat kwam, na 
bij u in een kerkdienst kort verslag te doen van 
onze reis. Dit was, ook voor onze kinderen, een 
indrukwekkende geloofservaring!

Mocht u de jeugd in Thailand nog willen 
ondersteunen? Dan kan dat, uw bijdrage komt 
rechtstreeks en 100% bij hen terecht. U kunt uw 
bijdrage doneren op het rekeningnummer van 
stichting Aroon NL59 INGB 0005 0557 62.
Nogmaals hartelijk dank voor dit geweldig mooie 
gebaar uit onze eigen gemeente. Dit heeft ook 
onze tieners zeer goed gedaan om te mogen 
ervaren en maakt daarnaast HET verschil voor de 
kinderen en tieners in  Thailand! 

Warme groet, Gert, Ingeborg, Marit, Anne-Sophie 

en Marilène van Reenen- van Staveren

Kerkrentmeesters

    Vorming en toerusting

Belijdeniscatechese

Ook dit winterseizoen is er weer een belijdenis-
catechese. Op dit moment hebben zich al vijf 
mensen aangemeld. De leeftijd van hen die mee 
willen doen loopt uiteen van begin twintig tot 
midden zestig. Waarmee maar gezegd wil zijn dat 
iedereen vanaf ca.18 jaar mee kan doen. Stip op 
de horizon is het doen van openbare belijdenis in 
het voorjaar als beaming van de doop, eventueel 
– als je nog niet gedoopt bent – de doop die op 
belijdenis volgt. Over dat alles kun je de komende 
maanden nadenken, in gesprek met de groep en 
aan de hand van een toegankelijk, inhoudsrijk 
boekje dat leidraad voor de gesprekken vormt. 
Ds. Bert de Ruiter zal er leiding aan geven. 
Op donderdag 28 september staat de eerste 
bijeenkomst gepland (Kerkheem, Nederstraat 13a 
om 20.00 uur). Dan maken we nadere afspraken 
met elkaar over het vervolg. Meld je zo spoedig 
mogelijk aan als je ook mee wilt doen of als je 
eerst nadere informatie wilt (bderuit@xs4all.nl).

Wist u dat…..

Elke vrijdagavond om 19.00 uur een weeksluiting 
wordt gehouden bij Elim, Koenestraat 128. En op 
de tweede en de vierde zondag van de maand 
is er een kerkdienst om 16.00 uur. De bewoners 
zouden het fijn vinden als u deze bijeenkomsten 
eens komt bezoeken. De bewoners zijn veelal zelf 
niet in staat om naar de Andrieskerk toe te komen. 
Een gesprekje na afloop van de weeksluiting op 
vrijdagavond, onder het genot van een kopje 
koffie, wordt zeer op prijs gesteld. Voor nadere 
informatie: 06-53239160 of 06-51759312.

 Bert en Betty Berendsen
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Bezorging en verzending
AMERONGEN: Piet en Ineke van de Pol 

Kersweg 26, 3958 BC Amerongen

tel. 0343-451309 of 06-23061742

mts.vandepol@gmail.com

ELST: Ton de Jong 

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of  

06 23488312, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie
Vragen en informatie over alle abonnementen 

kunt u sturen naar: 

Kerkelijk Bureau: kbamerongen@gmail.com

Klokkenluider kopij
Vragen en informatie kunt u sturen naar: 

klokkenluider.amerongen@gmail.com

Druk
Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

Vormgeving
Wim Klein info@digitalprojects.nl

8 Colofon

Klokkenluider ontvangen?

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage: €22,50

per post

€12,50

per mail

Aanmelden via kbamerongen@gmail.com

www.pwamerongen.nl
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Uit de pastorie

Afgelopen zomer heb ik wat achterstallig 
administratief onderhoud gedaan. Het was even 
werk en het kostte tijd maar dan heb je ook wat! 

Behalve in de Andrieskerk ga ik op zondag geregeld 
ook ergens anders voor. Op een vrije zondag ook 
wel in een morgendienst, en als ik hier ’s morgens 
op het rooster sta meld ik mij om 17.00 uur, 18.30 
uur of 19.00 uur bij de kerk waar men mij als 
voorganger gevraagd heeft. 

Ik begon eerlijk gezegd wel eens te twijfelen welke 
preek ik nu waar gehouden heb en daarom ben ik 
begonnen een digitaal overzicht op plaatsnaam 
samen te stellen. En dat heb ik gelijk maar goed 
gedaan, dat wil zeggen vanaf het allereerste 
begin dat ik als kandidaat mijn preekconsent 
kreeg. Predikant werd ik pas in januari 1987, 
maar vanaf 1984 mocht ik al in diensten 
voorgaan. Mijn allereerste kerkdienst was in de 
Adventskerk in Eindhoven waar ik drie maanden 
leervicariaat deed (een soort stageperiode). 
Uit het overzicht blijkt dat ik sinds 1984 in 56 
verschillende plaatsen overal in het land op de 
kansel heb gestaan. Twee provincies ontbreken 
nog: Groningen en Zeeland. Er zijn plaatsen waar 
het tot een eenmalig optreden beperkt bleef, zoals 
bijvoorbeeld – begrijpelijk ook nog – in de St. Jan in 
Maastricht waar mijn inmiddels overleden vriend 
Piet van Reenen destijds mijn kruiwagen was 
om er te komen. Er is ook een plaats waar ik van 

1991 tot 2019 toch maar liefst 43 keer geweest 
ben en sindsdien ineens niet meer gevraagd wordt. 
Iets verkeerds gezegd misschien? Of is er iemand 
anders gekomen die de gastpredikanten benadert 
en duidelijk andere voorkeuren aan de dag legt? 
Ik slaap er gelukkig niet minder van. Koploper 
is trouwens Overberg, waar ik 61 keer ben 
voorgegaan, op de voet gevolgd door Bennekom 
(59). Dat is een spannende tweestrijd zonder dat 
ze het denk ik van elkaar weten. Er moet bij gezegd 
dat ik in Bennekom zowel bij de hervormden (Oude 
Kerk) als bij de gereformeerden (Brinkstraatkerk) 
kom, dus dat is wat oneerlijk voor Overberg. 
Ook Amerongen staat in de rij van gastbeurten. 
Bovenaan in het overzicht nog wel vanwege de 
gehanteerde alfabetische volgorde. Voordat ik hier 
in 2002 predikant werd, was ik er al tien keer als 
gastvoorganger geweest. De eerste keer was op 
16 september 1990 in een avonddienst  in de Ark. 
Op 2 augustus 1992 ging ik voor de eerste keer 
voor in de Andries, kort na de voltooiing van de 
restauratie van de kerk. Ik weet nog dat ik onder 
de indruk thuiskwam en zei: ‘daar zou ik misschien 
ooit nog wel eens willen staan!’ De diensten die 
ik inmiddels hier heb gedaan (nu niet meer als 
gastpredikant) staan ook allemaal in de computer 
genoteerd – in weer een ander overzicht – maar 
van natellen is het tot op heden nog niet gekomen. 
Misschien kunnen we daar wel een prijsvraag van 
maken. Hoeveel keer inmiddels, denkt u? 

Hartelijke groet, Ds. Bert de Ruiter 

Kopij volgend nummer aanleveren  

op onderstaande adres tot 

maandag 9 oktober 17.00 uur

Amerongen/Elst 

klokkenluider.amerongen@

gmail.com

Radio-uitzendingen

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 
uur een programma uitgezonden van kerk- en 
koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst 
uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:
• 17 september vanuit de RK Kerk, Doorn 

(9.30 uur)
• 24 september vanuit de PKN Andrieskerk, 

Amerongen (10.00 uur)
• 1 oktober vanuit de RK Kerk, Leersum (9.30 uur)
• 8 oktober vanuit de PKN Johanneskerk, 

Leersum (10.00 uur)

• 15 oktober vanuit de Hervormde Gemeente 
Overlangbroek (10.00 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz 
en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op  
102.4 FM en via www.regio90.nl. Ook wordt via 
dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 
22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws 
uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken 
worden aangekondigd, omlijst met muziek.

Regio Nieuws

Vervolg ‘Overige berichten’


