
Kerkberichten Protestantse wijkgemeente Amerongen 24 juli 2023no. 7

“In mijn nood roep ik de Heer aan en Hij 
antwoordt mij”  

Jona 2:3

In de kerk klinken vaak dezelfde teksten; vaste 
formuleringen (denk aan de zegen of het Onze 
Vader) en bekende liederen. Dat geeft herkenning 
en saamhorigheid. Maar het herhalen van de 
teksten en het onthouden ervan is niet alleen 
belangrijk voor tijdens de dienst. Juist wanneer 
we ver zijn van onze gemeente en van mensen 
die troostende woorden spreken, krijgen de 
teksten die in ons hoofd liggen opgeslagen een 
diepere betekenis.
Dat is ook wat er gebeurt in het verhaal van 
de profeet Jona. Deze profeet komt helemaal 
alleen op zee terecht. Vér van de tempel waar 
hij de psalmen leerde zingen, vér van zijn 
medegelovigen.
Daar, omringd door zee, de macht van de chaos, 
bidt hij. Of beter gezegd: zingt hij. Want de tekst 
die we vinden in Jona 2 klinkt als een psalm. Veel 
zinnen eruit vinden we zelfs letterlijk in psalmen 
terug. Het lijkt wel of Jona, nu hij ver van de 
tempel is, zich de woorden weer herinnert, die 
hij vroeger heeft geleerd. En die woorden krijgen 
op dit donkere moment meer belang voor hem; 
nu zijn ze hem op het lijf geschreven. Hij roept 
God aan, want ineens weet hij wat het betekent 
dat Hij de Schepper is. Wat hij vroeger leerde 
nazeggen, wordt nu een belijdenis.

‘Uit je hoofd leren’ is het verzamelen van een 
schat. Op momenten dat het moeilijk wordt en 
dat we ver zijn van de vertrouwde omgeving, 
waar we die teksten leerden, helpen ze ons de 
weg terug te vinden. Dan kunnen we belijden dat 
God redt, zelfs als we dat nog niet zien gebeuren. 

In Jona 2, op het dieptepunt van zijn leven, zegt 
Jona: “Het is de Heer die redt.” Chronologisch 
gezien wordt Jona pas ná die woorden gered, maar 
je hoort in het verhaal, dat al tijdens het gebed de 
situatie van Jona verandert. Door te bidden weet 
hij de God, die hij de rug toekeerde, onmiddellijk 
nabij. In vers 3 staat: “In mijn nood roep ik de 
Heer aan en Hij antwoordt mij. Uit het rijk van de 
dood schreeuw ik om hulp – U hoort mijn stem.” 
In één vers van Hij naar U. Eerst spreekt Jona over 
God en in één adem door spreekt hij God aan.

In de woorden die wij in ons leven horen over 
God, schuilt een antwoord op vragen, die zich 
ineens kunnen opdringen. Wat we lezen in deze 
Klokkenluider, wat we zingen in de kerk – het 
gaat met ons mee, opgeslagen in het hoofd. 
En vaak merken we, dat ze hun kracht juist tonen 
op momenten dat wij krachteloos zijn. Dan 
hervinden we die woorden weer en ontdekken 
opnieuw dat God al die tijd al was wie Hij is: De 
Heer die redt. 

Ds. Mendie Hofma

 Woorden om uit te leven

Lied 105, Het lied van Jona

Zijt Gij mijn God,
ben ik uw mens nog, Here?
Doet Gij vergaan wie zich van U afkeren,
laat Gij mij over aan mijn lot?

Geef toch een blijk 
van weten en vergeven!
Ik roep U uit de diepten van het leven, 
de diepten van het dodenrijk,

Gij zelf deed, Heer,
mij weg van voor uw ogen.
Red mij! de waat’ren zijn om mij bewogen, 
breng uit de zee mijn leven weer!

Alleen een vis
is aan haar hart geborgen,
mij mensenkind, mij vogel van de morgen,
mij dompelt zij in duisternis.
  
Ach Heer, geef licht
wie viel in ongenade!
Hoe lang vergeldt Gij ‘t kwade met het kwade,
verhult Gij mij uw aangezicht?

Hebt Gij voorgoed 
wie U verliet verstoten,
voor eeuwig achter mij de poort gesloten
naar ‘t leven en zijn overvloed?

Zie mij weer aan,
zie ’t zeewier om mijn slapen;
moet dan de krans, Heer, voor mijn hoofd 
geschapen,
verdorren en verloren gaan?

Gij duldt het niet,
Gij redt mij uit de golven;
Gij hebt de dood zijn eigen graf gedolven,
de waat’ren zijn uw grondgebied.

Wie hel en dood,
wie wind en water vrezen,
Gij wilt mijn God, ik mag uw mens weer wezen!
Ik maak uw naam op aarde groot.



2 Kerkdiensten

Andrieskerk
Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,  

3958 CH Amerongen. 

Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG  

Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor 

noodgevallen) 

Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS 

Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl   

Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten, 

tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com 

Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag. 

Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.  

Pastoraat:  Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres: 

Elly van Donselaar, evdonselaar@familyclan.eu,  

tel. 0343 452191 

Scriba: Karin Sommer-de Vries, Koenestraat 2a, 

3958 XG Amerongen, tel. 06 17451420,  

scriba@pwamerongen.nl  

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS 

Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:  

dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com 

Administratie Diaconie en diaconie buitenland: 

dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen, 

telefoon 461500 of 06 53394576;  

Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138 

Administratie kerkrentmeesters:  

mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06 50212876,  

administratie@pwamerongen.nl 

Bank: NL58 RABO 0302 1026 98 

Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.  

Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg. 

Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal 

aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, 

Amerongen 

Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875, 

bank NL98 RABO 0302 1038 21 

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink, 

Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,  

tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com  

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl, 

zondagsbriefandrieskerk@gmail.com 

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur 

Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst, 

tel. 0318 47 99 94.   

Website: www.pwamerongen.nl

Andrieskerk

Zondag 27 augustus
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Nederlands Bijbelgenootschap
   2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem Beate van de Waal en Anna Mauritz
knd. onderbouw Martine
knd. bovenbouw Arjan
koster   Geralt Joren, 
   451426 of 06 13403237
koffie   Ingeborg van Reenen en 
   Conny Roomer

Zondag 3 september CYA-Jeugddienst
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Diaconaal project 
   Voedselbank Utrechtse Heuvelrug
   2. Taakgroep jeugd en gezin
oppas Kerkheem Ditta Haze en Levi Mauritz
knd. onderbouw Meta
knd. bovenbouw Alice, groep 7 en 8 blijft in de kerk
koster   Jelle Geers, 06 12433852
koffie   Aartje van Vliet en Teuni Nieuwhoff

Zondag 10 september
10.00 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. Kerk online, 2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem Jeannet Drost en 
   Marjolein Berkhof
knd. onderbouw Gerdien
knd. bovenbouw Inge
koster   Ben Brinkman, 
   452839 of 06 20531769
koffie   Koos van Zeist en Bep Ravenhorst

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later 

te volgen via www.pwamerongen.nl. 

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan abramblom@

ziggo.nl of 06 30440382. 

Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 

0318 471085.

Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie en 

kerkrentmeesters vindt u in het colofon hiernaast.

Kerkinformatie

Zondag 30 juli
10.00 uur  ds. E.J. de Ruiter
collecten  1. Gerdie Osei-van Noort, 
   Alafya foundation Ghana
   2. Werk van de kerk
geen oppas i.v.m. zomervakantie
geen knd. i.v.m. zomervakantie
koster   Anton Nieuwschepen, 
   453227 of 06 22706399
koffie   Riek de Graaf en Anja Drost

Zondag 6 augustus
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Aroon
   2. Taakgroep Andries door de week
geen oppas i.v.m. zomervakantie
geen knd. i.v.m. zomervakantie
koster   Klaas Brouwer, 06 41556724
koffie   Maaike Verschoor en 
   Joukje van Lit

Zondag 13 augustus
10.00 uur   ds. A. Pilkes-van Delft uit Rhenen
collecten   1. KIA Zomerzending Ghana
   2. Onderhoud gebouwen
geen oppas i.v.m. zomervakantie
geen knd. i.v.m. zomervakantie
koster   Pieter Hein van der Stigchel, 
   452469
koffie   Ineke van Altena en 
   Hiske Weijman

Zondag 20 augustus Maaltijd van de Heer
10.00 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. Dorpsakker De Parel
   2. Taakgroep Liturgie en Vieringen
oppas Kerkheem Marjolein en Sven Berkhof
knd. onderbouw Gerdien
knd. bovenbouw Inge
koster   Huib van Alfen, 
   4543087 of 06 44922744
koffie   Nel den Hartog en José van Zanten

       Bijbelrooster

zo 30 juli Spreuken 30:10-14

ma 31 juli Psalm 119:65-72

di 1 aug. Spreuken 30:15-23

wo 2 aug. Spreuken 30:24-33

do 3 aug. Spreuken 31:1-9

vr 4 aug. Psalm 119:73-80

za 5 aug. Mattheüs 14:1-12

zo 6 aug.  Mattheüs 14:13-21

ma 7 aug. Mattheüs 14:22-36

di 8 aug. Spreuken 31:10-20

wo 9 aug. Spreuken 31:21-31

do 10 aug. Psalm 119:81-88

vr 11 aug.  2 Koningen 16:1-9

za 12 aug.  2 Koningen 16:10-20

zo 13 aug.  Romeinen 9:1-5

ma 14 aug. Romeinen 9:6-18

di 15 aug. Romeinen 9:19-29

wo 16 aug.  Romeinen 9:30–10:4

do 17 aug.  Romeinen 10:5-13

vr 18 aug. Romeinen 10:14-21

za 19 aug.  Romeinen 11:1-12

zo 20 aug.  Romeinen 11:13-24

ma 21 aug.  Romeinen 11:25-36

di 22 aug.  Mattheus 15:1-20

wo 23 aug.  Mattheüs 15:21-28

do 24 aug.  Mattheüs 15:29-39

vr 25 aug. Mattheüs 16:1-12

za 26 aug. Mattheüs 16:13-20

zo 27 aug. Mattheüs 16:21-28

ma 28 aug.  2 Koningen 17:1-12

di 29 aug.  2 Koningen 17:13-23

wo 30 aug. 2 Koningen 17:24-33

do 31 aug. 2 Koningen 17:34-41

vr 1 sept. 2 Koningen 18:1-12

za 2 sept.  Matteüs 17:1-13

zo 3 sept. Matteüs 17:14-23

ma 4 sept.  2 Koningen 18:13-25

di 5 sept.  2 Koningen 18:26-37

wo 6 sept. 2 Koningen 19:1-13

do 7 sept.  2 Koningen 19:14-28

vr 8 sept.  2 Koningen 19:29-37

za 9 sept.  Matteüs 17:24–18:9

zo 10 sept. Matteüs 18:10-20

ma 11 sept.  Matteüs 18:21-35

di 12 sept.  Psalm 6

wo 13 sept. 2 Koningen 20:1-11

do 14 sept.  2 Koningen 20:12-21

vr 15 sept.  2 Koningen 21:1-18

za 16 sept.  2 Koningen 21:19-26
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 Bij de diensten en vieringen

Meeleven

Op de Zondagsbrief staan wekelijks de namen van 
hen die in zorginstellingen in de regio verblijven. 
Misschien is juist in deze zomerperiode een 
kaart heel welkom. Voor de actualiteit van 
ziekenhuisopnames: zie ook de Zondagsbrief, te 
vinden in de kerk-app en op de website. 

In memoriam

Op maandag 19 juni was de crematie van Jan 
Jerphaas van Lienden en zijn echtgenote Jansje 
van Lienden-van Soest. Wij gedachten hen daar 
samen en ook dit stuk gaat over hen allebei, maar 
hun verhaal begon apart.

Jan van Lienden is geboren in Zeist op 20 april 
1936 als oudste zoon. Het gezin zou uiteindelijk 
10 kinderen tellen. Er werd veel inzet in en om 
het huis gevraagd van Jan, als oudste. Na de 
Ambachtsschool werkte hij voor verschillende 
bedrijven en kwam in de metaalbewerking terecht.

Jansje van Soest werd geboren in Amerongen op 
2 december 1942. Ook zij was de oudste, maar 
dan van een gezin van twee kinderen. Na de 
lagere school ging zij naar de Huishoudschool 

Bij de diensten en vieringen

Voor het eerst sinds vele jaren ga ik weer voor 
in kerkdiensten die middenin de zomervakantie 
(van de scholen) vallen. Veel trouwe 
kerkbezoekers missen we gedurende een paar 
weken. De reden is bekend: op vakantie. Maar 
begin augustus keren de eersten al weer terug. 
Ook mensen van elders, die in deze mooie 
omgeving hun vakantie doorbrengen, weten 
de weg naar de Andrieskerk te vinden - hebben 
we al gemerkt. Ontvang hen vooral hartelijk 
en gastvrij! Zo is het de komende weken een 
af- en aanwezig zijn, een gaan en komen van 
mensen op zondagmorgen. Een paar weken 
is er geen kindernevendienst. Op zondag  
20 augustus kunnen de kinderen weer mee 
naar de koorkamer en Kerkheem. 

Op zondag 27 augustus besteden we aandacht 
aan het afscheid van onze koster Huib van 
Alfen. Meer dan een kwarteeuw waakte hij 
over de Andrieskerk. Het werk, dat hij al die 
jaren alleen heeft gedaan, wordt overgenomen 
door een ploeg van kerkmeesters. Natuurlijk 
wilt u na afloop van de dienst Huib van Alfen 
ook persoonlijk bedanken voor zijn inzet. 
De apostel Paulus schrijft aan het slot van de 
Galatenbrief: ‘Ziet met hoe grote letters ik u 

eigenhandig schrijf’. Grote letters gebruik ik 
hier ook om alvast in onze Klokkenluider te 
zeggen: BESTE HUIB, HEEL VEEL DANK VOOR 
JE TROUWE KOSTERSCHAP AL DIE JAREN!

Kindernevendienst slinger

Op zondagmorgen 16 juli is er in de kinderneven-
dienst hard gewerkt aan het versieren van vilten 
vlaggetjes voor de kleuter- en lagereschool van 
de zendings diaconessen zusters in Rwanda. Ook 
is het alfabet door een enthousiast gemeentelid 
op vlaggetjes genaaid. Hiermee gaat een groet 
van ons mee naar Afrika.

Pastoraat

De Ridderhof

Ook in de vakantietijd gaan de maandelijkse 
vieringen door. Donderdag 17 augustus vieren 
we het Heilig Avondmaal. Ds. Bert de Ruiter 
gaat voor in deze dienst. We beginnen zoals 
gebruikelijk om 15.00 uur in de Ridderzaal.
Iedereen is van harte welkom, ook als u niet in 
De Ridderhof woont.

Kom, en neem iemand mee, Jan vd Heiden

in Rhenen en werkte daarna als coupeuse en als 
au pair in een gezin.
Zij ontmoetten elkaar in Zeist bij Old Car, waar 
ze gingen dansen en op 20 augustus 1964 gaven 
zij elkaar het jawoord in Amerongen. In dit dorp 
woonden ze op verschillende locaties en kregen 
drie kinderen: Nelis, Henk en Helma. Uiteindelijk 
verhuisden ze naar de Industrieweg Zuid, waar ze 
lang bleven wonen.

De verdeling was duidelijk: Jan was aan het 
werken om zijn gezin te onderhouden, Jannie 
regelde alles in het gezin en zorgde ook voor 
haar oude ouders. Al was het soms financieel best 
krap; steeds werd gezorgd dat het gezin tóch op 
vakantie kon.

Toen de kinderen van school waren, ging ook 
Jannie weer werken, nu als hulp in de huishouding, 
maar toen er kleinkinderen werden geboren en 
ze werd gevraagd om op hen te passen, stopte ze 
met het betaalde werk. 
Ze kregen in totaal acht kleinkinderen en 
de laatste jaren kwamen daar nog twee 
achterkleinkinderen bij.
Toen het wat bewerkelijk werd om in hun huis 
te blijven wonen, gingen ze een plekje zoeken in 

een aanleunwoning bij de Ridderhof. Bijzonder 
genoeg kwamen Jan en Jannie in precies 
hetzelfde appartement te wonen, waar haar 
ouders gewoond hadden: Postmeester 21.

Jannie hield van lezen. Jan van voetballen en 
puzzelen.

Jannie had een kwetsbare gezondheid en Jan 
heeft veel voor haar gezorgd. De laatste tijd 
kreeg ook Jan wat klachten en in april zocht hij 
dan toch de huisarts op. Het onderzoek in het 
ziekenhuis wees uit dat hij ongeneeslijk ziek was. 
Maar intussen, door niemand opgemerkt, was ook 
Jannie ziek. Dat bleek toen haar man al op zijn 
sterfbed lag. Zij wilde niet bij hem weg om naar 
het ziekenhuis te gaan, en achttien uur nadat hij 
overleed, ging ook zij, op 80-jarige leeftijd. Haar 
man is 87 jaar oud geworden.

Op de uitvaart hebben we gelezen uit het 
bekende hoofdstuk 1 Korinthe 13, over de liefde. 
Op de rouwkaart stond: ‘zelfs de dood kon hen 
niet scheiden: als dat geen liefde is’. Wij wensen 
de nabestaanden sterkte met dit dubbele verlies. 
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Vervolg ‘Pastoraat’

In memoriam

Op 18 juni is Piet Hein van der Stigchel 
overleden op 55-jarige leeftijd. Hij woonde 
in Almere, maar stond nog wel ingeschreven 
bij deze gemeente in Amerongen, waar hij ook 
gedoopt is. Piet Hein werd geboren op 16 maart 
1968 op de Burg. Martenslaan in Amerongen 
en anderhalf jaar later kreeg hij een broertje: 
Paul. Piet Hein zat eerst op de kleuterschool 
bij de zusters in Amerongen-Noord en na de 
verhuizing naar de Van Reede Ginckellaan, 
ging hij naar de Wilhelminaschool, waar hij het 
goed naar zijn zin had. Naast school was hij 
ook actief: hij speelde met zijn broertje bugel 
in Ons Genoegen en voetbalde bij DVSA; ook 
was hij lid van de zwemclub. Toen hij naar het 
Revius Lyceum ging, bleef hij er ook veel naast 
doen: zeilen en prutsen aan zijn brommer. 
Aan huiswerk maken had hij een hekel, maar 
gelukkig ging leren hem goed af. 

In Groningen ging hij Bedrijfskunde studeren 
en verdiepte zich daarna in de I.T.  Na zijn 
diensttijd is hij bij het NIPO in Amsterdam gaan 
werken. Daar heeft hij veel personeelsuitjes 
georganiseerd en heeft hij met veel plezier 
gewerkt, totdat een Amerikaanse firma de zaak 
overnam. De werkbelasting werd zo hoog, dat 
het resulteerde in een burn-out. Piet Hein kon 
zijn werk niet meer goed doen en ging tot zijn 
diepe verdriet met ontslag. Hij vereenzaamde 
in de jaren daarna en zorgde slecht voor 
zichzelf. Gelukkig waren er nog wel momenten 
van vreugde, waaronder de familievakanties en 
de zeilvakanties bij Sardinië. In februari jl. ging 
hij nog met de familie op wintersportvakantie. 
Met een maagbloeding kwam hij kort geleden 
in het ziekenhuis en daaraan is hij ook 
overleden in het VUmc. Op maandag 26 juni 
was de uitvaart in Zeister Bosrust in Zeist. We 
wensen zijn ouders Conny en Pieter Hein, veel 
sterkte toe, net als anderen die hem zullen 
missen.

Dank, dank, dank...

Wij zijn heel dankbaar voor de mooie 
momenten, die wij voor, tijdens en na onze 
jubileumdagen mochten beleven. We voelden 
ons omringd door veel mensen tijdens en na 
de viering van de kerkdienst op 9 juli. 

Ook de dagen die volgden waren bijzonder 
waardevol. Ofschoon Marlies jammerlijk niet 
meer die herinneringen in haar geheugen 
kan oproepen, kunnen we desondanks terug  
“blikken“ op een gedenkwaardige gebeurtenis. 
Veel wenskaarten en bloemen vielen ons ten 
deel. Wenskaarten al dan niet gevuld met 

contante geldbedragen. Dit totale geldbedrag 
van 615,00 euro is door ons verdeeld en 
overgemaakt naar de drie eerder door ons 
voorgestelde doelen, te weten in willekeurige 
volgorde: de Hersenstichting, Stichting 
Alzheimer Nederland en de Stichting Aroon 
te Amerongen. Ook zijn veel toezeggingen 
gedaan een geldbedrag over te maken naar 
deze doelen. Op de bedragen daarvan hebben 
we weliswaar geen zicht. De steun en aandacht, 
die wij op welke wijze ook mochten ontvangen, 
heeft ons goed gedaan en heeft ons ontroerd. 

Het geeft ons moed en we ontvangen daarbij 
de kracht om voort te gaan. Liefde is en blijft 
ons kern- en sleutelwoord, vervuld door de 
nabijheid van onze Lieve Heer.

Lieve groet van Marlies en Bram Blom

Gemeentereis naar Rwanda

Op donderdag 27 juli vertrekt een groep van 
14 gemeenteleden naar Rwanda. Zr. Dorien is 
gedurende deze reis in tal van opzichten de 
verbindende schakel. Zij kent immers het land, 
alsook de mensen en de zusters daar, spreekt 
de taal en weet de weg. Ongetwijfeld worden 
er tal van indrukken opgedaan, die mensen ook 
weer zullen meenemen naar hier. Op zaterdag 
12 augustus hopen ze weer thuis te zijn. We 
wensen hen een plezierig verblijf, mooie 
contacten en een behouden vaart toe. Met de 
woorden van een lied uit ons Liedboek (423):
Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu!

Kerkrentmeesters

Beste mensen, 

Het Kerkelijk Bureau is gesloten van 25 juli 
t/m 15 augustus.

Met vriendelijke groet,  
Kerkelijk Bureau Amerongen

Snuffelmarkt

Op 25 juni mochten we namens de Snuffelmarkt 
commissie een prachtige cheque ter waarde van 
€ 4500,00 overhandigen aan Magda Roestenburg 
van de Voedselbank Utrechtse Heuvelrug.
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Taakgroep Pastoraat

Graag uw aandacht voor een ‘oude’ en mogelijk  
nieuwe rubriek. Zoals in het artikel ‘Van de 
redactietafel’ wordt vermeld, gaat Jan van der 
Heiden stoppen met de rubriek ’s Zondags 
gaan zij (niet) naar de kerk.

Toen dit bericht binnen kwam waren er de 
volgende overwegingen: 
• betekent dit: ‘niks zeggen en gewoon stoppen?’
• of een berichtje opnemen met de 

uitnodiging: ‘wie wil nog?’
• of ‘zou iemand dit over willen nemen evt. 

met een nieuwe rubriek?’
De eerste optie hebben we laten vallen, dus 
liggen de overige open... voor u?… voor wie …?

Wij hebben nu de volgende vragen:
• wie zou deze rubriek willen voortzetten?
• zijn er mensen die een stukje willen schrijven?

• een andere rubriek beginnen:
 - Wat geloof ik? Wel/niet/bijna?
 - Stukje schrijven en dan… 
  Ik geef de pen door aan…
 - Een paar korte vragen stellen: wie ben 
  je, wat doe je, wat is belangrijk voor jou in 
  je leven, welke bijbeltekst of welk lied 
  spreekt jou aan.

Dit zijn wat opkomende vragen en nieuwe 
mogelijkheden, maar als u andere suggesties 
hebt, dan horen we dat ook graag. Met 
belangstelling kijken we uit naar uw of jouw 
reactie. Dit kan bij de redactie, maar ook bij 
Jan natuurlijk (die kan als ervaringsdeskundige 
ook advies geven).

Succes! 
Namens de redactie, Marga van de Weerd

OPROEP: ...‘s Zondags gaan zij (niet) naar de kerk…!!!

Van de Diaconie

De Diaconie heeft weer twee goede doelen blij 
gemaakt.
Er is 1000.- euro overgemaakt naar de 
Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda o.v.v. 
Overstroming Rwanda. De gemeenteleden, die 
daar deze zomer naar toe gaan, kunnen daar 
veel goeds mee doen.
Ook Camping Boaz in Overberg ondersteunen 
we met 500.- euro. Deze pop-up camping is voor 
gezinnen met een minimum inkomen, die de 
laatste drie jaar niet met vakantie zijn geweest.
Ook de vakantietasjes zijn weer weggebracht, in 
totaal 24, dus veel blijde en verraste gezichten.
Wij wensen u en jullie allemaal een fijne zomer 
en voor wie met vakantie gaan, een heel goede 
en fijne vakantie.

Hartelijke zomergroeten,  
namens de Diaconie, Janny Ravenhorst

Open maaltijd               

Beste mensen, donderdag 10 augustus zullen 
we een volgende “Open Maaltijd” organiseren 
in de Ark aan de Imminkstraat. U bent welkom 
vanaf 17.00 uur en we starten met het eten om 
17.30 uur.
U kunt zich vanaf maandag 31 juli weer opgeven 
op het bekende nummer: 06-83437291.
U komt toch ook?! Geef u op tijd op en weet u 
welkom! We kijken uit naar uw komst.

Namens de werkgroep, hartelijke groet  
Alice van Barneveld     

  Taakgroep Jeugd en Gezin

Investeren in onze jongeren?  
Dit is uw kans! 

We zoeken dringend gemeenteleden die 
komend winterseizoen catechese willen geven 
aan de 14+ groep.
Samen met jongeren in gesprek over geloof en 
levensvragen. Samen zoeken naar onze plek in 
de tijd. Samen ontdekken en groeien. Eerlijk, 
betrokken en gezellig!

Hebt u belangstelling, vragen of een suggestie? 

Neem dan contact op met ds. Mendie Hofma  
of mij, Jaap Gijsbertsen (d.j.gijsbertsen@live.nl)

Diaconie

Beste mensen, 

Een bericht bestemd voor contactbezoekers: de 
vakantieperiode is alweer begonnen. Ook de 
bloemenwinkels zijn weer een aantal weken 
gesloten. Zoals gewoonlijk kunnen jullie dan 
elders een bloemetje kopen en de bonnen bij mij 
declareren, dan kan ik jullie weer terugbetalen.
Het Blommeke is gesloten van 24 juli t/m  
16 augustus en Carmozijn in Elst is gesloten 
van 18 juli t/m 5 augustus.
Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie.

Hartelijke groet, Elly van Donselaar

Collecten Diaconie maart, april en mei

zo. 5 maart Open Doors  € 345,65
wo. 8 maart KIA/Werelddiaconaat 
 Ghana  - 116,00
zo. 12 maart Binnenlands diaconaat  - 372,65 
zo. 19 maart  Rudolph stichting /
 jeugddorp de Glind  - 208,00
zo. 26 maart  KIA/Werelddiaconaat 
 Bangladesh  - 311,74
 Totaal maart €  1.354,04

zo. 2 april Ouderenzorg  € 356,35
do. 6 april Stille hulp  - 177,30
 Spaardoosjes Syrië  - 760,00
zo. 9 april  KIA/Werelddiaconaat 
 Moldavië  - 542,75
zo. 16 april  Kerk online  - 290,95
zo. 23 april Diaconaal project/
 Voedselbank  - 492,99

zo. 30 april  Weeshuis Rwanda adaja ba 
 kristo (diaconessen)  - 698,05
 Totaal april € 3.318,39

zo. 7 mei  KIA Noodhulp Oekraïne  € 752,90
zo. 14 mei  KIA Binnenlands 
 Diaconaat  - 200,95
do. 18 mei  Missionair werk PKN  - 144,25
zo. 21 mei  Feest van de geest  - 199,65
zo. 28 mei  KIA Egypte  - 405,19
 Totaal mei € 1.702,94

Giften 

april  Stille hulp via mevr. 
 G. Hardeman sectie 2 € 10,00
11/5 Kerk via mevr. 
 Van Donselaar sectie 3 € 10,00
11/5  Stille hulp via mevr. 
 Van Barneveld  sectie 3 € 10,00
Juni  Aanpassing zalen Ark 
 via dhr. Nieuwhoff.  € 50,00
Juni  Stille hulp via mevr. 
 Den Hartog  sectie 1 € 20,00
Juni  Stille hulp via mevr. 
 Den Hartog  sectie 1 € 10,00
17/6  Bloemenpot via mevr. 
 J. Ravenhorst  sectie 3 € 10,00
29/6  Orgelfonds via mevr. 
 Van Staveren sectie 2 € 25,00
29/6  Diaconie via mevr. 
 Van Staveren  sectie 2 € 25,00
14/7  Stille hulp via mevr. 
 Van Gessel sectie 1 € 20,00

Collecten Ridderhofdiensten

11 mei.  KIA Noodhulp Oekraïne  € 37,15
15 juni  KIA Vluchtelingen 
 Colombia  € 48,00
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Werkgroep Missionair

Werkgroep Groene kerk

Ontwikkeling kerktuin ‘Andrieshof’

Er is weer een stapje gezet in het project 
‘Andrieshof’, het transformeren van de 
groenstrook tussen Lievendaal en de 
Andrieskerk in een mooie kerktuin. 

Een heel aantal meedenkende gemeenteleden 
leverden in een eerder stadium al ideeën 
aan. Na de dienst van zondag 2 juli werden 
zij en andere geïnteresseerden uitgenodigd 
om bijgepraat te worden. Ter plekke werd de 
huidige situatie bekeken en de ontwerpschets 
besproken. Dat leverde weer nuttige suggesties 
op t.a.v. de omheining, de beplanting en de 
waterhuishouding. Wat zou het mooi zijn om 
de huidige beplanting een nieuwe bestemming 

Koffieconcerten in de Andrieskerk
In samenwerking met de werkgroep missionair 
zal de enthousiaste Zeister pianist Wouter 
Harbers prachtige koffieconcerten ten gehore 
brengen. Wouter heeft een missie: klassieke 
muziek toegankelijk maken voor iedereen. Zijn 
koffieconcerten zijn hiervan een goed voorbeeld. 
Inmiddels geeft hij die door heel Nederland en 
vanaf 13 september óók in Amerongen! 

Iedere tweede woensdag van de maand -  tot 
en met april 2024 - zal hij in onze mooie 
Andrieskerk een koffieconcert geven.

Woensdagochtend 13 september het eerste! 

U bent van harte uitgenodigd dit eerste van 
acht concerten bij te wonen en de start van 
deze serie mee te maken! 
Proef vooraf de sfeer in het prachtige dorp, 
wandel de ruim vijf eeuwen oude kerk in, 
geniet van een heerlijk kopje koffie en ontspan 
bij een gezellig koffieconcert. 

te geven en voor de toekomstige beplanting 
ook stekken en planten uit de tuinen van 
gemeenteleden te gebruiken. Onderzocht wordt 
of er subsidiemogelijkheden zijn voor het 
aanleggen van een wadi in combinatie met het 
afkoppelen van de regenwaterafvoer bij de kerk.

Jaap Gijsbertsen en Anton Bronsvoort, de 
voortrekkers van het project, gaan nu aan de 
slag om e.e.a. uit te werken. Ook wordt de 

praktische uitvoering voorbereid: het rooien 
van de struiken en de heesters die er nu 
groeien.
NB: Helpende handen zullen regelmatig 
nodig zijn, zowel bij de aanleg als later het 
onderhoud. Meedoen? Heel graag! Meld je aan 
via groenekerk.andries@gmail.com.

Werkgroep Groene Kerk Andries,  
Gerdien van der Heiden

Dit eerste concert neemt Harbers strijkkwartet 
Romance mee: vier professionele strijkers, 
die de passie voor mooie muziek met Wouter 
delen. 

In het eerste koffieconcert staat de liefde 
centraal, in een programma met ‘de mooiste 
Romances’. Waar woorden stoppen, gaat muziek 
verder. Zoals altijd vertelt Wouter graag bij de 
muziek.

De entree is gratis. Na afloop is er een 
vrijblijvende collecte voor de musici. Het 
concert start om 10.30 uur, er is koffie vanaf 
10.00 uur. Wilt u zeker zijn van een plekje, 
reserveer dan even via www.koffieconcerten.nl

Als dit niet lukt, belt u gerust naar Alice van 
Barneveld, 06-23319074, dan zal zij een 
plaatsje voor u reserveren.

Hartelijk welkom!
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Overige berichten

Beste gemeenteleden, 

Het komt nu snel dichterbij… Op 27 juli gaan 
we met een groep van 14 mensen vanuit onze 
gemeente naar Rwanda en we kijken er erg 
naar uit.

In ons vorige bericht gaven we aan dat Rwanda 
door enorme overstromingen was getroffen. 
We zijn dan ook bijzonder dankbaar voor de 
gift van de Diaconie, bestemd voor de hulp 
aan de slachtoffers van de overstromingen. 
Ook voor de gulle gave tijdens de collecte 
voor de weeskinderen, die in het voorjaar werd 
gehouden, willen we u hartelijk bedanken!

Ook de leden van de groep zullen door 
donatie-acties een bijdrage leveren aan de 
hulp die dringend nodig is. 
Nog steeds is hulp van harte welkom om de 
ergste nood te lenigen. Het maakt niet uit of 
uw donatie klein of groot is, we kunnen de 
mensen helpen.
Kunt u een bijdrage missen om de Rwandese 
zustergemeenschap te steunen, dan kunt u 

Vanuit de Kerkenraad

De scholen zijn voor een aantal weken dicht. 
Het is zomervakantie. Maar niet voor iedereen 
is dit een fijne periode. Er zijn ook mensen die 
tegen deze periode op zien: het wordt stil om 
hen heen en mensen om hen heen gaan met 
vakantie. Laten we als gemeente ook in de 
zomervakantie naar elkaar om blijven kijken. 

De kerkelijke activiteiten staan op een laag 
pitje in deze periode. 

Mooi om te lezen in de app dat de 
commissie Missionair laat weten dat op  
de woensdagochtenden van 11.00 uur tot 
12.30 uur en de zaterdagmiddagen van  
15.00 tot 16.30 uur de deuren van de 
Andrieskerk open staan. 

In juli en augustus zijn er geen kerkenraads-
vergaderingen. Tijdens de vergadering van 
juni hebben we met elkaar teruggekeken 
op de laatste diensten en activiteiten. Heel 
mooi is de mededeling dat er komend seizoen 
een belijdeniscatechesegroep zal starten. 
En ook stond de kerkenraad stil bij de vraag 
vanuit de generale synode over enkele 
kerkordewijzigingen. Onze reactie is naar de 
classis Utrecht gestuurd. 

En voor uw agenda: 17 september is onze 
startzondag.

Namens de kerkenraad wens ik iedereen een 
fijne vakantie. Geniet, kom tot rust en kom 
veilig thuis. Mocht u iemand nodig hebben, om 
welke reden dan ook, neem gerust contact met 
ons op. Eén van de predikanten of de scriba is 
bereikbaar. 

Namens de Kerkenraad, Karin Sommer

Kerkenraad

die overmaken op de rekening van Stichting 
Vrienden van Zusters in Rwanda:
Rekeningnummer: NL07RABO0155769707 t.n.v. 
Vrienden van Zusters in Rwanda o.v.v. Noodhulp.

We zullen samen de kerkdiensten bijwonen 
en ook onze bijdrage daarin leveren door met 
elkaar een mooi lied te zingen. Daarnaast 
gaan we de projecten en de scholen bezoeken 
en enkele spelmiddagen voor de kinderen 
organiseren.
Natuurlijk gaan we binnen onze mogelijkheden 
de zusters helpen met dat waar zij mee bezig 
zijn. We hopen ook de omgeving te bekijken en 
veel moois van dit land te kunnen zien.
Als we daar zijn zullen we in de app een update 
naar de gemeente proberen te geven.

We vragen dan ook Gods zegen over deze 
reis en hopen 12 augustus en Zr. Dorien een 
weekje later, weer gezond en behouden thuis 
te komen.

Namens de hele groep een hartelijke groet, 
Alice van Barneveld

Radio-uitzendingen

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 
uur een programma uitgezonden van kerk- en 
koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst 
uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

• op 30 juli vanuit de Johanneskerk te Leersum 
(10.00 uur)

• op 6 augustus vanuit Chr. Gereformeerde Kerk  
te Driebergen (10.00 uur)

• op 13 augustus vanuit Baptistengemeente  
De Haven te Wijk bij Duurstede (10.00 uur)

• op 20 augustus vanuit PKN Michaëlkerk te 
Leersum (10.00 uur)

• op 27 augustus vanuit PKN Efrathakerk te 
Overberg (10.00 uur)

• op 3 september vanuit Ned. Gereformeerde 
Kerk Doorn (9.30 uur)

• op 10 september vanuit Baptistengemeente de 
Wijnrank te Leersum (10.00 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz 
en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op  
102.4 FM en via www.regio90.nl. Ook wordt via 
dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 
22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws 
uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken 
worden aangekondigd, omlijst met muziek.

Regio Nieuws
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Het programma van deze 10e Generatielezing 
vindt u online op de homepage van Open  
Monumentendag Amerongen:
www.openmonumentendagamerongen.nl. 

Aanmelden kan vanaf 1 augustus ook via deze 
website. Vanaf die datum vindt u daar een gele 
aanmeldknop. Na uw aanmelding ontvangt u 

Vrijdagavond 1 september - 10e Generatielezing in de Andrieskerk

automatisch een bevestiging op het door u 
opgegeven e-mailadres.
Er zijn maximaal 280 plaatsen beschikbaar.

Zaterdag en zondag 9 & 10 september - Open 
Monumentendagen met diverse activiteiten in en 
rond onze monumenten. Het programmaboekje 
wordt in Amerongen in augustus huis-aan-huis 
bezorgd.
Zaterdagavond 9 september - Monumenten-
concert in de Andrieskerk, georganiseerd door 
de Stichting Vrienden van de Andrieskerk  
(de mogelijkheid van aanmelden volgt nog via 
hun website).

Kent u iemand die onze nieuwsbrieven 
ook graag wil ontvangen? Aanmelden kan 
onderaan de homepage van onze website: 
www.openmonumentendagamerongen.nl.

Hartelijke groet,  
comité Open Monumentendag Amerongen 
info@openmonumentendagamerongen.nl

Kopij volgend nummer aanleveren  

op onderstaande adres tot 

maandag 4 september 17.00 uur

Amerongen/Elst 

klokkenluider.amerongen@

gmail.com

Stef Bos en Rob Chrispijn met “Er is meer” in de Andrieskerk

Dinsdag 26 september om 20.00 uur in de 
Andrieskerk.
Stef Bos en Rob Chrispijn
Er is meer

Over wat we niet waar kunnen nemen, onder 
de grond, boven de wolken, voorbij de snelheid 
van het licht. En in ons. Ze denken hardop, 
vertellend en zingend. Een voorstelling om het 
denkraam in het hoofd open te zetten…

Vrienden van de Andries: Kaartverkoop:  
www.andrieskerk.nl.

Lied: Kijk naar de sterren (Stef Bos)

Kijk naar de hemel
een wolk trekt voorbij. 
Er schuilt zoveel schoonheid
in dat wat verdwijnt. 

Als je iets loslaat, 
komt het meestal terug. 
Dat wat je najaagt, 
slaat op de vlucht. 

Dus kijk naar de sterren, 
die boven ons staan. 

En geloof in een wonder, 
maar geef het geen naam. 

Struikel en val, 
verblind door het licht, 
want de waarheid woont in stilte, 
en stilte spreekt voor zich. 

Dus kijk naar de sterren,
die boven ons staan. 
En geloof in een wonder, 
maar geef het geen naam. 


