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16Wees altijd verheugd, 17bid onophoudelijk, 
18dank God onder alle omstandigheden, want 
dat is wat Hij van u, die één bent met Christus 
Jezus, verlangt. 

1 Tessalonicenzen 5:16-18

Als God het bovenstaande van mij verlangt wordt 
het waarschijnlijk een moeilijk verhaal, verzucht 
u nu misschien. Soms echt blij kunnen zijn, met 
regelmaat bidden (of dat er af en toe wel eens 
van komt, al is het maar een schietgebedje) en 
een beetje dankbaar in het leven proberen te 
staan om vooral als mens niet te verzuren, ach, 
dat lukt ons allemaal hopelijk wel enigszins. 
Maar hier worden we door de apostel dan toch 
echt overvraagd, zo lijkt het wel!
Het zit hem ook bij u waarschijnlijk niet zozeer 
in de werkwoorden, dus niet in het blij zijn, 
bidden en danken. Maar de woorden ‘altijd’, 
‘onophoudelijk’ en ‘onder alle omstandigheden’, 
daar zit vooral het probleem!

Soms is het goed om bij een lastige tekst er eens 
wat verschillende vertalingen op na te slaan. En 
voor sommigen om de Griekse tekst - de taal 
waarin de brief door Paulus geschreven is - erbij 

te pakken. In de vertalingen heb ik het niet zozeer 
terug kunnen vinden, maar wat in de grondtekst 
direct opvalt is dat die woorden, die ons nu juist 
zulke moeilijkheden opleveren, met een zekere 
nadruk in de zin voorop staan! 
Het staat er eigenlijk heel puntig, heel direct en 
compact. Best bijzonder voor Paulus die vaak 
veel woorden aaneen weet te rijgen tot lange 
zinnen, waarin je soms het spoor bijster dreigt 
te raken. Maar hier staat en lezen we dus zoiets 
als (en ik vertaal nu heel letterlijk):
Altijd weest blij! Onophoudelijk bidt! In alles 
dankt! 

En nog wat: u hebt toch niet te gauw en te 
gemakkelijk over die woorden ‘u, die één bent met 
Christus Jezus’ heen gelezen?! Want daar zou wel 
eens de sleutel kunnen liggen om ons bezwaar 
van ‘niet zo realistisch’ te kunnen weerleggen. Als 
het allemaal bij ons ligt, ja, inderdaad dan wordt 
het moeilijk, vrijwel onmogelijk, maar als ik ook 
hierin Jezus voor ogen mag houden, dan wordt het 
eerder dan een opgave (waarin ik waarschijnlijk al 
gauw op moet geven) een belofte om verheugd, 
biddend en dankend vol geloof en hoop houvast 
aan te hebben.

Maak er dus vooral geen (eigen) prestatie van, 
maar geef verheugd, biddend en dankbaar gehoor 
aan wat je in geloof van en in Jezus ontvangen 
hebt. Om zo altijd, onophoudelijk en onder alle 
omstandigheden dicht bij Hem te blijven.

En dan nog iets wat je in veel vertalingen niet 
meteen terugziet. In de taal waarin Paulus z’n 
woorden op schrift stelde, zie ik toch duidelijk de 
werkwoorden verheugen, bidden en danken in de 
gebiedende wijs meervoud staan. Ook dat scheelt 
misschien al een slok op een borrel. Soms kun je 
immers een beetje meeliften op de blijdschap van 
anderen, wordt je weer wat boven jezelf uitgetild. 
Het gebeurt wel eens dat anderen tegen je 
zeggen: ‘ik zal voor je bidden!’ En af en toe wordt 
je aangestoken door iemand die dankbaar in het 
leven staat, terwijl het hem of haar nog minder 
lijkt te gaan dan jou. Dat relativeert!  

Daarom, Paulus, je hebt me weer aan het denken 
en wat bewuster in het leven gezet! Misschien 
vraag jij of vraagt God niet te veel van me, maar 
veeleer vraag ik eerder te veel van mezelf…

E.J. de Ruiter

 Misschien toch te veel gevraagd?



2 Kerkdiensten

Andrieskerk
Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,  

3958 CH Amerongen. 

Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG  

Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor 

noodgevallen) 

Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS 

Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl   

Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten, 

tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com 

Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag. 

Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.  

Pastoraat:  Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres: 

Elly van Donselaar, evdonselaar@familyclan.eu,  

tel. 0343 452191 

Scriba: Karin Sommer-de Vries, Koenestraat 2a, 

3958 XG Amerongen, tel. 06 17451420,  

scriba@pwamerongen.nl  

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS 

Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:  

dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com 

Administratie Diaconie en diaconie buitenland: 

dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen, 

telefoon 461500 of 06 53394576;  

Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138 

Administratie kerkrentmeesters:  

mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06 50212876,  

administratie@pwamerongen.nl 

Bank: NL58 RABO 0302 1026 98 

Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.  

Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg. 

Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal 

aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, 

Amerongen 

Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875, 

bank NL98 RABO 0302 1038 21 

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink, 

Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,  

tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com  

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl, 

zondagsbriefandrieskerk@gmail.com 

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur 

Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst, 

tel. 0318 47 99 94.   

Website: www.pwamerongen.nl

Andrieskerk

Zondag 16 juli
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. KIA Werelddiaconaat Indonesië
   2. Onderhoud orgel
geen oppas i.v.m. zomervakantie
knd. onderbouw Martine
knd. bovenbouw Alice
koster   Ton de Jong, 0318 472688
koffie   Sina Brinkman en 
   Alice van Barneveld

Zondag 23 juli
10.00 uur  ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Stichting Bartiméus 
   2. Kinder- en tienernevendienst
geen oppas i.v.m. zomervakantie
geen knd. i.v.m. zomervakantie
koster   Ben Brinkman, 
   452839 of 06 20531769
koffie  Corrie Cornelisse en 
   Marjo van Gessel

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later 

te volgen via www.pwamerongen.nl. 

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan abramblom@

ziggo.nl of 06 30440382. 

Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 

0318 471085.

Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie en 

kerkrentmeesters vindt u in het colofon hiernaast.

Kerkinformatie

Zondag 2 juli
10.00 uur   ds. W.R. van der Kaaden-Huttinga, 
   Overberg
collecten   1. Trans World Radio
   2. Werkgroep Missionair
oppas Kerkheem Marie-Loes Blokland en 
   Nienke Cornelisse
knd. onderbouw Willemiek
knd. bovenbouw Arjan
koster   Stoffel Dicou, 
   454272 of 06 20710591
koffie   Elly Brunekreeft en Dicky de Greef

Zondag 9 juli
10.00 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. Stichting Gave
   2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem Marja Pak en Marilène van Reenen
knd. onderbouw Lisanne
knd. bovenbouw Ineke
koster   Hans Weijman, 
   452875 of 06 53734808
koffie  Hanneke van Staveren en 
   Elly van Donselaar

Bijbelrooster

zo 2 juli Mattheüs 10:34 –11:1
ma 3 juli Mattheüs 11:2-19
di 4 juli Mattheüs 11:20-30
wo 5 juli Spreuken 26:1-12
do 6 juli Spreuken 26:13-19
vr 7 juli Spreuken 26:20-28
za 8 juli Psalm 79
zo 9 juli Spreuken 27:1-10
ma 10 juli Spreuken 27:11-18
di 11 juli Spreuken 27:19-27
wo 12 juli Mattheüs 12:1-21
do 13 juli Mattheüs 12:22-32
vr 14 juli Mattheüs 12:33-42
za 15 juli Mattheüs 12:43-50

zo 16 juli Mattheüs 13:1-23
ma 17 juli Mattheüs 13:24-33
di 18 juli Mattheüs 13:34-43
wo 19 juli Mattheüs 13:44-58
do 20 juli Psalm 119:41-48
vr 21 juli Spreuken 28:1-9
za 22 juli Spreuken 28:10-20
zo 23 juli Spreuken 28:21-28
ma 24 juli Psalm 119:49-56
di 25 juli Spreuken 29:1-9
wo 26 juli Spreuken 29:10-18
do 27 juli Spreuken 29:19-27
vr 28 juli Psalm 119:57-64
za 29 juli Spreuken 30:1-9
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 Bij de diensten en vieringen

Beste mensen,
De afgelopen maand mochten we met volle 
teugen genieten van de ontluikende groene 
en bloeiende natuur om ons heen. Wat wonen 
we toch in een bevoorrechte omgeving, met 
vele bermen vol fluitekruid en weilanden met 
overvloedige boter- en pinksterbloemen en 
daarbij hangt de meidoorngeur rondom in de 
lucht. We worden er heel blij van...
Momenteel zuchten we onder de droogte en 
de verzengende zon; we doen ons best om 
de schade aan de natuur zo veel mogelijk te 
beperken, maar… er gaat natuurlijk toch ook 
weer regen vallen (en hopelijk is dat al het 
geval bij het lezen van dit artikel).
We vertrouwen erop dat Gods goede schepping 
wordt hersteld, ondanks alle negatieve 
geluiden en waarschuwingen, dat het niet 
goed gaat met deze aarde. Tegelijk zijn wij 
medeverantwoordelijk voor de toekomst van 
onze kinderen en kleinkinderen. Hieraan kan 
iedereen een steentje bijdragen, en allemaal 
op een eigen manier, met als doel het grote 
geheel in stand te houden en door te geven.

In verbondenheid met elkaar zijn we op vele 
fronten bezig, zo ook via Klokkenluider.
Nu al ruim drie jaar is er de rubriek: ‘s Zondags 
gaan zij (niet) naar de kerk’. Een graag gelezen 
informatierubriek, die zeker in coronatijd zijn 
waarde heeft bewezen!

Van de redactietafel

Meeleven sectie 1 en 2

Op de Zondagsbrief staan wekelijks de 
namen van hen die in zorginstellingen in de 
regio verblijven. Misschien is juist in deze 
zomerperiode een kaart heel welkom. 

In de Meent, Grote Beer 10, 3902 HK te 
Veenendaal verblijven mevr. C.J. Koole-van Duijn 
(Frisia, 16) en dhr. W. Koole (Eem & Grift, 13).

In het Ewoud & Elisabeth Gasthuis, 
Gansfortstraat 4, 3961 CR te Wijk bij Duurstede 
verblijft Mevr. J.D. Keiman-van den Hatert  
(afd. PG – woning 1 – kamer B 1).

In de Kleine Meent, Ruiterpad 2, 3927 GZ  
Renswoude verblijft Mevr. R. Blankestijn-Nellestijn.

Mw. P.A. (Nel) van Doornspeek-Niessen 
is opgenomen in Hospice de Wingerd 
(Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen). 
Ondanks de vele zorg lukte thuisblijven helaas 
niet meer. Wij wensen haar (en iedereen die 
zich met haar verbonden weet) veel sterkte 
toe voor de komende tijd.

Vanuit de Taakgroep Pastoraat kwam destijds 
het verzoek om hiermee te starten en daaraan 
hebben wij als redactie graag gehoor gegeven. 
Jan van der Heiden heeft als coördinator dit al 
die tijd verzorgd en vele gemeenteleden hebben 
de gelegenheid aangegrepen (of aangenomen) 
om hun verhaal met ons te delen. 
Nu heeft Jan aangegeven hiermee te willen 
stoppen. Dat respecteren we en we bedanken 
Jan heel hartelijk voor de trouwe, maandelijkse 
voorziening van deze rubriek. Velen lezen deze 
tekst als eerste en het is zeker een verbindende 
factor te noemen om de onderlinge contacten 
te verstevigen. 
Wie… o, wie… gaat dit oppakken?
We vragen uw bijzondere aandacht voor de 
oproep verderop in dit blad.

Ondertussen hadden we enige zorg om Wim, 
onze vormgever. Hij liep een wondroosinfectie 
aan zijn been op, die maar moeilijk te bestrijden 
was en zelfs een ziekenhuisopname noodzakelijk 
maakte. Dankzij een zware kuur is hij nu gelukkig 
inmiddels aan de beterende hand en weer in 
staat om ook deze editie te verzorgen.
Fijn, Wim, dat ’t de goede kant op gaat en 
sterkte en vertrouwen bij je verdere herstel!

Van harte wensen we elkaar een gezegende 
zomertijd: voor de reislustigen een mooie 
reis en behouden thuiskomst en voor de 
thuisblijvers: geniet ook van het moois in deze 
omgeving en heb oog voor elkaar!

Met een hartelijke groet, namens de redactie, 
Marga van de Weerd

Bij de diensten
Op 9 juli zal Annette Melzer, lid van onze 
gemeente, de zegen en zending ontvangen voor 
haar werk aan de Hogeschool Windesheim als 
docent en supervisor bij de opleiding Theologie 
en Levensbeschouwing. Zij gaat zelf voor in 
deze dienst, samen met Mendie Hofma. Deze 
dienst is eveneens een Cantatedienst, waarin de 
cantorij enkele stukken ten gehore zal brengen.

Mendie Hofma

Op 16, 23, 30 juli en 6 augustus heb ik (BdR) 
vier diensten achter elkaar in de Andries staan. 
’s Zomers wil ik dan wel eens voor een reeks 
kiezen, zoals vorig jaar waarin kerkvader 
Augustinus een paar weken achtereen mee 
mocht spreken in de preek, als vrucht van 
mijn studieverlof. Ook de beden van het Onze 
Vader zijn wel eens aan de orde geweest 
en verhalen rond de richter Gideon. Zo’n 
reeks zomerdiensten geeft daarvoor mooi 
gelegenheid. Maar aan de andere kant staat 
er deze weken stof op het leesrooster, waar 

ik zelden of nooit over gepreekt heb. Waarom 
niet? Omdat ik voorgaande jaren altijd van half 
juli tot begin augustus vakantie had. Ik ga er 
alvast over nadenken in mijn vakantie. U hoort 
hierover (op zondag) nog van mij!

Bert de Ruiter

De Ridderhof

Donderdag 13 juli is er weer een dienst in 
De Ridderhof. Deze dienst wordt gehouden 
in de Ridderzaal; als je binnenkomt ongeveer 
rechtdoor lopen naar die grote zaal. Dit voor 
de mensen die van buiten het zorgcentrum 
komen. Weet u welkom.

We beginnen om 15.00 uur. Ds Mendie Hofma 
zal deze dienst leiden.

Jan vd Heiden 
Graag tot dan!

Pastoraat
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Vervolg ‘Pastoraat’

Meeleven sectie 3

Margot van Schaik-Egberts verblijft in Hospice 
De Wingerd (Koenestraat 128, 3958 XB 
Amerongen). Haar situatie is stabiel. Dat heeft 
als voordeel dat ze zich niet veel slechter 
voelt, maar als nadeel dat ze waarschijnlijk 
weer moet worden overgeplaatst, nu naar een 
verpleegtehuis. Dat is wel heel verdrietig en 
moeilijk voor haar.

Piet Kroeze (Willem Barentszstraat 55, 3902 DE 
Veenendaal) heeft een operatie ondergaan aan 
een hersentumor. Die is goed verlopen; al snel 
was hij weer thuis. Maar nu heeft onderzoek 
aangetoond dat verdere behandeling nodig is; 
een combinatie van chemokuren en bestraling. 
Veel sterkte gewenst voor dat traject.

Ina van Doorn-van Veenendaal (De Oude Weg 16,  
3922 GB Elst) heeft een ziekenhuisopname 
achter de rug wegens hartklachten. Ze is 
inmiddels weer thuis, maar verder onderzoek 
en behandeling lijken zeker nodig.

In memoriam

Op vrijdagavond 12 mei is op haar kamer in 
Elim overleden Hendrikje van Spanje-van 
Winkoop. Zij is 95 jaar geworden. Riek van 
Winkoop was afkomstig uit Nijkerk.

In 1970 trouwde zij met Evert of Tos van Spanje 
en ging ze wonen aan Majoorsweg 11, waar ze 
uiteindelijk meer dan 50 jaar gewoond heeft.
Toen ze trouwde was ze 42 jaar. Uit hun 
huwelijk zijn geen kinderen meer geboren.

Haar man Tos, met wie zij – ondanks dat ze op 
latere leeftijd in het huwelijk trad – toch bijna 
44 jaar getrouwd mocht zijn, overleed in 2014.

De laatste tijd namen haar krachten steeds 
meer af. Zij leefde met een stil, eenvoudig 
geloof in haar hart. In de tijd dat ze dat nog 
kon, was ze op zondag een trouw kerkgangster. 
Ook aan doordeweekse activiteiten als een 
Bijbelkring deed ze wel mee. 

Dankbaar was ze ook voor die laatste jaren in 
Elim, waar ze de zorg ontving die ze nodig had. 
Dankbaarheid die ze ook vaak naar anderen 
uitte. Vrijdag 19 mei was de afscheidsdienst, 
waarbij Jezus’ woorden uit Johannes 14 centraal 
stonden: ‘In het huis van mijn Vader zijn vele 
woningen’, waarna aansluitend de begrafenis 
heeft plaatsgevonden op de Nieuwe Algemene 
Begraafplaats.

E.J. de Ruiter

In memoriam

Op dinsdag 16 mei is overleden Geertje 
Bakker-Leijssenaar. Sinds 8 december 2006 
was ze weduwe van Albert Bakker. Zij is 93 jaar 
geworden. Ze woonde de laatste drie jaar van 
haar leven in zorgcentrum Elim. 

Geertje Leijssenaar kwam in 1929 in Hoogeveen 
ter wereld. Zij was de oudste in een gezin met 
nog vier broers. Gé ontmoette na de oorlog 
haar Arje met wie zij in 1951 trouwde. Uit hun 
huwelijk werden vier kinderen geboren, eerst 
twee zoons, later nog twee dochters. Haar man 
was militair. Toen hij twee jaar naar Suriname 
uitgezonden was, bleef zij in Nederland achter, 
maar toen eerst in 1958 Nieuw-Guinea en later 
in 1967 Curaçao volgde, verhuisde zij mee met 
alle vier de kinderen. 
In 1970 kwamen ze terug naar Nederland 
en gingen in Den Helder wonen. In 1974 
verhuisden ze naar Amerongen. Daar ging Gé 
met veel plezier bij het Andrieskerkkoor zingen. 
Ook ging ze rond met het verjaardagsbusje 
om de restauratie van de kerk te helpen 
bekostigen. En ’s zondags bezochten zij en haar 
man trouw de kerkdienst. Ze reisde graag en 
veel, ook door deelname aan reisvereniging, 
‘de Wijde Blik’ geheten. En ze was maar liefst 
30 jaar lang lid van een kaartclub.

Vele jaren heeft ze op het Menorapad gewoond. 
Sinds 2006, na het overlijden van haar man, 
woonde ze daar alleen.
Een groot verdriet in haar leven was het 
overlijden van haar oudste zoon Bert begin van 
dit jaar. Enkele maanden later was haar eigen 
heengaan. De aankondiging van haar overlijden 
op de kaart zette in met de woorden ‘Dankbaar 
dat zij zo lang in ons midden mocht zijn’. 
Op maandag 22 mei was de afscheidsdienst 
en aansluitend de begrafenis op de Nieuwe 
Algemene Begraafplaats.

E.J. de Ruiter

In memoriam

Op de pinkstermorgen, zondag 28 mei, is Evert 
Rijksen overleden. De laatste twee jaar woonde 
hij in het Zonnehuis in Doorn. Daarvoor samen 
met zijn vrouw op Damlust 8 in Leersum. Evert 
is 75 jaar geworden.
Op 20 september 1947 werd hij geboren op een 
boerderij aan de Heuvelsesteeg in Overberg. Hij 
had nog twee broers en was zelf de jongste van 
de drie kinderen in het gezin.
Hij ging leren voor banketbakker en deed de 
koksschool. Zijn werkzame leven heeft hij ingevuld 
door voor anderen maaltijden te bereiden. Zo 
heeft hij jaren lang als kok in het voormalige 
Julianaziekenhuis in Veenendaal gewerkt. Op z’n 
veertigste begon hij samen met z’n vrouw een 
eigen restaurant in Leersum (Gasterij het wapen 
van Leersum, later Touché geheten).
Hij trouwde in 1970 met Rineke van Veenendaal. Uit 
hun huwelijk werden twee zoons geboren: Gerwin 
en Alco. Later kwamen er ook drie kleindochters. 
Zijn gezin, de familie, was heel belangrijk voor 
hem. Daar maakte hij tijd voor, ook in z’n drukke 
werkzame leven. Zo gingen ze jarenlang altijd op 
wintersport. En er werden ook enkele verre reizen 
gemaakt, o.a. naar Mexico en Cuba.

Drieëntwintig jaar geleden openbaarden zich de 
eerste verschijnselen van de ziekte van Parkinson. 
Hij werd daar steeds meer door gehinderd 
en moest dus twee jaar geleden permanent 
verzorging ontvangen in het Zonnehuis.
Een dag voor zijn overlijden kreeg hij een 
zware epileptische aanval, die hij niet meer te 
boven is gekomen. Heel rustig is hij uiteindelijk 
heengegaan in de nacht van Pinksteren.
Op vrijdag 2 juni was de afscheidsdienst in de 
Andrieskerk. We stonden stil bij Jezus’ woorden: 
‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 
van deze wereld.’ De heilige Geest, de Trooster, zal 
deze woorden aan ons waarmaken. Dat vierden 
we op Pinksteren, de sterfdag van Evert.

E.J. de Ruiter
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Taakgroep Pastoraat

Graag uw aandacht voor een ‘oude’ en mogelijk  
nieuwe rubriek. Zoals in het artikel ‘Van de 
redactietafel’ wordt vermeld, gaat Jan van der 
Heiden stoppen met de rubriek ’s Zondags 
gaan zij (niet) naar de kerk.

Toen dit bericht binnen kwam waren er de 
volgende overwegingen: 
• betekent dit: ‘niks zeggen en gewoon 

stoppen?’
• of een berichtje opnemen met de 

uitnodiging: ‘wie wil nog?’
• of ‘zou iemand dit over willen nemen evt. 

met een nieuwe rubriek?’
De eerste optie hebben we laten vallen, dus 
liggen de overige open... voor u?… voor wie …?

Wij hebben nu de volgende vragen:
• wie zou deze rubriek willen voortzetten?
• zijn er mensen die een stukje willen 

schrijven?

• een andere rubriek beginnen:
 - Wat geloof ik? Wel/niet/bijna?
 - Stukje schrijven en dan… 
  Ik geef de pen door aan…
 - Een paar korte vragen stellen: wie ben 
  je, wat doe je, wat is belangrijk voor jou in 
  je leven, welke bijbeltekst of welk lied 
  spreekt jou aan.

Dit zijn wat opkomende vragen en nieuwe 
mogelijkheden, maar als u andere suggesties 
hebt, dan horen we dat ook graag. Met 
belangstelling kijken we uit naar uw of jouw 
reactie. Dit kan bij de redactie, maar ook bij 
Jan natuurlijk (die kan als ervaringsdeskundige 
ook advies geven).

Succes! 
Namens de redactie, Marga van de Weerd

Van commissie Missionair werk

Graag delen we onze leuke activiteiten vanuit 
de commissie missionair werk. We zijn blij 
jullie te kunnen zeggen dat de kerkdeuren op 
woensdagmorgen en zaterdagmiddag weer 
opengaan gedurende de zomerperiode. Voor 
dorpsgenoten, wandelaars, bezoekers aan het 
dorp is er dan de mogelijkheid om een kort 
moment in het bijzondere kerkgebouw de 
Andrieskerk te zijn. Hier even de stilte en rust 
zoeken, een kaarsje aan steken een praatje te 
maken. Op woensdagmorgen is de kerk open 
van 10.30 tot 12.00 uur en op zaterdagmiddag 
van 15.00 tot 16.30 uur. We hebben gemerkt 
dat mensen de kerkopenstelling erg fijn 
vinden. We willen dan ook de gastvrouwen 
en gastheren uit onze gemeente die op deze 
dagen hierbij aanwezig zijn heel hartelijk 
bedanken.

We vinden het erg leuk dat Wouter Habers, 
die het op zijn hart heeft klassieke muziek 
bij mensen toegankelijk te maken, bij ons in 
de Andrieskerk koffieconcerten gaat geven. 
Vanaf 13 september zal hij elke 2e woensdag 
van de maand met steeds wisselende musici 
een koffieconcert geven. Er is koffie vanaf 
10.00 uur en het concert begint om 10.30 uur. 
Woensdagochtend 13 september is het eerste 
concert en u bent van harte uitgenodigd 
de start van deze serie mee te maken! De 
ochtenden zijn gratis, na afloop is er een 

Werkgroep Missionair

vrijblijvende collecte voor de musici. Voor 
verdere informatie zie de rubriek overige 
berichten.

Het is nog wat ver weg maar als commissie 
zijn we al aan het nadenken over activiteiten 
voor het najaar en de kerstperiode. We kunnen 
alvast aangeven dat er 13 december weer een 
Taizé viering plaats zal vinden.

We wensen jullie allemaal een mooie zomer 
toe en we hopen u te mogen ontmoeten bij 
de open kerkmomenten, koffieconcerten en 
andere activiteiten.

Namens de commissie missionair werk  
Alice, Wija, Thonny, Jolanda en Linda

OPROEP: ...‘s Zondags gaan zij (niet) naar de kerk…!!!

Vervolg ‘Pastoraat’

Eenzaamheid, juist in de zomer

Waar de ene groep zich verheugt op de zomer, 
de gezelligheid en de vakantie, zien anderen 
juist als een berg op tegen deze periode. Het is 
stil in de straat als alle buren op vakantie zijn, 
de gewone activiteiten en clubs liggen stil en de 
eenzaamheid ligt als een dikke deken over alle 
dagen heen. Moeilijk op te lossen, want direct na 
een bezoekje voel je je weer alleen.
Maar zo’n contactmoment kan toch goed doen. 
Dus daarom een oproep: kijk in de kerk of in 
het dorp eens om je heen of je iemand ziet die 
alleen is en zoek elkaar op. Even een kopje koffie 
samen drinken of een wandeling maken kan zo 
goed doen! Vindt u het moeilijk om ‘zomaar’ op 
iemand af te stappen, praat dan eerst met iemand 
van het pastorale team (uw contactbezoeker, 
pastoraalbezoeker, ouderling of coördinator of uw 
predikant) en vraag of die misschien iemand weet 
die een uurtje in de week over heeft.

Vriendelijke groeten, ds. Mendie Hofma

Belijdeniskring

Intussen hebben zich al drie mensen gemeld 
om volgend jaar belijdeniscatechese te volgen: 
een twintiger, een dertiger en een vijftiger. Een 
zestiger en een andere dertiger overwegen het. 
Een gemengde groep, dus. Wilt u ook meedoen? 
Geef u dan op bij ds. de Ruiter of bij mij. Dat 
betekent niet dat u direct toezegt belijdenis 
te gaan doen, maar wel dat u een aantal 
bijeenkomsten komt meepraten over allerlei 
Bijbelse en geloofs-thema’s; heel waardevol 
om het geloof van jezelf te overdenken en 
verdiepen, en met anderen samen wat verder te 
komen; of het nu is op het gebied van kennis, van 
vertrouwen of beleving.
Wanneer en hoe vaak we samenkomen, beslissen 
we in overleg met de deelnemers, dus geef u op: 
dat kan nog de hele zomer!

Met vriendelijke groet, ds. Mendie Hofma

Vakantie en waarneming

Op maandag 17 juli begint de vakantie van ons gezin. 
We blijven deze keer in eigen land (Noord-Holland) 
en gaan kamperen. Op maandag 14 augustus 
begin ik weer met mijn werk in Amerongen. In de 
tussengelegen weken kunt u met dringende vragen 
bij collega Bert de Ruiter terecht.

Vriendelijke groeten, ds. Mendie Hofma

Ds. Bert de Ruiter heeft vakantie tot en met 
zondag 9 juli. Tot die datum neemt ds. Mendie 
Hofma in voorkomende, dringende pastorale 
situaties waar, in de secties 1 en 2.
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Kerkenraad

Van de kerkenraad

Ook nu hebben we weer vlaggen zien hangen. 
Dit houdt in dat de spanning bij veel gezinnen 
achter de rug is en het examen gehaald is. 
Van harte gefeliciteerd! Heel veel succes met 
je vervolgopleiding of nieuwe studie. Voor 
hen die op moeten voor een herexamen, we 
wensen jullie heel veel succes en hopen dat 
de vlag alsnog over een paar weken hangt! 
Naast de examens die geweest zijn, hebben 
we de komende tijd de overstapdienst voor de 
kinderen die nu in groep 8 zitten. De stap naar 
het voortgezet onderwijs komt eraan. Deze 
stappen zijn ook mijlpalen voor de ouders. 

In de maand mei heeft de kerkenraad niet 
vergaderd. Wel was er een gemeenteavond, 
waarin onder andere de jaarcijfers van de 
Diaconie en de Kerkrentmeesters werden 
besproken. Ook kwam het onderwerp 
“Veilige kerk” aan de orde en stelden de 
vertrouwenspersonen zich voor. In de 
Klokkenluider vindt u een kort verslag van 
deze avond.

In juni is er een laatste vergadering voor de 
zomer, waarin we onder andere met elkaar 
terugblikken op ons eigen functioneren en 
vooruitkijken naar de start van het nieuwe 
seizoen. Zo bespreken we ook de vacatures 
binnen de Kerkenraad, die einde van het jaar 
gaan ontstaan.
Natuurlijk gaat het werk door, maar het tempo 
ligt net even wat lager. De zomervakantie is 
al begonnen voor degenen die niet gebonden 
zijn aan de schoolvakanties. Tijd om oog te 

Snuffelmarkt

Op zaterdag 17 juni 2023 was het dan eindelijk 
zover: voor de bezoekers ging de Snuffelmarkt 
van start om 10.00 uur en ging door tot 16.00 
uur. De voorbereidingen door de commissie, 
onder leiding van Klaas Brouwer en Gert van 
Burken, gingen al vanaf december van start. Het 
praktische en gedreven karakter van beide heren 
heeft ook dit jaar weer tot een positieve sfeer 
geleid rondom alle werkzaamheden die nodig 
waren om deze dag tot een succes te maken. Dat 
was natuurlijk niet gelukt zonder de hulp van 
alle vrijwilligers en gemeenteleden, die hebben 
bijgedragen aan deze dag. Heel hartelijk dank 
voor jullie inzet in welke vorm dan ook. 

Ook bedankt aan alle sponsors voor hun bijdrage 
in de vorm van prijzen , muzikale omlijstingen 
(L.van Eck), transportmiddelen, stroomvoorziening 

hebben voor cultuur en natuur dicht bij huis of 
wat verder weg.

Graag delen we het volgende gedicht:
In alle weersomstandigheden leren voor 
het leven
We leren van de zon om te verwarmen,
van de wolken om te zweven,
van de wind om leeg te waaien,
van de regen om te stromen.
We leren van bloemen om te stralen,
van bomen om standvastig te zijn,
van bladeren in de herfst om los te laten,
van struiken om in de lente te vernieuwen.
We leren van de stenen om stil te liggen,
van de aarde om moeder te zijn,
van de maan om te veranderen,
van de sterren dat we met velen zijn.
We leren van de seizoenen
dat we steeds opnieuw mogen beginnen.

Sietske Visser  
(vrij vertaald naar een gedicht van Ute Latendorf)

Met een hartelijke groet,  
namens de Kerkenraad 

Alexandra Lourens en Karin Sommer

Een terugblik op de gemeenteavond 
van 17 mei 2023 in De Ark

Sonja Rinsma opent de avond met het lezen 
van Psalm 62.
Sander Bouman, penningmeester van het 
college van Kerkrentmeesters, leidt ons door 
de jaarrekening. Hij schetst een positief 
beeld, onder andere door het oplopen van 

de toezeggingen, verschillende subsidies die 
ontvangen zijn en er zijn hogere opbrengsten 
van rouw- en trouwdiensten.
Rondom De Ark: de bouwvergunning is 
ingediend. Na afloop van de bezwaartermijn 
zal de burgerlijke gemeente antwoorden.
Na de presentatie was er ruimte voor vragen en 
deze werden naar tevredenheid beantwoord.
Ook de Diaconie presenteert deze avond de 
jaarrekening. Jeannet Drost meldt dat er meer 
geld dan vorig jaar is uitgegeven aan het 
plaatselijk diaconaal werk.
De colleges van Kerkrentmeesters en Diaconie 
zijn dankbaar voor de resultaten.

Na de pauze stellen de vertrouwenspersonen 
zich voor. De landelijke kerk heeft het project 
Veilige Gemeente in het leven geroepen. Op de 
website van de PKN is het bijbehorend protocol 
te vinden. Adrie Nell, hervormde wijkgemeente 
Overberg en Janneke Verbaan, PWG Amerongen 
hebben een training gevolgd bij de PKN. Zij 
vervullen vanaf heden op verzoek van de  
Algemene Kerkenraad de rol van  onafhankelijk 
vertrouwenspersoon voor de gemeenteleden. 
Wilt u contact met de vertrouwenspersonen, 
dan kunt u hen mailen. Op de website van de 
Andrieskerk staat hun mailadres. Wilt u wel 
contact met een vertrouwenspersoon, maar 
wilt u geen plaatselijke vertrouwenspersoon 
hulp vragen, dan kunt u contact opnemen met 
het landelijk meldpunt.

De avond wordt afgesloten door Ds. Bert de 
Ruiter met een gebed.

Met vriendelijke groet, Karin Sommer
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gemeente Utrechtse Heuvelrug geholpen 
moet worden is verdubbeld naar 81. Met de 
Voedselbank is afgestemd dat het geld besteed 
gaat worden aan: vlees, kaas en zuivelproducten. 
Deze zijn de laatste maanden erg duur geworden 
en daar heeft men dringend behoefte aan.
Kon u niet aanwezig zijn, dan is er een filmpje 
te vinden op YouTube met impressiebeelden 
van deze dag. Het filmpje duurt 7 minuten. 
U kunt het filmpje vinden als u op YouTube 
zoekt naar “Snuffelmarkt 2023 – Protestantse 
Gemeente te Amerongen”.  Daar kunt u nog 
even nagenieten. 
Graag tot ziens over twee jaar!

Namens de gehele Snuffelmarktcommissie, Luc 
de Ruiter (PR)

(brandweer), opslagruimte (De Opslagman). We 
benoemen hier bewust degenen welke we op de 
dag zelf zijn vergeten te vermelden!
Als organisatie kunnen we terugkijken op 
een schitterende dag, met uitstekend weer 
en volop gelegenheid voor ontmoetingen. 
Hopelijk u ook!

De winnende lotnummers van de grote 
Snuffelmarktverloting zijn als volgt:

1e prijs: 0682 (Wim Eimers)
2e prijs: 1301 (Maarten van Heest)
3e prijs: 1920 (mevr. Pijl-Postma)
4e prijs: 1867 (mevr. v/d Hagen)
5e prijs: 0375 (fam. Kroesbergen)
6e prijs: 197 (Marga Klop)
7e prijs: 1939 (Marja v/d Spek)
8e prijs: 1860 (mevr. v/d Hagen)
9e prijs: 0944 (dhr./mevr. v/d Grift, 
Zandvoort)
10e prijs: 1261 (dhr. W. v/d Brink, 
Kootwijkerbroek)

De voorlopige opbrengst van de Snuffelmarkt dit 
jaar is maar liefst €8900,00. Dit prachtige bedrag 
zal ten goede komen aan 50% Voedselbank 
Utrechtse Heuvelrug en 50% voor de verbouwing 
van de Ark. Het aantal gezinnen dat in onze 

Vervolg ‘Kerkrentmeesters’

Collecten en giften

Hierbij de collecten, bij gewerkt tot 15 juni 2023. 
De opgave van de collecten in de kerk, wordt in 
de volgende Klokkenluider vermeld.
14-05 Onderhoud muziekinstallatie
  Via app € 77,50
  Via bank -  69,50
17-05 Werk van de Kerk
  Via app € 30,50
  Via bank - 40,40
20-05 Taakgroep Pastoraat
  Via app € 91,00
  Via bank - 156,00
20-05 Werkgroep Missionair
  Via app € 86,00
  Via bank - 77,50
03-06 Taakgroep Andries door de week
  Via app € 119,50
  Via bank - 46,50
10-06 Onderhoud gebouwen
  Via app € 126,00
  Via bank - 51,50

De volgende giften zijn ontvangen:
Via ds. De Ruiter  € 20,00
   € 25,00

Met vriendelijke groet, Sandra Ruitenbeek

Zomer orgelbespelingen in de 
Andrieskerk

Ook deze zomer kunt u weer op een 
zaterdagmiddag de Andrieskerk binnenwandelen 
en dan zomaar een uurtje genieten van 
prachtige orgelklanken, zelfs eenmalig met 
zangbegeleiding! De toegang is gratis (een gift in 
de ‘orgelpijp’ mag natuurlijk!) en het concert start 
om 4 uur in de middag. De reeds vastgestelde 
data zijn:
22 juli Kees Alblas
5 augustus Leander Schoormans
12 augustus Gerben Budding en Nanette Mans
19 augustus Peter en Jan Neeteson
Het programma zal nog worden aangevuld; we 
houden u op de hoogte.

Namens de Vrienden van de Andrieskerk

Dabar

Dit jaar zijn er weer vijf Dabar-campingdiensten, 
waar u/jij van harte welkom bent. Ondanks dat er 
dit jaar voor het recreatie- en evangelisatiewerk 
op de camping maar gedurende 2 weken 
vrijwilligers zijn, willen we de zondagse diensten 
wel gewoon door laten gaan tijdens de gehele 
periode.

Bij mooi weer vinden de diensten buiten plaats 
op 23 en 30 juli en op 6, 13 en 20 augustus.
Een eigen stoel/kleed meenemen kan en anders 
kunt u/kan jij een stoel vanuit de Dabartent 
meenemen naar het veld. Als het weer tegenzit, 
verhuizen we naar de ‘witte tent’. We beginnen 
om 10.30 uur. Het adres is: Camping de Hoge 
Linde, Dwarsweg 65B, Overberg.

Nieuwe reeks koffieconcerten in 
Amerongen!

De enthousiaste Zeister pianist Wouter Harbers 
heeft een missie: klassieke muziek toegankelijk 
maken voor iedereen. Zijn koffieconcerten 
zijn hiervan een goed voorbeeld – inmiddels 
geeft hij die door heel Nederland, en vanaf  
13 september óók in Amerongen! 

Woensdagochtend 13 september bent u van 
harte uitgenodigd de start van deze serie 
mee te maken! Proef vooraf de sfeer in het 
prachtige dorp, wandel de ruim vijf eeuwen 
oude kerk in, geniet van een heerlijke koffie, en 
ontspan bij een gezellig koffieconcert. 

Dit eerste concert neemt Harbers strijkkwartet 
Romance mee: vier professionele strijkers, die 

de passie voor mooie muziek met Wouter delen.  
Het eerste koffieconcert staat de liefde centraal, 
in een programma met ‘de mooiste Romances’. 
Waar woorden stoppen, gaat muziek verder. Zoals 
altijd vertelt Wouter graag bij de muziek.
De entree is gratis. Na afloop is er een 
vrijblijvende collecte voor de musici. Het 
concert start om 10.30 uur, er is koffie vanaf 
10.00 uur. Wilt u zeker zijn van een plekje, 
reserveer dan even via www.koffieconcerten.nl 
Hartelijk welkom!
Zie ook het bericht van de werkgroep Missionair 
elders in deze Klokkenluider.
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Protestantse wijkgemeente Amerongen

Radio-uitzendingen

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 
uur een programma uitgezonden van kerk- en 
koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst 
uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:
• 2 juli vanuit de Protestantse Gemeente te 

Maarn (10.00 uur)
• 9 juli vanuit Hervormde Gemeente 

Nederlangbroek te Langbroek (9.30 uur)
• 16 juli vanuit RK Kerk te Wijk bij Duurstede 

(9.30 uur)

Alpe d’HuZes 2023

Op donderdag 1 juni was het dan eindelijk zover. 
Na vele maanden training en geld inzamelen 
mocht ik met 5000 andere fietsers en wandelaars 
proberen zo vaak mogelijk de Alpe d’Huez te 
beklimmen.
Het was zeer waardevol om deze dag met mijn 
dochter Saskia te beleven en samen met haar de 
eerste beklimming te doen. Ook samen toeleven 
naar deze dag. We voelden ons gesteund door 
vele mensen en donateurs in Nederland. De Berg 
op te fietsen met de overtuiging om de eindstreep 
te halen – want opgeven is geen optie – is een 
geweldig gevoel. De energie die je onderweg 
krijgt van alle toeschouwers en vrijwilligers is 
ongekend. De emotie op de berg was voelbaar bij 
elke deelnemer, vrijwilliger en toeschouwer.
Deze dag, deze week lagen verdriet, dood, 
blijdschap, een lach en traan zo dicht bij elkaar. 
Wat een  verdraagzaamheid, hulpvaardigheid, 
vriendelijkheid, saamhorigheid deze week, 
waarom kan het in onze maatschappij niet altijd 
zo zijn!!!

De voorlopige opbrengst van Alpe d’HuZes 2023 
is € 17 miljoen, waarvan ik er ruim € 5750 bij 
elkaar mocht fietsen. Dit geld draagt bij aan meer 
onderzoek naar kanker en het verbeteren van de 
levenskwaliteit van patiënten.
Ik fietste de berg op voor alle naasten, bekenden 
en voor al die mensen die nu vechten, of in het 
verleden gevochten hebben tegen kanker. Ik heb 
het geluk en ben dankbaar dat ik gezond ben en 
dit kon doen, velen hebben helaas dat geluk niet 
gehad.

 Vervolg “Overige berichten”

• 23 juli vanuit Brandpuntkapel te Doorn  
(10.00 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz 
en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op  
102.4 FM en via www.regio90.nl. Ook wordt via 
dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 
22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws 
uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken 
worden aangekondigd, omlijst met muziek.

Hartelijk dank aan iedereen die mij op welke 
manier dan ook gesteund heeft, dat heeft mij en 
mijn dochter erg goed gedaan. 

Wat zou het mooi zijn als er volgend jaar een 
enthousiaste en sportieve groep uit onze 
gemeente zou deelnemen aan dit evenement. 
Houd je van wielrennen/fietsen, wil je gaan 
voor een goed doel en wil je graag de uitdaging 
aangaan, neem dan contact met me op:  
tel. nr: 06-41556724 of e-mail: kabrouwer56@
gmail.com.

Met vriendelijke groet, Klaas Brouwer

Regio Nieuws

Attentie: Vanwege de vakantieperiode komt 

er in augustus GEEN Klokkenluider uit. Het 

eerstvolgende nummer (7) beslaat een periode 

van 7 weken! Hou hier rekening mee bij het 

aanleveren van uw kopij!


